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THEMA: 
TUSSEN VREES EN HOOP

Als ze er bijna is
ziet ze het al,
weet ze het al,
het verschrikkelijke:

Hij is weg en
alles is weg.

De mens van wie de hoop kwam,
alle hoop tot leven, 
tot opstaan.

De mens die stierf maar waar ze tenminste nog
naar kon kijken.
Die elk moment leek wakker te kunnen worden,
En op kon staan om met haar mee te gaan.
Met haar mee.

De mens die in ieder geval nog een belofte 
in zich droeg,
Zolang ze hem kon zien:
Ik zal opstaan
Het leven is sterker dan de dood

De mens die wist van Ik zal er zijn 
was weg, gestolen, verborgen, begraven, ontmenst.

Wij zijn het die er staan en wanhopen,
Durven we troost te vragen?
Durven we op te staan en kijk, die tuinman daar, 
troost te vragen?

3jaargang 63
maart 2024

Rembrandt, Maria en de tuinman.

Maria en wij
Door Essemie van Dunné
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Tussen vrees en hoop 
Door Albertine Wendte-Voncken

“Opdat we nooit vergeten” wordt gezegd, maar met het verstrijken van de
decennia raakt de oorlog steeds verder van ons vandaan, althans onze eigen
laatste oorlog, want oorlog is helaas nog steeds aanwezig in de wereld.

Steeds meer wordt duidelijk hoe 
lang oorlog doorwerkt en er wordt
gesproken over transgenerationele
trauma’s. Ook nu nog zijn er in de
Nederlandse samenleving tekenen te
vinden van het doorwerkende trauma
van de oorlog die nu acht decennia
geleden eindigde. Miloe van Beek
schreef in haar boek “Daar praten wij
niet over” hoe de trauma’s van haar
(over)grootouders doorwerkten tot 
in haar generatie (zij is geboren in 
de jaren zeventig). Dat is overigens 
echt een boek voor volwassenen.

In het Parool van 17 februari werd
Chaja Polak geinterviewd. Zij is
schrijfster en overlevende van de
Tweede Wereldoorlog en zegt een
aantal indrukwekkende dingen.
“Oorlogen zijn allemaal anders, maar
traumatiseren voor het leven” en nog

mooier: “Naar Gaza moeten we niet
alleen schoon drinkwater en medicijnen
sturen, maar ook vrachtwagens vol
therapeuten.” Als je ziet hoe onze bijna
tachtig jaar oude oorlog doorwerkt in
het heden kan je je daar van alles bij
voorstellen.

Soms brengt oorlog ook onverwachte
krachten in mensen boven of ontstaan
er kleine wonderen op de smeulende
hopen. Kimberly Brubaker Bradley 
schrijft over zo’n bijzondere wending 
in haar boek “De Oorlog die mijn 
leven redde”. Het kwam uit in 2016 en
het vervolg in 2019. Het heeft in de
Nederlandse media vrij weinig aandacht
gekregen, maar in België won het een
belangrijke literatuurprijs terwijl ook
Lampje van Annet Schaap op de
nominatie stond, het boek dat in 2016
alle Nederlandse prijzen wegsleepte.

Ada is een meisje van negen jaar oud
dat in een achterstandswijk in Londen
woont. Ada heeft een klompvoet en
mag van haar moeder niet naar buiten
of naar school, omdat moeder zich 
voor haar schaamt. Moeder vernedert,
mishandelt en verwaarloost haar, maar
haar zesjarig broertje Jamie mag wel
naar buiten en naar school. Maar Ada i
s veerkrachtig en wanneer ze alleen
thuis is leert ze zichzelf lopen op haar
klompvoet. Wanneer haar broertje in
de grote kinderevacuatie vanuit Londen
naar Kent op transport wordt gezet 
dan ontsnapt Ada uit het huis en 
gaat met hem mee.

Ze komen terecht in huis bij Susan
Smith, die niet zit te wachten op de
evacuees omdat ze zelf in de rouw is,
vanwege het overlijden van haar goede
vriendin die bij haar in huis woonde,
maar gaandeweg de tijd groeit de 

band tussen Susan en de kinderen.
Susan weet de kinderen zelfs temidden
van haar verdriet toch de stabiele 
basis te geven die ze nodig hebben.
Zowel voor Ada als voor Susan is deze
onverwachte verbintenis helend voor 
de trauma’s die ze vóór de oorlog
opgelopen hebben. Zo redde de oorlog
het leven van Ada en wellicht ook het
leven van Susan. 

Een oorlog is altijd gesuperponeerd 
op een al bestaande situatie, in
maatschappelijk of persoonlijk opzicht
en ook kan een oorlog bepaalde
karaktereigenschappen versterken. 
Zo kan een nare gebeurtenis dus ook
iets goeds brengen, net zoals in het
Paasverhaal.

Het is een heerlijk boek dat meeslepend
geschreven is. De personages zijn
gelaagd en daardoor geloofwaardig.
Dat klinkt misschien een beetje zoet-
sappig, maar dat is het niet, ook omdat
er in het herstel ook verschillende lagen
zijn aangebracht. Het is te lezen vanaf
een jaar of tien, misschien al wat eerder
als je het voorleest en denkt dat het
kind het kan hebben. Het is ook een
mooi boek voor te lezen in de aanloop
naar de herdenking van de Tweede
Wereldoorlog.

“Met een beetje empathie kun je een
aardig eind komen.” zegt Chaja Polak
in datzelfde interview en dat is
waarschijnlijk het beste antigif tegen
trauma’s, opgelopen vóór of ín de
oorlog. Dus laten we een beetje lief zijn
voor elkaar. Daar wordt de wereld een
mooiere plek van.
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Lied van de maand:   
Lied 442 (in Liedboek voor de kerken, nr. 118)
Gekozen door Feike van Kammen

Dit lied is in ons land een van de meest geliefde advents-
liederen. De vertaling heeft ook een derde couplet, 
dat niet in de verschillende liedboeken is opgenomen. 

Liedboek Compendium: Auteur: Ad den Besten Sammenvatting.

Naar aanleiding van het voortdurende geweld 
in Gaza en Israël, heeft de Mennonite World
Conference een brief geschreven met drie
aandachtspunten: 

1)  Het beëindigen van de spiraal van geweld 
      en onrecht
2)  Het stoppen van Israëlische aanvallen op 
      Gaza en de Westelijke Jordaanoever
3)  Het staken van aanvallen door Palestijnse 
      militanten. 

De gehele brief kunt u terugvinden op de 
website van Mennonite World Conference, 
zie: https://mwc-cmm.org/en/stories/reconciling-
response-war-middle-east

Doopsgezinde voorgangers roepen op tot actie 
en solidariteit, met een uitnodiging voor een
landelijke vredeswake om stil te staan bij de
problemen in de wereld en te luisteren wat nodig 
is voor rechtvaardigheid en vrede voor iedereen.
Doe mee op 16 maart van 9:00 tot 21:00 uur.
Aanmelden kan door te mailen naar
secretaris@doopsgezindamsterdam.nl vóór 3 maart.

Vredeswake
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Er zullen dit jaar vier optredens plaatsvinden,
te beginnen met Jonge Strijkers Nederland
onder leiding van Nico Schippers. In dit concert
zal er een hoop mooie muziek ten gehore
worden gebracht. Er zal een professioneel
strijkkwartet samenspelen met drie strijk-
kwartetten van Jonge Strijkers Nederland in
het prachtige Allegro voor vier strijkkwartetten
van de Nederlandse componist Johannes van
Bree. En we gaan een voorproefje krijgen 
van het project ‘Dance the Music’, in samen-
werking met de 5 O’Clock Class. Ook het 
orgel zal een aandeel hebben in het geheel,
met een solostuk van Debussy en twee
prachtige bewerkingen voor orgel en
strijkorkest van Johann Sebastian Bach. 

Een geweldige eer, voor mij als organist, 
om met deze jonge talenten te mogen 
samen spelen! 
•   Jonge Strijkers Nederland
•   Jeroen Koopman – orgel
•   Hannah Creutzburg – dans
•   Nico Schippers – dirigent

Een toegankelijk concert voor jong en oud met
werken van o.a. Rameau, Bach, Mozart en Glass.

Voor kaarten zie:
https://www.doopsgezindamsterdam.nl/
singelkerkconcert.
Onder de tab ‘singelkerkconcerten’ kunt u meer
informatie vinden over de concerten voor het
komend jaar. Ik hoop u allen te zien, van harte
uitgenodigd!

Zondagmiddag 17 maart, om 16:00 uur, 
zal de serie Singelkerkconcerten weer 
van start gaan. 

Singelkerk-
concerten 
weer van start!  
Door Jeroen Koopman
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Twee gesteldheden schuilen er in ‘tussen
vrees en hoop’. De eerste een oneven-
wichtig bungelen, waarbij het beeld van
wiebelende schalen van de weegschaal, 
nu eens uitslaand naar de hoop dan weer
naar de vrees. Hoe het ook zij, hoop en
vrees dienen zich aan in situaties waarin
iets misschien aanstaande is maar nog 
niet daar, waarin er hoop is op een 
goede ontwikkeling die vervolgens wordt
overschaduwd door de vrees voor het
tegendeel, en vice versa. De tweede een
delicaat evenwicht, waarbij het beeld 
van schalen in rust zijn noch naar de ene
noch naar de andere kant overhellend. 
De zwaartekracht ligt nu precies tussen
beide, op het rustpunt van de balans. 
Hier heerst het hier en nu, waarbij
koorddansend, stap voor stap, wordt
voortgegaan om een evenwicht te
bewaren en niet te vervallen in een heen
en weer geslinger tussen hoop en vrees. 

Afgelopen week beluisterde ik een uit-
zonderlijke opname van Mahlers vierde
symfonie. Fijnzinnig en helder. Er was een
samenballing van concentratie waarmee
de muziek zich welhaast adembenemend,
in het moment, noot na noot, ontrolde.
Die concentratie bracht een zekere span-
ning met zich mee en daarmee de hoop
|op vasthouden van het moment en vrees
voor verbreking ervan. De concentratie,
weet ik nu, is tot het einde volgehouden.

Het bracht me een concert in herinnering
waarin we de zevende symfonie van
Beethoven speelden. Deze uitvoering 
staat in mijn geheugen gegrift omdat 
het de enige keer is geweest van alle
optredens waarvan ik ooit deel was, dat 
ik een dergelijke ervaring heb gehad. 
Op de een of andere onnavolgbare wijze
leek de gerichtheid van elk orkestlid
dezelfde te zijn, zonder afleiding, als het
ware op eenzelfde golflengte, zodat er
een soort vacuüm van slechts heden

ontstond, waarin het besef van de
schoonheid die zich aan het voltrekken
was, in alle helderheid aanwezig was.
Tegelijkertijd, in die opperste concen-
tratie en op het puntje van de stoel,
lukte het om die twee, hoop en vrees,
weg te duwen als nutteloze afleiders
van het moment, van het stap voor stap
in volledige focus voortgaan. Het was
een uitputtende ervaring, een mentale
krachtmeting. In uitwerking had zij het
effect van een katharsis.

Een andere ervaring betreft een uit-
voering van de negende van Beethoven.
Juist in het langzame, verstilde derde
deel droop er tergend langzaam een
slijmprop vanuit de neusholte de keel in
en gaf aanzet tot een felle hoestprikkel.
Er aan toegeven zou de opgebouwde
intimiteit van het stuk teniet doen, om
dezelfde reden was een weg banen
tussen de muzieklessenaars om achter
het podium te verdwijnen onmogelijk.

De enige remedie was me te bepalen
tot de beheersing van prop en geen
ruimte te geven aan hoop of vrees.
Seconde na seconde streek ik me door
deze ronduit verstikkende situatie heen.
Van de weeromstuit begonnen nu de
tranen over mijn wangen te stromen,
wat de dirigent toen hij de tranenvloed
over mijn wangen zag naar alle
waarschijnlijkheid opgevat moet
hebben als hevige emotie over de
muziek. Helaas was de reden minder
poëtisch. En zie, toen er uiteindelijk aan
het eind van dat deel even mogelijkheid
was om de slijmprop weg te hoesten,
was die inmiddels met de noorderzon
vertrokken. Een mens is tot meer in
staat dan hij vaak denkt. Maar een
herinnering aan hoe dit deel op die
bewuste avond heeft geklonken heb ik
begrijpelijkerwijs niet.

Column

Koord-
dansen 
Door Karen Lammers 
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Feike van Kammen is een van de meer
seniore leden van onze gemeente, ruim
80+ , maar nog volop actief. Zelfs werd
hij, jaren geleden, al eens eerder
geïnterviewd voor idA . We konden toen
lezen van zijn Groningse wortels, en van
zijn werkend leven in het Amsterdamse
onderwijs, het speciaal onderwijs zoals
dat nu heet. Ook hoorden we van zijn
zoektocht in het vrijzinnig landschap, die
hem uiteindelijk bij ons Doopsgezinden
bracht. Voor de liefhebber is dat
interview nog op te zoeken *). Alle
reden om te vragen hoe het hem nu
vergaat. We doen dat in zijn prettige
kleine flat niet ver van het Leidseplein,
met uitzicht op de Van Lennepkade. 
We beginnen weer bij het Groningen 
van zijn jeugdjaren. Nog steeds is hij 
zeer verbonden met zijn geboortedorp
Niehove. Een wierdedorp (terpdorp) 
met zo’n 300 inwoners.

Hoe zijn de ontwikkelingen daar?
“Ja, het huis dat ik daar ooit had, heb ik
verkocht, maar ik kom er nog
regelmatig, ook om vrienden op te
zoeken. Je weet dat ik er ben geboren,
in het lokale café Eisseshof, toen in het
bezit van mijn moeder, dat nu het
dorpshuis is, als zoon van een aannemer.
Later woonde en werkte ik in
Amsterdam, in het onderwijs, maar was
ik ook nog vaak in het huis dat ik er had
gekocht en opgeknapt. We hebben toen
via Monumentenzorg kunnen bereiken
dat het dorp de status kreeg van
‘beschermd dorpsgezicht’. Het is
inderdaad een prachtig dorp. Enige jaren
gelden is het zelfs uitgeroepen tot
mooiste dorp van Nederland.” 
”Mijn jonge jaren en latere
betrokkenheid zijn vormend geweest
voor hoe ik nu tegen het leven aankijk.
Kijk, hier heb ik toen ook nog aan
meegedaan, de zondagsschool van de
lokale Hervormde kerk!” 
Feike laat me een paar foto’s zien:
twintig kinderen voor het 
(13e-eeuwse!) kerkgebouw, de
domineesvrouw, met hoed, en een
jongeman met mooi donker haar, Feike
zelf dus. De jaren vijftig. 
“Daardoor kende ik ook wel de hele
streek!” 

Amsterdam …
“In Amsterdam kwam ik te werken in het
speciaal middelbaar onderwijs. Op
verschillend plaatsen heb ik dat gedaan.
Na mijn eerste jaren werd ik adjunct-
directeur. Apart is wel, dat echte
directeuren vaak overspannen raakten
en de adjunct het dan maar moest
oplossen. Maar ik heb het altijd toch met
plezier gedaan. ‘U lacht altijd’ zei een
onderwijsinspecteur me eens. Tja….
Ik volg het onderwijs nog wel, en ik ben
nog steeds lid van de AOB (Algemene
Onderwijsbond). Laatst kreeg ik zelfs
weer een speld, nu voor het zestigjarig
lidmaatschap!”

“Huisvesting was een punt. We hebben
met vrouw en kinderen, vier in getal, op
veel plekken gewoond. Het was zelfs zo,
dat de gemeente een nieuwe baan
aanbood maar ook een woonvergunning
weigerde voor een huis op de Oude
Waal. Ik ben toen wel op mijn strepen
gaan staan. en het is gelukt, baan en
huis. Nu ligt dat weer moeilijker!”
“Het invoeren van de deelraden was ook
zoiets. Het onderwijs moest daaronder
geschoven worden. Maar voor het
speciaal onderwijs vond ik dat een slecht
idee, veel te versnipperend. Als lokaal
secretaris AOB heb ik daar veel over
gedebatteerd. ’Dan springen we toch in
het zwarte gat’, zei een van de
wethouders mij. Zeer ergerlijk vond ik
dat! Zo spring je toch niet met kwetsbare
kinderen om!
Nu zijn de deelraden weer afgeschaft ...”

Feike van Kammen : 

Vele gezichten
In de komende tijd willen we
verschillende leden, vrienden 
en belangstellenden, zowel 
jong als oud, aan het woord
laten in de nieuwe rubriek: 
Vele gezichten. De keuze wordt
gemaakt door de redactie. 
Deze maand Feike van Kammen.

Groningen én Amsterdammer 
Door Thijs van Hoogstraten
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Feike, inmiddels, woon je in de
binnenstad, en ben je nog steeds best
actief…. Vertel
“Mijn partner, met wie ik al heel lang
samen ben, woont op IJburg, en we hebben
allebei kinderen en kleinkinderen, ook hier
in de stad. Ik fiets wat af! En ik zing nog 
bij twee koren, hier en in het Noorden. 
Maar ook ligt er de stad aan mijn voeten,
met winkeltjes en cafés . Erg mooi omdat 
zo dichtbij te hebben. Het is wel een
probleem dat het wonen in de stad voor
veel mensen onbetaalbaar wordt.”

“En dan is er de kerk. Ik ben zoveel
mogelijk bij de zondagse dienst. 
Mijn eigen plekje, waar ik zicht heb op 
de organist, ook op zijn voetenwerk. 
Een mooie preek, reflectie en verbinding.
De zondagochtend brengt me bezinning,
rust en samenzijn met gelijkgestemden. 
Dat doet me goed en is me heel veel 
waard. Net als de bijbelkringen waar ik 
aan deelneem. De reis naar Israël maakte 
ik ook mee, heel interessant, heel 
prachtig. En samen zijn we twee keer 
naar Fredeshiem mee geweest met de
seniorenreis. In 2023 konden we niet...,  
we hadden het te druk. Ik was ook erg
verleid door de reis Suriname in mei 2023,
maar die heb ik toch laten gaan. De 
dokter vond het niet zo’n goed idee … “

Zou je de gemeente nog iets mee
willen geven, een gedachte of advies?
“Dat je samen alert bent op de
aansluiting van iedereen die de kerk
bezoekt. Clubjes bij het koffiedrinken,
dat is helemaal begrijpelijk, maar let 
ook op die ander. En ik vraag me wel 
af hoe de toekomst er uit gaat zien”.

Tot slot: wil je voor de idA-lezers een
lied kiezen, een ‘lied van de maand’?
“Dan kies ik lied 442. 
Op U mijn Heiland blijf ik hopen
Verlos mij van mijn bange pijn
Zie heel mijn hart staat voor u open
En wil o Heer, Uw tempel zijn.
Mooi. Een lied dat zomaar bij je binnen
kan vallen!“

Als ik het huis verlaat zie ik in de
paraplubak iets bijzonders. Het zijn
vier croquethamers, keurig rechtop.
Croquet, het spel dat je buiten speelt, 
met metalen poortjes en een houten bal.
”Ja, dat deden we met kinderen en
kleinkinderen” zegt Feike, ‘in ons
grasland’”. Fier staan de hamers 
overeind. Alsof de eigenaar er op zijn
etage zo mee verder zou kunnen spelen.
Ook nu nog.

Feike, dank je wel!. 

*) In idA van mei 2017. Op te zoeken  
op de website.
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Samen Leren en Vieren 
(9 t/m 11 februari, Dopersduin, Schoorl)
Door Franz Kalab

Vrijdag
Na een goed avondeten en de hartelijke
begroeting vroegen Henk Stenvers en
Marius van Hoogstraten: ‘Waarom eigenlijk
samen leren en vieren?’ Omdat leren en
vieren in je eentje niet zo goed wil lukken.
Het lukte uitstekend in de avondviering.
Wieteke van der Molen en Henk Stenvers
gingen voor. Je kon je herkennen in stilte
en zoekende woorden, in bekende en
nieuwe liederen. Later, aan de bar, in en
om de serre werd spontaan verder geleerd
en gevierd. Harten gingen open. Er werd
gelachen en menig traantje mocht er zijn. 

Zaterdag
Na ontbijt en Ochtendviering vroegen
Fernando Enns en Wieteke van der 
Molen, ‘een lerende gemeenschap zijn. 
Hoe dan?’ Fernando introduceerde 
“Let’s do theology”. Theologie doe je
samen. Hier de eerste stappen:

Hoe doe je theologie?
Individuele oefening, 10 minuten: waar 
en wanneer reflecteer ik over God? Wat
voor bronnen gebruik ik daarvoor? Hoe
beïnvloedt dit wat ik doe en omgekeerd? 

Hoe doe je theologie – samen?
Oefen met één ander persoon. Gun je 
een kop koffie of iets anders en deel met
elkaar wat je hebt opgeschreven. 

De rol van gemeenschap in ‘theologie
doen’?
Samen ga je onderscheiden, luisteren,
krijg je duidelijkheid, schep je gezamen-
lijkheid en meer … Waarom is gemeen-
schap belangrijk als je ‘theologie doet’?
Waar vind je zo een gemeenschap? 
Hoe bouwen en leven we haar samen?

Bij de lunch kon je merken, dat al de
eerste stappen iets hadden bevrijd en
geïnspireerd. Een deelnemer verzuchtte:
‘ik wist niet, dat je theologie ook kunt
doen!’ Wat maakt het verschil in een
gesprek over God met iemand die me
goed kent en met iemand die me
nauwelijks kent? 

In de middag boden Decentrale sessies
actuele een spannende thema’s aan:

•   Om te huilen. Over secularisatierouw 
en wakker worden in een vreemde
wereld. Met Willemijn Heerlien en
Wieteke van der Molen zagen we de 
pijn en het verdriet over krimpende
gemeenschappen onder ogen. Op een
bord inventariseerden ze verliezen zoals:
leden, jeugd, kinderenkoor, gebouwen,
bijeenkomsten; invloed, kracht en steun;
bronnen als Menno Simons, Martelaers-
spiegel, doperse geschiedenis en Bijbel.
Hoe verder leven zonder? Wie doet er
straks als laatste het licht uit? Veranderd
kerkverlating doperse identiteit? Hoe
herontdekken? Volgens statistiek en
zonder wonder, wanneer zullen er geen
doopsgezinde gemeenten meer zijn? 

•   Nina Schroeder-van ’t Schip en
Antoinette Hazevoet keken naar Heden
en verleden: Welke rol speelt
geschiedenis in onze hedendaagse
beleving van geloof? Gebeurtenissen en
traditie werken door, al weet je soms
niet meer goed waarvoor zij goed
waren. Soms besef je niet eens, wat uit
het verleden vandaag jouw gedrag
bepaalt. Als je je ervan bewust wordt,
kun je beginnen jezelf en dingen te
veranderen. De tijd werd al snel te kort,
vonden deelnemers.

•   Eline van der Kaaden en Andres
Pacheco-Lozano dachten na over How
Radical? Reflecting on Faith in Action in
Conflict Times. Wat zijn actuele
conflicten, binnen en buiten de
gemeentes. Hoe sta je er gelovend in?
Het woord radicaal duit op wortels, durf
je die aanraken? Wat kun je zeggen
tegen wie? Wat voor gevaren kun je
daarbij lopen? Ga je het aan, met woord,
en daad? 

•   Marius van Hoogstraten dacht met
ons na over Polarisatie. De kerken en de
crisis van de democratische samenleving.
Hij noemde vier aspecten: 
1. Beschrijf polarisatie en noem 
    kenmerken. 
2. Zie je samenhangen en effecten, 
3. Principes en voorbeelden. 
4. Wat moet er gebeuren? Wat is 
    relevant voor de kerk? Polariteit is 
    nog geen polarisatie. Politici 

Aan het einde van het weekeinde vroeg Nina Schroeder-van ’t Schip wie er 
de volgende keer weer mee zal doen. Een woud handen vliegt omhoog: 
‘ik kom terug.’ De Doopsgezinde Studiedagen raakten snaren bij de 80 aanwezigen
uit het hele land. Hier word ik niet enkel getolereerd, hier voel ik me geaccepteerd.’
Het weloverwogen programma en het charisma van de sprekers en moderatoren
deden hun werk. Ook de kinderen hadden het er naar hun zin. 
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1) Laurie Green, Let's Do Theology: Resources for Contextual Theology; Completely
Updated and Revised. A&C Black, 2010, 208 p. ISBN 9780826425515. (€ 16.91, Bol.com)



    polariseren soms om mensen tegen 
    elkaar op te zetten en in beweging 
    te krijgen. Ik polariseer ook, met mijn 
    verlangen naar feiten en weten-
    schappelijkheid. Wat kan ik loslaten?

Na een wederom lekker Dopersduin-
avondeten waren er Leesgroepen Gelijke-
nissen, plenair ingeleid door Marius 
van Hoogstraten. Per lot belandde ik bij
‘De onrechtvaardige rentmeester’, Lukas
16.1-13. Eerst werden we er niet wijs uit 
uit de tekst. Eén hulpvraag op Marius’
sheet was: wat mis je? Contextuele lezing!
Al in voorgaande hoofdstukken en in
16.14-15 spreekt Jezus tot zelfgerechte
religieuze. Plots vielen kwartjes en begon
de tekst te spreken: er is niets mis met rijk
zijn zolang God belangrijker blijft dan
geld, je niet alles zelf verbruikt, en geen
vrienden maakt met de onrechtvaardige
Mammon. 

Zondag
De Viering met enigheidsmaal bleek een
hoogtepunt. Willemijn Heerlien, Wieteke
van der Molen, Andres Pacheco Lozano en
Marius van Hoogstraten gingen voor. Met
warme, rustige stem las Wieteke 1
Korinthe 1,18-31:

Het woord van het kruis is dwaasheid,
maar voor ons is het een kracht van God.
… Sommigen vragen om een teken,
anderen zoeken wijsheid; wij echter
prediken Christus, de Gekruisigde, de
kracht en de wijsheid van God. Het

onaanzienlijke en het verachte heeft
God uitverkoren, en wat niets is, om
wat iets is teniet te doen. U bent in
Christus Jezus, die voor ons is geworden
wijsheid van God en gerechtigheid,
heiliging en verlossing, opdat wie
roemt, roemt in Hem.

Andres Pacheco Lozano las de ‘Woorden
van instelling’, 1 Korintiërs 11,23-26, op
z’n Spaans. Ik herkende de woorden
‘pan’, brood, ‘copa’, kelk, ‘nuevo pacto’,
nieuw verbond, en ‘sangre’, bloed’ en
voelde verbonden met aanwezigen 
en anderen. We consumeerden de
symbolen brood en druivensap tegelijk,
verlangend in de Ene bij elkaar te
horen. 

Na lunch en koffie evalueerde Nina
Schroeder-van ’t Schip en keek vooruit
op volgende Studiedagen die niemand
wil missen. Iemand opperde, de
Martelaarspiegel en Menno Simons
opnieuw te gaan lezen. De moeite, 
om samen deze oeroude teksten te
herontdekken, zal lonen. Ik voelde 
er iets van een schat. In de mensen
(Kolossenzen 1,27) en hun tradities. 
Yes, Let’s do Theology!
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In Memoriam

We zullen ons haar humor herinneren, 

haar nuchterheid, haar betrokkenheid 

en haar niet aflatende interesse in de

buitenwereld, de gemeente en de mens

tegenover haar.

Gesprekken over levensvragen, een

naderend einde, de zin van het bestaan, 

hield ze liever niet. Het ging uiteindelijk om

wat je doet en dat je aardig bent 

voor andere mensen. 

Op dinsdag 13 februari hebben we afscheid

genomen van Jos, op de Nieuwe Noorder,

met liefdevolle verhalen van haar kinderen

en kleinkinderen. Moge de nagedachtenis

aan Jos Jobse tot zegen zijn.

Essemie van Dunné

Op 7 februari jl. overleed op 99 jarige

leeftijd zuster Jos Jobse – van Noort.

Jos kwam naar de kerk voor de mensen,

dat was duidelijk. En zo was er ook voor

de mensen die in het Meerpadkerkje

kwamen, lange tijd, zolang ze maar kon.

Ze was een tijd koster, met haar echt-

genoot Joop, ze deed het wijkoverleg, ze

kookte voor ‘Kom-er-bij’, een maandelijks

samen eten in de Bolder. En zolang het

lukte, Henk en Hetty Smit hebben haar

jarenlang met de auto opgehaald op

zondag, kwam ze naar de diensten. 

Er kwamen nieuwe mensen in de kerk, 

en ook met hen bouwde ze weer een

band op. 

Toen het niet meer ging, het komen 

naar de diensten op zondag en andere

activiteiten, en ook zelfs de ouderenreis

naar Fredeshiem niet meer ging, waar 

ze ook zoveel plezier had, accepteerde 

ze dat met opgeheven hoofd. En extra

genoot ze van bezoek van gemeenteleden,

van kaarten, van telefoontjes, van een

samenzijn in het park voor de Kimme, 

met mensen van de gemeente. Iemand

nam koffie mee, Jos zorgde voor koek. 

Jos bezoeken deed iedereen graag. 

En iedereen hoorde haar graag vertellen.

Over de koloniehuizen waar ze werkte 

en later leidinggevende was. Over haar

jeugd in Rotterdam, als enig kind. Over 

de bezoekjes in Zeeland aan haar groot-

ouders.

En die verhalen zullen we blijven vertellen,

en ook hoe ze, in de dienst, altijd naast 

Jo Dubblinga zat. De zusters Jo en Jos, 

een lief en grappig en heel lang een

onafscheidelijk duo. En we zullen ons 

haar herinneren in optreden in de Mozes-

musical. Ze speelde een van de vroed-

vrouwen in Egypte. Ze droeg een tekst

voor van Etty Hillesum. En voordragen kon

ze prachtig. Iedereen was muisstil. 

zuster Jos Jobse – van Noort

Er is in 2023 € 16.767 gecollecteerd in de kerk*  
(2022: € 14.584) Hiervan is € 3.817 voor de eigen
gemeente en € 12.951 voor projecten.

De projecten waren:
Ouderenfonds (tijdens Fredeshiemreis)                    93
Doopsgezind Broederschapswerk                              139 
Christian Peacemaker Teams                                      148 
Menno Simons monumenten, SDMF                         183 
Unicef                                                                           264 
ADS inzake Indonesië                                                 278 
ADS inzake gemeenteondersteuning                       293 
Oudezijds 100                                                              296 
Syrië                                                                              301 
ADS inzake MWC (Mennonite Worldconference     342 
Stuwkracht 10                                                             369 
ADS inzake Jongerenwerk                                         377 
Doopsgezinde Zending                                              435 
Vluchteling studenten UAF                                        1.042 
Stay Tuned                                                                   1.430 
Kruispost                                                                      1.616 
Stoelenproject                                                             1.652 
Amsterdam Underground                                          1.672 
Regenbooggroep ‘Uit het krijt’                                 2.021 

  12.951 
* 66% is via cash gecollecteerd en 34% via Givt

Opbrengst collecten in 2023
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Oldrik Verloop nam het voorzitterschap van deze kerken-
raadsvergadering waar, bij afwezigheid van Rimke van der
Veer. Zoals gebruikelijk had elk kerkenraadslid de gelegenheid
om kort iets persoonlijks te delen, en deze keer nam Karen
Lammers het woord. Ze deelde haar persoonlijke fascinatie
voor de filosoof Plotinus - die wordt erkend als een van de
grote denkers na Plato en Aristoteles- en kondigde aan haar
scriptie aan hem zou wijden.  

Na deze inspirerende inleiding werden verschillende lopende
zaken besproken, waaronder de planning van toekomstige
evenementen, zoals de viering van de doopjubilea die zal
plaatsvinden op 20 maart om 19.30 uur in de Singelkerk. 
De jubilarissen hebben hiervoor reeds een uitnodiging
ontvangen. Alsmede de Preek Van De Leek-noord, die dit jaar
voor het eerst in de Meerpadkerk zal plaatsvinden. De data
voor deze preken zijn vastgesteld op 7, 14 en 21 april, waarbij
bekende noorderlingen Jelle de Graaf, Lydia Rood en Ellen
Brudet hun verhaal zullen delen.

Een ander belangrijk onderwerp was de recente aankoop 
van de voormalige pastorie naast de Sint-Augustinuskerk aan
de Nieuwendammerdijk in Amsterdam Noord. Deze pastorie
zal, net als de andere wooneenheden van Doopsgezind
Amsterdam, een bestemming krijgen voor doopsgezinde
ouderen en jongeren die tegen coulante huurprijzen een 
studio of kamer kunnen betrekken. Dit project, geleid door 
de Stichting Beheer, is met trots ontvangen en de vergadering
sprak haar grote waardering uit voor dit initiatief. We zullen 
u op de hoogte te houden van verdere ontwikkelingen 
rondom de pastorie in Noord.

Tot slot nog een heuglijk bericht en dat is dat we Kirsten 
Meijer mogen verwelkomen als nieuw lid van de kerkenraad. 
Er zijn geen andere kandidaten voorgedragen, dus Kirsten 
zal haar eerste vergadering bijwonen in maart.

Uit de kerkenraad

Uit de kerkenraad van januari

Vacature voor 
vaste koster op vrijwilligersbasis 
in de Meerpadkerk en invalkoster 
bij de Doopsgezinde Singelkerk

Beschrijving
Ben jij op zoek naar een veelzijdige rol als koster in onze
kerk? Heb jij affiniteit met het protestantse geloof en 
draag jij graag bij aan een saamhorige organisatie? Dan 
zijn wij op zoek naar jou! Voor onze kerkelijke gemeente,
Doopsgezind  Amsterdam, zijn wij op zoek naar een ervaren
koster die zelfstandig te werk kan gaan, goed overweg kan
met mensen, en warm loopt voor een ondersteunende en
dienstverlenende rol. 

De organisatie
Wij zijn een eigentijdse, vrijzinnige en actieve kerkelijke
gemeente in Amsterdam. Het betreft een prettige
gemeenschap en met de ruim 400 leden en vrienden 
worden er vele activiteiten georganiseerd. De gemeente
wordt bestuurd door een gekozen kerkenraad die jij komt 
te ondersteunen. Je werkt direct onder de leidinggevende
kosterij. 

Gevraagd
Je vindt het leuk om groepen te ontvangen en kunt 
zowel met mensen uit de kerkgemeenschap als met 
mensen uit de zakelijke verhuur omgaan. 
Een veelzijdige functie maakt jou enthousiast en, je bent
gewend te multi-tasken. Met een grote diversiteit aan
verantwoordelijkheden heb je een breed takenpakket. 

Competenties
Je bent een uitvoerende ondersteuner en fungeert als 
een visitekaartje van de organisatie. Je bent sociaal, een
echte aanpakker en  communicatief vaardig. Door jouw
anticiperende blik en proactieve houding ben jij in staat 
om de juiste prioriteiten te stellen en zelfstandig besluiten
te nemen.

Aanbod
Je komt te werken bij een eigentijdse gemeenschap 
met een prettige werksfeer op een leuke locatie in
Amsterdam. We bieden een vaste vrijwilligersvergoeding 
van maximaal € 175,00 per maand met een maximum 
van €2.100 per jaar. Daarvoor werk je minimaal 2 kerk-
diensten per maand als koster in de Meerpadkerk en 
indien nodig 1x per maand in de Singelkerk, met
aanvullende werkzaamheden (tijden in overleg). 

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
hoofd kosterij Helma Verkleij, 020-623 45 88, bereikbaar 
op maandag, dinsdag & donderdag van 9.00 tot 17.00.  
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Gemeente in beweging

Tamar en Rachab, twee bijzondere vrouwen
Niek de Wilde zal met de deelnemers de teksten m.b.t. 
deze twee bijzondere vrouwen bestuderen.
Deze twee worden genoemd in het afstammingsregister 
van Jezus in Mattheus 1:1-7 en daar is een reden voor.

Op zaterdag 9 maart staat Tamar centraal (genesis: 38) 
en op 16 maart Rachab (Jozua).
De kosten zijn € 32,50 voor twee zaterdagen incl. 
drankjes en koekjes.

Informatie en opgave:
Rimke.vanderveer@doopsgezindAmsterdam.nl

Leerhuis in de Singelkerk 
Bezinnend concert met Haydn – Vespucci & Friends #7 
Haydn – ‘die Sieben letzten Worte’, met poëzie geschreven en
voorgelezen door altvioliste en schrijfster Laura van der Stoep.

Het Vespucci Kwartet bestaat uit Lisanne Soeterbroek (viool),
Laura Oomens (viool), Stephanie Steiner (altviool), 
Douw Fonda (cello).
Datum: 29 maart 2024 Tijd: 20.00 - 21.30 uur

Foto: Lisanne Soeterbroek

Goede Vrijdag aan het Meerpad

Initiatiefnemer Jan van Hövell (37) zegde zijn baan 
als advocaat op en richtte in 2019 Klabu op, een 
sportmerk én een stichting voor sportprojecten in 
vluchtelingenkampen. 

Locatie: Singelkerk.  
Datum: 9 april Tijd: 20.15 – 21.15 uur

Dopersgesprek: 

Jan van Hövell, 
Stichting Klabu

Ties Rotteveel en Rinske Kok zullen 
op zaterdag 23 maart 2024 trouwen 
in de Singelkerk. 

Zij komen al een aantal maanden 
bijna iedere zondag in de kerk met 
hun twee kinderen, Tiewas en Runa. 
De gemeente is welkom om de trouw-
ceremonie bij te wonen en daarna 
met hen te genieten van een taartje 
op de receptie (ook in de Singelkerk). 

Uitnodiging

Meditatie: Die sieben letzten Worte van Joseph Haydn,
uitgevoerd door  door het Stanislavski Strijkkwartet 
o.l.v. Joan Berkhemer.
Datum: 29 maart 2024 Tijd: 20.00 – 21.00 uur

Goede Vrijdag in de Singelkerk
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Wil je Mindfulness verdiepen met ‘heartfulness’? Ben je streng voor
jezelf? Wil jij jezelf liefdevoller je fouten vergeven?  Wil je minder
streng zijn voor anderen? Dan is deze training iets voor jou!

Neurowetenschappers hebben in hersenscans ontdekt dat ons brein
neuro-plastisch is en dat het kan veranderen, waardoor patronen van
zelfkritiek en kritiek op anderen kunnen verzachten. De opmerking:
”Zo ben ik nu eenmaal”, gaat gelukkig niet meer op.

Deze training van acht sessies van twee-en-een half uur, volg je 
samen met vijf andere deelnemers. Kijk voor meer informatie op
www.ilonka-terlouw.com

Trainer Ilonka Terlouw
Data: Woensdag 6, 20 maart; 3,17, 24 april; 8,15, 29 mei.
Tijd: 9 -11.30
Locatie: Boetje Meerpad 9 Amsterdam Noord 
(Achter de Doopsgezinde kerk)
Kosten: 495,- Vergoeding vanuit de zorgverzekering mogelijk!

Compassietraining: 

Mindfulness Based 
Compassionate Living Training

Dopersduin, Schoorl 
Docent en gespreksleider: drs Henk Stenvers

Het hele leven is een oefening in loslaten.
Relaties gaan aan en uit, kinderen worden groter
en gaan het huis uit, dierbaren vallen weg en
uiteindelijk moeten we zelf het leven loslaten. 
En toch is het soms zo moeilijk. We houden
graag vast aan al dan niet valse zekerheden. 
In dit weekend gaan we hierover in gesprek en
zullen we ons bezinnen op wat loslaten voor 
ons betekent. Welke zekerheden hebben we?
Waar houden we graag aan vast? De openings-
film Sous le Sable van François Ozon zet de toon
en confronteert ons met de moeite van loslaten
in een situatie van extreme onzekerheid.
Datum 8 en 9 maart.

Meer informatie op:
https://www.doopsgezindamsterdam.nl/events/vrij
zinnig-leerhuis-loslaten/

Vrijzinnig Leerhuis
'Loslaten'

Het Rozenhofje, gelegen aan de
Rozengracht in Amsterdam, biedt
28 wooneenheden exclusief voor
dames. Het hofje is bedoeld voor
vrouwen vanaf 55 jaar die graag
willen leven in de gemeenschap
van een hofje. Incidenteel komt
er een wooneenheid beschikbaar.
Indien u geïnteresseerd bent,
nodigen wij u uit een kijkje 
te nemen op onze website
www.stichtinghetrozenhofje.nl. 

Via de website kunt u zich
aanmelden voor de wachtlijst. 
De toewijzing van een woon-
eenheid wordt verzorgd door het
bestuur van Het Rozenhofje.

Rozenhofje
Op zaterdag 23 maart 2024 wordt
opnieuw de Menno Simonslezing
gehouden. Spreker zal zijn politica 
Esmah Lahlah. Tot de verkiezingen 
van 22 november was zij wethouder
bestaanszekerheid, kansengelijkheid 
en talentontwikkeling in Tilburg. 

Bij de afgelopen verkiezingen stond 
ze op plaats 2 op de lijst van Groen-
Links-PvdA. Sinds 6 december is ze
Tweede Kamerlid voor deze partijen.

Met het jaarthema van de doops-
gezinden ‘Wereld van verschil’ kwam de
bestaans-zekerheid, de kloof tussen arm
en rijk in Nederland en armoede onder
de aandacht van de doopsgezinden.

Mevrouw Lahlah zal spreken 
over de thema’s bestaans-
zekerheid en armoede.

Locatie: de doopsgezinde kerk 
Utrecht, Oude Gracht 370  
Tijd: 11.00 – 12.00 uur

Menno Simonslezing 
door Esmah Lahlah



Essemie van Dunné
voorganger, jongeren- 
en opbouwwerker 
in Noord
t 06 48 35 07 25
e.vandunne@
doopsgezindamsterdam.nl

Joke van der Heide
jongerenwerk
t 06 17 96 43 71
j.vanderheide@
doopsgezindamsterdam.nl

Henk Leegte
predikant 
t 06 45 62 62 70 
h.leegte@
doopsgezindamsterdam.nl

Ewoud Roos 
predikant 
t 06 34 11 50 00
e.roos@
doopsgezindamsterdam.nl

Liliane van der Steur 
jeugdwerker
t 06 21 39 75 44 
l.vandersteur@
doopsgezindamsterdam.nl

Het team
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UAF (3 maart)
Het UAF – Universitair Asielfonds – helpt
vluchtelingen bij het erkend krijgen van hun
diploma’s en zoekt voor hen mogelijkheden
om verder te studeren en werk te vinden. 
   
‘Uit het krijt’ (10 maart)
Met het project ‘Uit het Krijt’ worden
kwetsbare mensen met beperkte schulden
(maximaal 5.000, -) geholpen bij het 
simpel en snel aflossen hun schulden.
Nadat aan een aantal voorwaarden is
voldaan, worden de schulden binnen 
vier weken door ‘Uit het Krijt’ afgelost,
waarna begeleiding wordt gegeven om 
niet opnieuw in de schulden te raken. 
Dit is een project van de Regenbooggroep

Stichting Doopsgezinde
Monumenten Friesland (17 maart)
De Stichting Menno Simons SDMF draagt
zorg voor de openstelling en het dagelijks
beheer van het schuilkerkje in Pingjum 
(de Fermanje)  en voor het beheer van 
het Menno Simons-monument en het
contourenkerkje in Witmarsum.

Amsterdam Underground (24 maart)
De stadsgidsen van Amsterdam
Underground hebben een zwervend
bestaan gekend en willen hun verhalen 
en ervaringen met je delen. Zij nemen je
mee op ontdekkingstocht langs bootjes,
steegjes en portieken.

Doopsgezinde Gemeente 
Amsterdam (31 maart)
Tijdens bijzondere diensten in de Doopsgezinde
Gemeente Amsterdam is de collecte bestemd
voor het werk van de eigen gemeente. 

Doopsgezind Wereldwerk (7 april)
In Oekraïne werkt Doopsgezind Wereldwerk
samen met de andere doopsgezinde hulp-
werkorganisaties in Europa. Het werk wordt
namens hen uitgevoerd door Multiply van 
de Mennonite Brethren. Zij beschikken over 
een goed lokaal netwerk. Dat netwerk zijn 
de doops-gezinde gemeenten van de 
Association of Mennonite Brethren Churches 
in Ukraine (AMBCU) .

Als u niet in de dienst

aanwezig kon zijn en

toch iets wilt bijdragen

aan het project kunt u

dat via het aangegeven

bankrekeningnummer

doen of via de Givt-app. 

Collectebestemmingen maart 2024

Amsterdam Museum  (Amstel 51)  
Van 29 maart tot en met 30 juni 2024 is 
de tentoonstelling Het Amsterdam van 
Piet van Eeghen: Hoe een koopman de 
stad heeft veranderd te zien. 
De negentiende-eeuwse zakenman en
filantroop Van Eeghen liet zijn kunst-
verzameling na aan de stad. De verzameling
maakt nu deel uit van de collectie van 
het Amsterdam Museum. De schilderijen,
tekeningen en prenten zijn nu voor 
het eerst samen als verzameling te zien. 
Als stichter van het Vondelpark en het

Prinsengrachtziekenhuis, met zijn
betrokkenheid bij de oprichting van 
het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum
en door zijn initiatieven voor woning-
bouw drukte hij zijn stempel op de stad. 
In de tentoonstelling wordt stilgestaan 
bij Van Eeghen als Amsterdamse
weldoener, kunstverzamelaar en bankier.
Hij verdiende zijn geld onder meer met
koloniale handel. Wat betekent dat 
voor onze hedendaagse blik op zijn
filantropische werk? En welke rollen
speelden vrouwen in zijn activiteiten?

Tentoonstelling

Het Amsterdam van Piet van Eeghen: 
Hoe een koopman de stad heeft veranderd 
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Maart 2024 
(kerkdiensten: zie achterkant)
   

•  Za 2 mrt             Koorrepetitie Singelkerk  10.30 uur 

•  Di 5 mrt             Bijbelkring; E. van Dunné Singelkerk 13.30-15.00

•  Wo 6 mrt           e.v. Mindfulness Boetje 9.00-11.30 * 

•  Vr/za 8/9 mrt     Vrijzinnig Leerhuis: Loslaten Dopersduin 18.00-16.00 *

•  Za 9 mrt             Leerhuis: Tamar Singelkerk 10.00-14.15 *

•  Za 16 mrt           Koorrepetitie Singelkerk  10.30 uur 

•  Za 16 mrt           Leerhuis: Rachab Singelkerk 10.00-14.15 * 

•  Za 16 mrt          Vredeswake 09.00-21.00 *           

•  Zo 17 mrt           Jonge Strijkers en J. Koopman Singelkerk  16.00-17.00 *

•  Di 19 mrt           Kring; M. Krebber: Hosea Singelkerk 15.00 uur 

•  Za 23 mrt           Menno Simons lezing: E. Lahlah Utrecht 11.00-12.00 *

•  Za 23 mrt           Koorrepetitie Singelkerk  10.30 uur 

•  Do 28 mrt          Bijbelaars; H. Leegte Singelkerk 11.00 uur

•  Vr 29 mrt/juni   Tent. P. van Eeghen Amsterdam Museum*

•  Di 9 apr              Dopers Gesprek: Jan van Hövell Singelkerk 20.15 uur *

* Zie elders in dit blad

Het Amsterdam van Piet van Eeghen: het Vondelpark 
Jacob Olie collectie Stadsarchief Amsterdam

  


