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THEMA: MIST

Omdat het november is, en we op de
Laatste Zondag van het Kerkelijk jaar 
(de zondag vóór de Eerste Zondag van
Advent) onze doden in de Gemeente
gedenken. Waarom doen we dat? 
Waar gaat het over?   

Job 17, 13-15 (in de NBV van 1953)
Wanneer ik het dodenrijk verwacht als
mijn tehuis, in de duisternis mijn leger
spreid, tot de groeve zeg: Gij zijt mijn
vader, tot de wormen: mijn moeder en
mijn zuster, waar ergens is dan mijn
hoop? Ja, mijn verwachting, wie kan
haar ontdekken?

Er zijn families die aan tafel de stoel 
van hun dode bewust openhouden. 
De franse schrijver Antoine de Saint-
Exupéry, de auteur van ‘De Kleine Prins’
zegt ergens dat zo’n lege stoel aan tafel
voor hem persoonlijk niets troostends

zou hebben. Hij zegt: “Je moet van de
doden ook doden máken”. Alleen dán
hervinden ze, in hun ‘rol’ van doden, 
hun (andere) tegenwoordigheid. Want,
zegt hij, die families met die lege stoel
schorten als het ware hun terugkeer op.
Ze maken van hun dode een afwezige,
een soort gast aan tafel die eeuwig te
laat is. Zij mummificeren de dode, en
ruilen de rouw in tegen een wachttijd
zonder inhoud. “Nee”, zegt De Saint-
Exupéry, “Ik heb de rouw aanvaard om
mijn vriend die ik verloren heb, en 
ik heb zijn mes en vork van de tafel
genomen”. En letterlijk gebruikt hij 
daar het woord ‘sacrifié’, opgeofferd.
“Mijn vriend is er, maar hij is er als mijn
dode vriend”.

Velen zullen dat herkennen: de pijn die
hoort bij offeren. Het verwijderen, het
wegdoen van de spullen van de dode.

Zijn mes en vork, haar spulletjes, de prullen,
zijn bril, haar jas aan de kapstok.

“What can you do with a woman’s things, 
after a woman is dead? Not the bracelets,
and rings and strings of pearls, 
but the small, unvalued things? …

Zo dichtte Alice Duer Miller. Het doet pijn,
maar je weet: het moet weg. Het hoeft 
niet meteen, maar het moet wèl een keer
gebeuren. De stoel moet weg, zeg maar. 
Je moet een dode écht begraven. 

Ik hoorde van een collega die als geestelijk
verzorger in een huis voor ouderen werkt,
dat ze daar na een overlijden de stoel van
de overledene in de gemeenschappelijke
huiskamer nog een tijdje leeg laten. 

Lees verder op pagina 2
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En om de doden niet dood te zwijgen,
brengen ze af en toe in het begin het
gesprek ook op de overledene.
“Verdrietig hè, dat mevrouw Grutjes nu
niet meer op haar plaatsje zit”. “Je hoeft
maar één zo’n zinnetje te laten vallen”,
vertelde de collega, “of de verhalen
komen los: over mevrouw Grutjes, en
over haar dood, en over de dood van 
een dierbare en over de eigen dood”.
Ontroerend vond ze dat. Maar op een
gegeven ogenblik komt dan tóch het
moment dat ze in overleg met de
overlevenden moeten besluiten om die
stoel niet langer open te houden. Want
uiteindelijk houd je alleen een stoel 
open voor iemand die kan komen…

En zo zat ik erover na te denken, en
vroeg me af of onze “Laatste Zondag 
van het kerkelijk jaar” met het aansteken
van een kaars voor iedere overleden
zuster of broeder, of dat nu ook zoiets 
is als het kunstmatig openhouden van
een stoel aan tafel. Soms zie ik ze voor
mijn geestesoog nog wel zitten hoor, al
die dierbare oude zusters en broeders
daar waar ze altijd zaten in de kerk. 
En komen de beelden weer voorbij en 
de herinneringen aan de gesprekken met
hen. Maar: wij houden in de Singelkerk
geen plaatsen open, en daarmee maken
we de doden ook echt áfwezig. 

In de kerk roepen we ze op de dag
waarop we de “Laatste Zondag” van het
kerkelijk jaar vieren ook niet even terug.
Zodat we met De Saint-Exupéry van onze
doden kunnen zeggen: zij zijn er, nou 
en of, maar zij zijn er als onze doden.
Het gaat niet om een open plaats op de
aarde, maar om een open plaats in de
hemel, bij de Eeuwige, en God geve dat
dat ook uw plaats zal zijn, en de mijne.

Weten we daar iets van? Nou nee, daar
weten wij helemaal niets van. Het is als
kijken in de mist. Maar dromen staat 
vrij en fantaseren ook, en ook het
vertrouwen dat die fantasie ergens op
slaat. Natuurlijk is het een droom, die
‘plaats in de hemel’, een wensdroom is
het zelfs, en ik heb er niet zoveel tegenin

te brengen als iemand beweert dat die
droom bedrog is. Behalve dat het mijn
niet te doven vertrouwen in een God is,
die ons mensen die droom geschonken
heeft, zodat mensen niet ongetroost
leven en sterven, en moeten láten
sterven. Heeft de Eeuwige ons mensen
een plaats bereid? 

De Bijbelse figuur Job, die is er van 
gaan dromen. Nou ja, aanvankelijk was
hij één en al klacht. “Voor een boom is 
er nog hoop”, zegt Job. “Als hij wordt
omgehakt. Hij loopt weer uit, en nieuwe
twijgen ontspruiten aan zijn stam. Maar
sterft een mens, hij ligt machteloos
terneer. Zoals een rivier leegloopt en
uitdroogt, zo legt een mens zich terneer.
En hij staat niet meer op.”

En ik realiseer me dat in de vroomheid
van het volk Israël er misschien wel méér
plaats is voor woede en wanhoop dan in
de vroomheid van de kerk. Toen Jezus
stierf, (en mijn God wat was hij nog jong,
nog maar 33 jaar) toen heeft hij een
oude klaagzang van zijn volk gebeden,
Psalm 22, “Mijn god, mijn God, waarom
heb je mij verlaten”. En dat is nogal
andere koffie dan Psalm 23, de psalm 
van het grote Godsvertrouwen die erop
volgt: “De Heer is mijn herder”.

En wie als predikant dus bijvoorbeeld 
op ziekenbezoek alleen maar Psalm 23
op zak heeft, en Psalm 22 niet, die is dus
vromer dan Jezus zelf, en ook vromer
dan Job. Nou ja, toen Job begon met 
het liefste te verliezen dat hij had, 
toen zei hij eerst nog wel in een zekere
berusting: “De Heer heeft gegeven, de
Heer heeft genomen, de naam des 
Heren zij geprezen”. Maar later voel je
de leegte en het gemis pas echt. 

Als iedereen alweer lang en breed met
z’n eigen leven bezig is, dan vlieg jij
tegen de muur op, want nu pas weet je
wat het is, om zonder die ander verder 
te moeten. En soms maakt zich een
vreemd soort boosheid van je meester,
een boosheid die zich omhoog richt, 
naar God… Maar is Israël ligt dat iets
anders. Dat vragen, dat vechten, die
gevoelens, dát noemen ze in Israël
geloof. Jezus is ons daarin voorgegaan,
en Job is er Jezus in voorgegaan.

Heeft God de doden een plaats bereid?
Job is er van gaan dromen. “Wanneer i
k het dodenrijk verwacht als mijn tehuis,
in het donker mijn leger spreid, wanneer
ik tot de groeve zeg: gij zijt mijn vader,
waar ergens is dan mijn hoop?”
Job gaat dromen. Is de dood mijn tehuis?
Is het graf mijn vader? Is de dood mijn
verwekker? Die ik in mijn bloed heb en
die mij maakt tot een kind des doods? 
Of mag ik hopen dat het niet zo is?

Ja Job, dat mag je hopen. En omdat je
het hoopte, en blééf hopen, was je ook
ontvankelijk voor de woorden van de
Eeuwige, toen die ten langen leste uit 
de storm tot je ging spreken. Nee, de
Eeuwige gaf geen antwoord op je
vragen, en evenmin sprak hij je aan op 
je klacht en je boosheid. Hij repte zelfs 
met geen woord over je lijden, laat staan
over ‘de zin van het lijden’. Maar hij
sprak over wolken, lucht en winden, 
die hij spoor wijst, en loop en baan, en
daarmee groeide ook in jou, Job, het
vertrouwen dat die ook wel wegen zou
weten te vinden, waarlangs jouw voet
kon gaan. Toen je ten langen leste,
uiteindelijk, je tranen gedroogd had,
kreeg je ook weer oog voor al die
tekenen van áánwezigheid van de
Eeuwige. Hij legde zijn hand op zijn
mond en zei: “God, slechts bij geruchte
had ik van u gehoord, maar nu heb ik 
u gezien, met eigen ogen”.

In dat spoor mijmert het volk Israël
verder, in vrome fantasie, en steeds maar
weer in het vertrouwen dat hun fantasie
niet zomaar uit de lucht gegrepen is,

“Het is als kijken in 
de mist. Maar dromen 

staat vrij en fantaseren ook, 
en ook het vertrouwen 
dat die fantasie ergens 

op slaat”
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maar hun door de Eeuwige, de
Onzienlijke, geprezen zij zijn naam, 
zelf is ingegeven. En zo zien we, dat 
het geloof in de opstanding zich
gaandeweg in de Schriften uitkristal-
liseert. Want neem nou de martelaren. 

Het is van de martelaren dat Israël voor
het eerst (in de tweede eeuw voor Chr.
ongeveer) gaat geloven dat de Eeuwige
hen aan de overkant van het graf staat
op te wachten. Hij is immers een
liefhebbende God! En zal die het niet
opnemen voor zijn trouwe dienaren, 
die voor hun geloofsvertrouwen én 
voor de menselijkheid het offer van hun
leven brachten? In paradisum deducant
te angeli, moge Gods engelen je naar 
het paradijs geleiden, en de eersten die
je daar zult aantreffen naast die eertijds
zo arme Lazarus zijn de martelaren, 
want wat hebben die veel moeten
ontberen! Niet voor niets ligt tot hun 
eer in de Singelkerk altijd het boek 
met de verhalen van de martelaren uit
onze Doopsgezinde kring op de tafel. 

De Eeuwige hebbe hun ziel. De Eeuwige
hééft hun ziel, toch?

Ja, nog een keer: dat is natuurlijk
wensdenken. 

Anders dan de Sadduceeën in de Bijbel,
geloofde Jezus, samen met de Farizeeën
in opstanding. In het huis van mijn 
Vader zijn vele woningen. In dat 
vertrouwen is hij zijn weg gegaan. 
De oude Job was Jezus in dat vertrouwen
voorgegaan: niet het dodenrijk zal je 
huis zijn, evenmin als het graf je vader
is. Eenzelfde geloof als waarvan ná hem
de apostel Paulus ook getuigt: want 
wij weten dat, indien de aardse tent
waarin wij wonen (want veel meer dan
een tent is het uiteindelijk allemaal niet)
wordt afgebroken, wij een gebouw van
God hebben, in de hemelen, niet met
handen gemaakt, een eeuwig tehuis 
(2 Cor 5,1). En Paulus getuigt van dat
geloofsvertrouwen ‘opdat gij niet treurt
als anderen, die geen hoop hebben’
(1Thessalonicenzen 4,13). 

Het is dus precies andersom dan dat de
mensen zeggen. De mensen zeggen:
zolang er leven is, is er hoop. Maar het
evangelie zegt: zolang er hoop is, is er
leven. “In het huis mijns vaders zijn vele
woningen”, zegt Jezus. Dat maakt de
dood anders, en dat maakt het leven
anders. Want het is leven met hem, het is
sterven met hem, het is begraven worden
met hem, en ook met hem opstaan. Zo
moet dat wel zijn. Want als ik roep tot
het graf: gij zijt mijn vader, waar is dan
nog ergens mijn hoop?

“Ik zal opstaan”, zei eens de zoon, 
“en naar mijn vader gaan”. En toen 
hij nog ver weg was, ver van huis, nog
lang niet thuis, zag de vader hem al. 
Het werd een ontroerende thuiskomst.
“Mijn zoon hier wás dood, maar is weer
levend geworden! Hij was verloren, maar
is gevonden! Slacht het gemeste kalf!” 

De zoon keek door de ramen van 
het huis, daar stond als te allen tijd, 
voor alle kinderen des huizes, 
de maaltijd toebereid.
Eén plaats was nog open,
En toen heeft hij verstaan:
Ik mag in ’s vaders woning,
Als kind naar binnen gaan”

Thieleman Janszoon van Braght. Het bloedig toneel, of Martelaersspiegel der
Doops-Gesinde of Weerloose Christenen, …

“want wij weten dat, indien
de aardse tent waarin wij
wonen wordt afgebroken, 
wij een gebouw van God
hebben, in de hemelen, 

niet met handen gemaakt,
een eeuwig tehuis”
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Door de mist
straalt het licht 
Door Norbert van den Berg

Als ik op zondag, als het weer dat 
toestaat, van huis naar de Singelkerk loop,
dan onderga ik dat als een belangrijke 
ontspanning naar de kerkdienst toe.

Kom ik de Singelkerk binnen, dan krijg
ik direct een vriendelijk kopje koffie, en
praat ik wat met de, net als ik, recent
aangekomen kerkgangers. Meestal ga ik
snel de kerkzaal binnen en pak een orde
van dienst mee. Daar midden in de zaal
ervaar ik de grootse ruimte die achter
een gevel van het aan de Singel gelegen
grachtenhuis verstopt is. Verzorgd is
eeuwenlang het interieur. Het orgel is
niet alleen door zijn geluid maar ook
door zijn préséance nadrukkelijk
aanwezig. Over enkele jaren kunnen we
een 250 jaar lange orgelgeschiedenis
herdenken. Maar het meest indrukwek-
kende naast de koperen kandelaren is
de houten betimmering waarin de
preekstoel is verwerkt, ondersteund
door links en rechts de banken voor de
kerkenraad. Ik vind het prettig dat daar
sinds de coronatijd weer de rechtmatige
deelnemers hun plek vinden. 

Dan staat de dominee, die zich via drie
treetjes boven de kerkvloer plaatst, 
in het midden, bijna op zaalniveau.
Samen met de kerkraad lijkt hij met 
de broeders, zusters, vrienden en
vriendinnen in de kring om de preek-
stoel in dialoog te gaan. Het is een
vertrouwelijk gesprek met meestal
welluidende samenzang.

Graag kijk ik dan omhoog langs de
losse bijbelbladen, die omhoog lijken
te zweven. Onvermijdelijk valt mijn
oog dan op de vier glazen ramen die
gebrandschilderd zijn met een grijze
mist lijkt het. Maar lang geleden viel
mijn oog plots op een klein gaatje
daarboven in het glas, dat zich in het
rechterraam van de preekstoel bevindt. 

Ik maakte me de eerste keer, toen ik
dat zag, zorgen over dat dat gaatje
open was. Toen ik me tot een
deskundige wendde lachte hij mij
keihard uit: “neen, dat is juist niet
helemaal dicht geschilderd, zo was 
het de bedoeling”. 

Toch blijft dat ‘gaatje’ mij fascineren.
Het lijkt me net of daar extra licht de
kerk in straalt. En vroeger dacht ik ook
dat het luiden van de klokken van de
buurman, de Krijtberg, meestal tijdens
het gebed, bij ons extra hard de ruimte
binnen kwam. Gelukkig hebben de
Krijtberg en de Singelkerk hun klokken
gelijkgezet, zodat dat voorbij is. Voor
mij is het nu wel een plekje waardoor
ik contact heb met de wereld buiten 
de kerk, omlaag naar de wereld, en
omhoog sta ik in contact met hemelse

zaken. Ik richt mijn blik daarop zodat
ik me beter kan concentreren op de
preek. Als ik het eerlijk zeg, geeft dat
‘gaatje’ door de mist mij een warm
gevoel. 

Dat warme gevoel, maar dan anders,
ontstaat ook bij het kopje koffie na d
e dienst. Het is boeiend een gesprek
aan te gaan met oude en nieuwe
vrienden en vriendinnen. In de zomer
zorgen de eeuwen oude bomen op 
het voorplein voor wel wat koelte.
Maar in de winter is de kerkruimte 
ook heel erg vertrouwd. Dan richt 
mijn aandacht zich niet meer op het
‘gaatje’ maar op de medemens. 

Ik voel me gesterkt als ik naar huis 
loop door een stuk van de mooie 
oude binnenstad, en vervolgens door
de groene Plantage met de Hortus,
Wertheim Park, en Artis. Dankbaar
voor het straaltje licht.



Op een novemberdag vele herfsten
geleden, bezocht ik Venetië. Een dichte
wolk was neergedaald over de stad en 
zou daar de hele dag blijven hangen. 
Het zicht was beperkt, zodat pas op korte
afstand gebouwen als gestalten uit de mist
opdoemden. Omdat het zicht gering was
en derhalve de visuele indrukken meer
naar de achtergrond verdwenen, traden
andere zintuigelijke waarnemingen op 
de voorgrond. Het had een effect alsof 
de geest zich verruimde. De waterkou op
de huid en bij inademing, die langzaam-
aan binnendrong en tot op het bot
verkleumde, de gedempte geluiden 
van stemmen, het klotsende water. 
Een vaporetto die aanmeerde, een dof
voorzichtig raken van boot en steiger. 

De regelmatige beweging van een roei-
spaan door het water, het bijna geruisloze
glijden van een gondel door het water.
Venetië was die dag, anders dan voorjaar
en zomer, gedompeld in verstilling. 
En deze nevelige rust had iets mysterieus.
De waterige lichtjes in de palazzi, de
verdichting van al dat water, damp en
wolk, en de intimiteit van het in nevelen
gehuld zijn. De rauwe, schrijnende
schoonheid die steden die aan het water
liggen eigen is, deed zich nu voornamelijk
voelen. We meanderden door de nauwe
straatjes, over de vele bruggen, tot we
ineens op het San Marco plein stonden.
Het was er verlaten, de schoonheid
adembenemend. 

Joseph Brodsky geeft in zijn ode aan
Venetië, het boek ‘Fondamenta degli
incurabili’, een prachtige beschrijving van
opkomende mist, ‘de fameuze nebbia’, 
die ‘de stad buitentijdser maakt dan welk
allerheiligste ook, omdat de mist niet
alleen spiegelingen delgt maar alles wat
vorm heeft: gebouwen, mensen, zuilen-
rijen, bruggen, standbeelden’. 

Hij schrijft: ‘Mist begon zich meester 
te maken van de piazza. Het was een
kalme invasie, maar een invasie was het.
Ik zag zijn speren en lansen stilletjes
maar vliegensvlug naderbij komen uit
de richting van de laguna, als voetvolk 
dat voorafgaat aan de zware cavalerie.
‘Stilletjes en vliegensvlug,’ zei ik bij
mezelf. Elk moment kon hun koning,
koning Mist, in volle cumulusglorie de
hoek om komen.’ En verderop vervolgt
hij: ‘Koning Mist reed de piazza op,
hield zijn hengst in en begon zijn witte
tulband te ontvouwen. Zijn brozen
waren nat, evenals zijn charivari; zijn
mantel was bezet met de wazige,
myopische juwelen van brandende
lampen. Hij ging zo gekleed omdat hij
geen benul had van welke eeuw het
was, laat staan welk jaar. Maar ja hoe
zou hij, mist, dat ook moeten weten?’

We liepen langs caffè Florian en gingen
er binnen. De koffie met een flinke
scheut alcohol erin, grappa of whisky,
of iets dergelijks, deed de bloedstroom
versnellen en verdreef de kou die zich
in merg en been had genesteld. In de
trein terug naar Bologna, viel er, rozig
geworden, een tevreden loomheid op
me. Ik liet de indruk die dit mistige en
verstilde Venetië had gemaakt op me
inwerken, weer een ervaring rijker. 

Column

Mistige taferelen 
Door Karen Lammers 
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Mist in Venetie
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Monsterstation - Kwart over mist
Door Albertine Wendte-Voncken

Ik heb ze vast grijze haren bezorgd, de verkopers van Kinderboekwinkel
Kiekeboek, om ze middenin de kinderboekenweek, de drukste tijd van
het jaar, te vragen naar een boek over ‘Mist’, want dat bleek een niet
veelvoorkomend thema in kinderboeken. Gelukkig is de vertaling van 
het eerste boek van de Zweedse trilogie Monsterstation net uitgekomen, 
wat als ondertitel heeft: Kwart over mist.

“De eerste keer dat ze doodging, vulden haar longen zich met
ijskoud water. Ze was bang dat haar tanden zouden barsten van
de kou. Ze was net vier jaar geworden.” Wat een prachtige zin
om een boek mee te beginnen en je zo meteen het verhaal in te
zuigen. De hoofdpersoon, Katinka, is inmiddels een jaar of tien
en is al meerdere keren doodgegaan, maar omdat ze een kwart
monster is, een zogenoemde ‘Groezel’, gaat ze niet echt dood. 

Ze woont in Amstelveen in het oude station, dat tegenwoordig
dienst doet als hotel voor monsters. Regelmatig steekt er een
dikke mist op, waarna om ‘kwart over mist’ de trein uit
Monsterland aankomt en weer vertrekt. In Monsterland zit de
vader van Katinka gevangen en Katinka vertrekt met de trein
naar Monsterveeen (met drie eee’s) om haar vader te redden.

De auteur Johan Elfner komt oorspronkelijk uit Zweden, maar
woont al jaren in het echte stationsgebouw in Amstelveen. 
Hij stapte tien jaar geleden over van het zakenleven naar 
een fulltime creatief beroep en schreef eerst vooral voor
volwassenen. Monsterstation is zijn eerste serie boeken voor
kinderen. Hij karakteriseert zijn volwassen boeken als Feel 
Good- Crime en dat ik ook op dit boek van toepassing.

Het is een lekker ongecompliceerd boek, dat goed in elkaar 
zit en een goede opbouw heeft. Hoewel het licht verteerbaar 
is zijn de karakters mooi gelaagd en is het humoristisch
geschreven. Elfner heeft naast de Mensenwereld ook een
Monsterwereld geschapen met een eigen Monstertaal,
Monstertijd en Monstergeld. Het heeft in tegenstelling tot de
meeste boeken die ik zoek voor IdA niet een hele diepe laag,
hoewel het ook wel thema’s aanraakt zoals opgroeien zonder
vader, samenwerken en ergens bij horen, waardoor het niet
oppervlakkig is. Het stoelt op de traditie van magisch realistische
boeken zoals Harry Potter, Nevermoor en de Magische Apotheek
en binnen dat genre is het absoluut aan te raden om te lezen.
Volgend jaar worden deel twee en drie uitgebracht. Het is
geschikt voor lezers vanaf negen jaar en door de grote letters 
en de ruime bladspiegel ook geschikt voor kinderen voor wie
lezen minder vanzelfsprekend is.
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Onze Fredeshiemweek
Door Peggy van der Leeuw

Op het bankje voor het Menno Simons-
huis, vind ik al vier vertrouwde gezichten
van reisgenoten, of nee, eigenlijk vijf,
want Dorien heeft Max meegenomen,
haar ouwe getrouwe hond, die ik al een
beetje ken, maar op de laatste avond in
Fredeshiem, op de Bonte Avond, nog
beter zal leren kennen.

De reis begint met je eigen plekje vinden
in de bus, met het vrolijke herkennen van
elkaar, van een jaar geleden of zopas nog
in de kerk, en dan, met het lekker gaan
zitten en niets meer hoeven dan alleen
maar kijken. Het is prachtig weer, niet 
te warm. Na de eerste asfalturen vult mijn
raam zich met een stralend blauwe lucht,
veel groen en witte stapelwolken en na 
de ergste industrieterreinen, beginnen 
de eindeloze vlakten, de al dan niet
bebouwde akkers en…. de windmolen-
parken! Don Quijote zou zijn wonderlijk
geluk niet op gekund hebben…

Het leuke van een plek waar je regelmatig
naartoe terugkeert, zijn de vertrouwde
rituelen bij aankomst: het ontvangen van
de sleutels met bijbehorende kamer-
nummers, het eigen mandje maken van 
de eigen kamer, de paar kleren op de 
paar kleerhangers, waarvan er altijd wel
eentje verbogen is. Het behoedzaam om
je heen kijken, in de gangen, in de tuin, 
in de kapel. Is er veel veranderd in het
afgelopen jaar? In de loop van de week
zullen we vernemen dat Fredeshiem in de

komende tijd gaat uitbreiden en een 
nog chiquere uitstraling zal krijgen dan
de grote vazen met kunstboeketten bij
de receptie nu al doen vermoeden. 

Na het avondeten in de vertrouwde
eetzaal, spelen we een spel dat het
thema van onze week aankondigt: 
Taal en Teken. En later, in de kapel,
zingen we tijdens de avondsluiting het
lied: In de ongerepte morgen. Daarvan
luidt het derde couplet:

Stemmen hoor ik om mij spreken,
Nauwelijks tot mij gericht;
Dwalende in taal en teken
Tast ik naar een lief gezicht.

Zo vergaat het me vaak tijdens een
eerste samenzijn. De avondsluiting wordt
door Essemie geleid. We hebben geluk:
in plaats van Ewoud heeft Essemie dit
jaar met ons mee kunnen gaan. Ook zij
heeft een bijzondere manier van teksten
lezen en daarover vertellen. En net als
Marjan kan ze heel mooi zingen. Tussen
de bedrijven van uitjes, wandelen,
spelletjes en maaltijden door, zal zij ons
de komende dagen het Ubi caritas est
amor tweestemmig leren zingen. 
Voor deze eerste avondsluiting heeft zij
voor de woorden van Elisa gekozen,
profeet en opvolger van Elia: ‘Als je alles
verliest, kijk dan naar wat je nog wel in
huis hebt.’ 

Na ons eerste gezamenlijke ontbijt, 
blijkt tijdens de ochtendkoffie al hoe
belangrijk gezamenlijkheid is. Een naar
verhaal over een inbraak kan gedeeld
worden en wanneer iemand zich te
onzeker voelt om te gaan wandelen,
biedt zich al snel een maatje aan.  

Om twee uur ’s middags vertrekken 
we met onze vaste buschauffeur, naar
Kallenkote, naar het Dierenpark Taman
Indonesia. Een klein dierenpark, waar we
gastvrij worden ontvangen door enkele
leden van de familie die dit bedrijf heeft
opgezet en tot een bijzondere ervaring
heeft gemaakt. Ik zie voor het eerst de
beermarter, de Bengaalse tijgerkat en
niet te vergeten de loewak, de koffierat,
die na het eten van koffiebessen de
koffiebonen uitpoept, waarvan wij
mensen de civetkoffie maken, een van
de duurste koffiesoorten! Verschillende
inheemse vogelsoorten uit Indonesië
worden in Taman Indonesia gefokt en
grootgebracht om uiteindelijk
teruggebracht te worden naar hun
oorspronkelijke leefomgeving, waardoor
zij voor uitsterven worden behoed. 
Wij danken dit bezoek aan Dorien. 
Tijdens de tweede avondsluiting vervolgt
Essemie de overwegingen van Elisa, die
ons vanavond laat zien hoe belangrijk
het is te kunnen voelen dat ‘wat je in
huis hebt, genoeg is’. Ergens weten 
we dat wel, maar kunnen we het ook
voelen? Want alleen dan kan onrust 
tot rust komen. 

Elke dag word ik door Marjan gewekt,
op haar trouwe ronde langs enkele
reisgenoten, die ‘s ochtends hulp
behoeven. Ik behoef nog geen hulp,
maar o, wat is het gezellig een week
lang gewekt te worden en de dag te
beginnen met: ‘Hoe heb je geslapen?’
‘Als een os…en jij?’ ‘Als twee!’, gevolgd
door een spontane gezamenlijke lach.
Wat is een dag zonder lach!?

Dit jaar ga ik weer mee naar Fredeshiem.
Vandaag mag ik voor een week weg uit
Buitenveldert, weg uit Amsterdam, naar
het noorden van Nederland. Ik ben blij, 
ik ben nu eenmaal A Girl from the North
Country, zoals Bob Dylan zingt. 

Van 28 augustus tot 3 september 2023

Lees verder op pagina 8
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Onder leiding van Dorien doen we na
het ontbijt dapper ons best bij het
Knakken en Knikken, de Fredeshiemse
ochtendgym onder de muzikale leiding
van onze eigen Ab Goubitz, die na de
welverdiende koffie gelukkig weer
onze eigen Dick Klomp blijkt te zijn,
wanneer we bij zijn piano nog even
wat zingen. 

Na een rustige, zelf in te vullen middag,
zullen we ’s avonds, voor wie dat wil,
opnieuw bij de piano zingen, maar dan
lekker lang en veel. Bij Dicks jaarlijks
terugkerende Jukebox. Uit de talloze
partituren, die hij voor ons heeft
klaargelegd, mogen we onze eigen
keuze maken. En zoals er niets is wat
Dick niet kan spelen, is er niets waarvan
wij niet al meezingend, genieten. 
Tijdens de avondsluiting lukt het Ubi
caritas tweestemmig te zingen. We
voelen trots en kracht en als Essemie
ons voor de derde keer vertelt over
Elisa, die ons ditmaal oproept goed
voor onszelf te zorgen, want ‘ de weg
zal nog lang zijn’, bedenk ik dat zingen
ook bij zorgen voor jezelf hoort. 

Varen op het Sneekermeer! De
donderdag van onze week brengt ons
met de bus naar Terherne, waar we

hartelijk worden ontvangen door de
eigenaresse van het schip dat ons een
van Frieslands mooiste meren zal laten
zien en ervaren: urenlang brengen we
op het water door en genieten van zon,
wind en Hollandse wolken. Van de
verre horizon, het wuivende riet en het
golvende water. We zijn stil, praten is
niet nodig. 

’s Avonds zal Essemie voor het laatst de
avondsluiting doen. Morgen, vrijdag,
twee dagen eerder dan wij, zal ze weer
naar huis gaan om samen met haar
naasten de 18de verjaardag van haar
zoon te vieren. Het laatste en vierde
stukje van het verhaal van Elisa, gaat
vanavond over iets wat mij van alle
stukjes het meeste raakt.
Het gaat, denk ik, over de zwaarte die
de weg die wij moeten gaan in zich kan
dragen en hoe daarmee om te gaan.
Elisa wil op weg gaan, maar dat wordt
hem onmogelijk gemaakt doordat er
een hevige storm opsteekt. Hij zoekt
een schuilplaats en wacht totdat de
storm gaat liggen. Maar de storm
houdt aan. Als hij eindelijk een poging
waagt om zijn schuilplaats te verlaten
om alsnog op weg te gaan, zijn de
krachten van de elementen toch te
groot. Hij trekt zich weer in zijn

schuilplaats terug en wacht opnieuw.
Uiteindelijk neemt de storm af en
wordt een lichtere bries. Hij voelt 
dat hij die op zijn tocht wel aan zal
kunnen. Of, anders gezegd, vanuit 
die andere visie op de werkelijkheid: 
in die lichtere bries kan hij Gods
aanwezigheid ervaren en erop
vertrouwen dat hij het redden zal. 
In de storm kon hij dat niet. Dat
geweld was te groot. Hij heeft geduld
moeten hebben, veel geduld, maar 
nu kan hij in vertrouwen zijn weg
vervolgen. Ja, dit stukje van Elisa raakt
mij: hoe vaak moeten we niet wachten
totdat onze stormen afnemen en we
genoeg vertrouwen hebben om op 
weg te gaan of onze weg te vervolgen?
Iets wat we soms zelfs niet meer voor
mogelijk hadden gehouden? En hoe
vaak vraagt dat niet geduld en
volhouden, ja, uithouden?

De vrijdag van het afscheid van 
Essemie begint met een voltreffer!
Dorien meldt het al aan het ontbijt:
vanmorgen is er voor onze ochtendgym
een professionele coach van buitenaf
aangetrokken. Ik schrik me dood: dat
kunnen we toch nooit bijbenen? 
Ach, Peggy, maak je toch niet altijd 
zo druk: de coach is een zachtaardig

Kaarsen voor overleden deelnemers aan vorige reizen

Vervolg van pagina 7
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wezen, beslist geen Olga Commandeur.
Integendeel, ze is een lieve hoogblonde,
new age gerelateerde yogajuf uit
Rotterdam in een hyper eigentijds
yogapak, compleet met Lolita bril en
Monroe pruik! En niet alleen met een
aanstekelijke Rotterdamse tongval, maar
vooral ook met alle begrip voor onze
neiging tot verkramping: ‘Lieve dames en
heer (dit is ons aller Bob), altijd proberen
uit de kramp te blijven, denk erom, uit de
kramp!’ 

Tijdens de pannenkoeken maaltijd 
’s avonds in het nieuwe pannenkoeken-
huis op het terrein van Fredeshiem, 
nemen we afscheid van onze voorgang-
ster èn… yogajuf! Door het vertrek van
Essemie vervalt de avondsluiting, maar dit
wordt goed gemaakt door de vertoning
van de film The Straight Story over twee
broers die, na jarenlang geen contact,
elkaar op hun gebrekkige oude dag weer
terugzien. Een mooie, poëtische film met
een einde dat de tegendelen naast elkaar
laat bestaan: ze zijn te laat en toch, toch
ook niet.   

Zaterdag. Onze laatste dag. ’s Ochtends
bezoeken we de markt in Steenwijk en
luisteren daarna naar het spel van Dick op
het orgel van de prachtig gerestaureerde

Vermaning in deze oude stad. Steenwijk
kreeg nog vóór Amsterdam stadsrechten.
Er zijn geen kerkbanken en we zitten
dan ook rond een lange tafel die
overlangs in de kleine kerkzaal staat.
Terwijl Dick hoog boven ons op het 
orgel speelt, kijk ik door de ramen naar
buiten, naar de hoge bomen en naar 
het augustuslicht dat met hun takken 
en bladeren speelt. Wat is dat toch 
een bijzondere combinatie: muziek,
lichtval en natuur. We zitten stil te
luisteren, met of zonder gedachten. 

Als we ’s middags de tijd aan onszelf
hebben, bereiden we ons voor op de
jaarlijks terugkerende Bonte Avond,
waarop velen van ons gedichten zullen
voorlezen of iets persoonlijks zullen
vertellen. Twee dingen zullen me van
deze Bonte Avond bij blijven. Dorien, die
samen met Max een handpoppenspel
speelt en Chavelly, de onvolprezen
begeleidster van Mieneke, die ons al een
week lang getuige heeft laten zijn van
haar warme persoonlijkheid en
onnadrukkelijke professionaliteit en die
ons nu op haar zelfgekozen muziek laat
dansen. Dansen! Max is een bijzondere
hond. Elke avond in Fredeshiem, als
Dorien moe bij haar maatje in de kamer
terugkeert, kan zij bij hem haar verhaal

kwijt en blaft hij haar begripvol toe. 
Hij kent haar al zolang…. Net boven de
rand van een op zijn kant gezette tafel
spelen Doriens handen, elk verstopt in
een goed gelijkende handpop, hun
avondlijke dialogen na. Op zo’n
ontroerende manier dat wij, gelijk de
kinderen voor de poppenkast op de
Dam, helemaal opgaan in hun spel en
vergeten dat het handpoppen zijn. 

Zondag om één uur zullen we naar
Amsterdam terugkeren. Maar eerst is er
de zondagsdienst, waarbij tot onze
verrassing ook Peter en Gerda aanwezig
zijn. Ouwe getrouwe Fredeshiem-
begeleiders. Wat leuk dat ze gekomen
zijn! Peter ontsteekt de kaars en 
spreekt de inleidende woorden. 
Marjan leidt de dienst en vertelt over
Exodus en Numeri, over weggaan uit en
aankomen in, twee bij elkaar horende
bewegingen. Ze vraagt wat wij het
fijnste gevonden hebben de afgelopen
week. Er komen opgewekte woorden en
ingeslikte tranen. Tot slot zingt Marjan
een Ierse zegen, a capella en alleen. 

Gewapend met een lunchpakketje,
stappen we in de bus, zwaaien uitbundig
ten afscheid en keren dwars door ons
eigen land terug naar ons eigen verhaal. 

Max en zijn evenbeeld
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Singeldichten
Op 30 oktober zijn de voordrachten
gehouden door een aantal dichters die
hebben meegedaan aan de wedstrijd
‘Singeldichten’. In de zomer van 2023 is
een oproep gedaan, en via de sociale
media breed verspreid, om over het
thema ‘Betekenis’ een origineel gedicht
te schrijven en in te zenden. Op de
sluitingsdatum waren 114 gedichten
binnen, een zeer rijke oogst, waar de
jury, bestaande uit Anne van Amstel
(dichter), Diana Ozon (dichter), Essemie
van Dunné (predikant en neerlandica),
Cees Duine (uitgever), Liesbeth
Groeneveld (secretaris) en Kees Blokland
(dichter), enthousiast mee aan de slag 
is gegaan. Daarbij zijn, na zorgvuldig
wikken en wegen, 20 gedichten
uitgekozen voor voordracht op 
30 oktober, en 50 voor opname in de
bundel ‘Betekenis’, uitgegeven door 
Cees Duine te Giethoorn.

Een Verkenning van de Bundel
‘Betekenis’
De bundel ‘Betekenis’ is een volstrekte
verrassing geworden, onverwachts is er
een rijke en gevarieerde verzameling
gedichten met diepgaande reflecties en
verkenningen van het centrale thema
van betekenis in het leven. Het is een
weergave van beelden die anno 2023
door een brede groepering dichters is
uitgewerkt en weergegeven in dicht-
vorm, waarbij het concept ‘Betekenis’ 
op volstrekt individuele wijze is bena-
derd. In deze bundel worden verschil-
lende aspecten van betekenis onder-
zocht, van diepgaande overpeinzingen
tot persoonlijke ervaringen van verlies,
existentiele ervaringen, zingeving  en
dromen. Het brede palet van perspec-
tieven in een diversiteit van poetische
vormen is echt een bijzonder tijds-
document.

Thema’s in de bundel
Betekenis van het Leven – Een van de
centrale thema's in deze bundel is de
vraag naar de betekenis van het leven.
Veel gedichten verkennen de existentiële
vraag naar het doel van ons bestaan en
hoe we betekenis aan ons leven kunnen
geven. Soms zijn dat momentopnames,
dan weer weergaves van een reis in de
tijd of ervaringen van een bijzondere,
hogere, orde. De gedichten getuigen 
van een zoektocht naar betekenis in 
een steeds veranderende wereld en
benadrukken de behoefte aan verborgen
perspectief.

Tijdsverloop en Moment – De bundel
bevat gedichten die herinneringen aan
het verleden oproepen en de kracht van
het terugkijken benadrukken. Daarnaast
wordt in meerdere gedichten het belang
van het moment, het tijdstip van een
bijzondere ervaring opgeroepen in
beelden. Tegelijkertijd wordt aandacht
gegeven aan reizen, verandering en
transformatie, gebeurtenissen en
belevenissen waarbij bewustzijn van 
het tijdsverloop een centrale rol heeft.

Ruimte – De ervaring van ruimte en
perspectief speelt een rol. Soms wordt
deze bijna visueel gemaakt in de
gedichten. De bewustheid van locatie,
dan weer de voeten in de aarde, dan
weer de blik op de sterren en het hemel-
gewelf, de plaats waar je je bevindt en 
in één geval zelfs de betekenis van het
woord ‘plaats’, de verwijzingen naar
ruimtelijkheid en onze eigen positie
daarin zijn talrijk.

Transcendentie – Het Godsbegrip wordt
in een enkel gedicht genoemd, in
letterlijke zin zelden, maar de verwijzing
naar overstijgende zin en betekenis is
nadrukkelijk aanwezig. Soms wordt het
ook afgezet tegen beleving van het
moment sec, of het geheel op jezelf
aangewezen zijn; dan is de trans-
cendentie er als leegte. Anno 2023
worden er weinig traditionele geloofs-

beelden aangehaald, maar in de zoek-
tocht naar zingeving laten de dichters
zich niet beperken tot het primaire
levensbereik en refereren ze aan
waarden van een hogere orde.

Verlies en Rouw – Een thema dat
verrassend vaak voorkomt is verlies en
rouw. Daarbij worden de eigen
gevoelens onderzocht bij het verlies 
van geliefden, of de ziekte of het gebrek
van een naaste. De schrijvers verdiepen
zich ook in de zorg voor die naaste, 
en het belang daarvan voor zingeving 
in het eigen bestaan. Het omarmen 
van de ervaring van verlies geeft dan
weer perspectief voor het verder 
leven en het onder ogen zien van een
vervuld einde daarvan.

Creativiteit en Expressie – Creativiteit 
en de kracht van expressie worden 
in de bundel zeker ook benadrukt.
Enkele dichters spreken het verlangen 
uit nieuwe vormen te vinden en ruimte
te krijgen voor expressie, en in de
woorden en zinnen wordt deze
creativiteit gevierd: in speelse gedichten
worden begrippen omgekeerd, tegen
het licht gehouden en met licht en kleur
geladen. Het scheppen uit het niets
wordt dan als betekenis gezien.

Identiteit en Zelfonderzoek – Veel
gedichten zijn reflectief en onder-
zoekend, daarbij is het zelfbeeld, de
eigen identiteit het onderwerp. Daarbij
verkopen de dichters weinig zekerheden,
eerder stellen ze de goede vragen en
suggereren ze dat identiteit niet altijd
eenduidig is en afhankelijk kan zijn 
van perspectief.

Liefde en de Ander – De relatie tot de
ander, de vriendschap, de liefde en 
het samen beleven van momenten en
van tijdsverloop vormen in nogal wat
gedichten een dominant thema, waar-
aan veel betekenis ontleend wordt. 
De dichters in de bundel verdrinken 

Singeldichten en de bundel  ‘Betekenis’
Door Kees Blokland 
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niet in de romantiek, maar er wordt
nadrukkelijk naar liefde en vriendschap
als ankers van zingeving verwezen. 

Verscheidenheid aan Vormen
Bij de spelregels is het aantal regels 
op maximaal 25 gesteld; daardoor zijn
alleen betrekkelijk korte gedichten
ingezonden. Dan is er echter nog een
aanzienlijke variëteit in vormen te zien.
De bundel ‘Betekenis’ bevat vrije verzen,
sonnetten, prozagedichten, ultrakorte
gedichten, semidialogen etc. Het rijm
komt soms voor, een metrum is haast
altijd aanwezig, interpuncties, spaties 
en regelafstanden tonen grote vorm-
vrijheid. De relatie met het thema
‘Betekenis’ is er niet minder om bij de
gedichten in deze bundel, al moet je
soms even twee keer lezen. Dit maakt 
de bundel interessant voor belangstel-
lenden en biedt een ervaring van
poëtische diversiteit.

Uitgave
De bundel ‘Betekenis’ is uitgegeven 
door Cees Duine, Uitgever te Giethoorn,
in een mooie gedrukte vorm. Aan
lettertype, bladspiegel, volgorde,
papiersoort, omslag en dergelijke is 
de nodige aandacht gegeven met
ouderwets vakmanschap. 
ISBN: 978-94-6048-127-7. 

De bundel is verkrijgbaar voor slechts 
10 € bij de kosterij op Singel 452,
koster@vdga.nl. Wilt u de bundel
bezorgd hebben, mail svp naar
bloklandkees@hotmail.com, incl.
verzendkosten wordt het dan 15 €.

Lied van de maand
Gekozen bij Over de Mist van de dood door Henk Leegte
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Edith Krelekamp en Diny Verdonk (foto: familie Verdonk)

Een bijzonder jubileum
Door Thijs van Hoogstraten

Ik bel met de zoon die mij hartelijk te
woord staat. Inderdaad: moeder Diny
(Verdonk) en vriendin Edith (Krelekamp)
kennen elkaar van de catechisatie, rond
1950, onder de hoede van ds Bremer. Later
zijn zij ook beiden in Amsterdam gedoopt.
Sterker nog: Diny ontmoette ook haar
man Fred Vriesman op die catechisatie,
maar dat huwelijk kwam na 25 jaar ten
einde. 

De vriendschap met Edith daarentegen 
is intens gebleven, door 75 jaren heen. 
Nu is Diny 87, en nog helemaal bij de les.

En dat 75-jarig jubileum werd kort-
geleden gevierd, in Dopersduin, met 
beide families erbij.
De vriendinnen hebben Amsterdam
inmiddels al lang geleden achter zich
gelaten en wonen nu elders, in Vreeland
en in Den Haag.

Later bel ik ook met Diny zelf. Dit is 
wat zij me vertelt:
“Ja, inderdaad. Ik ben van 1936. Toen ik
13 was werd ik door mijn ouders naar
catechisatie gestuurd. Dat was toen in
gebouw ‘Elim’ (in die tijd een Lutherse
kapel, thans een moskee) in de Frederik
Hendrikstraat, in West, met ds Bremer.
Van de “lessen” herinner ik me niet veel,
wel dat we met het catechisanten-
groepje eens een weekend naar Schoorl
gingen, naar het Broederschapshuis daar,
nu Dopersduin. Later hebben we dat 
met de jongerenkring nog meer gedaan.
Dat was altijd zo leuk! Daar is de vriend-
schap met Edith ook opgebloeid.” 

“We zijn gedoopt in de Singelkerk. Dat
was in 1956, ik was toen bijna twintig.
Dat was niet eens zo’n grote groep meer.

Heel bijzonder was het, dat toen ook
mijn moeder werd gedoopt. Zij was lang
toegewijd rooms-katholiek, maar wilde
toch graag mijn vader volgen die heel
verbonden was met de doopsgezinde
gemeente. We hadden, herinner ik me,
zelfs een eigen bank in de Singelkerk,
vader, moeder en vijf kinderen.
Overigens waren mijn man ik later erg
betrokken bij de ‘Westhill’, zoals dat
toen heette, voor het jeugdwerk. Verder
zaten we met ons eigen gezin behoorlijk
in de muziek.“

“Maar goed, Edith en ik zijn dus allebei
getrouwd geraakt en met man en
kinderen op andere plekken terecht-
gekomen. Zij zat in het maatschappelijk
werk, zelf werkte ik in de zaak van mijn
ouders – manufacturen – later had ik
jarenlang een eigen kledingzaak in Zeist.
Maar de vriendschap hebben we altijd
behouden, ook tussen onze gezinnen.
Het was altijd een blij ontmoeten, en
soms gingen we met elkaar met
vakantie. Lief en leed deelden we met
elkaar, en nog steeds.” 

Het is een regenachtige oktobermiddag 
als we met de redactie bijeen zitten om 
te denken over het komende nummer 
van idA. Zowaar is er ingekomen post. 
Een notitie van onze koster Helma. 
Zij werd gebeld door iemand van wie 
de schoonmoeder binnenkort viert dat 
zij 75 jaar bevriend is met haar vriendin.
Een vriendschap die bij ons in de Singel-
kerk is ontstaan. Een bijzonder verhaal. 
Of er niet een kleine reportage in zit? 
Met telefoonnummer en al. We besluiten
dit verder uit te zoeken.

Toen en nu:
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“Een feestlied op ons jubileumweekend
was geschreven op de wijs van ‘Ik voel de
winden Gods vandaag’, dat was mooi.
Zelf voel ik me ook nog steeds kerkelijk
betrokken. Ik doe hier mee in een
oecumenische streekgemeente en dat
geeft een grote binding. Maar ik ben 
ook aangeraakt door de oosterse
spiritualiteit en het boeddhisme. Ik heb
ook best veel kunnen reizen. Ooit kwam
ik in Nepal. Die reis, het land en leven
daar, hebben diepe indruk op mij
gemaakt.”

“Amsterdam heb ik achter me gelaten,
maar wel lees ik nog steeds het landelijke
doopsgezinde blad. Ook leuk om te
vertellen is dat ik ooit meedeed aan het
seniorenkoor “Lust for Life”, samen met
een van jullie gemeenteleden. Fijn om
ook van haar te horen dat het in
Amsterdam best goed gaat. Er worden 
in deze tijd toch moeilijke vragen aan 
de kerk gesteld, denk ik. Maar ik ben
zeer vereerd dat Edith en ik zo nog 
eens samen in de kerkkrant komen. 
Wie had dat gedacht!”

Ja, wie had dat gedacht. Ik besef dat 
ik met deze korte woorden nauwelijks
recht kan doen aan Edith en Diny. 
Maar een stuk fundament is in
Amsterdam gelegd. 

En, dat kun je zeggen, een vriendschap
als de hunne is ook weer een deel van
onze geschiedenis hier in Amsterdam.
Mooi verhaal toch, ook voor de lezers
van deze idA? Gefeliciteerd!

O land van mest en mist, van vuilen, kouden regen,

Doorsijperd stukske grond, vol killen dauw en damp,

Vol vuns, onpeilbaar slijk en ondoorwaadbre wegen!

Vol jicht en parapluies, vol kiespijn en vol kramp.

O saaie brij-moeras, o erf van overschoenen,

Van kikkers, baggerluî, schoenlappers, moddergoôn,

Van eenden groot en klein, in allerlei fatsoenen,

Ontvang het najaarswee van uw verkouden zoon!

Uw kliemerig klimaat maakt mij het bloed in de aderen

Tot modder; 'k heb geen lied, geen honger, vreugd noch vreê.

Trek overschoenen aan, gewijde grond der Vaderen,

Gij – niet op mijn verzoek – ontwoekerd aan de zee.

P.A. de Genestet, november 1851

Boutade
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in Utrecht. Onze drie dochters studeren 

in Amsterdam resp. Kopenhagen. 

Sinds 2021 wonen we in De Bilt, met

de prachtige bossen en velden als onze

achtertuin.

‘Hoe bereid je een preek voor? ‘
Deze vraag werd me door de redactie

gesteld n.a.v. het verzoek om een korte

kennismaking op te sturen.

De eerste vraag is dan: Hoe kies je de

Bijbellezingen? Het eenvoudigste

antwoord is: die keuze is al gemaakt:

er zijn verschillende leesroosters,

sommige al eeuwenoud. Veel kerken

volgen een rooster waarbij per drie

jaar een vast rooster van lezingen uit

‘Wet en Profeten’ (Oude testament) ,

een van de Evangeliën en een lezing

uit een van de brieven uit het Nieuwe

Testament. Het verschilt nogal per kerk

en per gemeente of men verlangt dat

de voorganger een rooster volgt, of

daarin een vrije keuze heeft. Verder

speelt natuurlijk ook de Liturgische

Kalender een rol: waar ‘zijn’ we in 

het kerkelijke jaar? Soms kiest een

gemeente met de voorganger ervoor

om een serie preken uit eenzelfde

Bijbelgedeelte te houden.

Voor mijzelf hangt de keuze van

Bijbeltekst ten eerste af van wat het

gebruik is van de gemeente waar 

ik voorga. Zelf kijk ik in ieder geval

altijd naar wat de verschillende

roosters aanreiken: dat voorkomt dat

je als voorganger alleen nog maar je

stokpaardjes gaat berijden. Ook is het

goed om je door een onbekende tekst

Sinds 2020 ben ik werkzaam als een 

van de 13 Geestelijk Verzorgers bij de

Landelijke Politie. Dat is een nieuwe loot

aan de tak van plekken waar geestelijke

verzorging is, zoals b.v. al langer in

ziekenhuizen, gevangenissen en bij

Defensie. Een bijzondere werkomgeving!

Ik ben begonnen in de regio Noord-

Holland, en vanaf 1 oktober jl. ben ik

werkzaam voor de Eenheid Amsterdam.

Die valt in de politieregio’s niet onder

Noord-Holland. 

Het werk bestaat grotendeels uit de

begeleiding bij levensvragen, voor

individuele werknemers en ook met

groepen. Dat kunnen ook religieuze

vragen zijn, maar niet exclusief. 

Uiteraard kan de aanleiding zijn de

morele en ethische vragen die het 

werken bij de politie oproept. Ook is 

er aandacht voor de vormgeving van

rituelen, b.v. rondom een overlijden.

Daarnaast geven we vanuit onze

vrijplaats ‘gevraagd en ongevraagd’

advies aan leidinggevenden. Al met al

een boeiende plek om als predikant/

geestelijk verzorger werkzaam te zijn. 

Nog wat persoonlijke noten: Muziek is

altijd een van de rode draden in mijn

leven geweest; ik speel veel (piano) en

graag, solo of kamermuziek en lied-

begeleiding. Daarnaast houd ik van

Engelse literatuur, ben ik graag in het

water (zwemmen) of er op (zeilen). Ook

zit ik in een aantal besturen en redacties. 

Ik ben getrouwd met Marthe de Vries; 

zij is sinds 2019 een van de predikanten

van de Geertekerk, remonstrantse kerk 

In Leiden studeerde ik theologie, met de

nadruk op de exegese van het Nieuwe

Testament en in bredere zin, de omgang

met taal: zowel de taal van de bronnen,

als de taal (levensverhalen) van mensen.

Ook die fascinatie is net zo sterk als toen. 

Van 1993 – ’98 was ik predikant (Neder-

lands Hervormd, nu PKN) in Rotterdam –

IJsselmonde. Daarna de overstap naar

‘zee’: tot 2007 was ik Vlootpredikant bij 

de Koninklijke Marine. Een bijzondere 

tijd, met een aantal varende missies. 

Ook hebben we in die periode met het

gezin (drie dochters) een aantal jaren 

op Curaçao gewoond. Daarna weer

gemeentepredikant, achtereenvolgens 

in Uitgeest en Haarlem. 

Jan van Aller
Even voorstellen, geestelijk verzorger politie Amsterdam: 

Geboren en opgegroeid in Waalre 
(Noord-Brabant) als protestant in een
overwegend katholieke omgeving: 
de oecumenische inslag zat er al vroeg
in – en is nooit verdwenen. Van huis uit
vertrouwd met een niet-dogmatische
omgang met de christelijke traditie. 

Jan van Aller zal in de komende tijd 7 keer voorgaan

in een dienst, ter vervanging van Ewoud Roos.
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te laten verrassen, of juist door een

overbekende tekst opnieuw te laten

inspireren. Maar ik ga redelijk vrij met

die aangereikte suggesties om: soms

vind ik een gedeelte echt veel te lang,

en maak ik daar een keuze in. Soms

vind ik de combinatie van de lezingen

te complex, en kies ik bij een voor-

gestelde lezing zelf een tweede lezing. 

Soms zijn de lezingen uit het rooster

door iets actueels echt niet geschikt, 

of vergen dan zoveel toelichting dat

het meer een college dan een preek

zou worden. Om een recent voorbeeld

te geven: Als er in deze periode van

het verschrikkelijke geweld in Israël 

en Gaza een lezing op het rooster 

staat die ‘druipt’ van bloed en geweld

en heilige oorlogen, kies ik ervoor die

niet over te nemen. 

In het begin van de week maak ik de

tekstkeuze, en die gaat dan ‘een week

in de week’. Ik lees de teksten heel

aandachtig, in eerste instantie op een

manier die vroeger ‘Lectio Divina’

genoemd werd en nu misschien 

‘Close Reading’: Ik probeer de directe

emoties, associaties die een aandach-

tige lezing oproept, tot me toe te

laten: waar blijf je haken, welk woord

blijft je bij, waar zit iets van troost of

verbazing of ergernis of verzet? Want

dan zit je het dichtste op de vitaliteit

(het ‘hier en nu’ ) van een tekst. 

Pas daarna volgt een meer cerebrale

benadering: je leest de tekst in een

aantal verschillende vertalingen (en

talen) als het lukt ook in de grond-

zorg dat je je boodschap in een paar

zinnen helder kunt uitleggen, ook 

aan iemand die weinig bekend is met 

de christelijke traditie. 

Tot slot probeer ik altijd rekening te

houden met een aantal tips die ik in 

de loop van de jaren kreeg:

– Zeg ‘Amen’ voor de gemeente 

‘Amen’ zegt

– Kill your darlings

– Het is moelijker om kort te zijn 

dan lang

– Kijk of luister zo nu en dan eens 

een dienst terug

– Laat je zo nu en dan eens wat 

gezeggen door mensen die niks 

met kerk hebben

– Een preek is geen causerie of college 

of speech, maar verkondiging: het 

gaat niet om mij als spreker, maar  

om ons als gezamenlijke hoorders. 

Jan van Aller

talen. En je gaat op zoek in de hand-

boeken van de theoloog: de commen-

taren, de exegetische woordenboeken,

achtergrondinformatie. Soms lees ik

preken of ‘preekschetsen’ van andere

voorgangers. En daardoorheen ‘meng’ 

je dan wat zich in de week aandient: 

in het nieuws, in persoonlijke

ontmoetingen, in andere bijeenkomsten,

iets wat je gelezen of gezien hebt. 

Zo probeer ik dan drie kanten recht te

doen: de tekst, de hoorders en mezelf. 

Het schrijven, een creatief proces, zal 

voor veel predikanten heel wisselend 

zijn: ik ken veel collega’s die al vroeg in

de week een basisopzet schrijven, om

daar dan nog aan te schaven. Zelf begin

ik pas met schrijven als ik in gedachten

het verloop en de kernthema’s helder

heb, zodat ik dan ook ‘in einem Guss’ 

de preek uitschrijf. Als ik twijfel hoe 

ik het zal verwoorden, houd ik mezelf

altijd voor wat ik bij de Marine leerde:
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Nieuwe beleidsvoornemens
De kerkenraad was geveld door griep, daarom kon de
helft van de leden er bij deze bijeenkomst niet bij zijn.
Om de processen niet te belemmeren is de vergadering
desondanks toch doorgegaan. Bas Kniphorst was
uitgenodigd om tijdens de maaltijd met ons te brain-
stormen over de realisatie van het beleidsplan 2030.
Afgesproken is om nieuwe beleidsvoornemens te toetsen
aan dit plan en het in te zetten als toetsingskader.
Regelmatig zal de voortgang geëvalueerd worden. 

Voor creativiteit en vernieuwing is energie en rust nodig,
daarom is gezocht naar een meer structurele oplossing
voor de vervanging van onze predikant Ewoud Roos,
zeker nu zijn genezingsproces toch meer tijd nodig heeft. 
Ds. Jan van Aller is hiervoor benaderd. Velen van u
kennen hem van een preekbeurt tijdens de zomer. 
Die dienst werd van beide kanten erg gewaardeerd. 
Jan van Aller heeft meteen positief gereageerd en hij 
zal in de komende tijd zeven keer voorgaan. Dit jaar 
op 12 november en in 2024, tot de zomer, nog zes keer.
Daarnaast is de aanstelling van Essemie van Dunné
uitgebreid zodat zij meer ingezet kan worden voor
preekbeurten en naast haar eigen kringen ook de 
kringen van Ewoud Roos kan behartigen. Essemie is ook
mee naar Fredeshiem geweest en zal ook nog andere
taken van Ewoud overnemen.
Ds Ineke Reinhold zal pastorale huisbezoeken afleggen.
Alle oudere gemeenteleden hebben hierover inmiddels
een brief gekregen; zij kunnen aangeven of daar
behoefte aan is. U kunt zelf ook voordrachten doen 
als u denkt dat dat voor iemand uit de gemeente
belangrijk is. Ook zal zij in een paar diensten voorgaan. 

Alle taken zijn nu voor langere tijd belegd bij ervaren
deskundigen, zodat kwaliteit gewaarborgd is en de
belasting van het predikantenteam en kerkenraad weer
meer in balans kan komen.

Fredeshiemreis 
De Fredeshiemreis voor senioren van 28 augustus tot 
3 september jl. was weer een groot succes, met veel dank 
aan Marjan Klom, Dick Klomp, Dorien van Wessel en
Essemie van Dunné. De kerkenraad heeft er unaniem 
mee ingestemd dat er ook volgend jaar, in de eerste week 
van september, weer een Fredeshiemreis zal plaatsvinden.

Nieuwe leden
Norbert van den Berg en Nicolette Ledeboer-de Roos waren 
al vrienden van onze gemeente, maar staan nu, op hun
verzoek, ingeschreven als lid van Doopsgezind Amsterdam. 
Zij zijn gedoopt en hebben jaren geleden belijdenis gedaan
bij een gemeente van de PKN. De KR is met deze overstap
met veel genoegen, unaniem akkoord gegaan en binnenkort
zal hieraan, in een dienst waarin Henk Leegte voorgaat,
aandacht worden besteed. Enige maanden geleden heeft 
Lisa-Janna van Weel-van der Wal al dezelfde stap gezet en 
is toen ook lid van onze gemeente geworden. Nu zij na 
een jarenlang verblijf in Suriname in Amsterdam woont, 
is ds Jolan Gaaikema middels attestatie lid van Doopsgezind
Amsterdam. Alle vier van harte welkom!

Contact met Haarlem 
Doopsgezinde gemeentes zijn onafhankelijke kerkgemeentes
en er werd zodoende onderling niet veel samengewerkt.
Maar de tijden zijn veranderd! Doopsgezind Haarlem en wij
hebben de behoefte aan meer samenwerking uitgesproken.
Een eerste verkennend, zeer prettig gesprek is inmiddels
gevoerd met de beide voorzitters. Er is gesproken over een
groot aantal zaken, waarbij diverse mogelijkheden verkend
zijn. In december zal er een vervolg zijn, waarbij ook
ambtelijk secretaris, Liesbeth Groeneveld, en Hoofd Kosterij,
Helma Verkleij, betrokken zullen worden. 

Uit de kerkenraad

Uit de kerkenraad van 5 oktober 2023
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Thijs Broer en Peter Kee geven tijdens het Dopersgesprek
een terugblik op de verkiezingen, waarbij ze aandacht
geven aan de gewenste nieuwe bestuurscultuur en de rol
van vertrouwen in de politiek.
   
Meer informatie volgt.

Dopersgesprek

Kom stemmen in de Singelkerk!
Woensdag 22 november is het stembureau in de
Singelkerk geopend. Op deze bijzondere dag is het
mogelijk om naast het uitbrengen van je stem ook deel 
te nemen aan een rondleiding door het Singelcomplex. 
De rondleider vertelt over de rijke historie van dit
verborgen 17e eeuwse complex aan het Singel in
Amsterdam. Laat u verrassen door de kerkzaal, de
omliggende ruimtes en het gangenstelsel maar vooral
door de bijzondere verhalen die bij dit complex horen.

De rondleidingen starten om 11.00 uur en 14.00 uur.
Vrij toegankelijk, reserveren is niet nodig.

Singelkerk = Stembureau 
van 07.00-21.00 uur

Gemeente in beweging

Singelkoor zoekt zangers
Onze gemeente is in de gelukkige omstandigheid dat 
zij beschikt over een kerkkoor – het Singelkoor, bestaande
uit leden en vrienden van doopsgezind Amsterdam. 
Onder de toegewijde leiding van dirigent Gerard van Zeijl
zingen we enkele malen per jaar in de diensten in de
Singelkerk, en soms elders. Binnenkort zal dit weer zijn 
bij de gedachtenisdienst (eind november) en de kerst-
avonddienst (24 december).

Ons koor kan versterking gebruiken! Vooral met bassen 
en sopranen, maar elke stem is welkom. Het repertoire is
niet al te moeilijk, en het is mooi als je noten kunt lezen,
maar geen eis. We repeteren drie maal per maand op de
zaterdag-ochtend in één van ruimtes in de Singelkerk,
meestal de ‘predikantenkamer’, boven. De data staan in 
de idA. De stemming is altijd serieus en gemoedelijk
tegelijk. Wees welkom, ook als je alleen op proef wil
komen! Het is wel handig als je je van te voren aanmeldt,
bij ondergetekende of bij de dirigent. 
Wie weet eens tot ziens … ?

Thijs van Hoogstraten – mhoogstr@chello.nl
Gerard van Zeijl – g.zeijl1@chello.nl
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Essemie van Dunné
voorganger, jongeren- 
en opbouwwerker 
in Noord
t 06 48 35 07 25
e.vandunne@
doopsgezindamsterdam.nl

Joke van der Heide
jongerenwerk
t 06 17 96 43 71
j.vanderheide@
doopsgezindamsterdam.nl

Henk Leegte
predikant 
t 06 45 62 62 70 
h.leegte@
doopsgezindamsterdam.nl

Ewoud Roos 
predikant 
t 06 34 11 50 00
e.roos@
doopsgezindamsterdam.nl

Liliane van der Steur 
jeugdwerker
t 06 21 39 75 44 
l.vandersteur@
doopsgezindamsterdam.nl

Het team
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Collectebestemmingen november

Stoelenproject
Het Stoelenproject is de meest laag-
drempelige avond- en nachtopvang van
Amsterdam. Van 15 september tot en met
30 april realiseert men sinds 1989 ieder
seizoen weer 12.000 overnachtingen met
90 vrijwilligers. De opvang is sober, maar
veilig, warm en gratis. Elke avond en nacht
verblijven er 50 daklozen in deze opvang
aan de Marnixstraat.

   
ADS – Collecte bestemd voor de
ondersteuning van doopsgezinde
gemeenten
D.m.v. materiaal voor bijbel- en
gespreksgroepen voor jongeren en
ouderen; begeleiding van vacante en
kleine gemeenten bij het leiden van
gespreksgroepen. Daarnaast worden
landelijke retraites ondersteund. 

Stichting StayTuned 
De Stichting StayTuned is opgericht in 
april 2021. Deze Stichting onderschrijft 
het volgende:
Wij streven naar een orgelcultuur met 
een gezonde toekomst die wordt
geschraagd door de aanwas van jonge
enthousiaste organisten.
Wij willen kostbaar monumentaal 
erfgoed in stand én in gebruik houden:
orgels moeten ook op de middellange 
tot lange termijn goed bespeeld blijven
worden door professionals en goede
amateurs.
Wij willen het proces van vergrijzing van
het orgelconcertpubliek een wending
geven door jong publiek te inspireren.
Wij streven naar talentontwikkeling van
orgel spelende jongeren/tieners.
Voor meer informatie:
staytunednu.weebly.com/stichting.html

DGA
Collecte voor het werk van
Doopsgezind Amsterdam  

‘Uit het krijt’
Met het project ‘Uit het Krijt’ worden
kwetsbare mensen met beperkte
schulden (maximaal 5.000, -)
geholpen bij het simpel en snel
aflossen van schulden. Nadat aan een
aantal criteria is voldaan, worden de
schulden binnen vier weken door het
project ‘Uit het Krijt’ afgelost, waarna
begeleiding wordt gegeven om niet
opnieuw in de schulden te raken. 

Als u niet in de dienst

aanwezig kon zijn en

toch iets wilt bijdragen

aan het project kunt u

dat via het aangegeven

bankrekeningnummer

doen of via de Givt-app. 



Agenda

Redactie

Joke van der Heide
Thijs van Hoogstraten
Karen Lammers
Liliane van der Steur
Wim de Vries Lentsch
Mieke Krebber (eindredacteur)

Ontwerp en realisatie
Ontwerpgroep Lâle, www.lale.nl
(033) 462 46 93

Verzending idA via het secretariaat:
e-mail: secretaris@
doopsgezindamsterdam.nl

C O L O F O N

idA, in dit Amsterdam
Maandblad voor geloof
en gemeenteleven van
Doopsgezind Amsterdam.

Kopij voor het volgende 
nummer vóór 11 novenber 2023
sturen aan Mieke Krebber 
Mail: m.krebber@chello.nl 
Adres: Dulcie Septemberpad 73,
1093 NK Amsterdam 
(telefoon 020-6731926).

De redactie behoudt zich 
het recht voor artikelen in te 
korten of niet op te nemen.

Secretariaat en administratie
Singel 452
1017 AW Amsterdam
kerk (020) 623 45 88
kosterij@doopsgezindamsterdam.nl
secretariaat (020) 624 65 73
secretaris@doopsgezindamsterdam.nl
boekhouding (020) 627 70 72
gironummer 
NL11INGB0000141442 (VDGA)
website:
www.doopsgezindamsterdam.nl
website van de ADS: www.ads.nl 
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November 2023 
(kerkdiensten: zie achterkant)
   

•  Wo 1-3 nov  Retraite Fredeshiem *

•  Do 2 nov       Bijbelaars; H. Leegte Singelkerk 11.00 uur

•  Zo 5 nov       Oecumenische herdenking omgekomen vluchtelingen *

•  Di 7 nov        Bijbelkring; E. van Dunné Singelkerk 13.30 - 15.00

•  Wo 8 nov      En nu verder?; E. van Dunné Singelkerk 19.00 - 21.00 

•  Za 11 nov     Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Za 18 nov     Leerhuis Noach; B. van den Berg Singelkerk  10.00 - 14.15

•  Za 18 nov     Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Di 21 nov      Kleine profeten; M. Krebber Singelkerk 14.00 uur

•  Wo 22 nov    Stembureau en rondleiding Singelkerk  07.00 - 21.00**

•  Za 25 nov     Leerhuis Noach; B. van den Berg Singelkerk  10.00 - 14.15

•  Za 25 nov     Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Ma 28 nov    Dopersgesprek Singelkerk  20.15 - 21.30** 

•  Do 30 nov     Bijbelaars; H. Leegte Singelkerk  11.00 uur

•  Zo 3 dec        Nicolaesvesper Duitse Gemeente Viottastraat 16.00 - 17.00*

 

*  Voor meer infomatie: website van de gemeente: www.doopsgezindamsterdam.nl 
** Zie elders in dit blad.

Kringen voor verschillende leeftijdsgroepen
Henk Leegte leidt een paar kringen voor verschillende leeftijdsgroepen: 
Zon’shof groep voor studenten; “Chris” voor mensen van 30-50 (of ouder). 
En hij geeft catechisatie, waarvoor iedereen zich kan aanmelden. 
Van deze bijeenkomsten wordt datum en tijd in overleg vastgesteld. 
Er zijn vijf gespreksgroepen voor kinderen en tieners. 
Informatie: Liliane van der Steur.

Nieuwe groep
O.l.v. Essemie van Dunné zal er een nieuwe groep starten, speciaal voor 
iedereen die nieuw is bij Doopsgezind Amsterdam of toe is aan vernieuwing. 
De naam is ‘In den beginne’ waarin bijbelverhalen opnieuw of vanuit een 
nieuw perspectief worden besproken.
Bij voldoernde belangstelling start de kring: eens per maand op dinsdagavond.
Heeft u belangstelling voor deze nieuwe groep, laat dat 
weten aan secretaris@doorpsgezindamsterdam.nl 



    

Singelkerk – Singel 452 – t (020) 623 45 88

Meerpad – Meerpad 9  – t 06 53 77 06 01

Amsterdam Centrum

Amsterdam Noord
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                               Singelkerk                        Meerpad                        Collectebestemming                     
                                  Centrum 10.30 uur                    Noord 10.15 uur                                                                                           

5 november        Ds H. Leegte                              E.M.L. van Dunné**              Stoelenproject
                                                                                                                         NL42 INGB 0001320598 t.n.v. 
                                                                                                                                     Stoelenproject, Amsterdam  

12 november       Ds J. van Aller*                                                                         Collecte ten bate van projecten voor 
                                                                                                                         ondersteuning van gemeenten
                                                                                                                         NL26 TRIO 0379424770  t.n.v. Alg. Doopsgez. 
                                                                                                                                     Sociëteit te Amsterdam, inzake gemeente-
                                                                                                                                     ondersteuning

19 november      Dr I. Speckmann                       E.M.L. van Dunné**              Stay Tuned
                                                                                                                         NL57 TRIO 0320204839 t.n.v. Arjan Schippers  

26 november     Ds H. Leegte*                                                                           Collecte t.b.v. Doopsgezind Amsterdam
Gedachtenis                                                                                                    NL16 INGB 0000780000 t.n.v. Verenigde 
dienst                                                                                                                          Doopsgezinde gemeente Amsterdam

3 december         Nog niet bekend                       E.M.L. van Dunné**              ‘Uit het krijt’
Avondmaal                                                                                                      NL19 ABNA0243493886 t.n.v regenboog groep  

* Kom-in-de-kring en Kinderkerk     **Kinderkerk




