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THEMA: 
DIEREN IN DE KERSTSTAL

Onmisbaar zijn ze geworden, zo lijkt 
het, de os en de ezel. Samen in de stal,
het nachtverblijf, bij Christus’ geboorte.
Onverbrekelijk zijn ze daarmee 
verbonden, met Christus in de kribbe, 
de voederbak, hun voederbak. 

Talloos zijn de afbeeldingen van de
vredige kerststal, waar herders en wijzen
voorbijkwamen. Waar os en ezel met
hun warme asem  de stal , en het kindje,
warm hielden. Een toonbeeld van
huislelijkheid en veiligheid, van rust en
vrede. Hoe zijn er zijn ze er eigenlijk bij
gekomen, die os en ezel ? De
evangelisten, “Lukas en de anderen“
zeggen er immers niets over. Nee, het is
de traditie die hen,   tot vaste bewoners
van de kerststal heeft gemaakt. 

Het begon bij kerkvader Origenes, 
derde eeuw na Christus. Hij kijkt voor
het eerst terug naar Jesaja 1:3.

Een rund herkent zijn meester, 
een ezel kent zijn voederbak,
maar Israël mist elk inzicht, 
mijn volk leeft in onwetendheid. 

Ofwel: de komst van Christus is voorzegd
en evenzo de os en de ezel. Die staan
voor de joden, de os, en voor de
heidenen, de ezel. Iedereen zal hem
dienen. En zo komen deze dieren het
verhaal binnen, zo wil de overlevering. 
In de Romeinse tijd zie je ze al op 
deksels van sarcofagen. Later zie je ze 
in geschriften en tekeningen die vanaf
de 10e eeuw bewaard zijn gebleven.

Een impuls kwam van Sint Franciscus 
van Assisi. Het verhaal wil dat hij in het 
jaar 1223 begon met een levende 
kerststal in het plaatsje Greccio. Hij had
daarvoor zelfs speciaal toestemming van 
de paus gevraagd. Met os en ezel. 
Sommigen zeggen dat hij dat ook wel 
deed, die toestemming, om zijn orde, 
die van de Franciscanen een beetje op 
de kaart te krijgen, maar dat terzijde. 
De levende stal werd een succes. 

Sindsdien waren os en ezel definitief 
binnen en deel van de iconografie. 
Ze hoorden erbij. De os als goedmoedig 
en betrouwbaar, de ezel als koppig, eigen-
zinnig maar ook dienstbaar en nederig. 
Ze zijn een symbool voor de aanbidding 
van Christus door de hele wereld.

Lees verder op pagina 2
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Maria in de stal, onbekende meester (detail)

Os en ezel
Door Thijs van Hoogstraten
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Vervolg van pagina 1

Sommige zeiden dat er wel meer 
dieren in de stal hadden gemogen. 
Zij keken terug naar Jesaja 11:6-9

Dan zal een wolf zich neerleggennaast een lam, 
een panter vlijt zich naast een bokje neer; 
kalf en leeuw zullen samen weiden 
en een kleine jongen zal ze hoeden.
Een koe en een beer grazen samen, 
hun jongen liggen bij een; 
een leeuw en een rund eten beide stro. 
Bij het hol van een adder speelt een zuigeling.
Een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil…
Want kennis van de Heer vervult de aarde...

Ja, dan komen wij ook bij dat mooie kerstlied: 

Midden in de Winternacht (486.2)
Vrede was het overal, 
wilde dieren kwamen, 
bij de schapen in de stal 
en zij speelden samen

Kortom een visioen van vrede. Het zijn 
het dier, de dieren, van object naar metgezel, 
die het goede voorbeeld geven.

Laten we nog even terugkeren naar de klassieke
stalbewoners, de os en de ezel. 
Zij waren erbij. Blijft er dan niet nog een vraag 
over? Namelijk hoe mens en dier eigenlijk met 
elkaar omgaan? Alleen baas en knecht, of toch 
ook een soort collega’s van dezelfde planeet? 
Dat blijft altijd een gewetensvraag en zeker in 
deze tijd. Een vraag, die blijft hangen. Misschien 
kan het antwoord daarop ook weer deel zijn 
van een visioen, voor de schepping, voor dat 
kleine kerstkind.

Lezer, het ga je wel, in deze prachtige tijd.

17 december 2023 - 10.30 uur

Kinderkerstfeest
In de Singelkerk. Kom luisteren naar 

Elk kind kan meedoen met het kerstspel. 
Er zijn genoeg verkleedkleren.

Onder de boom ligt voor ieder gezin 
een cadeautje. En na afloop is er
warme chocolademelk

Het naaststaand liedje wordt door 
de kinderen met Kerst gezongen

We zullen dit liedje met de hele gemeente 
oefenen in de komende kerkdiensten. 



I N  D I T  A M S T E R D A M  D E C E M B E R 2 0 2 3  |  J A N U A R I 2 0 2 4 – 3



Entre le boeuf et l’âne gris
French traditional
Entre le boeuf et l'âne gris, dors le petit fils;
mille anges divins, mille séraphins,
volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour.

Entre les deux bras de Marie, dors le fruit de
vie; mille anges divins, mille séraphins,
volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour.

En ce beau jour solennel, dors l'Emmanuel 
mille anges divins, mille séraphins,
volent à l'entour de ce grand Dieu d'amour.

De dichter van het Franse liedje is niet bekend.
Het stamt waarschijnlijk uit de 13de eeuw.
Het is later in het Engels vertaald en opgenomen
in menige uitgave van Christmas Carols. 
Op kerstavond gaan kinderen langs de deuren
deze liedjes zingend. Ze hopen dan een beetje
geld of snoep te krijgen (vergelijk ons Sint
Maarten).

Ook in andere talen, zoals het Duits, is het liedje bekend.

Het is ook opgenomen 
in de Vrijeschoolliederen, 
zie www.vrijeschoolliederen.nl

Tussen de os en de grijze ezel slaapt, slaapt, 
slaapt de kleine zoon…
Tussen de twee armen van Maria slaapt …
Tussen de rozen en de lelies slaapt …
Op deze mooie, zo plechtige, dag slaapt…

Een heel oud kerstliedje
Een van ons herinnerde zich een heel oud Frans kerstliedje:
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Fresco van Fra Angelico (15e eeuw)



    
   
 

         
   
       
       

      

In het centrum van Baltimore, dat men
echt wat allure probeerde te geven, was
naast een modern aquarium ook een grote
boekwinkel, een filiaal van Barnes & Noble,
gevestigd. Het pand had veel verdiepingen
en leek wat opzet en sfeer betreft op
boekhandel Scheltema hier aan het Rokin.
Je kon er naar hartenlust uren vertoeven.
Er was ook een filmafdeling, die ik veel-
vuldig bezocht, goed geoutilleerd, met 
een grote Kriterion collectie. Op een dag
vroeg een van de verkopers, die me zo
langzamerhand wel kende, of ik de film
van Robert Bresson, ‘Au hasard, Balthazar’
kende. Het was een bizarre film, vond hij.
Het verhaal ging over een ezel en sjokte
als het ware voort. Maar de beelden 
en het verhaal waren hem bijgebleven.
Even later liep ik met mijn nieuwe
aanschaf de avond in op weg naar huis.

Het is een film die ook op mij grote 
indruk heeft gemaakt. Balthazar is
geregeld in mijn gedachten, nog steeds,
jaren nadat ik de film zag. Het verhaal
gaat over het leven van de ezel Balthazar.
Het dier wisselt veelvuldig van baas, 
wordt verwaarloosd en slecht behandeld,
maar draagt wat hem overkomt en
ondergaat – ogenschijnlijk gelaten –
alle leed dat hem wordt aangedaan. 
Het dier blijft zijn pure zelf en heeft een
energie van onvoorwaardelijke goedheid
en weerloosheid. Elke verandering van
baas doet tevergeefs hopen dat het hem
vanaf nu beter zal gaan, maar aan het
eind van de film legt hij zich neer in een
weiland en sterft. De film laat je wel
enigszins met een bezwaard hart achter.
Het dier heeft immers zijn hele leven
gediend onder hartvochtige omstandig-
heden. Zijn sterven is bescheiden. 

Welhaast geruisloos blaast hij zijn
laatste adem uit. Maar de film laat ook
een sprankel van iets anders achter dat
het hart verlicht. Ik vermoed dat het
een zekere onaantastbaarheid is die het
wezen van het dier beschermt en die
het dier de onverstoorbaarheid schenkt
om zijn leven vol te houden.

Op het internet viel me een citaat uit
een interview met Bresson op, dat in
mijn idee ergens resoneert met
Balthazar en ik vertaal het hierbij: ‘ik
heb het gevoel dat God overal is, en
hoe langer ik leef, hoe meer ik dat in

de natuur zie. Als ik een boom zie, zie
ik dat God bestaat. Ik probeer het idee
dat we een ziel hebben en dat die ziel
in contact is met God te vatten en over
te dragen. Dat is het belangrijkste dat
|ik in mijn films wil krijgen.’

De bijbel werkt veel met omkeringen,
waarbij het ondergeschikte, onder-
drukte en ondergewaardeerde in het
licht wordt geplaatst. In dat kader
bezien is het betekenisvol dat het juist
een ezeltje is dat Maria op zijn rug naar
Bethlehem mag dragen en dat het dier
bij de kribbe aanligt.

Column

In het licht 
Door Karen Lammers 
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Aanbidding der herders, Gerard Seghers
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Ergens in
de sneeuw
Door Albertine Wendte-Voncken

Er wordt beweerd dat de Inuit in hun taal
Inuktitut een groot aantal woorden voor
sneeuw hebben. Kate Bush schreef er zelfs
een album over: “50 words for snow.”
Willem Wilmink schreef het gedicht
“Duizend woorden voor sneeuw”. Het
blijkt niet zo te zijn. Het precieze aantal
woorden is moeilijk te geven, maar meer
dan 22 zijn het er niet, net zo veel als in
het Engels. Linde Faas heeft in haar boek
“Ergens in de sneeuw” misschien wel
vijftig tinten sneeuw weten te illustreren:
zachte sneeuw, paksneeuw, besneeuwde
bomen, besneeuwde grond en een woeste
sneeuwstorm. 

Hoofdpersoon Sofie “droomt van sneeuw
en van het kerstfeest, maar papa heeft het
te druk.” Dan gaat ze naar buiten, op
zoek naar iets fijns, eerst in de stad en
later in het bos, terwijl het steeds harder
gaat sneeuwen. Sofie ontmoet op haar
zoektocht naar magie in het bos
verschillende dieren. Misschien wel niet de
dieren uit de kerststal, maar toch een stoet
dieren die warmte en magie met zich
meebrengen.

De prenten stralen ondanks de
winterse taferelen warmte uit. De
basiskleuren zijn donkerblauw en wit,
maar elke illustratie heeft een eigen
sfeer. Zo is er door het boek eenheid,
maar ook op elke pagina ook weer
eigenheid. Haar stijl is schetsmatig
met zachte lijnen van aquarelverf,
maar ook gebruikt ze potlood en
andere technieken. De sneeuw is met
helderwitte plakkaatverf als bovenste
laag geschilderd over de donkere
schetsmatige achtergrond, waardoor
het effect wordt bereikt zoals sneeuw
soms kan zijn: alsof het licht geeft in
het donker.

Linde Faas woont in Noorwegen en
dat is aan haar illustraties te zien,
bijvoorbeeld in de laatste plaat waar
een prachtig noorderlicht de hemel
kleurt. Ze heeft vooral boeken
geïllustreerd die door anderen
werden geschreven, bijvoorbeeld
bijna alle boeken van Gouden
Griffelwinnaar Pieter Koolwijk, maar
ook herdrukken van Tonke Dragt en
de hertaling van de klassieker Alice in
Wonderland door Imme Dros.
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Faas is van oorsprong illustrator, maar
dit boek is een van de drie boeken
waar ze zelf de teksten van heeft
geschreven. Haar woordgebruik is
treffend lief, maar niet zoetsappig.
“Want iedereen die alleen is verdient
iets fijns.” Dat is toch precies waar het
om gaat in de wereld. En later schrijft
ze ook zo mooi: “Magie kun je overal
vinden, als je maar goed kijkt.”

Het boek heeft precies het goede
formaat om op een gure dag met een
warm kleintje tegen je aan op de bank
te zitten kneuteren met je armen om
het kind heen en dan toch nog het
boek goed te kunnen vasthouden om
voor te lezen. Dit boek is een zeer
geschikt kerstcadeautje en voorlezen
kan vanaf een jaar of vier. 

Mocht je het als cadeautje willen
opsturen en je gebruikt de
decemberzegels dan valt je misschien
wel wat op: Linde Faas ontwierp dit
jaar de decemberzegels en die hebben
dezelfde prachtige sfeer als de
illustraties in het boek. 

Fijne en warm winterse kerstdagen
toegewenst!
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2e prijs

Momentopname
Mijn lief, de ruimte houdt haar adem in,
verroer je niet. Nooit was ik samen lichter
dan hier met jou. Dus tel tot nul, kom dichter
bij wat geen einde heeft en geen begin,

vergetend wat we in gedachten bouwden:
een huis tegen het krimpen van de tijd
met vastigheid en tegels geplaveid,
en regels die ons staande konden houden.

Kijk mij nog even aan, blijf hier bij mij.
Bewaar dit ogenblik, het gaat voorbij
en niemand keert van later terug naar toen.

Zo is het goed. Wat kan ik nog verlangen?
Een plek waar ik mijn schoenen uit kan doen,
een spijker om mijn jas aan op te hangen.

Rikkert Zuiderveld

De 1e prijs – de jury

Wat de jury met name heeft getroffen in het gedicht ‘Dinks’

van Hanneke Middelburg is het gebruik van concrete beelden:

woelen in potgrond, blauwe pantoffels, een ficus die scheef

komt te hangen. Hierdoor kan de lezer zich de geschetste

situatie levendig voorstellen. Dat is belangrijk in poëzie, dat

het niet van abstracten aan elkaar hangt, maar dat woorden

haken aan beelden, aan voorstelling, aan zintuiglijke ervaring.

De dichter schrijft in wezen over taal als betekenisgevend – en

wat als taal wegvalt, als de woorden niet meer gevonden

kunnen worden, zoals bijvoorbeeld mensen overkomt die

getroffen worden door afasie? Dan kan er een nieuwe taal

worden gevonden: de taal van aanraking en verbondenheid.

De jury was en is onder de indruk van dit beeldende,

troostrijke gedicht vanuit deze dochter en door deze dichter.

1e prijs 

Dinks
je woorden zijn geslonken
lijf gekrompen tot halverwege mijn bovenarm

je kijkt naar een ficus en zegt dinks
ik zeg ja pa, een ficus

dinks zeg je weer en steekt je vingers in de potgrond
woelt zoals je ’s nachts woelt

tot de aarde op je blauwe pantoffels valt
en de ficus scheef

als je mond beweegt
leg ik mijn hand op de jouwe

dinks zeg je zacht
dinks zeg ik

Hanneke Middelburg

Sassy Smit, actrice/presentatrice, o.m. organisator van het Kattenburg

Poezie Festival, praatte het geheel vrolijk en met een lichte en evengoed

naar de dichters respectvolle manier aan elkaar. De sfeervolle, ruime en

intieme kerkzaal vormde een warm bad voor de dichters en het ruim

opgekomen publiek op deze bijzondere publieksavond van het Dopers

gesprek. Bij de voordrachten heeft jurylid Essemie van Dunné de

gedichten van drie afwezige dichters voor haar rekening genomen.

Juryvoorzitter Anne van Amstel heeft de drie prijzen voor de inhoud

uitgereikt en toegelicht. De winnende gedichten zijn:

Singeldichten over ‘Betekenis’
Op donderdagavond 30 oktober zijn in een bomvolle Singelkerk 
20 gedichten voorgedragen uit de bundel Betekenis, Singeldichten. 
Door de afwisseling van de voordrachten, die in blokken van
6/7 waren ingedeeld, met de prachtige muziek van het duo

Soulimproovements (Jane Proove, soul- en rhytm-and-blues 
zangeres en Kees Post, pianist) werd het een swingende avond.
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De 3e prijs – de jury

Mensen zijn betekenis gevende wezens, is het

uitgangspunt van de jury. We willen het ‘al’ zo graag

begrijpen, maar zíjn er momenten van lichtend inzicht;

hebben we een glimpje opgevangen, dan ontglipt ons

dit ook zo bar snel weer… En daarna kunnen wij ons

leeg voelen, en in het duister tasten, zoals Robin Veen

zo treffend verwoordt in zijn sonnet. ‘Nu zien we nog

maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld…’, 

om 1 Korintiërs 13 in de toepasselijke omgeving van 

de Singelkerk aan te halen. En ook het schaduwspel 

van Plato in zijn grot wordt opgeroepen door dit

vermoedelijk universeel herkenbare gedicht van 

Robin Veen. Robin Veens zoektocht naar betekenis laat

hem niet met lege handen achter – want hij ontving

een tastbare prijs voor dit gedicht!

Voordrachtsprijs
Ook zijn de verschillende voordrachten als zodanig beoordeeld.

Performance-juryvoorzitter Diana Ozon heeft de voordrachtsprijs

overhandigd aan Ingrid de Bonth-Weekhout voor het ten gehore

brengen van haar gedicht Golfverlangen. Bij diverse presentaties

waren veel voordrachten uit het hoofd, soms met gebaren en

contact met de zaal, in ritme en toon, of met een welluidende

stem. Waar dat alles samenviel ontstond een chemie die het

gedicht en de schrijver liet stralen. De voordracht werd zo ook 

voor het publiek een bijzondere gebeurtenis en belevenis. 

Dit kwam volgens de jury deze avond het best tot uiting bij 

Ingrid de Bonth-Weekhout.

Uitreiking Bundel, Singeldichten
De dichtavond werd afgesloten door jurylid en uitgever 

Cees Duine uit Giethoorn die het eerste exemplaar van de 

bundel Betekenis, Singeldichten overhandigde aan de winnaar,

Hanneke Middelburg. De bundel is onder hoge druk, tussen 

het laatste juryberaad en de dichtavond, tot stand gekomen. 

Uit de veelheid van typografische inzendingen is gekozen voor 

een staand lettertype, waarbij alleen de titels cursief zijn

weergegeven. Dat geeft een mooi eenduidig beeld, waardoor 

de toch zo verschillende gedichten een eenheid gaan vormen. 

Voor de omslag is een sjabloondruk van Famke Hajonides 

gebruikt, die daarmee de vormgeving bepaalt, indrukwekkend 

en tegelijkertijd sober.3e prijs 

Bestaan
Het strijklicht vormt gedachten in m’n hoofd.
Het zoeken naar de zin is niet meer dan
het reiken naar een vage schaduw van
een beeld dat, als het zonlicht langzaam dooft,

gestaag van zijn contouren wordt ontroofd.
Wat mij op slag weer maakt tot blindeman
die tastend ronddoolt in z’n hersenpan
op zoek naar iets waarvan geen mens gelooft

dat je het grijpen kan. Maar keer op keer,
bij ieder straaltje licht, heb ik gedacht
dat ik iets zag dat me een antwoord biedt.

Bij duisternis vergeet ik echter weer
wat ik daar vond. Iets dat me verder bracht,
maar mij met lege handen achterliet.

Robin Veen

De 2e prijs – de jury

Tijdens de anonieme beoordeling had de jury

kunnen bevroeden dat dit gedicht is geschreven

door een dichter die ook zanger is. Het loopt 

als een trein, met een geweldig sterk metrum 

én met gebruik van rijm, wat je niet vaak meer

ziet – maar wat hier nergens te nadrukkelijk

wordt, net zoals de gekozen sonnetvorm die

soepel wordt gehanteerd. De titel dekt de

lading: betekenis ligt in het moment, een

moment gedeeld met de geliefde, een moment

waarin materiële zaken er niet toe doen, en

een spijker goed genoeg is om je jas aan op 

te hangen. Met dit gedicht heeft Rikkert 

Zuiderveld een ontroerende, originele en tegelijk

voor velen herkenbare momentopname

geschreven. Chapeau!

Lees verder op pagina 10
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Berg en Dal – toelichting Essemie van Dunné

het gedicht van Gerry van der Linden, raakte mij diep.

Waarom eigenlijk? Wie spreekt hier tot wie? Het gaat

over macht en onmacht, gezien worden en bedekken.

Over overgave en afwijzing.

Jouw voeten en als je mij maar ziet. Wat als het tot mij

gericht is, de lezer? Een wanhopige verliefde, die hemel

en aarde kan bewegen, maar niets anders wil dan zich

aan mijn voeten werpen? Door mij gezien wil worden?

Zich aan mij wil uitleggen? 

Wie is dit? Ach, als lezer heb ik de vrijheid te lezen hoe 

ik het wil. Wat als de Ene, die we de schepper noemen, 

al is dat maar een beeld, mij zoekt? En ieder die het

gedicht leest?

Zich aan de mens wil uitleggen, door de mens gezien 

wil worden? En wat als de mens de Ene niet ziet? 

Dan is er dus een gedicht, waarvan zovelen vragen 

waar gaat het over, wat betekent het?

Wij, in onze Singelkerk, lezen het gedicht graag, denk 

ik dan. We houden niet op erin te lezen. We leggen 

het aan elkaar uit, zoeken antwoorden, betekenissen,

wijsheden en nieuwe vragen.

En waar gaat het over? Wat betekent het? 

Nou dit:

Een kleed uitleggen

Door een dal slepen

Over een bergtop werpen

Tot aan jouw voeten

Berg en dal
Ik kan een kleed uitleggen
groot genoeg om
door een dal te slepen

over een bergtop te werpen
erin rondtollen als een derwisj
en zo mijn ware aard bedekken.

Ik kan de aarde ermee opjutten
de lucht voor rot slaan
veel kan ik uitleggen aan jouw voeten

als je mij maar ziet.

En als jij mij niet ziet
schrijf ik een gedicht
dat uitgelegd wil worden

alsmaar uitgelegd aan iemand
(niet aan jou)
iemand die vraagt

waar gaat het over
wat betekent het
ik snap niet wat je bedoelt.

Nou dit :

een kleed uitleggen

door een dal slepen

over een bergtop werpen

tot aan jouw voeten

Gerry van der Linden

Singeldichten over ‘Betekenis’

Pastorale verwerking
De bundel biedt pastoraal, denken wij, een rijke voedingsbron
voor reflectie, groepsgesprekken en preken, gegeven de veelheid
van perspectieven waarmee op poëtische wijze de betekenis 
van ons bestaan is onderzocht. Als voorbeeld van een pastorale
verwerking van een gedicht hierbij een persoonlijke reflectie 
van de hand van Essemie van Dunné op het volgende gedicht:



In de korte, blauwe schemering 

deed ik een kleine wandeling. 

De grond was rood, gebarsten-droog.

De lucht was dun en vreeslijk hoog;

en blauwe distels stijf en grillig

ritselden driftig en onwillig -

Stil grazend naast een grijze rots

zag ik opeens op hooge beenen

een jongen ezel; zijn ooren schenen

doorzichtig, zijn gelaat was trots.

Zijn lange, ambren oogen blonken

als water, ernstig en bezonken

en onpartijdig was zijn blik.

En na een korte, felle schrik

verstarde ik in verwondering.

Of kan het eerbied zijn geweest

voor dit schoon, ongeschonden beest

waarmee ik langzaam verder ging?

Een pijnlijke herinnering:

zoo ben ik vroeger ook geweest.

Die gaafheid en zachtzinnigheid

onzware ernst en droomrigheid,

o kon ik dat nog ééns herwinnen,

kon ik nog ééns opnieuw beginnen.

M. Vasalis, Werk, Jaargang 1, p. 44
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Geslaagde dichtavond

Alle inzendende dichters kregen na afloop, onder 

de traditionele borrel, een bundel overhandigd.

Daarnaast zijn de een groot aantal bundels € 10

verkocht. Inmiddels is een tweede druk verschenen. 

De bundels zijn voor € 10 te koop bij de kosterij, 

of te bestellen (dan komt er € 6 Euro bij) bij

singeldichten@doopsgezindamsterdam.nl.

Het organiseren van de dichtavond was logistiek best 

een stevige operatie, waarbij jurysecretaris Liesbeth

Groeneveld heel veel berichten met de inzenders en

anderen heeft gewisseld; en een strak draaiboek is

opgezet, waarbij de kosterij zich in de uitvoering weer

van zijn beste kant heeft laten zien.

Anne van Amstel, Diana Ozon, Essemie van Dunné, 

Cees Duine, Liesbeth Groeneveld, Kees Blokland

Het ezeltje
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In Memoriam

Zij beschouwde ‘daden boven woorden’

haar opdracht in het leven, maar zij wist

een combinatie hiervan tot levenskunst

te maken door oprecht en aandachtig 

te luisteren naar de ander. Zij onthield

dan ook alle details van het laatste

gesprek en kon bij een volgende bezoek

de draad zo weer oppakken.

Het geluk eigen kinderen te zien

opgroeien hebben tante Anna en haar

man niet gekend, maar de (klein)-

kinderen van haar vier zusters en vele

anderen, waaronder haar kunstdochter

Lot, waren een bron van vreugde voor

haar. 

Omringd door de velen die zij liefhad 

en die haar hebben liefgehad, werd

mevrouw De Bussy naar haar laatste

rustplaats gebracht. De mooie verhalen

over haar levenslust en levenskunst die

hierbij verteld werden, zullen allen in 

hun hart koesteren.  

Ineke Voncken

De grote wens van mevrouw De Bussy, 

in haar huis te mogen overlijden, is in

vervulling gegaan. Haar stoel – en later

haar bed – stonden bij het raam met

uitzicht op haar tuin, waar zij een

paradijsje had geschapen en genoot van

de vogels die op bezoek kwamen. Toen

mevrouw De Bussy het trapje naar haar

tuin niet meer af kon, begon ze – op haar

honderdste – te aquarelleren (‘heb ik 

altijd zo graag willen doen, het kwam 

er nooit van’). 

Al enkele jaren kon mevrouw De Bussy 

de deur niet meer uit. Maar de buiten-

wereld was hiermee niet op afstand

gekomen. Zij las de krant met aandacht,

want ‘wie bij mij op bezoek komt, moet

niet verveeld worden met verhalen over

wat hier tussen mijn muren gebeurt’. 

Er lag wel een enorme loep op haar krant.

Jaren lang waren mevrouw De Bussy en

haar man actieve doopsgezinden, haar

man zat o.a. in de kerkenraad en zij was

betrokken bij het Rijpenhofje en de

doopsgezinde vrouwenzending. Zo hielp

zij drie eethuisjes in Indonesië op te

richten, waar ex-prostituees konden 

koken en geld verdienen. 

Zij richtte met een paar vriendinnen het

doopsgezind cabaret in de Singelkerk op.

(‘We hebben zo gelachen!’) Wat spijtig

voor ons, lezers van deze nagedachtenis,

dat daar geen opnamen van zijn. 

Voor mevrouw De Bussy was God de

warme hand die naar je uitgestoken is,

waarin jij jouw hand legt.

Anna Elisabeth le Cosquino de Bussy – de Lange
29 maart 1920 – 10 november 2023
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Door goede machten trouw en stil omgeven, lied 511

Zoekend naar een lied voor Nieuwjaar kwam 
ik via Kerkliedwiki uit bij een gedicht van
Bonhoeffer "Von guten Mächten treu 
und still umgeben" dat hij in de gevangenis
schreef voor zijn moeder en voor zijn verloofde.
Hij nam het op in de brief die hij op 28 december
1944 schreef aan zijn moeder ter gelegenheid 

van Nieuwjaar. Het gedicht was niet bedoeld 
als lied. Later is het bewerkt tot lied door 
W. Schulte Nordholt. De melodie is van 
A.C. Schuurman. Het is geen vrolijk lied, maar
getuigt van Godsvertrouwen: 
God is met ons … elke nieuwe dag.
Bonhoeffer werd op 9 april 1945 terechtgesteld.

Lied van de maand
Keuze van Mieke Krebbe
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Een kennismaking met Madzy Rispens
Door Thijs van Hoogstraten

Madzy, vertel ons eerst eens van je
werk? 
“Ik werk op dit moment voor een grote
zorgorganisatie in Amsterdam, als arts VG,
dat is een afkorting voor Arts Verstandelijk
Gehandicapten, een vrij nieuw en
onbekend specialisme. Met fiets en auto
doorkruis ik de stad naar allerhande
lokaties, van woonzorg-instellingen tot
poli-spreekuren en kinderdienstencentra.
Mijn rol is het verlenen van de
handicapgebonden medische zorg in
samenspraak met de huisarts. En dit dan
naast de steun van andere behandelaars,
zoals gedragsdeskundigen en paramedici.
Zelf heb ik, na mijn studie in Amsterdam
en een tijd als huisarts de AVG-opleiding
gedaan in Rotterdam. Het is een mooie 
en afwisselende opdracht. 

Volgens mij ben je ook al heel lang
doopsgezind verbonden. Hoe is dat
gekomen en door de jaren heen
verlopen?
“Ja, van huis uit was ik al betrokken bij
jeugdwerk en ging ik naar AKC-kampen.
Tijdens mijn studie in Amsterdam woonde
ik op het Zonshof en was ik betrokken 
bij de studentengroep van Jaap Gulmans
en later bij de “20-35 groep”. Met de 

verdere gemeente had ik toen wat 
minder, tot we hier in Noord gingen
wonen en het Meerpad bij ons om de
hoek lag. Maar gedoopt ben ik pas in
2006, op het Singel. Dat was toen best een
grote groep, onder de hoede van Jaap
Klanderman en Yolande Brandenburg.”

Als ik het goed heb ben je ook
bestuurslid van Dopersduin in Schoorl.
“Ja, dat is een mooie taak. Het ligt
prachtig, daar in de duinen van Schoorl.
We zijn voortdurend bezig met
ontwikkelen en bouwen. Enerzijds het
aanbod aan de gasten, al dan niet
doopsgezind, anderzijds met het beheer,
renovatie van de slaaphuizen, de
verduurzaming, en de exploitatie. 
De coronatijd was wat dat betreft een
lastige periode. Maar nu gaat dat weer
beter. Ik kom er zelf ook graag.”

En ook nog van de Christine-stichting?
“Inderdaad. Dat is een fonds dat 
financiele steun geeft aan weduwen of
aan vrouwen zonder partner, op
bescheiden schaal. Opgericht in 1924, bij
het overlijden van jkvr Christine de Bosch
Kemper. Het voorziet nog steeds in een
behoefte.” 

Nu ben je, naast dit alles, ook lid 
van onze Amsterdamse kerkenraad.
Heb je al een eerste indruk? 
“Er komt van alles aan de orde, van
onroerend goed tot de kaarsen in de
kerstdienst. Het is nog moeilijk om
overzicht te krijgen. Laat staan er gevoel
voor te krijgen wat acuut en belangrijk is.
Het is voor mij nog een beetje rijp en
groen. Maar dat komt vast nog wel. 
En meestal is er sprake van een goede
voorbereiding, dat helpt!

Madzy, als ik onze doopsgezinde
lijfspreuk aanhaal 
Dopen wat mondig is, 
spreken dat bondig is,
vrij in het christelijk geloven, 
daden gaan woorden te boven
Herken jij je zelf dan daarin?
“Helemaal ! De tekst van het bekende
wandbord, dat is het. Dat hangt ook 
bij ons in de gang.”

In 2022 heb je meegedaan aan het
doopsgezinde Wereldcongres in
Indonesie, online. Als een van de
weinigen uit Amsterdam. Hoe was dat? 
“Leuk! Ik had er in 2021 graag heen
willen reizen, maar toen is het

Per 1 september jl. trad zij aan als nieuw lid 

van de kerkenraad: Madzy Rispens. 

Madzy is van 1968, en arts van beroep. 

Met haar man en gezin, deels al uitgevlogen, 

woont zij in Amsterdam Noord, niet ver van ons

kerkgebouw aan het Meerpad. Vandaar dat 

vooral lezers uit Noord haar zullen kennen.

Alle reden om nader met haar kennis te maken. 

Daarvoor bezoek ik haar in hun prettige huis 

in Noord. Het is de avond voor de landelijke

verkiezingen.
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opgeschoven wegens corona. In 2022 
was het wel live maar voor minder
deelnemers. Zelf volgde ik het daardoor
online. Van de ochtendsessies heb ik
wegens het grote tijdverschil alleen de
laatste live gevolgd. Wel een aantal
workshops, via Zoom, heel gevarieerd.
Het is toch wel mooi om het online een
beetje mee te krijgen, en de avondsessies
met bijdragen van Indonesische dans- en
muziekgroepen waren ook bijzonder.

Wat is volgens jou een grote uitdaging
van onze gemeente?
“Ja.. dat is zo’n journalisten vraag. 
Maar je kunt misschien zeggen dat we
ons nogal focussen op de zondags-
diensten, terwijl er nog zoveel meer te
bieden is, bijvoorbeeld maaltijden,
kringen en het Dopergesprek. Anders
gezegd: nog meer zichtbaar zijn, dat is
wel een uitdaging. Al wordt er nu heus
wel het nodige aan gedaan.”

Is er een punt waar jij zelf graag
achteraan wilt gaan?
“Ik kan het niet goed zeggen. Als Noor-
derling zal ik zeker graag opkomen voor
Noord en de onderlinge communicatie
met het Singel. Er is eigenlijk nog geen
bijzondere taak aan mij toegevallen. 

    
   

Op verzoek, zal ik me nu eerst gaan
verdiepen in het diaconale beleid, zoals
dat heet. Afgelopen zondag ben ik de
dienst in Noord bevestigd als kerken-
raadslid. Ik was onder de indruk van de
woorden1 die Essemie daar, ook volgens
de traditie, sprak over wederzijdsheid,
fantasie en inspiratie. Die woorden
raakten mij. Je doet het niet alleen, 
dat bleef ook hangen.” 

Wat zou je zelf al tegen onze
gemeente willen zeggen?
“Heb geduld ! Niet alles dat je samen
bedenkt levert meteen resultaat op. 
Dat kan soms even duren.”

Nu moet ik wel gaan. De familie moet
morgen vroeg op, want zowel Madzy 
als echtgenoot Tjalling zijn dan actief 
als lid van een stembureau. Als ik bij 
de voordeur sta, zie ik het hangen: 
het wandbord. .. daden gaan woorden
te boven.
En als ik op weg naar huis de autoradio
aanzet, hoor ik de stem van oud-
Kamervoorzitter Verbeet, bevraagd over
politiek en bestuur. “De enige stand is
die van het optimisme” zegt zij.
Dat lijkt mij ook de stemming van van
deze kennismaking.

Veel goeds, Madzy!

1   De woorden van Essemie bij 
de bevestiging, onder meer:

… Deze opdracht veronderstelt 
de hulp en de steun van de leden
van de Gemeente, van ons allen, 
en allen met wie wij in goed
vertrouwen samenwerken. Van de
leden van de kerkenraad wordt,
zoals van ieder die deelt in de
leiding van de gemeente, gevraagd:
toewijding en liefde, inzicht en
fantasie, openheid en inspiratie. 
Van hen wordt op gezette tijden
gevraagd te zwijgen als hun in het
bijzonder iets van een persoon 
of kwestie wordt toevertrouwd.
De leden van de kerkenraad staan
niet boven de Gemeente, maar
dienen de Gemeente in haar
opbouw. …

…..Andersom, wij als broeders en
zusters willen om de kerkenraad
heen staan en proberen zorg te
dragen dat de taken te dragen zijn,
dat het kerkenraadslid veilig is en
gedragen wordt door ons….
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De kerkenraad viel deze keer gelijk met één van de
jeugdgroepen van Joke van der Heide. De jongeren
hebben samen met de kerkenraad gegeten zodat over 
en weer kennisgemaakt kon worden. Stimulerend en 
voor herhaling vatbaar. 

Afscheid is genomen van Tim de Booys als lid van de
kerkenraad. Tim maakt nu deel uit van de Stichting
Beheer, een verantwoordelijkheid die lastig te
combineren is met de kerkenraad. Zijn originele en
verfrissende inbreng zal gemist worden. Madzy Rispens
heeft Tim opgevolgd, zij is vanaf september lid van de
kerkenraad en is op 19 november aan het Meerpad
bevestig.
Ook is erg prettig kennisgemaakt met Jan van Aller onze
vaste invallende voorganger in de komende maanden.

Als inleiding op de vergadering heeft Nicolaesz Vlaming
verteld over de maanden die hij dit jaar in Duitsland
heeft doorgebracht en waarbij hij zich heeft aangesloten
bij de Mennoniten Gemeinde in Leer; een kleine
gemeenschap die met beperkte middelen en met grote
inzet aanwezig is in de regio. Een gemeenschap die onze
steun en aandacht verdient en waarvan wij veel zouden
kunnen leren. Misschien iets voor een gemeentereisje?

Aanpassing van de liturgie 
Na het aansteken van de kaars staat er op de liturgie
‘moment van stilte en inkeer’; een belangrijk moment 
als overgang naar een andere sfeer. In de diensten in 
de Singelkerk is gebleken dat een kort orgelfragment
hierbij een verdieping brengt. De kerkenraad is hier
positief over en heeft dit als vast deel van de liturgie
omarmd en geaccordeerd waarbij het de vermaning in
Noord vrij staat om het moment van stilte en inkeer te
houden zoals het nu gebruikelijk is.

Collecterooster ‘24
In december wordt het collecterooster voor 2024
vastgesteld. Hiervoor zijn vorig jaar uitgangspunten
vastgesteld die ook voor dit rooster leidend zullen zijn.
Dit betekent dat er op hoogtijdagen voor de eigen
gemeente wordt gecollecteerd, maandelijks voor een
nationaal of internationaal doel van de ADS (Algemene
Doopsgezinde Sociëteit) en verder voor Amsterdamse
sociale projecten die passen bij Doopsgezind Amsterdam.
U kunt hiervoor een project voordragen. 
Graag voor 10 december a.s. bij
secretaris@DoopsgezindAmsterdam.nl.

Vrienden 
Als kerkenraad zien wij graag dat belangstellenden ook
vriend van de gemeente willen worden. Voor ons betekent
het veel als die stap wordt gezet. Maar waarom eigenlijk?
Daarom zal de betekenis van die vriendschap en ook de
inhoud ervan op korte termijn worden uitgewerkt en
gepubliceerd. 

Herinnering vrienden- en ledenbijdrage 
Het jaar schiet alweer op. Iedereen die de bijdrage nog 
niet heeft overgemaakt ontvangt binnenkort een herinnering
via e-mail. 

Diensten in december 
Verder zijn de bijzondere diensten besproken en zijn de 
taken verdeeld. We verheugen ons op deze feestmaand, 
een drukke tijd met iedere week een bijzondere dienst.

Uit de kerkenraad

Uit de kerkenraad van 9 november 2023

Advent knutsel
Meerpadkerkje
Voor kinderen, hun ouders en iedereen 
die wil helpen:
knutsel, zang en kerstboom optuigen.

Zondag 10 december, 11.00 uur.
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In de maand januari 2024 bent u wekelijks op woensdag-
middag welkom voor een rondleiding door de Singelkerk
met als afsluiting een pianoconcert door Rene van Royen.
Het betreft 3, 10, 17 en 24 januari.
Om 11.30 uur zal onze koster Marcel u door de mooie
Singelkerk leiden waarin hij u alles vertelt over de rijke
historie van de kerk en de geschiedenis van de
doopsgezinden in Amsterdam.

Na de rondleiding geeft René van Royen in de kerkzaal
een recital op de piano met muziek van onder meer
Mozart, Beethoven en Chopin. Ook kunt u een verzoekje
doen voor een bepaald stuk! Het programma duurt
ongeveer 45 minuten, van 12.30 uur tot 13.15 uur.

U bent van harte welkom! 
Toegang gratis, vrijwillige bijdrage.

Rondleiding & recital 
in de Singelkerk!

Zoals al vele jaren gebruikelijk vieren wij weer 
met alle gemeenteleden gezamenlijk een 
Adventsmiddag in de Singelkerk. Dit jaar is deze 
viering op donderdag 14 december.

De organisatie is in handen van Essemie van Dunné.
We zitten in een wijde kring onder de kerstboom
in de kerkzaal. En als vanouds is er muziek, 

we zingen samen, lezen verhalen en gedichten.

Locatie: Singelkerk Aanvang: 14.00 uur  Einde: 16.00 uur

Iedereen is van harte welkom!
Inlichtingen bij Nieske van der Zijpp (tel. 06-22389645).

Adventsmiddag

16 december, Singelkerk, 20.00 uur
Het Bach Ensemble Amsterdam olv Paulien Kostense 
voert cantate 1,2 en 3 uit van het Weihnachtoratorium 
van Bach met solisten:
Sopraan – Agnes van Laar
Alt – Emilie Wijers
Tenor – Pablo Gregorian
Bas – Michiel Meijer. 
Verder staat Buxtehude op het programma.

Voor kaarten en info: 
www.bachensembleamsterdam.nl/agenda/weihnacht
soratorium-3-cantates

Weihnachtsoratorium

Gemeente in beweging

Herhaling jubileumprogramma
40 jaar Singelkerkorgel
Op 28 oktober j.l. voerden Jeroen Koopman en 
Dick Klomp het jubileumprogramma uit, toen 
het huidige orgel precies 40 jaar bestond.
Op veler verzoek herhalen zij dit programma op 
zondag 28 januari van 12.30 tot uiterlijk 13.45.
Het programma bestaat uit een lezing over 246 jaar 
orgels in de Singelkerk, afgewisseld met muziek.

Na de ochtenddienst is er koffie en zijn er broodjes.

Singelkerk, 7 januari 2024, 15.00 uur

Programma
Jean-Joseph de Mondonville – In Exitu Israel
J.S. Bach – Mis in G klein (BWV 233)

Bach Ensemble Amsterdam olv Paulien Kostense
Solisten:
Sopraan – Janneke Stoute
Alt – Elsbeth Gerritsen
Bas – Michiel Meijer

Voor kaarten en info:  € 15,–
www.bachensembleamsterdam.nl/agenda/
nieuwjaarsconcert-6

Nieuwjaarsconcert 
Bach Ensemble Amsterdam



Essemie van Dunné
voorganger, jongeren- 
en opbouwwerker 
in Noord
t 06 48 35 07 25
e.vandunne@
doopsgezindamsterdam.nl

Joke van der Heide
jongerenwerk
t 06 17 96 43 71
j.vanderheide@
doopsgezindamsterdam.nl

Henk Leegte
predikant 
t 06 45 62 62 70 
h.leegte@
doopsgezindamsterdam.nl

Ewoud Roos 
predikant 
t 06 34 11 50 00
e.roos@
doopsgezindamsterdam.nl

Liliane van der Steur 
jeugdwerker
t 06 21 39 75 44 
l.vandersteur@
doopsgezindamsterdam.nl

Het team
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Collectebestemmingen 

‘Uit het krijt’
Met het project ‘Uit het Krijt’ worden
kwetsbare mensen met beperkte schulden
(maximaal 5.000, -) geholpen bij het 
simpel en snel aflossen van schulden.
Nadat aan een aantal criteria is voldaan,
worden de schulden binnen vier weken
door het project ‘Uit het Krijt’ afgelost,
waarna begeleiding wordt gegeven om
niet opnieuw in de schulden te raken. 
Dit is een project van de Regenbooggroep

Amsterdam Undergroud
De stadsgidsen van Amsterdam
Underground hebben een zwervend
bestaan gekend en willen hun verhalen 
en ervaringen met je delen. Zij nemen 
je mee op ontdekkingstocht langs 
bootjes, steegjes en portieken. 
Ze leggen uit hoe je aan geld, drank en
dope komt als je dakloos en verslaafd
bent. Een bestaan waarin je niemand 
kunt vertrouwen en waarin het recht 
van de sterkste geldt.
Dit is een project van de Regenbooggroep

UNICEF 
UNICEF komt wereldwijd op voor de
rechten van kinderen, dus ook in
Nederland en de Caribische delen van 
ons Koninkrijk. En hoewel het goed 
gaat met de meesten, zijn er ook veel
kinderen die kwetsbaar zijn.
Ontwikkelingen als de toenemende
sociaal-economische ongelijkheid, klimaat-
verandering, migratie en corona maken
die kwetsbaarheid alleen maar groter.

Doopsgezinde Gemeente
Amsterdam
Tijdens bijzondere diensten in de
Doopsgezinde Gemeente Amsterdam 
is de collecte bestemd voor het werk 
van de eigen gemeente.

Als u niet in de dienst

aanwezig kon zijn en

toch iets wilt bijdragen

aan het project kunt u

dat via het aangegeven

bankrekeningnummer

doen of via de Givt-app. 

Halen en thuisbrengen
Is het voor u lastig om naar de Singelkerk 
te komen om een dienst of activiteit 
bij te wonen? Dan kunt u bellen met 
Pieter de Graaff (06 225 02 661).

Pieter is echter niet altijd beschikbaar. 
Daarom zoeken wij nog meer mensen die 
af en toe iemand kunnen ophalen en thuis-
brengen. Als u daartoe in staat bent, geeft 
u zich dan op bij onze ambtelijk secretaris:
secretaris@doopsgezindamsterdam.nl.

Als er geen andere mogelijkheid is kunt u
wellicht gebruikmaken van een taxi of
ouderenvervoer. Als de kosten een bezwaar
vormen kan de gemeente deze vergoeden. 

Kleine kerstprijsvraag
Twee vragen waar de redactie geen
antwoord op had, die verpakken we 
nu als kleine kerstprijsvraag:

– Wie kent de schilder van
‘Maria in de stal’ 

– Wie weet wie de dichter is van 
Entre le Boeuf et l’ âne gris. 

Oplossingen naar m.krebber@chello.nl.
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Adres: Dulcie Septemberpad 73,
1093 NK Amsterdam 
(telefoon 020-6731926).

De redactie behoudt zich 
het recht voor artikelen in te 
korten of niet op te nemen.

Secretariaat en administratie
Singel 452
1017 AW Amsterdam
kerk (020) 623 45 88
kosterij@doopsgezindamsterdam.nl
secretariaat (020) 624 65 73
secretaris@doopsgezindamsterdam.nl
boekhouding (020) 627 70 72
gironummer 
NL11INGB0000141442 (VDGA)
website:
www.doopsgezindamsterdam.nl
website van de ADS: www.ads.nl 
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December 2023 – Januari 2024 
(kerkdiensten: zie achterkant)
   

•  Za 2 dec        Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Zo 3 dec        Nicolaesvesper Duitse Gemeente Viottastraat 16.00-17.00 *

•  Za 9 dec        Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Zo 10 dec      Advent knutsel Meerpadkerk 11.00 uur *

•  Do 14 dec     Adventsmiddag Singelkerk 14.00 uur *

•  Za 16 dec      Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Za 16 dec     Weihnachtsoratorium Bach Ens. A.  Singelkerk  20.00 uur *

•  Di 19 dec      Kring Kleine profeten; M. Krebber Singelkerk 14.00 uur

•  Za 23 dec      Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Za 23 dec     Christmas Carols zingen Meerpadkerk 14.00 uur

•  Wo 3 jan       Rondleiding en recital Singelkerk 11.30 uur *

•  Zo 7 jan        Nieuwjaarsconcert BEA Singelkerk 15.00 uur *

•  Wo 10 jan     Rondleiding en recital Singelkerk 11.30 uur *

•  Di 16 jan       Kring Kleine profeten; M. Krebber Singelkerk 14.00 uur

•  Wo 7 jan       Rondleiding en recital Singelkerk 11.30 uur *

•  Wo 24 jan     Rondleiding en recital Singelkerk 11.30 uur *

•  Do 25 jan      Bijbelaars; H. Leegte Singelkerk 11.00 uur

•  Zo 28 jan      Reprise Orgel 40 jaar Singelkerk 12.30 uur *

*  Zie elders in dit blad

Nieuwe groep
O.l.v. Essemie van Dunné zal er een nieuwe groep starten, speciaal voor 
iedereen die nieuw is bij Doopsgezind Amsterdam of toe is aan vernieuwing. 
De naam is ‘In den beginne’ waarin bijbelverhalen opnieuw of vanuit een 
nieuw perspectief worden besproken.
Bij voldoernde belangstelling start de kring: eens per maand op dinsdagavond.
Heeft u belangstelling voor deze nieuwe groep, laat dat weten aan
secretaris@doorpsgezindamsterdam.nl 



    

Singelkerk – Singel 452 – t (020) 623 45 88

Meerpad – Meerpad 9  – t 06 53 77 06 01

Amsterdam Centrum

Amsterdam Noord

   

K E R K D I E N S T E N  D E C E M B E R  2 0 2 3  -  J A N U A R I  2 0 2 4

2 0 – I N  D I T  A M S T E R D A M  D E C E M B E R 2 0 2 3  |  J A N U A R I 2 0 2 4

                               Singelkerk                        Meerpad                         Collectebestemming                     
                                  Centrum 10.30 uur                    Noord 10.15 uur                                                                                           

3 december         Ds H. Leegte                              E.M.L. van Dunné**              ‘Uit het krijt’
Avondmaal                                                                                                      NL19 ABNA0243493886 t.n.v regenboog groep  

                                                                                                                                   t.b.v. ‘Uit het krijt’

10 december       Ds J. van Aller*                                                                         Amsterdam Underground Tour
                                                                                                                         NL26 TRIO 0379424770 t.n.v. Amsterdam 
                                                                                                                                     Underground Coöperatie U.A.   

17 december       L. van der Steur en                  E.M.L. van Dunné**              UNICEF Nederland
                                  J. van der Heide                                                                       NL86 INGB 0000000121
                               Kinderkerstfeest                                                                

16.00 uur                 Alle voorgangers van de vier kerken                   
H4H Advents-         Locatie: Engelse kerk Begijnhof                         
dienst                     
                               
24 december      22.00 uur                                   21.00 uur                                Doopsgezind Amsterdam
Kerstavond-           Ds H. Leegte*                            E.M.L. van Dunné                  NL16 INGB 0000780000 t.n.v. Verenigde 
dienst                                                                                                               Doopsgezinde gemeente Amsterdam

25 december       Ds H. Leegte*                            E.M.L. van Dunné**              Doopsgezind Amsterdam
Eerste kerstdag     m.m.v. Singelkoor                     Kerstspel; alle kinderen        NL16 INGB 0000780000 t.n.v. Verenigde 
                                                                             kunnen meedoen                 Doopsgezinde gemeente Amsterdam

7 januari               Ds H. Leegte                              E.M.L. van Dunné**              Doopsgezind Amsterdam
                                                                                                                                 NL11 INGB 000 0141 442 t.n.v. Verenigde 
                                                                                                                         Doopsgezinde gemeente Amsterdam

14 januari            Ds H. Leegte*                                                                           Stichting Kruispost 
                                                                                                                                 NL22 ABNA 0437295370 St. Vrienden Kruispost

21 januari             Ds J. van Aller                           E.M.L. van Dunné**              Stichting Stuwkracht 10 
                                                                                                                                 NL30 INGB 0001211010 St. Stuwkracht, Oostzaan

28 januari            Ds H. Leegte*                            E.M.L. van Dunné**              Oudezijds 100                                        
                                                                                     Gezamenlijke dienst             NL80 INGB 0000056295 t.n.v. St. Vrienden 
                                                                                     met Ilpendam                        van Oudezijds 100, Amsterdam

4 februari            Nog niet bekend                       E.M.L. van Dunné**              Nog niet bekend

*Kom-in-de-kring en Kinderkerk     **Kinderkerk




