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THEMA: VERLANGEN

De Franse mysticus Antoine de Saint-
Exupéry schreef: ‘Als je een schip wilt
bouwen, trommel dan geen mensen 
bij elkaar om voor hout te zorgen,
orders te geven en het werk te delen,
maar roep in hen het verlangen wakker
naar de uitgestrekte, eindeloze zee.’   

Laten we verlangen, als we hier nu toch
zijn. Laten we onze verlangens de ruimte
geven. Hoe aanlokkelijk is het om te
weten van je verlangens en van die van
de ander. Hoe moeilijk ook. 

Makkelijker benoemen we onze
behoeftes.  Onze behoefte doen ons
overleven, het allerbelangrijkste. Het
dringt zich op, onze behoefte aan
drinken, eten, spullen, aandacht.   
En als we misschien best genoeg hebben,
willen we graag nog wat meer, om te
verzamelen. Dit doen mensen.
Voorraadjes maken. Ook als er niet
genoeg is voor iedereen. 

Maar we weten ergens ook wel, dat dat
wat weinig weegt, boven komt drijven,

en wat zwaarder is onder in de bron
verborgen ligt.  

Zoals een hinde smacht  
naar stromend water,  
zo smacht mijn ziel 
naar u, o God. 

Zoals een hinde smacht, niet naar 
water, maar naar stromend water. 
Een hinde smacht, en zo ook wij.  

Lees verder op pagina 2
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Verlangen en psalm 42 
Door Essemie van Dunné
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Vervolg van pagina 1

Laten we samen verlangen, misschien
zelfs smachten. Laten we delen, elkaar
vertellen wat voor ons het stromend
water is. Laten we dromen over hoe het
kan, hoe het bedoeld is. En niet vergeten
dat die droom een mensendroom is, en
net zo waar, nee zelfs meer waar dan 
alle menselijke praktische bezwaren en
menselijk behoeften die staan tussen
onze wereld nu, en dat waarnaar we
verlangen, het stromend water. 

Wat ben je bedroefd, mijn ziel,  
en onrustig in mij.  
Vestig je hoop op God,  
eens zal ik hem weer loven,  
mijn God die mij ziet en redt. 

Eens zal het stromend water er 
voor iedereen zijn, eens, zal niemand
meer, zal ieder mens… Vrede.  

Laten we samen verlangen, in stilte, 
in gesprek. Om daarna, niet lang 
daarna, ieder op haar of zijn tijd, 
op te staan, op weg te gaan, om 
een weg te banen naar de bron. 
       

    1   Een lied van de Korachieten 
         voor de zangleider

    Ik verlang naar God
    2   God, ik verlang naar u, 
         Zoals een hert verlangt 
         naar helder water.
    3   Met heel mijn hart verlang 
         ik naar u.
         U bent de God die leven geeft,
         Wanneer zal ik wee bij u zijn?
    4   Dag en nacht ben ik verdrietig,
         Ik kan alleen nog maar huilen.
         En steeds weer vragen mijn 
         vijanden mij:
         “Waar is nu je God?”

    Waarom ben ik zo bedroefd?
5   Lang geleden liep ik mee 

         met iedereen,
Op weg naar de tempel van God
We juichten en we zongen, 
We vierden allemaal feest.
Daar denk ik aan terug,
Daar verlang ik naar.  

6   Waarom ben ik zo bedroefd,
Waarom zo onrustig van binnen?
Ik moet op God vertrouwen.
Eens zal ik hem weer danken.
Hij zal mij redden.
Hij is mijn God.

7   Ik ben diep bedroefd
En ik denk aan God
hier bij de bronnen van de Jordaan,
hoog in de bergen in het noorden,
ver van Jeruzalem.

    8   Overal om mij heen is water.
         Overal hoor ik water stromen,
         Met veel geweld komt het omlaag.
         Ik voel me van God verlaten.

    Waarom vergeet de Heer mij?
    9   Eens zal de Heer mij weer zij 
         liefde geven!
         Dan zal ik dag en nacht voor 
         hem zingen, 
         ik zal bidden tot de God die mij 
         leven geeft.
10   Maar nu vraag ik aan God.

         De God die mij beschermt:
Waarom vergeet u mij?
Waarom onderdrukken mijn 

         vijanden mij
En loop ik rond in sombere klere?

11   Mijn vijanden lachen mij uit,
het doet pijn tot in mijn botten.
En steeds weer zeggen ze:
“Waar is nu je God?”

12  Waarom ben ik zo bedroefd. 
         Waarom zo onrustig van binnen?
         Ik moet op God vertrouwen.
         Eens zal ik hem weer danken.
         Hij zal mij redden,

hij is mijn God.

Paul de Kort: pier, horizon, lucht. Landart in Flevoland

Psalm 42 in de Bijbel in gewone taal
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Het verlangen van Adem 
Door Albertine Wendte-Voncken

Adem wil leven! Hij is een ‘mogelijk kind’, dat ontstaat wanner zijn 
ouders elkaar onverwacht ontmoeten. Hij hangt als een soort geest 
boven de wereld in afwachting of zijn ouders elkaar werkelijk ontmoeten.
Dan gaan de ouders ieder een andere kant op en is er een kans dat 
zij elkaar niet meer zullen zien en Adem nooit zal gaan bestaan. 
Adem heeft de besneeuwde wereld gezien en zijn verlangen om te leven 
is zo sterk dat hij gaat proberen om zijn ouders bij elkaar te brengen.

Hij krijgt een kans om een paar dagen een voorschot te krijgen
op zijn leven en op de echte wereld rond te lopen. Als dat 
niet gelukt is wanneer de zandloper op is dan zal hij ophouden
te bestaan. Het lijkt een makkelijke opdracht, want de vonk
sloeg over bij de eerste ontmoeting, maar er blijken nog wel
wat uitdagingen: zijn moeder zit niet te wachten op de liefde 
en al helemaal niet op een kind en zijn vader vindt het een 
mooi verhaal, maar begrijpt het niet en de werelden van zijn
vader en moeder liggen mijlenver uit elkaar.

Tjibbe Veldkamp heeft in eerdere boeken vooral voor kleinere
kinderen geschreven. Zijn meest bekende boeken zijn van de
serie van Agent en Boef, maar ook de prachtige prentenboeken:
Handje, Tim op de Tegels en de Coole Cowboy zijn van zijn hand
en zeer aan te raden. Veldkamp schrijft in zijn prentenboeken
met korte, heldere zinnen en dat doet hij ook in dit boek. 

Hij weet met een paar pennenstreken een sfeer neer te zetten,
net zoals de illustrator, Mark Janssen doet met de potlood-
tekeningen, waarvan er handvol in het boek staan. De sfeer 
van een winterse stad die naast magie, ook wel wat realistische
grimmigheid heeft. In zijn meest bekende boeken (Eiland, 
Niets gebeurd, Dino’s bestaan niet en het briljante Ik wil een
leeuw!) gebruikt hij verftechnieken, die hij ook op de omslag
gebruikt. Het is het beeld van Tim, die de eerste ontmoeting 
van zijn ouders aanschouwt. Het is een ‘meetcute’, die niet 
zou misstaan in een romantische komedie: ze vallen in elkaars
armen na een glijpartij op een gladde besneeuwde brug in een
oude Oost-Europese stad terwijl de zon opkomt en de wereld
een gouden randje geeft. Tim kijkt ernaar, een klein stukje
zwevend boven de grond en die illustratie verbeeldt precies 
de magisch realistische sfeer van het boek.

Het boek is ruim opgezet en de 173 pagina’s heb je als
volwassene in twee uurtjes uit. Het is geschikt vanaf een jaar 
of tien, maar misschien ook wel geschikt om voor te lezen 
aan een iets jonger kind. Heb je jongere kinderen in de
omgeving dan zijn de bovengenoemde prentenboeken van
harte aangeraden. Uiteraard te kopen via je lokale (kinder)-
boekwinkel.
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Über Sehnsucht 
Door Martina Simons

Voor het Nederlandse woord “verlangen” bestaat een aantal
Duitse vertalingen: “Verlangen”, “Wunsch”, “Anliegen”, “Begierde”,
die met elkaar gemeen hebben dat het verlangen concreet vervuld
kan worden. Dat is anders met het woord “Sehnsucht”. 

In een vorig artikel over de Romantik 
in Duitsland schreef ik dat het
belangrijkste kenmerk van deze
stroming erin bestaat dat de mens weg
wil van de werkelijkheid: hij wil naar
vervlogen tijden, naar verre landen,
onmogelijke situaties etc. En dit wordt
nu precies uitgedrukt door het woord
Sehnsucht: een onbestemd verlangen
naar iets of een situatie waar je niet
bent en wat je ook nooit kunt bereiken.
Ik geef hierbij een voorbeeld met een
gedicht ( als lied op muziek van
Mendelsohn) van Heinrich Heine, een
gedicht dat de reizigers naar Fredeshiem
waarschijnlijk enigszins bekend zal
voorkomen. Ik heb het lied daar op mijn
telefoon laten horen. Maar door dit
prachtige gedicht nu ook op papier 
te zien, kunnen jullie er ongetwijfeld
meer van genieten.

Je kunt het als lied uiteraard ook op 
een cd of op je telefoon vinden. Maar
de echte betekenis van dit specifieke
onvervulbare verlangen vinden we in 
de tekst.

Auf Flügeln des Gesanges,
Herzliebchen, trage ich dich fort,
Fort nach den Fluren des Ganges, 
Dort weiss ich den schönsten Ort.

Dort liegt ein rotblühender Garten
Im stillen Mondenschein;
Die Lotosblumen erwarten
Ihr trautes Schwesterlein.

Die Veilchen kichern und kosen
Und schauen nach den Sternen
empor;
Heimlich erzählen die Rosen
Sich duftende Märchen ins Ohr.

Es hüpfen herbei und lauschen
Die frommen, klugen Gazelln;
Und in der Ferne rauschen
Des heiligen Stromes Welln.

Dort wollen wir niedersinken
Unter dem Palmenbaum,
Und Liebe und Ruhe trinken,
Und träumen seligen Traum.

Hier past nu duidelijk het woord
“Sehnsucht” bij. Heine beschrijft een
verlangen dat niet te vervullen is, al
simpelweg door het doel naar de
Ganges te verleggen, dat, zeker in de
negentiende eeuw, niet eenvoudig te
bereiken kan zijn. En ik weet ook niet
of je aan de Ganges meteen veel
gazellen, rozen en viooltjes zult
aantreffen. Maar nu begin ik te lijken
op Droogstoppel!! Onze dichter draagt
zijn geliefde immers “auf Flügeln des
Gesanges” en daarmee brengt hij haar
en ons in een droomtoestand. En wat
een heerlijke droomtoestand. Wie zou
er niet naar verlangen!

Heinrich Heine, 
ca 1825



Volgens het etymologisch woordenboek
komt verlangen van ‘lang maken,
uitstellen’. ‘Een verlangen naar iemand die
je lang niet gezien hebt of iets dat lang
begeerd wordt’, staat er. Een kwaliteit van
verlangen is dus het uithouden, aan het
object van verlangen vasthouden. In ieder
geval duidt het op een staat van zijn
waaraan iets ontbeert, iets wat – in ieder
geval momenteel – onbereikbaar is. Iets
van lijden zit er ook in, soms bitterzoet,
soms wanhopig. Er is een zekere spanning
die gepaard gaat met de mogelijkheid dat
de wens in vervulling gaat. Mogelijke
vervulling en het scherp voor de geest
blijven halen van het object van verlangen
zijn vereisten om een verlangen levend te
houden. 

Er is de kortstondige variant van een
verjaardag verlanglijstje. Je kunt het
smachten verheffen als levenskunst.
Dramatische hoogtepunten worden
afgewisseld met neerslachtige diepe 
dalen. Of, het verlangen als strohalm 
om je staande te houden in het leven. 
Het verlangen als een manier om afwezig-
heid het hoofd te bieden. Zoals Penelope
jaren op haar Odysseus wachtte. Tien jaar
lang zat zij aan het spinnenwiel, terwijl 
zij haar echtgenoot en de herinneringen 
in gedachten hield, misschien wel door 
zijn schilden en speren die in het paleis
stonden, de vertrekken die zijn herin-
nering ademden, en terwijl zij hoop 
bleef koesteren dat haar wens dat hij
levend en in goeden doen terug zou 
keren in vervulling zou gaan. Zonder 
dit verlangen was de wilskracht om 
te volharden waarschijnlijk al lang 
verloren gegaan. 

Toen ik me richtte op waar op dit
moment mijn verlangen naar uitgaat,
werd ik de grote kracht gewaar die
uitgaat van het beeld en de beleving bij
het object van verlangen. Zo doemde
als het ware een tafereel voor mijn
ogen op, een herinnering of een
misschien wel een compilatie van
herinneringen die de zuiverste ervaring
representeert van mijn verlangen. 
Het is een bosrijke omgeving die een
onbeschrijflijk diepe beleving van
verstilling en één zijn in zich draagt. 
De bomen, de ochtenddauw, de
aardegeur, het ruisen van de wind 
door de bladeren, het gefilterde licht
van de zon, de sierlijk rondhuppelende
eekhoorntjes, het getsjilp van vogeltjes,
de donkerte van de nacht, het mysterie,
de adem. Een tafereel van loskomen
van tijdsbesef en verstilling. 

Het is het beeld bij mijn verlangen 
naar ruimte in een tijd die wordt
geregeerd door hectiek, verplichtingen,
schema’s en deadlines. Het is een beeld
bij mijn verlangen naar stilte in een 
tijd waarin alles luid is. Een verlangen
om simpelweg in de vlammen van 
een houtvuur te staren en genoeg 
te hebben aan het geknapper van 
het vuur, om eindelijk de sterren aan 
de hemel weer eens te zien en de 
stilte van de nacht te horen, om
bewuster de eenheid met dat wat is 
te voelen. Het beeld brengt me een
andere perceptie van tijd en de stilte 
in herinnering. Het helpt me om even
weg te dromen uit de opgejaagdheid
van het dagelijkse bestaan. Tot het
moment dat het verlangen werkelijk-
heid wordt en ik er met mijn tentje 
op uit trek.

In gedachten verzonken over verlangen
loop ik langs het kanaal. Mij tegemoet-
komend aan de andere kant van de
weg, ter hoogte van een kinder-
boerderij, lopen een vader en zoon. 
Zij zijn duidelijk op weg naar de dieren
en gaan op in het verlangen er al te
zijn. ‘we zijn er bijna, we zijn er bijna’,
zingen ze, ‘maar nog niet helemaal’…
Een eindje verder komt de ingang in
zicht. ‘nu wel’, roept het kind, ‘nu wel’,
beaamt de vader.

Column

Verbeeldingskracht 
Door Karen Lammers 
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Dante Gabriel Rossetti. Penelope, 1869
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Verlangen naar een voorbije tijd  
Door Nicolaesz Vlaming

Voor de geografisch minder onderlegden:
dat dorp ligt niet in het Groningerland,
maar beoosten de Dollard of op zijn Duits
de Dollart. Ostfriesland dus. Aldaar
verbleef ik tussen februari en eind
augustus tussen bos en beemd. Ja, ik was
van dit gebied gaan houden en met
tranen in de ooghoeken had ik afscheid
genomen van de streek en de bewoners
die mij toegelaten hadden tot hun
paradijs. Maar koesterde ik een verlangen
hiernaar?

Al een groot aantal jaren houd ik me
beroepshalve met het begrip verlangen
bezig. Met langstme op zijn Frysk of
Sehnsucht in het Duits, dan wel c’houant
in het Bretons. Dat is iets anders dan
heimwee, een gevoel dat volgens de
moderne psychologie niet bestaat. Maar
dat heb ik hier al eens eerder betoogd.
Dat verlangen is het terug willen keren
naar een situatie, een plek uit het
verleden of een ooit ervaren gevoel. 
Zo verlangden veel Friese e/migranten
terug naar het wijds Heitelân of naar 
een wereld waar over de memmetaal
niet lacherig werd gedaan. Dat
verlangen naar het gebied en de taal
waarin of waarmee je opgegroeid 
bent is ook de Bretons niet vreemd. 
Maar zij dromen ook in hun Parijse
huurkazernes van het onafhankelijkheid
Bretagne of verlangen naar een stuk
kouign-amann. 

Mijn interesse voor deze fenomenen
komt voort uit het feit dat ik zelf dit
soort verlangen niet herken. Nimmer
verlangde ik terug naar mijn
geboortegrond, streekgerechten uit mijn
jeugd of de taal die ik van mijn ouders
juist niet mocht spreken.  
Toch ken ik vanaf mijn vroegste jeugd
wel een verlangen. Daaraan moest ik
gelijk denken toen ik gevraagd werd 
om dit stukje tekst. Het is een verlangen
naar een wereld van tussen de beide
wereldoorlogen die ik alleen ken van
horen zeggen, naar een wereld die
louter bestaat uit al dan niet bewegende
beelden in zwart, in wit en alle
grijstinten daartussen. 

De eindredactrice van dit veelgelezen 
blad, tetterde onlangs in mijn oor dat 
het thema van oktobernummer  verlangen 
zou zijn. “Daar kan jij wel wat over 
schrijven, want je gaf onlangs te kennen 
dat je nu al terugverlangde naar 
Logabirum!” 

Ansicht uit Batavia, de Chinese wijk Pasar Baru (1930)
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Toen ik een jaar of negen was, waren
het de verhalen over ‘Ons Indië’ van 
mijn vader. Hij vertelde ze me voor het
slapen gaan of tijdens lange autoritten.
Hij voerde me binnen in  de
toverwereld van zijn jeugd die ophield
te bestaan in de eerste maanden van
1942. De zwart-wit foto’s bewezen 
dat deze wereld ooit heeft bestaan.
Bewijzen van een wereld uit de
voltooid verleden tijd. Verhalen uit
deze wereld verteld in de Nederlandse
taal, maar wel gekruid met petjôh, het
Maleis van de straat en de pasar. 

Later kon ik uren bladeren in uitgaven
als Batavia in oude ansichten of de
fotoboeken van Rob Nieuwenhuis en
Hein Buitenweg. Als kind droomde ik
mijn eigen Indië bij elkaar dat weinig te
maken had met de later geleerde
historische werkelijkheid. Maar ondanks
die realiteit bleef het verlangen naar
een wereld van horen zeggen.

Met dat kinderlijk verlangen werd
ik als volwassen man opnieuw
geconfronteerd. Ook nu weer betrof
het een wereld waarnaar geen
terugkeer mogelijk was. Twee
voetreizen door het noorden van Polen
waren hiervan de oorzaak. Die wereld
heette ooit Ostpreussen, eens het meest
noordoostelijk deel van het Duitse rijk.
In 1945 werd dit gebied opgedeeld
tussen de Sovjet-Unie en Polen en de
bewoners ervan werden westwaarts
verdreven, veelal tot ver achter het
IJzeren Gordijn. Ostfriesland
bijvoorbeeld. En net zoals bij mijn
verlangen naar een ongekend Indië,
kan ik ook hier bladeren in menig
nostalgisch fotoboek over de Heimat 
im Osten, luisteren naar hen die deze
verloren wereld nog met eigen ogen
aanschouwden. En evenals bij Indië
ontroeren me de bewegende beelden
uit dat verre verleden die oproepbaar
zijn via YouTube of per DVD.

Het Indië en Ostpreussen van voor de
Tweede Wereldoorlog zitten in mijn
hoofd en mijn verlangen ernaar is
irreëel. Met regelmaat denk ik dat ik
niet goed bij mijn hoofd ben, zulk een
verlangen te koesteren. Een verlangen
dat ook botst met de historicus die ik
ook ben: een rationalist die de feiten
op een rijtje poogt te zetten en
daaraan al dan niet hoogdravende
conclusies verbindt. Die contradictie:
het verlangen tot mijmeren versus de
realiteit onder ogen willen zien. Het
kind in mij leeft nog.

Ansicht uit Tolkemit (1935), een dorpje aan de Oostzee.
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Wat is jouw verlangen?
Door Liliane van der Steur

Kinderkerk op 10 september 2023
stond in het teken van Verlangen.

In het verhaal van de verloren zoon, 
wat was het verlangen van de jongste
zoon? En Sarah, de vrouw van 
Abraham, wat was haar verlangen? 
En welk verlangen spreekt uit Jesaja's
droom over de dieren die samenleven? 

Tot slot ging het over onze eigen
verlangens. Het resultaat: deze vijf
uitbundige tekeningen met uitleg. 

Tiewas: Ik zou magie 
willen hebben. Dat ik 

alles kan. Zoals vliegen.

Anoniem: ik heb de
handen van mijn

vriendin en mijzelf
geschilderd. 

Mijn verlangen 
is om samen

gelukkig te zijn.
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Casper: Dit is niet mijn eigen
verlangen. Ik heb een vogel 
met een gebroken vleugel
geschilderd. Hij wil vliegen!

Anoniem: ik heb 
de handen van 
mijn vriendin en
mijzelf geschilderd.
Mijn verlangen 
is om samen
gelukkig te zijn.

Nora: Ik heb een gouden
vlinder gemaakt die gouden

bergen wil toveren. 
En ik verlang dat er elk jaar

bloemen aangroeien. Edelweis. 
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In Memoriam

Ezels waren voor Gerrie eigenlijk 

een leidraad verbonden met een

bijzondere wijze van zijn. Bij ’ezel’

dacht Gerrie aan Jezus. Jezus liet –

door op een ezel Jeruzalem binnen 

te gaan – zien dat het niet om heersen

maar om dienend aanwezig zijn ging.

Jezus hield zich steeds met mensen

bezig, die ‘men’ als ‘minder’

kwalificeerde. 

Zo leefde Gerrie haar laatste jaren

betrokken op velen in Santpoort. 

Dat veranderde twee jaar geleden. 

Bij de aanleg van een glasvezelkabel

viel Gerrie in het diepe gat vlak voor

haar deur en moest driemaal

geopereerd worden. In het ziekenhuis

en tijdens de revalidatie bleef André

haar tweemaal per week opzoeken.

Plotseling was hij haar mantelzorger.

Uiteindelijk had ze 24 uur zorg nodig. 

André zocht haar de dag voor haar

overlijden nog op. De volgende dag

kreeg hij een telefoontje dat ze 

opeens hoge koorts had en dat het

goed zou zijn om te komen. Maar 

toen hij aankwam was ze al overleden. 

Op vrijdag 12 september werd de

dienst ter herinnering aan haar leven

gehouden in de Singelkerk.  

Bij haar uitvaart zei André: ‘Gerrie was

een sociaal mens met een eigenwijze

liefde. Ze was gek op ezels. En André

eindigde met de woorden: ‘Gerrie, ik

heb genoten van je. Adieu je zit in 

m’n hart en in m’n hoofd. In ezelstaal:

IJAA, IJAA, IJAA - ik heb je lief.’

Gerrie Gleijsteen, haar naam zij tot

zegen.   

Ineke Reinhold

Haar vader was dienstweigeraar en ze

was dan ook goede vrienden met de

Yoders en met Adriaan Jesse. Haar broer

Jan werd in Amerika en haar zus Erica in

Frankrijk heel actief in de Mennonite

gemeenschap. Voor Gerrie werd de

Amsterdamse Doopgezinde Gemeente

haar ‘thuis’. Ze kwam iedere zondag en

deelde de liedboeken uit. Ook toen ze

naar Santpoort verhuisde om zich daar 

als verpleegkundige in te zetten voor

psychiatrische patiënten, bleef ze komen. 

Steeds bleef ze zich inzetten voor het

menselijk omgaan met haar patiënten.

Met sommige collega’s schoot ze

daardoor niet altijd op. Door nachtzuster

te worden had ze daar minder last van.

De patiënten waren gek op haar.  

Toen haar ouders oud werden kwamen

die bij haar in huis wonen. Ze verzorgde

ze tot het einde. Jarenlang had ze – tot

hij overleed – een gehandicapte vriend

met wie ze leuke dingen deed, maar elk

hield wél zijn eigen huis. Ook was ze

bevriend met de familie Oortwijn. Gerrie

was gek op kinderen. De kinderen

Oortwijn noemden haar: ’tante Gerrie

Chocomel’. Joost en zijn vrouw Christa

hielden – ook ouder geworden – contact

met haar en verzorgden nu haar uitvaart.

Na haar pensioen kwam André in haar

leven. Ze kreeg een nieuwe dierbare

vriend. Samen leuke dingen doen, dan

geniet je veel meer dan alleen. Ook nu

besloten ze op zichzelf te blijven wonen.

Dan kon je uitkijken naar het weer 

elkaar zien en beleven. Samen naar

musea. Samen tuinieren. Samen op

vakantie in Dopersduin. Samen genieten

van de natuur. En vooral samen genieten

van ezels. 

Gerrie had één zus: Erica en twee broers:

Jan en Marijn. Ze woonden vlak bij het

W.G. (Wilhelmina Gasthuis). Vader

verdiende met zijn winkel eigenlijk niet

genoeg. Moeder was daarom nachtzuster

in het W.G. Vader was zeer streng en 

vond dat meisjes alleen verpleegster of

onderwijzeres mochten worden. Gerrie

koos voor het eerste. 

De Gleijsteens waren doopsgezind en 

Gerrie volgde belijdeniscatechisatie. 

In haar belijdenis laat ze horen dat ze

aarzelt. Die daden die woorden te boven

gaan. Als je toetreedt en ’ja’ zegt, dan

moet je het ook waarmaken. Het gaat om

naastenliefde, er zijn voor de ander, om

vrede stichten. Gerrie dacht: ‘Wie ben ik

dat ik dat waar kan maken?’ Maar ds. Frits

Kuiper, de doopsgezinde predikant waarbij

ze haar belijdenis en doop voorbereidde,

wist haar gerust te stellen. Hij liet haar

weten hoe belangrijk psalm 139 was, als

‘daden doen’ je krachten te boven ging 

of als je onzeker werd. Er is sprake van 

een onuitsprekelijk ZIJN dat ons liefheeft

en omgang met ons wil hebben. Een 

diep mysterie, we kunnen er niet bij. 

Het Levende Woord dat liefde uitstraalt

gaat in dagen van vreugde en in dagen 

vol verdriet en woede met je mee.

Toen durfde Gerrie het aan om ’ja’ te

zeggen en zich te laten dopen. Ze wilde

leren wat dat is: God lief te hebben en 

je naaste lief te gaan hebben die is als je

zelf. Ze wilde leren hoe je tot vrede kunt

komen. Ze wilde leren om vredestichter 

te zijn. Want Gerrie besefte ook hoe 

haar eigenzinnigheid soms tussen haar 

en anderen stond en was daar in 

gevecht mee.

Gerrie Gleijsteen, 
30 juni 1934 – 1 september 2023)
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De kerkenraad is het nieuwe seizoen begonnen met een
etentje in de tuin van de Meerpadkerk in Noord. Het is 
traditie om daar één keer per jaar te vergaderen om o.m. 
ter plekke het reilen en zeilen van Noord door te nemen.

Nieuw kerkenraadslid
Allereerst is Madzy Rispens welkom geheten als nieuw
kerkenraadslid. Ze woont in Noord en is met haar gezin 
altijd nauw betrokken geweest bij de Meerpadkerk, daarom 
zal haar bevestiging ook in Noord plaatsvinden. Een datum
wordt nog vastgesteld.

Zomertijd
Vervolgens is de zomertijd geëvalueerd. In Noord was het
vakantie, maar in de Singelkerk was er iedere week een
kerkdienst. Uit de gemeente zijn positieve geluiden gehoord
over de hoge kwaliteit van alle zomerdiensten, waarmee de
kerkenraad van harte kon instemmen. Heel tevreden zijn we
over de zes gastpredikanten, met een extra compliment voor
Marjan Klomp en Thijs van Hoogstraten die het aangedurfd
hebben om in de ‘eigen gemeente’ voor te gaan, en hoe!

Meerpadcommissie
Met vertegenwoordigers van de Meerpadcommissie is 
een open en fijn gesprek gevoerd. Zeer informatief omdat de
leeftijdsopbouw en sfeer afwijken van die in ’t Singel. 
Het Meerpadkerkje staat midden in een woonbuurt en 
ook de buurtbewoners worden betrokken bij alles wat er
gebeurt. Dat is te merken aan de stimulerende dynamiek 
en betrokkenheid. 
De diensten worden goed bezocht en ook de zondagschool
loopt goed. Positief is dat ook twee Zon’shof-studenten 
zich actief inzetten voor het jeugdwerk. Ook met de cantorij,
de Bijbelgroepen en gesprekskringen aldaar gaat het goed.
Met mooi weer worden de bijeenkomsten vaak 
in de tuin achter de kerk, rondom een brandende vuurkorf
gehouden, wat een bijzondere invloed heeft op de diepgang
van de bijeenkomsten.

Mooie bijdrages 
Ook de redactie van ons maandblad idA kreeg compli-
menten van de vergadering voor het septembernummer
waarin ‘de adem Gods’ vanuit diverse invalshoeken is
benaderd. Mooie bijdrages waaraan in de zomertijd is
gewerkt en een mooie aanloop naar de bespreking van
activiteiten in de komende periode zoals de bijbelgroepen,
cursussen en kringen. In de nieuwsmail van september is
|een overzicht hiervan gegeven. Aanmeldingen zijn voor
diverse groepen nog mogelijk, daarom liggen er folders 
met meer informatie in beide kerken.

Uit de kerkenraad

Uit de kerkenraad van 7 september 2023

Op zaterdag 28 oktober vieren wij het 
40-jarig jubileum van ons ‘nieuwe’ orgel. 
Op die avond geven Jeroen Koopman en Dick Klomp
samen een concert. De muziek wordt afgewisseld 
met korte inleidingen en beeldmateriaal over o.a. 
de orgelgeschiedenis vanaf 1777, de acties die zijn
ondernomen om tot een vernieuwd instrument te
komen en nog veel meer. Er zijn foto’s bij van 
gemeenteleden van 40 jaar geleden!

Save the date! 
Zaterdagavond 28 oktober om 20.00 uur 
in de Singelkerk. Borrel na afloop.
Helaas kan dit evenement niet ’s middags 
gehouden worden.

Ons orgel jubileert!
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Op de oproep gedichten in te zenden voor de dicht-
wedstrijd ‘Singeldichten’ met het thema ‘Betekenis’ 
zijn op de sluitingsdatum 114 gedichten ontvangen. 
Het is een prachtige verzameling geworden, met 
zeer uiteenlopende perspectieven en verrassende
invalshoeken.

Op maandag 30 oktober wordt de zinderende prijs-
uitreiking van ‘Singeldichten’ georganiseerd in de 
Singelkerk. Tijdens deze poëzieavond zullen de twintig 
dichters, die zijn gekozen door de jury, hun gedicht
voordragen. De avond staat onder de bezielende en 
ook vrolijke leiding van actrice/presentatrice Sassy Smit, 
o.m. organisator van het Kattenburg Poëzie Festival.

De voordrachten worden in blokken gegeven, afgewisseld 
door muziek van het Duo Soulimproovements, met 
Jane Proove, soul en rhytm-and-blues zangeres, en 
Kees Post, pianist. Tegen het eind van de avond zal de 
jury prijzen uitreiken voor de winnende inzendingen, 
en een prijs voor de winnende voordracht.

Uit de 114 inzendingen zijn 50 gedichten gekozen voor
publicatie in een speciale bundel, voor deze gelegenheid
gedrukt, die op de dichtavond voor 10 Euro te koop is.  

De jury bestaat uit Anne van Amstel (dichter), Diana Ozon
(dichter), Essemie van Dunne (predikant en neerlandicus), 
Cees Duine (Uitgever), Kees Blokland (dichter) en Liesbeth
Groeneveld (secretaris).

Dopers Gesprek
Vanuit het Dopers gesprek organiseren we interactieve
bijeenkomsten op het snijvlak van maatschappij en 
zingeving, ongeveer acht avonden per jaar, in een 
beperkte kring (max 30 deelnemers). Eén keer per jaar
organiseren we een groter publieksgebeuren, zoals de
Dichtavond. De rijkdom en de breedte qua invalshoeken 
van de ingezonden gedichten is fascinerend. We hopen 
op een mooie interactieve avond, waarin we aan de hand 
van de dichters meegenomen worden, en aangeraakt 
worden door de betekenis die zij verwoord en verklankt
hebben.

Singeldichten over Betekenis  
Dichtavond 30 oktober 20.00 uur

Gemeente in beweging

‘Hofjes-Kerkenpad’
Donderdag 5 oktober 2023: 
Op pad met de vriendengroep van de 4 kerken 
rond het Spui! 

10.00    Verzamelen bij Luthermuseum Amsterdam 
             (Nw Keizersgracht 570) – Koffie met lekkers
10.30    Rondleiding Luthermuseum
11.45    Lopend naar het Occo Hofje (Rooms-Katholiek) 
             op de Nw Keizersgracht 94 en VanBrantsRus Hofje 
             (Nw Keizersgracht 44)
             (bezoek met uitleg in twee alternerende groepen)

Lunchen in het Occo Hofje (eveneens in twee 
alternerende groepen)

14.45    Lunchen in het Occo Hofje.
14.30    Lopend en met de tram naar de Augustanahof 
             (Erasmusgracht 24)
             Gesprek met bewoners over: 
             “Wonen in een Multi-generationeel hofje”
             Koffie met lekkers
16.00    Lopend en met de tram naar de Lutherhof 
             (Staringplein 9)

          Bezichtiging tuin (groep delen in twee) en 
             Regentenkamer
16.15    Lopend en met de tram naar de Lutherhof 
             (Staringplein 9)
             Bezichtiging tuin (groep delen in twee) 
             en Regentenkamer
17.45    Afsluitende vesper in de Regentenkamer
             Helemaal afsluitend: Drankje en (klein) hapje

Kosten: €35,00  Ov-kaart meenemen en graag ieder 
             die heeft: Museumjaarkaart.

Aanmelden via formulier op krijtberg.nl/kerkenpad2023
of via secretaris@doopsgezindamsterdam.nl
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In de Meerpadkerk speelt op 8 oktober om 16 uur
pianiste/componiste Heleen Verleur een vertelconcert 
over de componist Domenico Scarlatti en zijn muze 
Maria Barbara, koningin van Spanje in de 18e eeuw. 

Bij dit theatrale concert raak je meegevoerd door het
verrassende verhaal en de prachtige klanken van de 
muziek van Domenico Scarlatti.

Piano, tekst & spel: Heleen Verleur
Voor info & reserveringen:
www.heleenverleur.org/theatraal-concert-scarlatti
heleenverleur111@gmail.com

Pianiste Heleen Verleur speelt Scarlatti 

Op 13 oktober vindt het afstudeerconcert
Koordirectie van Hannah Muis in de 
Singelkerk plaats.

Met medewerking van:
– Nieuw Amsterdams Jeugdkoor
– CvA Projectkoor
– Jeroen Koopman op orgel en piano

Afstudeerconcert 
Koordirectie 
Hannah Muis



Essemie van Dunné
voorganger, jongeren- 
en opbouwwerker 
in Noord
t 06 48 35 07 25
e.vandunne@
doopsgezindamsterdam.nl

Joke van der Heide
jongerenwerk
t 06 17 96 43 71
j.vanderheide@
doopsgezindamsterdam.nl

Henk Leegte
predikant 
t 06 45 62 62 70 
h.leegte@
doopsgezindamsterdam.nl

Ewoud Roos 
predikant 
t 06 34 11 50 00
e.roos@
doopsgezindamsterdam.nl

Liliane van der Steur 
jeugdwerker
t 06 21 39 75 44 
l.vandersteur@
doopsgezindamsterdam.nl

Het team
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Informatie over collectebestemmingen

Underground
De stadsgidsen van Amsterdam
Underground hebben een zwervend
bestaan gekend en willen hun verhalen en
ervaringen met je delen. Zij nemen je mee
op ontdekkingstocht langs bootjes, steegjes
en portieken. Ze leggen uit hoe je aan geld,
drank en dope komt als je dakloos en
verslaafd bent. Een bestaan waarin je
niemand kunt vertrouwen en waarin het
recht van de sterkste geldt.
Op 8 oktober organiseert Underground
weer een wandeling. Start bij Café Dwaze
Zaken Prins Hendrikkade 30. Opgeven
secretaris@doopsgezindamsterdam.nl
   
Doopsgezinde Zending
De Doopsgezinde zending steunt zeven
projecten in verschillende landen, zoals het
project Youth Exchange Indonesia 2024 en
de opleiding vrouwelijke deacons in
Tanzania.

UAF
Het UAF – Universitair Asielfonds – helpt
vluchtelingen bij het erkend krijgen van hun
diploma’s en zoekt voor hen mogelijkheden
om verder te studeren en werk te vinden. 

‘Uit het krijt’
Met het project ‘Uit het Krijt’ worden
kwetsbare mensen met beperkte schulden
(maximaal 5.000,–) geholpen bij het simpel
en snel aflossen van schulden.
Nadat aan een aantal criteria is voldaan,
worden de schulden binnen vier weken
door het project ‘Uit het Krijt’ afgelost,
waarna begeleiding wordt gegeven om 
niet opnieuw in de schulden te raken. 

Stichting Kruispost
Kruispost biedt medische en
psychosociale zorg aan inwoners van
Amsterdam zonder zorgverzekering.
Doelgroep: onverzekerden,
onverzekerbaren (uitgeprocedeerde
asielzoekers/ongedocumenteerden) en
daklozen. Toeristen zijn welkom voor
een eenmalig consult. Bij Kruispost
streeft men naar zorg op het niveau
van een reguliere huisartsenpraktijk. 

Stoelenproject
Het Stoelenproject is de meest
laagdrempelige avond- en
nachtopvang van Amsterdam.
Van 15 september tot en met 30 april
realiseert men sinds 1989 ieder seizoen
weer 12.000 overnachtingen met 90
vrijwilligers.
De opvang is sober, maar veilig, warm
en gratis. Elke avond en nacht
verblijven er 50 daklozen in deze
opvang aan de Marnixstraat.

Als u niet in de dienst

aanwezig kon zijn en

toch iets wilt bijdragen

aan het project kunt u

dat via het aangegeven

bankrekeningnummer

doen of via de Givt-app. 



Agenda

Redactie

Joke van der Heide
Thijs van Hoogstraten
Karen Lammers
Liliane van der Steur
Wim de Vries Lentsch
Mieke Krebber (eindredacteur)

Ontwerp en realisatie
Ontwerpgroep Lâle, www.lale.nl
(033) 462 46 93

Verzending idA via het secretariaat:
e-mail: secretaris@
doopsgezindamsterdam.nl

C O L O F O N

idA, in dit Amsterdam
Maandblad voor geloof
en gemeenteleven van
Doopsgezind Amsterdam.

Kopij voor het volgende 
nummer vóór 11 oktober 2023
sturen aan Mieke Krebber 
Mail: m.krebber@chello.nl 
Adres: Dulcie Septemberpad 73,
1093 NK Amsterdam 
(telefoon 020-6731926).

De redactie behoudt zich 
het recht voor artikelen in te 
korten of niet op te nemen.

Secretariaat en administratie
Singel 452
1017 AW Amsterdam
kerk (020) 623 45 88
kosterij@doopsgezindamsterdam.nl
secretariaat (020) 624 65 73
secretaris@doopsgezindamsterdam.nl
boekhouding (020) 627 70 72
gironummer 
NL11INGB0000141442 (VDGA)
website:
www.doopsgezindamsterdam.nl
website van de ADS: www.ads.nl 
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Oktober 2023 
(kerkdiensten: zie achterkant)
   

•  Di 3 okt         Bijbelkring; E. van Dunné Singelkerk 13.30-15.00

•  Wo 4 okt       En nu verder?; E. van Dunné Singelkerk 19.00-21.00

•  Do 5 okt       H4H: Lutherse hofjes Amsterdam 10.00 uur start

•  Za 7 okt        Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Zo 8 okt        Wandeling Underground. Start: Pr. Hendrikkade 50 13.00 uur

•  Zo 8 okt        Pianoconcert; H. Verleur Meerpad 16.00 uur

•  Vr 13 okt       Afstudeerconcert Koordirectie Singelkerk 20.00 uur

•  Di 17 okt       Kleine profeten; M. Krebber Singelkerk 15.00 uur

•  Za 21 okt      Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Do 26 okt     Bijbelaars; H. Leegte Singelkerk  11.00 uur

•  Za 28 okt      Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Za 28 okt      Orgelconcert: 40 jaar! Singelkerk  20.00 uur

•  Ma 30 okt     Dopers Gesprek: Singeldichten Singelkerk 20.15 uur

Vooruitblik:    Op zaterdag 18 en 25 novermber is er weer een leerhuis over 

                         Noach door Bas van den Berg.

Informatie over de kringen
Bijbelkring – Van de Bijbelkring op 3 oktober, geleid door Essemie van Dunné, 
is het onderwerp nog niet bekend. Locatie Singelkerk.
De kring ‘en nu verder’ – Door Essemie van Dunné, Voor iedereen die 
onlangs en langer geleden catechisatie heeft gevolgd. Locatie Singelkerk
De kring ‘Uit de kast’ – Verder is er nog een kring door Essemie van Dunné ‘Uit de kast’, 
waarin (3 keer) wordt gesproken over het vertellen aan familie en vrienden 
dat je naar de kerk gaat. Datum en tijd nog onbekend.
H. Leegte leidt een paar kringen voor verschillende leeftijdsgroepen: 
Kring Zon’shof groep – voor studenten. Avond wordt onderling bepaald. 
Nieuwe deelnemers welkom. Locatie Zon’shofje.
Kring ‘Chris’ – voor mensen van 30-50 (of ouder). Avond wordt onderling bepaald. 
Locatie Singelkerk.
En H. Leegte geeft catechisatie, waarvoor iedereen zich kan aanmelden. 
Van deze bijeenkomsten wordt datum en tijd in overleg vastgesteld. Locatie Singelkerk.
Gespreksgroepen voor kinderen en tieners:
Er zijn 5 groepen. Informatie: Liliane van der Steur.

Over de andere activiteiten vindt u informatie elders in dit blad.

  



    

Singelkerk – Singel 452 – t (020) 623 45 88

Meerpad – Meerpad 9  – t 06 53 77 06 01

Amsterdam Centrum

Amsterdam Noord
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                               Singelkerk                        Meerpad                         Collectebestemming                     
                                  Centrum 10.30 uur                    Noord 10.15 uur                                                                                           

1 oktober              Ds H. Leegte                              E.M.L. van Dunné**              Amsterdam Underground Tour
                                                                                                                         NL26TRIO0379424770 t.n.v                        
                                                                                                                                     Amsterdam Underground Coöperatie U.A. 

8 oktober             Ds H. Leegte*                                                                           Collecte t.b.v. projecten van               
                                                                                                                         de Doopsgezinde Zending
                                                                                                                         NL91 TRIO 0338 520058 t.n.v. 
                                                                                                                                     De Doopsgezinde Zending.

15 oktober           E.M.L. van Dunné                     M.H. van Hoogstraten          Stichting voor vluchteling-studenten UAF
                                                                                                                         NL41 INGB 0000 076300 t.n.v. Stichting 
                                                                                                                                     vluchtelingstudenten te Utrecht  

22 oktober           Ds H.Leegte                                                                              ‘Uit het krijt’
                                                                                                                         NL26 TRIO 0379 424770  t.n.v. 
                                                                                                                                     de regenboog groep

29 oktober          E.M.L. van Dunné                                                                     Stichting Kruispost
                                                                                                                         NL22 ABNA 0437295370 
                                                                                                                                     St. Vrienden Kruispost 

5 november        Ds H. Leegte                              E.M.L. van Dunné**              Stoelenproject
                                                                                                                         NL42 INGB 0001320598 t.n.v. 
                                                                                                                                     Stoelenproject, Amsterdam  

* Kom-in-de-kring en Kinderkerk     **Kinderkerk




