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THEMA: ADEM

In het begin schiep God de hemel en 
de aarde. De aarde was nog woest 
en doods, en duisternis lag over de
oervloed, maar Gods geest zweefde 
over het water (Genesis 1, vers 2 in 
de bijbelvertaling van 2004).  

De In de vertaling van 1953 staat het 
er zo: In den beginne schiep God de
hemel en de aarde. De aarde nu was
woest en ledig, en duisternis lag op den
vloed en de Geest Gods zweefde over 
de wateren. 

In de Bijbel in gewone taal (2014) is 
deze tekst zo vertaald: In het begin
maakte God de hemel en de aarde. 
De aarde was leeg en verlaten. Overal
was water, en alles was donker. En er
waaide een hevige wind over het water. 
Waar vertaald wordt met Gods Geest
staat in het Hebreeuws ‘ruach’ dat 
‘wind’, ‘adem’, ‘geest’ betekent. 
En de vertaling ‘hevige wind’ zou ook
een goede kunnen zijn, want ‘van god’
wordt vaker gebruikt om de over-
treffende trap aan te duiden. 

Bovendien, ‘Gods Geest zweefde’ klinkt 
wel erg lieflijk. Waar vertaald is met 
‘woest en ledig’ staat in het Hebreeuws
‘tohoe wbohoe’, wat nogal dreigend en
onherbergzaam klinkt. Er zijn theologen
die daarom menen dat niet ‘God schiep’
bedoeld is, maar ‘God bracht orde aan 
in de chaos’. In vers 9 staat immers: ‘[…] 
het water onder de hemel moet naar 
één plaats stromen, zodat er droog land
verschijnt […].’

Lees verder op pagina 2
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Vervolg van pagina 1

Hoe wordt ‘ruach’ gebruikt in het Oude
Testament? Buber kiest in Genesis 1 
vers 2 voor de vertaling ‘Brausch Gottes’
(gebruis, getier). De Willibrord-vertaling
wijst er in een voetnoot op dat ‘Gods
geest’ ook vertaald kan worden als ‘een
hevige wind’. In Exodus 25 vers 8 vertaalt
de Willibrord dan ook: ‘door het razen 
van uw storm’, waar de NBG vertaalt: 
‘de adem van uw neus stuwde het water
omhoog’.

Als in het Oude Testament wordt
gesproken over God dan is dat vaak 
over iemand met menselijke eigenschap-
pen. Zo vecht Jakob met hem en wordt 
bij dat gevecht geblesseerd aan zijn
heup (Genesis 32 vers 24-25). 
En in I Koningen 19 wordt verteld over
een ontmoeting van Elia met God. Elia is,
na de confrontatie met de Baälpriesters,
op de vlucht voor Izebel, de vrouw van
Achab, omdat zij hem had bedreigd met
de dood via een bode. Elia vlucht de
woestijn in en wil daar liever sterven.
Maar dan komt er een engel die hem eten
en drinken brengt en hem zegt naar de
berg Horeb te gaan. Daar schuilt hij in een
grot. En daar richt de Heer zich tot hem
en zegt (NBG): ‘treed hier op de berg voor
mij aan’; in de Bijbel in gewone taal staat
‘kom naar buiten om mij te ontmoeten’ 
en Buber vertaalt met ‘vor Mein Antlitz
(aangezicht)’. Dan komt de Heer voorbij,
niet in een geweldige windvlaag (ruach
gadolah), niet in een aardbeving, niet 
in vuur, maar in het gefluister van een
zachte bries. 

Terzijde zij hier opgemerkt: hier blijkt 
dat vertalen ook interpreteren is: Izebel
zendt een ‘bode’ (I Koningen 19 vers 2).
Hetzelfde Hebreeuwse woord wordt in
vers 5 vertaald met ‘engel’. En in vers 7
wordt ‘bode van JHWH’ vertaald met
‘engel van de Heer’. De tegenstelling
tussen Izebel en JHWH gaat hierdoor
verloren.

In veel gevallen wordt over Gods adem
gesproken als een scheppende kracht, zo
ook in Psalm 104 vers 30:
       29   Verberg uw gelaat en zij 
              bezwijken van angst ontneem 
              hun de adem en het is met hen 
              gedaan dan keren zij terug tot 
              het stof dat zij waren.
       30   Zend uw adem en zij worden 
              geschapen zo geeft u de aarde 
              een nieuw gelaat.

Hier kiest Buber voor ‘Geist’ als
vertaling van ‘ruach’, terwijl de
Willibrord-vertaling en ook de
Naardense vertaling kiezen voor
’adem’.

Elia op de Horeb. J.H. Isings in J., J. en B. Blokker, Er was eens een God. 
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Maar Gods adem kan ook een verwoes-
tende kracht hebben. In Job 4 vers 9 lezen
we: ‘Eén ademstoot van God en 
ze komen om, een vlaag van zijn woede
vaagt ze weg.’  Buber kiest hier voor
‘Anhauch’ en ‘Brausen seines Zornes’. 
In de Naardense bijbelvertaling staat: 
‘[…] door de adem van God vergaan zij,
door de geestesstorm uit zijn neus is het
uit met hen.’ Alleen in het tweede deel
van het vers wordt ‘ruach’ gebruikt in 
de Hebreeuwse tekst.

Maar in het boek Job is de adem van God
ook een positieve kracht. In hoofdstuk 32
vers 8 staat : ‘[…] het is de geest van God
in de mens, de adem van de
Ontzagwekkende die inzicht brengt.’
Waar vertaald wordt met ‘geest’ staat
‘ruach’ in het Hebreeuws en waar
vertaald wordt met ‘adem’ staat een
ander woord voor adem. In de Septuagint
(de Griekse vertaling voor de joden in
Egypte) wordt het eerste woord vertaald
met ‘pneuma’ (geest) en het tweede met
‘pnoè’ (ademtocht). 

Ook bij Jesaja komen we deze twee
kanten van Gods adem tegen. Zo staat in
Jesaja 11 vers 4 ‘[…] met de adem van zijn
lippen doodt hij de schuldigen.’ Terwijl
we in Jesaja 11 vers 15 lezen: ‘[…] de
Eufraat bedwingt hij met zijn machtige
adem’. De Willibrord vertaling luidt als
volgt: ‘[…] met een razende wind […]’. En
in Jesaja 30 vers 27 en 28: ‘De Heer …
komt … in brandende toorn … zijn adem
als een kolkende watervloed […].

Maar het boek Jesaja eindigt positief: 
zie Jesaja 42 vers 5:
       ‘Dit zegt de Heer […]
       die de mensen op aarde levens-
       adem geeft 
       en levensgeest aan allen die daar 
       verkeren: […]’
Daar waar met levensgeest is vertaald
staat in de Hebreeuwse tekst ‘ruach’.

In de historische boeken, Richteren,
Samuel, Koningen en Kronieken wordt
‘ruach JHWH’ meestal vertaald met 
‘Geest van de Heer’. In veel gevallen 
gaat het om steun in de strijd, zoals 
aan Gideon, en kracht aan Simson
(Richteren 3 vers 10, 6 vers 34, 14 vers 6 
en 19 en 15 vers 14). In de verhalen 
over de koningen Saul en David wordt
Saul, na zijn zalving door Samuel,
gegrepen door de geest van de Heer 
en wordt hij een ander mens (I Samuel
10 vers 6), maar aan het eind van zijn
koningschap had de geest van de Heer
hem verlaten (I Samuel 16 vers 14);
nu was David doordrongen van de

geest van de Heer (I Samuel 16 vers 13).
Als het in deze boeken gaat over
profeten is de Geest van de Heer de
legitimatie voor hun spreken, zoals 
b.v. bij Obadja en Micha (I Koningen 18
vers 12 en 22 vers 24).  

Samenvattend, in het Oude Testament
wordt ‘ruach’, de adem Gods, voor-
gesteld als een kracht die leven geeft, 
een scheppende kracht. Die kracht 
kan de mens ook bovenmenselijke
krachten geven, zoals bij Simson.

Anderzijds wordt de adem van God 
in zijn toorn ook voorgesteld als een
stormwind, een orkaan die de wateren
opzweept, een verwoestende kracht,
terwijl de adem Gods bij de profeten
betekent legitimatie en hun inspiratie-
bron betekent.

In het Nieuwe Testament spreekt men 
van de Geest, de Heilige geest. Het is 
een kracht geworden, die innerlijk 
werkt. Men stelt zich bij Gods geest 
geen stormwind meer voor. 

1 – Een uitgebreide toelichting bij de vertaling van De bijbel in gewone taal 

op https://bijbelingewonetaal.nl/een-hevige-wind-waaide-het-water 

De polder als het scheppingsverhaal; Flevolands geheugen. 
(De Noordoostpolder met sporen van sleepnetten)
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Een lange adem …  
Door Thijs van Hoogstraten

Bert Iwema Bakker, arts, is van 1934. Daarmee is hij een 
eerbiedwaardig senior lid van onze gemeente.
Niet alle lezers zullen hem kennen, maar vele jaren is hij in 
de gemeente een stille kracht geweest. Op allerlei bestuurlijke
vlakken, waaronder het toenmalige Menno Simons(z)huis 
en het Rijpenhof, maar ook in het fonds (de Stichting)
Oranjeappel. En dat alles ook lang nadat hij gepensioneerd
was als adjunct-directeur van de Amsterdamse GGD.
Het werd tijd om met hem eens terug te blikken op zijn 
veelzijdige jaren, maar ook om te horen van zijn visies 
op ons huidige doopsgezinde leven. 

1. Bert, kun je allereerst iets vertellen 
van je artsenjaren, ook bij de GGD? 
“Tja, het hele verhaal begint bij mijn
jeugdjaren in Hoogeveen en Overveen.
Daarvanuit begon ik de de studie
medicijnen in Amsterdam aan de GU
(Gemeente Universiteit, thans UvA). 
Begin jaren zestig moest in ik militaire
dienst, die ik deels doorbracht op het
generaalscommando in Den Haag.
Voornamelijk om de telefoon op te
nemen, maar toch belangrijk als een 
bijna-arts dat deed, vonden ze kennelijk.
Mijn aanstaande vrouw werkte toen als
kinderarts-in-opleiding in een kliniek in
Huizen. Als ik daar eens langs kwam
riepen de kindertjes altijd tegen haar in
koor: “Dokter, dokter, daar is je soldaat!” 
Hij lacht. Een dierbare herinnering, dat 
is duidelijk. 

2. Ga verder …
“Maar goed, ik ben daarna vijftien jaar
huisarts geworden en vervolgens
verbonden geraakt aan de aan de
Amsterdamse GGD. In mijn werkend 
leven heb ik me ook veel bekommerd om
opleidingen voor sociale geneeskunde.
Veel heb ik opgezet om afstuderende
artsen zo de weg wijzen naar die tak van
de medische wereld. Toch wel duizend, 
als ik zo terugkijk. 
Ook ben ik actief geweest voor het KNMG,
de afdelingen hier en het Hoofdbestuur
daarvan, en talloze commissies. 
Veel bestuurswerk, dat lag me kennelijk.

En als je je nuttig kunt maken moet je
dat doen, dat vond ik en dat vind ik. 
Ook als je een zondag thuis moest
blijven met de stukken van weer een
bestuursklus. Ik zie wel gebeuren dat het
vinden van vrijwillige bestuurders een
lastige uitdaging aan het worden is.
Mensen committeren zich moeilijker.”

3. Wanneer en hoe ben je doopsgezind
geworden? 
“In mijn jonge jaren was ik, net als mijn
ouders, betrokken bij doopsgezind
Haarlem, ook bij de scouting daar -
Elfregi. In 1952 ben ik gedoopt door ds
Daalder. Met 50 dopelingen waren we!
Zijn toenmalige collega ds. Den Herder
had er ook al 50. Andere tijden …, 
ik zat meteen al in het bestuur van
Doopsgezinde Jeugdcentrale, 18 jaar
oud.

In Amsterdam is mijn betrokkenheid
anders geworden toen ons oudste kind,
onze dochter Aletta, geestelijk
gehandicapt bleek. De zondag was altijd
voor haar, waar ze ook was opgenomen
of komen te wonen. Vele jaren was dat
in de buurt van Rotterdam. Van de
zondagse diensten kon er maar weinig
komen daarom. Vijftien jaar terug is ze
overleden, 44 jaar oud. Nu zijn de
binnenstad en de Singelkerk gewoon te
lastig voor mij geworden, zowel met de
auto als met de tram. Maar ik bleef en
blijf me verbonden voelen.”

4. Ik begrijp dat je ook was betrokken bij
de Bijlmerramp (4 oktober 1992). Zelfs
ben je later gehoord als getuige in de
parlementaire enquête daarover. Hoe
was die ervaring? 
Tja, die dagen …, we kwamen net terug
van vakantie en ik was meteen totaal in
actie, vooral met het coördineren van de
ambulances vanuit de GGD. Er waren wel
scenario’s voor en de samenwerking met
andere diensten was prima - voor mij
was het uiteindelijk gewoon werk. Al
ben ik drie dagen niet thuis geweest en
heb ik toen zeer weinig geslapen. Maar
in mijn tijd waren er meer calamiteiten,
denk aan treinongelukken bij Hoofddorp
en Zaandam. Het goed oplossen was je
werk. Het wordt moeilijker als ‘de
politiek’ het leiderschap wil claimen.
Dat speelde wel bij de parlementaire
enquête, een paar jaar later, waar ik ook
als getuige ben gehoord. Ik heb toen
kunnen uitleggen dat de ‘witte pakken’,
waar een enorme hype over was,
gewoon standaard achter in onze
ambulances lagen, als beschermende
kleding bij welke rampspoed dan ook.
Eerlijk gezegd: voor mezelf heb ik de
politiek altijd gemeden.”

5. Je hebt vanuit onze gemeente vanaf
de jaren negentig deel uitgemaakt van
het bestuur van het Menno Simonszhuis.
Dat was vóór dit, rond 2010, opging in
de Stichting Zonnehuizen. Hoe is je dat
bekomen? 
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“Ik kwam daarin rond 2008, als
opvolger van Dien Stenvers. Het was
toen al een beklonken zaak dat
klassieke bejaardenhuizen, zoals het
onze, gefinancierd door de overheid,
zouden moeten sluiten. De gemeente
Amsterdam had daartoe besloten, 
met als reden bezuinigingen, in
samenhang met allerlei landelijk 
beleid. Wij hebben de overdracht aan
Zonnehuizen toen zo zorgvuldig
mogelijk begeleid. Niet eenvoudig,
maar we waren eigenlijk uitvoerders
van iets waar je niet om heen kon …. “

6. Je was je ook voorzitter van het
Rijpenhof-bestuur, en, weet ik, een
gewaardeerd voorzitter. Hoe kijk je
daarop terug? 
“Anders dan sommigen denken heb 
ik dat maar ongeveer tien jaar gedaan.
Maar wel met veel plezier. Er waren
twee rollen. Aan de ene kant het
onderhoud van het hofje.  Kort gezegd:
ook als je weinig huur betaalt moet het
niet lekken. Anderzijds het kiezen van
nieuwe bewoners, in overleg met de
hofgemeenschap. Want dat is er wel,
sommigen wonen er al tientallen jaren.
Binding met “de kerk” was er, maar in
beperkt opzicht. Maar als de kerken-
raad meer van die binding wil is dat
volgens mij prima. Alleen liggen
aspirant-huurders met een doops-
gezind verhaal gewoon niet voor het
oprapen. Daar moest en moet je
realistisch in zijn.”

7. Ondertussen ben je recent ook
teruggetreden als voorzitter van het
Rozenhofje – ook al een woongemeen-
schap van enkele eeuwen oud. 
Wel met Doopgezinde wortels, maar
autonoom. Vertel daar eens over?
“Daar was ik al langer actief. Daar 
was minder sprake van een sterk
verbonden groep huurders. Aan de
andere kant kon je als bestuur veel
slagvaardiger met onderhoud en
beheer omgaan. Je hoefde dat niet,
zoals bij het Rijpenhof, met ‘de kerk’ 
te overleggen, met alle vertraging van
dien. Dan kreeg ik wel eens het bericht
dat noodzakelijk onderhoud toch maar
naar het volgende jaar was geschoven.

Voor wat betreft het Rozenhof is er 
nu, zoals je weet, samenwerking met
onze VDGA-administratie. Hoever 
dat zal gaan kan ik niet zeggen.
Zelf ben ik daar kortgeleden uitgestapt,
meer om interne redenen. Ik wens ze
het goede. 

8. Wat nu nog blijft is de Stichting
Weeshuis der Collegianten “de Oranje-
appel”, ooit een weeshuis, nu een
fonds voor jeugdprojecten, dat sinds
1675 bestaat. De laatste veertig jaar
was dat onder jouw hoede als 
– nu terugtredend – voorzitter. 
Hoe zie je de toekomst van dit 
– toch doopsgezinde – fonds ?
“Ja, dit doe ik al sinds de vroege jaren
tachtig. De kern is dat je donaties kunt
doen aan allerhande jeugdprojecten, 
in Nederland of elders, al dan niet van
doopsgezinde signatuur. Dit tot een
bescheiden totaal van ca. € 40.000 per
jaar. De financiën worden daartoe
gelukkig goed beheerd. Uit doops-
gezinde omgeving komen steeds
minder aanvragen, de doelgroepen
verschuiven. Daar moet je mee om
gaan. Met het besef dat je liefst meer
voor de wereld zou betekenen!
Ooit heb ik wel eens gedacht, waar
doen we het voor. Kunnen we niet
beter al die doopsgezinde fondsen –
het zijn er vele – laten opgaan in één
fonds. Maar aan de andere kant heeft
een klein fonds ook veel waarde en
minder formele kanten. En de
ontvangers zijn altijd erg blij met hun
bijdrage”. Dus hoe dan ook, die
toekomst zie ik zitten.”

9. Tenslotte. Je weet al dat de
gemeente zoekt naar nieuwe aan-
knopingspunten, nieuwe inspiraties,
onder de noemer ‘DG Amsterdam
2030’. Wat zou je ons mee willen 
geven …?
“Dat plan van de kerkenraad vind ik
prima. Maar daarboven op wil zeggen:
hou het pastoraat in gaten! Neem
mijzelf als voorbeeld. Ik kan moeilijk
naar de diensten. Maar ik betaal, ik lees
de idA, ga naar de ALV, krijg een mooie
verjaarskaart. Dan denk ik wel eens: is
dat het? Kan het niet iets meer zijn?

Toch nog iets meer nabellen: ik heb u
een tijd niet in de dienst gezien? 
Ik stel de vraag maar. Ik begrijp heus
wel dat er soms logistieke of personele
problemen zijn. 
Maar wel iets om mee te nemen, zou 
ik vinden.”

***

Het gesprek loop ten einde. Veel, 
maar niet alles hebben we kunnen
bespreken.

Ik vraag nog aan Bert wie zijn gras
maait. Een robot is dat, twee keer per
week, die zichzelf oplaadt op eigen
initiatief, zeer vernuftig.
Is dit nu Artificial Intelligence? 
Met hem valt daar wel een debatje
over te voeren.
Na afloop denk ik ook: “die man
verdient een lintje”. Maar gelukkig
heeft Bert dat al… Een man van lange
adem. Ook Doopsgezind Amsterdam
kan daar dankbaar voor zijn. Dank je
wel Bert, ook voor dit gesprek.
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Lichte liefde 
Door Sanne Kloosterboer

De zomer is bij uitstek de tijd om verliefd
te worden of om een oude verliefdheid te
cultiveren, met inspiratie uit het Hooglied. 

Verliefde mensen zijn gek. Hun verliefd-
heid brengt ze in een tijdelijke staat 
van dwaasheid, van ontoerekenings-
vatbaarheid, zo je wilt. Hersenonder-
zoeker Dick Swaab, de auteur van 
Wij zijn ons brein, kan vast uitleggen
waarom dat zo is — iets met stofjes in
de hersenen en zo — reuze-interessant
en wetenschappelijk, maar ook nogal
plat en prozaïsch. Nee, liever houd ik 
me vast aan het idee dat er ook altijd
een geheim besloten ligt in die
verliefdheid. 

De dagen zijn lang en warm, licht en
geluid zijn er in overvloed en alles is
open: de bloemen hebben zich
geopend, de blauwe lucht oogt ruim en
open, de ramen staan open en zelfs de
mensen zijn opener dan in andere
jaargetijden. Ze hebben een open oog
voor elkaar, voor een nieuwe liefde
misschien wel, en anders wel voor
elkaars schoonheid en aantrekkelijkheid,
want zoals mijn man nooit nalaat te
zeggen: ‘Je kunt alles goed zien in de
zomer.’ En met ‘alles’ bedoelt hij dan het
vrouwelijk schoon, in een zomerse jurk
gestoken. 

Mijn lief roept mij toe: 
‘Sta op vriendin!
Mooi meisje kom!
Kijk! De winter is voorbij,
voorbij zijn de regens, weggegaan.
De bloemen zijn verschenen op het veld, 
nu breekt de zangtijd aan,
het koeren van de duif klinkt op het
land.
De vijgenboom is al vol vruchten,
de wijnstok rankt en geurt. 

Het Hooglied bezingt de liefde. 
En niet zomaar een liefde: de
romantische, erotische liefde. Of de
beschreven zomer letterlijk of
overdrachtelijk bedoeld is, weet ik 
niet. Maar iedereen die weleens
verliefd is geweest, weet dat de hele 
wereld dan in licht lijkt te baden. 
De zon schijnt, ook als-ie helemaal 
niet schijnt. Je zou van een gelukkige
waan kunnen spreken. 

‘Projectie’ zegt de cynicus over
verliefdheid. De verliefde zou zomaar
wat verlangens en verwachtingen op
het object van zijn of haar begeerte
projecteren en zodoende niet eens
kunnen zien wie dat object eigenlijk 
is. We worden niet verliefd op een
mens, maar op een verzinsel, een
idee. Zou het? Even een stukje terug 
in het Hooglied:

Als een lelie tussen de distels, 
zo is mijn vriendin tussen de meisjes. 
Als een appelboom tussen de bomen
in het bos, 
zo is mijn lief tussen de jongens.
Ik verlang in zijn schaduw te zitten,
met mijn tong wil ik zijn zoete
vruchten proeven. 

Ik denk dat in de prille verliefdheid
helemaal geen projectie zit. Dat dat
juist een heel zuiver en waar moment
is: dat je voor even de essentie van de
ander ziet, de kern, zo je wilt. Dat je
heel even los bent van alle conventies
en verwachtingen, van al je beknel-
lende ideeën, maar in vrijheid kunt
zien wie je lief is. Het gordijn is even

opgetrokken en er is alleen maar
helderheid. En daar is ze dan, die lelie
tussen de distels, daar staat hij dan, 
die appelboom tussen al die nogal
gewone bomen. Even zie je hem of
haar, in een sacraal moment, een
glimp – zijn sacrale momenten niet
altijd glimpen, fonkelingen die weg
zijn voor je er erg in hebt? Daarna
begint de ellende pas, beginnen de
verwachtingen, de ideeën, de vormen
waarin we mensen willen gieten.
De realiteit dient zich aan. Zo’n

appelboom heeft toch een hoop
onderhoud nodig. Wat een werk 
heb je eraan, het houdt niet op!

Hij brengt mij in het wijnhuis, 
boven mij zijn vaandel van liefde.
Verkwik me met rozijnen, 
verfris me met appels,
want ik ben ziek van liefde. 
Mijn hoofd rust op zijn linkerarm,
met zijn rechterarm omhelst hij mij.

En toch hè, je kunt maar één ding
doen om die glimp met regelmaat
terug te doen keren, dat lichte
moment waarop je zag wie je lief 
echt was. Het enige wat je kunt doen 
is heel goed zorgen voor de appel-
boom en zijn schoonheid cultiveren:
wat een mooie boom is het, zo stevig
en sterk, en door alle seizoenen heen 
is hij mooi. Veel mooier dan al die
andere bomen. De mooiste boom in
het bos. Alleen dan ben je soms even
terug in het wijnhuis, ziek van liefde.
Alleen dan kun je soms weer even in
die dwaze staat geraken, waarin alles
licht leek en het eeuwig zomer was. 

Meisjes van Jeruzalem,
ik bezweer je bij de gazellen, bij de
hinden op het veld:
wek de liefde niet, laat haar niet
ontwaken
voordat zij het wil.

En ja, je weet het vanzelf als die 
glimp daar is. In al zijn lichtheid. 

Zomerzotheid had de redactie bij de totstandkoming van het 
vorige nummer van idA in haar greep! Het door Sanne Kloosterman
geschreven artikel 'Lichte liefde’ is daardoor toen helaas niet
geplaatst. De tekst ademt hoogzomer, ook in de nazomer heerlijk
om te lezen. Onze excuses voor de vertraging!



Aan de hand van een Chassidische
vertelling over een hoofdman van de
gendarmerie en een Rabbijn, schrijft
Martin Buber in het boekje ‘De weg van 
de mens’ zijn gedachten over zelfinkeer
op. De roepstem waarmee God de mens
tot reflectie inspireert is die van een
‘voorbijzwevend zwijgen’, aldus Buber. 
Een voetnoot van de vertaler verwijst naar
een soortgelijke uitdrukking in I Koningen
19:12, die mijns inziens in schoonheid
overtreft, namelijk ‘het suizen van een
zachte koelte’. Het subtiele teken blijft 
niet onopgemerkt. ‘Zodra Elia dit hoorde,
omwond hij zijn gelaat met zijn mantel,
ging naar buiten en bleef in de ingang van
de spelonk staan’ (vertaling NBG, 1954).

In de vertelling vraagt de hoofdman aan
de Rabbijn waarom God, als hij almachtig
is, aan Adam vraagt waar hij is. Dat zou 
hij dan toch moeten weten? De rabbi
beantwoordt de vraag echter vanuit een
andere invalshoek en beoogt daarmee 
de hoofdman tot nadenken te stemmen.
Hij zegt: ‘Te allen tijde richt God zich tot 
elke mens met de vraag ‘waar zijt gij in 
uw wereld? Zo vele van de u toegemeten
jaren en dagen zijn verstreken, hoever zijt
gij ondertussen gekomen in uw wereld?’
Buber filosofeert verder. Gods vraag 
komt in de vorm van een voorbijzwevend
zwijgen en het is dus gemakkelijk haar 
te overstemmen. Ik begrijp zijn verdere
woorden als volgt. Het verbergen staat
voor het willen ontlopen van de vraag en
het niet stil willen staan bij hoe het eigen
levenspad loopt. Kronkelt het nog door

het juiste landschap of zijn we er
onbewust van afgedwaald. Hebben 
we de einder nog in het vizier of is hij
uit ons oog (en hart) geraakt. Stromen
we bruisend in het volste van de rivier
mee of hebben onbestemde krachten
ons langzaamaan naar de oever
gestuwd. Juist die inkeer is nodig om
een verandering aan te kunnen
brengen en van koers te veranderen
zodat we onze weg weer vinden.
Maar er is ook een onvruchtbare 
inkeer, zegt Buber, en die inkeer is 
een fatalistische, die zegt dat er geen
omkeer uit het eenmaal ingeslagen pad
mogelijk is. Blijf daar verre van want op
je schreden terugkeren is immers altijd
mogelijk. 

Inspiratie leidt vaak tot lumineuze
ideeën. En bij het verwezenlijken van
dergelijke ideeën komen kwaliteiten 
als wilskracht en doorzettingsvermogen
goed van pas. In mijn beleving is het
van belang om gevoel te ontwikkelen
voor dit voorbijzwevend zwijgen en 
het serieus te nemen. Het volharden
ofwel in een ingeslagen weg die eens
passend voor je was maar op het punt
waar je bent aangeland zijn relevantie
heeft verloren, ofwel in een invulling
van je levenspad die goed lijkt maar 
het toch niet is, wordt dan een kwali-
teit die je in de weg gaat zitten. 
Na grote inzet en toewijding voelt het
inslaan van een andere koers vaak aan
als een verlies, terwijl het in werkelijk-
heid een loslaten is. 

Zo was ik jaren geleden bezig met een
EU beursaanvraag voor een onderzoek
in Florence. Het idee om een tijdje in
Italië te werken was mijn droom en
hoewel Florence als stad me niet per
definitie voor ogen had gestaan, stortte
ik me vastberaden op de aanvraag. 
Een succes zou het worden. Maar
tijdens de voorbereidingen gebeurden
er steeds wonderlijker dingen. Een
onafhankelijk onderzoeker die een
aanbeveling voor het project zou
schrijven bleek ineens maanden af-
wezig te zijn en haar plaatsvervanger,
die ons verzekerde de taak op zich te
zullen nemen verdween van de radar 
en antwoordde niet meer op telefoon
of email. En tot overmaat van ramp
belandde de koerier die het onder-
zoeksdocument naar Florence bracht
voor de laatste aanvullingen, hand-
tekeningen en stempels, op de terug-
weg in een sneeuwstorm en zat er vier
dagen in vast zodat hij de pas niet over
kon. Het gevolg was dat onze aanvraag
Brussel niet op tijd bereikte. Misschien
was het gewoon pech, misschien was
het een steeds luider wordend teken
dat dit niet de juiste invulling was. Een
paar jaar later woonde en werkte ik
een kleine honderd kilometer verderop,
aan de andere kant van de Apennijnen,
in Bologna.

Column

Luchtige 
opmerkingen
Door Karen Lammers 
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J. Ensor, Zeilboot; 
Koninklijk Museum van 

Schone Kunsten, 
Antwerpen.
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In een vorig leven was ik werkzaam als longarts 
in het Wilhelmina Gasthuis. Vergeleken met
tegenwoordige ziekenhuizen en behandelingen 
is er veel veranderd. 

Er lagen destijds 10 patiënten op een zaal, mannen
en vrouwen apart, privacy beperkt tot een gordijn.
De technische behandelingen waren volop in
ontwikkeling en ook de medicatie ontwikkelde zich
razendsnel. Verpleegkundige zorg en specialistische
behandeling waren gescheiden
verantwoordelijkheden met wel dagelijks overleg
en de patiënt stond centraal, zelfs als de dienst
allang was afgelopen ging niemand naar huis als er
onverwachte ontwikkelingen waren. 

Klinisch spreken we van inademing of inspiratie en
uitademing of expiratie. Bij belemmering van de
inspiratie is er vaak sprake van obstructie van de
luchtwegen, bv. door infectie of gezwel of een
vreemd lichaam (de beruchte pinda of knikker bij
kinderen). In de bovenste luchtwegen betekent dit
werk voor de KNO-arts, voorbij het strottenhoofd
begint de taak van de longarts. Ik heb destijds
regelmatig pinda’s moeten opvissen….
Als de kleinere luchtwegen geprikkeld zijn door bv.
roken of allergie wordt in eerste instantie de
uitademing verstoord; naast astma kan uiteindelijk
COPD ontstaan.  

Ook destijds heb ik me regelmatig afgevraagd hoe
de dubbele betekenis van inspiratie tot stand is
gekomen. De tweede zou je misschien het beste
kunnen omschrijven als bezieling of ingeving.
Persoonlijk denk ik dat je pas open staat voor een
bron zoals geloof, muziek, natuur, kunst, liefde als
je vrij kunt ademen en jezelf openstelt voor
ervaringen, kunt loslaten. 
En heeft expiratie ook een dubbele betekenis? Zelf
ken ik naast de uitademing de term voor afloop van
contracten, en er bestaat ook een beursterm
expiratiekoers. Die tweede betekenis associeert met
afloop c.q. met het uitblazen van de laatste adem…

Gedachten bij 
ademhalen
Door Nelleke Blokland

Het was 2001 ik ging op pad voor mijn eerste bevalling. 
De eerste 24-uurdienst mee als student verloskunde.
Die roeping was er al sinds ik me kan herinneren, 
wellicht zat het al in mijn systeem vanaf de eerste Adem.

Ik ging dus op weg naar een baring. Als natuurlijk 
gevoel, zat ik daar nog best ontspannen bij op een kruk,
al meteen als observator van het prachtige proces, 
intense proces, heftige proces. Ook de wisselwerking
tussen de vrouw die baarde en de man die vader werd 
en niet wist wat hij kon doen. En worstelden samen 
met ademen en puffen. De vrouw die naar haar adem
snakte soms, de vrouw die tussen de golven van pijn 
op adem moest komen. En toen was daar in de stilte 
van de nacht ineens het huiltje, de schreeuw 
DE EERSTE ADEM van een mensenleven.
Zoals genesis 2 vers 7 beschrijft:
Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem 
uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus.
Zo werd de mens een levend wezen.

Een levend wezen baarde een nieuw leven. En als ik 
dan door mijn jonge leven heen wel eens zoekende was
naar God of wat de levensdoelen zijn op aarde, benam
die eerste adem van dat kind bijna mijn eigen adem.

Dit was iets magisch ongrijpbaars, en daar mocht ik
getuigen van zijn, mijn hele leven lang. Het leerde 
me veel. Hoe hard je ook worstelt in het leven dingen 
die je de adem benemen dingen die je te snel doen
ademen dingen waar je harder voor moet rennen/ 
werken dus ademen. Denk terug aan je eerste Adem. 
Je moeder met zegen van God gaf je die adem.
Dit deed je als vanzelf... dat kon je toen meteen.
Want je bent gemaakt om te leven en te ademen.
Dus neem allen een diepe zucht op de mooie moeilijke 
en zware momenten. Het is alleen maar in en uit en 
sta stil bij de ademhaling want dan kan je alles aan, 
net als de moeders die ik heb zien vechten werken 
en zien baren. Alles staat en valt met het ademen. 
Ik help de vrouwen ademen, 1 wee per keer. 
Tot het laatste moment, met de adem ingehouden, 
de laatste teug, alvorens de baby de eerste teug neemt.
En zijn/haar eerste Ademhaling pakt... Help dus ook
elkaar door het leven heen door gewoon in en uit te
ademen samen. Dan kunnen we alles dragen.

En dat hoeven we dus niet alleen te doen. 
Want zoals ik bij mijn afstuderen met de hele groep 
daar stond om onze belofte of eed af te leggen en 
met ingehouden adem naar elkaar luisterden voelde ik
me ook gedragen door de groep maar ook door God.

De Eerste Adem
Door Anke Blokland-Gijzel 
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Adem
Door Kees Blokland

niet meer vanzelfsprekend
is zij in de nacht als
het licht is verstild en
zekerheid ontbreekt

ooit toonde de eeuwige
zich in haar als zachte bries
in de struiken op 
een verlaten bergrug

na de zware alpentocht
is ze er zonder meer
als de leegte licht voelt en
het hart zich herneemt

in de geboorteschreeuw
werd zij doorgegeven
uit wat de moeder ontving
in diepte van tijd

zoals eb en vloed
het strand schoonwassen
gaat zij in en uit en
voedt steeds nieuw leven

Ich atmet’ einen linden Duft 
Ich atmet’ einen linden Duft! 
Im Zimmer stand
Ein Zweig der Linde,
Ein Angebinde
Von lieber Hand.
Wie lieblich war der Lindenduft!
Wie lieblich ist der Lindenduft!
Das Lindenreis
Brachst du gelinde;
Ich atme leis
Im Duft der Linde
Der Liebe linden Duft 

Gedicht van Friedrich Rückert, op muziek gezet door Gustav Mahler
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Op dinsdag 4 juli is op 98-jarige leeftijd 

zr Rie Stuit overleden.  Zij is in Amsterdam

geboren en gestorven en in de ochtend

van 12 juli hebben we in kleine kring, in

een huiskamer van de Nieuwe Noorder

afscheid van haar genomen. Ze woonde

vele jaren in Amsterdam-noord, als naaste

buur van Hetty en Henk Smit. Zo zijn zij 

en haar zoon Dick ook in aanraking met

onze gemeente gekomen. Het gezin

bestond uit Joop en Rie Stuit, en de

kinderen Marjan en Dick. In 1994 overleed

Joop. Een groot verdriet voor het hechte

gezin Stuit. Het grootste verdriet was er

voor hen toen ook Marjan overleed, in

2004. Het was dankzij Dicks grote zorg 

en de sterke band tussen Rie en Dick, en

de hechte kring van buren en vrienden,

dat zij betekenis aan het leven kon blijven

geven. Dick en Rie werden in 2008 lid 

van onze gemeente.  

Rie hield van handwerken en puzzelen 

en stond graag voor een ander klaar. 

Toen ze niet meer thuis kon wonen

verhuisde ze naar het Korthagenhuis,

vlakbij het huis waar Dick bleef wonen 

en haar zo dagelijks kon bezoeken. 

Het afscheid was klein en persoonlijk. 

Zo wilde ze het, en dat het ging zoals 

Dick het wilde. Henk Smit sprak, ook

namens Hetty, over hun lange vriend-

schap. Er waren oude buren en familie. 

Er was een gebed en een zegen, en 

een samenzijn daarna, alles in de geest

van Rie. 

Dat de nagedachtenis aan zr Rie Stuit 

ons tot zegen mag zijn.

Essemie van Dunné 

Rie Stuit  (1925 - 2023)De Adem van het jaar
Door Mieke Krebber

Onder de titel ‘De adem van het jaar’ heeft de 
prof. dr. G. van der Leeuwstichting in 1962 een hele 
rij liederen uitgegeven voor drie periodes in het
Kerkelijk jaar: Kerstkring, Paaskring en Zomertijd.

De liedern zijn ontstaan in de Amsterdamse Nocturne-
diensten. De oorspronkelijk uitgave bestond uit drie
deeltjes. Veel van die liederen kregen vervolgens een
plaats in het ‘Liedboek voor de Kerken’ van 1973. 

Door de verschijning van het Liedboek wilden veel
mensen weten waar de nieuwe liederen vandaan
kwamen. Velen bleken geïnteresseerd in de liturgische
achtergronden van het nieuwe kerklied. Deze informatie
werd niet of nauwelijks opgenomen in het destijds in
voorbereiding zijnde 'Compendium'. De uitgave van
1975 van ‘De adem van het jaar’ omvat de drie
oorspronkelijke deeltjes, aangevuld met de liednummers
uit het ‘Liedboek voor de Kerken’. Per zon- en feestdag
worden korte inleidingen gegeven. Die bieden de
gebruiker inzicht in de samenhang van lezingen,
liederen en gebeden. De liederen die het 'Liedboek 
voor de Kerken' niet gehaald hebben, zijn in deze 
editie blijven staan.

Gegevens onrleend aan Kerkliedwiki:
https://kerkliedwiki.nl/Adem_van_het_jaar
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Daarop besloten Corrie en Gerrit na 

21 jaar werken aan de Singelkerk met

pensioen te gaan. Als dank voor hun

jarenlange inzet kregen ze een reis naar

Amerika aangeboden. Dé kans om vele

trainees terug te zien in hun eigen

omgeving. Een reis waar ze met de

jongste zoon, die mee mocht, erg van

genoten. Na de verhuizing uit de kosterij

kwamen er nog wel doopsgezinde

predikanten op bezoek. Zelf hielden

ze het bezoeken van de Singelkerk af.

Maar gelukkig mochten ze het samen

nog beleven dat de jongste zijn

verslaving de baas werd. Toen Gerrit

achteruitging was het voor Corrie

moeilijk haar steeds met haar mee-

gaande man te moeten loslaten. 

Na zijn dood kwam in haar het

verlangen naar de Singelkerk weer

terug. Ze genoot van het Mennomaal 

en van de ontmoetingen met Grietje

Gerringa en Harry en Coby Visser. Ze

genoot van de diensten. Maar het meest

intens blij was ze dat het uiteindelijk

met haar drie kinderen allemaal weer

heel goed ging en ze de kleinkinderen

op zag groeien en een baan zag krijgen.

Ze was zo blij met wat die nu in de

maatschappij probeerden bij te dragen. 

Maar toen werd ze ziek en kon niet

meer lopen. Dat betekende opgesloten

zijn in haar flat. Haar dochter kon 

toen een plaats in een verzorgingshuis 

in Purmerend vinden. Eerst was het

wennen. Op zondag beluisterde ze

lange tijd nog via de radio de diensten

die door de Singelkerk werden

uitgezonden. Maar niemand uit

Amsterdam kwam op bezoek en dat 

was weer een teleursteling. Uiteindelijk

kreeg ze het heel gezellig in het huis 

in Purmerend. Ze kon met anderen

genieten van koffie en spelletjes. 

Totdat de ziekte, die zich veel meer 

had uitgebreid dan ieder aanvankelijk

dacht haar de ademhaling belemmerde

en ze overleed.

Corrie de Graaf, haar naam zij tot zegen.

Ineke Reinhold-Scheuermann

Tijd om uit te gaan was er niet veel. 

Gerrit kon ook moeilijk ‘nee’ zeggen 

als er iets in de kerk moest plaatsvinden.

Hij was graag bereid steeds anderen te

helpen. Maar de muziek klonk rondom.

Het Holland Festival had uitvoeringen 

met barokmuziek in de kerk. Het Neder-

lands balletorkest repeteerde in de kerk  

(De Stopera was nog in aanbouw.). 

Er waren vanwege de stilte en goede

akoestiek plaatopnamen. Op donderdag

waren er de hele dag studenten en

hoogleraren van het doopsgezind

seminarium en hoorden ze hoe studenten

met behulp van een logopediste geleerd

werd hun preek goed uit te spreken. 

Op vrijdagavond was er inloop voor

daklozen met spelletjes en onder andere

biljarten. Corry’s oudste zoon stond als

tiener dan in de gang als suppoost en

verdiende daarmee een zakcentje. 

Er stond vanwege die vrijdagavond dus

altijd een grote biljarttafel klaar en ds.

Matthijssen leerde hem biljarten. En op

zondag was er de kerkdienst. Boekjes

klaar leggen. Liederen ‘ophangen’. 

En steeds op tijd verwarming aan en uit.

Want ook dat ging niet automatisch.

Voor alle groepen van buiten werd 

koffie en thee geserveerd. Lange tijd

werd ook alles met de hand weer

afgewassen. Toen de kinderen allemaal

naar school gingen kreeg Corrie haar

handen meer vrij. Ze wilde niet als vrouw

van de koster onbetaald zijn werk mee

blijven doen, maar zélf haar geld gaan

verdienen. Ze solliciteerde als secretaresse

bij de ADS, die ook in dezelfde panden

gehuisvest was en werd daar aange-

nomen. Het betekende veel typewerk.

Computers bestonden nog niet. En wat

getypt was moest gestencild worden. 

En wat gestencild was moest per blad op

volgorde gelegd worden en vervolgens

geniet worden. Ook daar konden de

kinderen weer mee helpen. Maar het

Amsterdam van de jaren 1970-1980 raakte

in rep en roer en ook verslavende drugs

kwamen in omloop. Ook de Singel bleef

er niet van verschoond. De jongste zoon

van Corrie en Gerrit raakte zeer tot hun

verbijstering en verdriet verslaafd. 

In 1965 verhuisden Gerrit en Corrie de

Graaf met hun dochter van acht en hun

zoon van vijf naar de Singelkerk, het

pand Singel 454. Gerrit was als koster

benoemd. Het gezin woonde op één

hoog. Coby en Harry Visser woonden op

twee hoog boven hen en moesten door

een van de kamertjes van de Graaf om

naar buiten te kunnen. Zo was dat in 

die tijd van grote woningnood. Voor de

kinderen was de gracht niet zo geschikt

om buiten te spelen. Maar het pleintje 

op de Herengracht was hun eigen

voetbalveld. En een skelter deed het

geweldig in de lange gangen van de

kerk. Ruimte voor een grote autobaan

was er in de kerkenraadskamer. Enige 

tijd later werd de jongste zoon geboren.

’Ik ben in de kerk geboren’, kon hij later

zeggen. Al gauw konden de oudste

kinderen hun vader meehelpen om de

vlaggenstok goed uit het raam van de

bibliotheek te hangen en er in de

bibliotheek mee te zwaaien. Toen Gerrit

als koster begon was er al een vaste

‘kerkknecht’ in dienst. Die had tot taak 

de koster te helpen bij het schoonhouden

van het immens grote gebouw. Toen 

die in 1965 met pensioen ging werd

daarvoor door de kerkenraad een andere

oplossing gezocht. Er kwam een Trainee

(doopsgezinde jongere vrijwilliger uit 

de V.S of Canada) over. Deze kreeg

onderdak in het kerkgebouw en bleef

drie maanden met de schoonmaak

helpen. Daarna kwam er een volgende

Trainee. Aangezien Gerrit geen Engels

sprak was dat voor de Trainees een

uitgelezen kans om in drie maanden 

tijd wat Nederlands te leren en … ze

kregen daar een certificaat voor, dat 

van waarde was voor hun vervolgtraject.

Dat hadden Corrie en Gerrit nooit

gedacht dat ze nog eens leraren

Nederlands zouden worden! 

Corrie de Graaf geboren
22-10-1932 – overleden
19-5-2023
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Cobi had het "zeker wel moeilijk" dat

ze vaak lange tijd zonder man thuis

was, maar liet dat niet merken. Een

enkele keer mocht ze mee. Michèle

was vier jaar toen ze voor de eerste

keer meevoer. Het was een kustreis

naar Duitsland. Zij herinnert zich nog

het geloei van de koeien aan boord.

De eerste buitenlandse vakantie van

Cobi en Harry was naar Boulouris-sur-

Mer, een dorpje aan de Middellandse

Zee. “We huurden daar een vakantie-

huisje, heel primitief nog. We zijn er

vanaf 1972 vijf keer geweest”. 

Op het Singel, waar de familie vanaf

1961 woonde, kon Michèle als kind

niet buiten spelen. Maar in de kerk was

veel mogelijk. Overigens gebeurde er

veel op het Singel, onder meer tijdens

de onlusten rond de Maagdenhuis-

bezetting. De politie te paard stond 

in de gang van de kerk. "Mijn moeder,

als de dood voor paarden, trotseerde

haar angst en ging de agenten koffie

brengen."

Op de rouwkaart spreken Harry,

Michèle en haar man Laurens en hun

kinderen Lars en Jesper hun dankbaar-

heid jegens Cobi uit "voor al haar

liefde en zorgen gedurende een lang

leven". 

Desgevraagd vat Harry zijn leven met

Cobi als volgt samen: “Graag zou ik 

het nog een keer willen doen." Kan

een gelukkig huwelijk mooier worden

verwoord?

Dirk Visser (geen familie)

Ze had geen secretaresseopleiding; ze is

erin gerold. Wel had ze een opleiding

voor steno en typemachine gevolgd.

In die jaren had de VDGA nog zo'n 4.000

leden en waren er nog geen computers.

Cobi en Corrie de Graaf assisteerden op

de ledenadministratie. Ook hielpen zij 

op het ADS-bureau, waar secretaris 

ds. R. de Zeeuw en secretaresse mej. M.

van Heusden het soms erg druk hadden. 

Cobi en Harry, die vier jaar ouder is,

leerden elkaar kennen tijdens catechisatie

en het jeugdwerk in de Oosterparkkerk,

die onder ds. O.L. van der Veen toen nog

een bloeitijd doormaakte. Zij trouwden

op 23 december 1959. uiteraard in de

Oosterparkkerk. Harry deed in 1956

belijdenis (dooptekst 1 Cor. 4 vers 20),

Cobi in 1959 (Micha 7 vers 17).

In 1951 ging Harry varen. Komend uit 

een geslacht van zeelieden -- zijn

grootvader was kapitein --,  had hij

hiervoor gekozen. Op de hogere

zeevaartschool had hij zich bekwaamd in

het vak van radiotelegrafist/marconist.

Via een radiozender onderhield je dan

contact met Radio Holland. Zijn eerste

reis was met de Cottica, een

passagiersschip, langs Suriname, Brits

Guyana en Trinidad en duurde ruim zeven

weken.

In 1996, toen hij al jaren gepensioneerd

was, heeft hij op uitnodiging van de

directeur van de zeevaartschoo op

Terschelling een reis naar Nova Zembla 

en Spitsbergen gemaakt. Het was toen

400 jaar geleden dat de Terschellinger

cartograaf en ontdekkingsreiziger

Willem Barentsz de kusten van Nova

Zembla verkende en daarbij Spitsbergen

ontdekte.

Onze geliefde zuster Cobi Visser-van der

Hoek is op 3 juni na een kort ziekbed

overleden. Zij is 88 jaar geworden. 

Tot op hoge leeftijd was zij met haar 

man Harry een trouwe bezoekster van de

kerkdiensten. Jarenlang heeft zij werk

verricht in de Singelkerk. Met haar man

Harry en dochter Michèle woonde zij vele

jaren op 2-hoog boven het ADS-kantoor

op Singel 454.

Cobi was eerst schoondochter van de

koster van de Oosterparkkerk, daarna

hulpkoster in de Singelkerk in de periode

De Graaf waar ze opviel door haar

bereidheid de handen uit de mouwen 

te steken. "Mijn moeder was een pittige

tante. Zij kon niet tegen stilzitten", 

zegt dochter Michèle. Dat bleek vooral 

in de drie weken waarin zij tijdens de

zomervakantie koster De Graaf verving.

Meteen de eerste dag begon zij de vloer

van de kerk met water en sop schoon te

maken. Daar was zij drie dagen mee

bezig. "Je zag het verschil."

Cobi was heel hartelijk. "Veel mensen,

predikanten maar ook trainees, bleven 

bij ons eten als dat zo uitkwam. Het 

was bij ons een zoete inval", herinnert

Michèle zich. De kosten declareerde ze

niet. Dat deed je in die tijd niet.

"Mijn moeder maakte thuis de dienst uit.

Mijn vader, die op zee voer, had niet zo

veel in de melk te brokkelen. Soms was

hij maanden en maanden weg, tijdens de

langste reis meer dan negen maanden.

Maar als hij thuis was, dan was hij er 

ook. Heel gezellig."

Na de mulo heeft Cobi op kantoor

gewerkt bij de firma's Van Rijn (elek-

trische artikelen) en Berghaus (kleding).

Jacoba Johanna (Cobi) 
Visser-van der Hoek 
(1934 - 2023)
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Op maandag 18 september spreekt historicus Laura van
Hasselt over haar boek ’Geld, geloof en goede vrienden,’
haar veelgeprezen biografie van de doopsgezinde
Amsterdamse koopman Piet van Eeghen.

Hij legde het Vondelpark aan, bouwde het
Prinsengrachtziekenhuis, nam het initiatief tot sociale
woningbouw en was betrokken bij de ontwikkeling van het
Rijksmuseum en het Stedelijk museum. De negentiende-
eeuwse koopman Piet van Eeghen speelde een grote rol in
de modernisering van Amsterdam. Hij wilde de wereld
verbeteren, en dankzij zijn vermogen, een diepgeworteld
geloof en invloedrijke vrienden kwam hij een heel eind. 
Wat bewoog deze man, die Amsterdam blijvend
veranderde?

Laura van Hasselt is docent en onderzoeker aan de
Universiteit van Amsterdam, en gespecialiseerd in
publieksgeschiedenis. In 2022 
promoveerde zij op ‘Geld, geloof en goede vrienden. Piet
van Eeghen en de metamorfose van Amsterdam, 1816-1889’. 
Ze combineert momenteel het onderwijs met een postdoc-
onderzoek bij het project 'Amsterdam Diaries'. Voorheen
was zij onder meer conservator bij het Amsterdam Museum
en researcher bij tv-programma Andere Tijden.

Het gesprek met Laura van Hasselt is een aflevering in de
serie ‘persoonlijke ontmoetingen’, die ook dit jaar weer in
de Amsterdamse Singelkerk plaatsvindt.

Schuif aan, luister en ga – desgewenst – mee in gesprek.
Aanmelding: www.doopsgezindamsterdam.nl/programma/
of 020-6234588. Er is een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. Met je aanmelding rekenen we op je komst.
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Gezinnen, save the date :
8 oktober
Tijdens de dienst van zondag 8 oktober a.s. in de
Singelkerk zijn 

Extra welkom alle gezinnen die door de jaren heen 
hebben deelgenomen aan een geboortedankzegging. 
Een huis vol! 

Ds Henk Leegte gaat voor.
Nadien is er een gezamenlijke lunch. We hopen velen 
van jullie te zien!

Aanmelden mag, hoeft niet:
l.vandersteur@doopsgezindamsterdam.nl

Gemeente in beweging

‘Hofjes-Kerkenpad’
H4H Kerkenpad – 5 oktober 2023 – ‘Hofjes-Kerkenpad’

(OV kaart meenemen en graag ieder die heeft:
Museumjaarkaart meenemen!!)

10.00    Verzamelen bij Luthermuseum Amsterdam 
             (Nw Keizersgracht 570)
           Koffie met lekkers

10.30    Rondleiding Luthermuseum
11.45    Lopend naar het Occo Hofje (Nw Keizersgracht 94) 
             en Van Brant

          Rus Hofje (Nw Keizersgracht 44)
          (bezoek met uitleg in twee alternerende groepen)

13.00    Lunchen in het Occo Hofje.
14.30    Lopend en met de tram naar de Augustanahof 
             (Erasmusgracht 24)

          Gesprek met bewoners over: ‘Wonen in een 
             Multi-generationeel hofje’ 

          Koffie met lekkers
16.00    Lopend en met de tram naar de Lutherhof 
             (Staringplein 9)

          Bezichtiging tuin (groep delen in twee) en 
             Regentenkamer

17.30    Afsluitende vesper in de Regentenkamer
          Helemaal afsluitend: Drankje en (klein) hapje

Aanmelding via: a.woehle@luthersamsterdam.nl

Rumi en Franciscus

Zondag 17 september bent u na de dienst welkom voor
een bijzondere ontmoetingsmiddag in de Singelkerk. 

U maakt deze middag kennis met twee tijdgenoten uit de
dertiende eeuw die beiden door God geraakt waren:
Franciscus van Assisi en Mevlana Rumi. Hoewel zij elkaar
nooit ontmoet hebben zijn er veel raakpunten in hun
diepe geloofservaringen. Jan Paul Buys zal toelichting
geven op Rumi en de grootmeester Abdulkadir Dikisi zal
een spirituele dans uitvoeren.
En er is muziek! 

Er is ook een expositie van tekeningen die door kinderen
uit een asielzoekerscentrum zijn gemaakt. 

Na de kerkdienst is er eerst koffie met baklava en dan
begint het programma  dat duurt tot ongeveer 13.00 uur.
Daarna is er een gezamenlijk lunchbuffet voor iedereen!

De middag wordt u aangeboden door Doopsgezind
Amsterdam en de stichting Burgerhart Amsterdam.
Het volledige programma vindt u op de website:
www.doopsgezindamsterdam.nl.

Stichting Burgerhart Amsterdam, opgericht in 1989, 
is een organisatie actief op het gebied van sociale
maatschappelijke activiteiten en het beheren van een
activiteitencentrum in Amsterdam West. 

Jan Paul Buijs (1963), begonnen in de High-tech sector, 
is zich sinds 2007 actief gaan bezighouden met de 
soefi traditie van o.a. Rumi. 
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Op maandagavond 30 oktober om 20.00 uur 
zal in de Singelkerk voor de 3e keer de
dichtwedstrijd ‘Singeldichten’ worden 
georganiseerd. 

Het thema van deze avond is ‘Betekenis’ en 
we vragen alle lezers van IDA om zich te laten
inspireren mee te doen door een gedicht te
schrijven en in te sturen. De wedstrijd staat
nadrukkelijk open voor ervaren en ook beginnende
dichters. In eerdere uitvoeringen hebben we 
diverse dichttalenten ontdekt!

De beste 50 gedichten komen in een bundel die
voor deze gelegenheid wordt uitgegeven. Op de
dichtavond worden in een speciale setting, met
muziek, toelichting, voordrachten en juryverslag, 
20 geselecteerde gedichten door de auteurs
voorgedragen. Het zal weer een zinderende avond
worden.

Het woord ‘Betekenis’ heeft een grote gelaagd-
heid. Wij dagen dichters, denkers en dromers 
uit om het begrip betekenis op geheel eigen 
wijze uit te werken in een gedicht. De spelregels 
en nadere informatie staan op www.doopsgezind
amsterdam.nl/singeldichten. In zeer verkorte vorm
komt het neer op:

-   Het gedicht moet betrekking hebben op het 
   begrip ‘Betekenis’
-   Maximale lengte 25 regels
-   Van eigen hand en geschreven na 1 april 2023
-   In de Nederlandse taal
-   Bereidheid het gedicht voor te dragen op 
   30 oktober
-   Akkoord met gebruik van het gedicht in 
   de bundel en op (sociale) media

Stuur uw gedicht voor 16 september naar:
singeldichten@doopsgezindamsterdam.nl
De jury bestaat uit Anne van Amstel (dichter), 
Diana Ozon (dichter), Essemie van Dunne 
(predikant en neerlandicus), Cees Duine (uitgever),
Kees Blokland (dichter), en Liesbeth Groeneveld
(secretaris).

Dopers Gesprek  
Vanuit het Dopers Gesprek organiseren we
bijeenkomsten op het snijvlak van maatschappij 
en zingeving. Met deze dichtwedstrijd Singeldichten
hopen we met het voertuig poëzie dichterbij te
geraken aan wat zingeving betekent en welke
betekenis het in ons leven heeft. 

Paul van Tongeren, Denker des Vaderlands, schrijft
erover: “Betekenis is niet iets wat ver weg achter,
onder of boven de werkelijke wereld bestaat.
Betekenis is voortdurend om ons heen, het is het
element waarin we thuis zijn”.

Singeldichten 
Dichtwedstrijd 2023
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In augustus zijn ook de meeste leden van de kerkenraad 
op vakantie geweest, er is zodoende niet vergaderd in 
deze maand. Dit stukje betreft de vergadering van juli; 
wat lijkt dat lang geleden.

In deze vergadering is de Algemene Ledenvergadering (ALV)
van 2 juli geëvalueerd, zijn de taken verdeeld voor de
zomerperiode en zijn plannen geïnventariseerd voor het
nieuwe seizoen ’23-’24.
In de ALV is aandacht besteed aan de financiële jaarstukken,
het informatieve jaarverslag en aan de contouren van 
een visie op de toekomst (2030). Het was een positieve
vergadering die de KR-leden enorm heeft gemotiveerd 
om door te gaan. Als vervolg op de ALV heeft de kerkenraad
gebrainstormd over de aanpak en tijdslijn van de uitwerking
m.b.t. het beleidsplan. 

Ook de dienst van 25 juni, waarin wij te gast waren bij 
de Evangelische Broedergemeente (EBG), is besproken. 
Het was fijn te zien dat we zo goed vertegenwoordigd 
waren. De dienst is positief ontvangen, heel verrijkend 
was het om in een andere sfeer en omgeving bij elkaar 
geweest te zijn. De kerkenraad zou vaker contact willen
hebben met de EBG en een paar ideeën en mogelijkheden 
zijn de revue gepasseerd. 

Ook zijn de contouren voor de activiteiten ’23-’24 bepaald. 
Zo is het voornemen om na de zomer aandacht te besteden 
aan Vrede en Pacifisme en om twee nieuwe groepen te 
starten; in ieder geval een groep speciaal voor iedereen die
onlangs of al eerder (belijdenis)catechisatie heeft gevolgd.
Meer informatie wordt via de nieuwsmail en de website
gecommuniceerd.

Start van het nieuwe seizoen
Op zondag 3 september start in het Meerpadkerkje 
het nieuwe seizoen o.l.v. Essemie van Dunné en in de
Singelkerk op zondag 10 september o.l.v. Ds. Henk Leegte.
De kinderactiviteiten gaan tijdens deze beide diensten 
ook weer van start. 

Reünie-lunch met ouders en kinderen
Na de dienst van 8 oktober in de Singelkerk is er een 
reünie met lunch voor alle gezinnen die eerder hebben
deelgenomen aan een geboortedankzegging.
Het is goed om elkaar weer terug te zien na die 
bijzondere gebeurtenis die samen is beleefd. 
Aanmelden kan bij Liliane van der Steur
L.vanderSteur@DoopsgezindAmsterdam.nl

Lunch met nieuwe vrienden op zondag 
24 september na de dienst
Bij Doopsgezind Amsterdam kunnen we regelmatig 
nieuwe vrienden verwelkomen. We zijn daar uiteraard 
erg blij mee. Iedereen die zich in het afgelopen jaar als
nieuwe vriend heeft aangemeld nodigen we graag uit 
voor een lunch in de Singelkerk.
De nieuwe vrienden kunnen dan anderen ontmoeten 
en er wordt informatie gegeven over Doopsgezind
Amsterdam. Henk Leegte en een kerkenraadslid zullen 
erbij aanwezig zijn.
Aanmelden kan bij Secretaris@doopsgezindAmsterdam.nl

Uit de kerkenraad

Uit de kerkenraad 6 juli 2023
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Informatie over collectebestemmingen

Uit het krijt
Met het project ‘Uit het Krijt’ worden
kwetsbare mensen met beperkte schulden
(maximaal 5.000, -) geholpen bij het simpel
en snel aflossen van schulden.
Nadat aan een aantal criteria is voldaan,
worden de schulden binnen vier weken
door het project ‘Uit het Krijt’ afgelost,
waarbij vervolgens afspraken gemaakt
worden en begeleiding wordt gegeven 
om niet opnieuw in de schulden te raken.
Op deze manier kunnen mensen hun 
leven weer snel op orde krijgen.

Stichting Kruispost
Kruispost biedt medische en psychosociale
zorg aan inwoners van Amsterdam zonder
zorgverzekering. Per jaar weten zo’n 
3.200 patiënten Kruispost te vinden; op
jaarbasis doen zij ongeveer 7.000 consulten.
Patiënten die in de doelgroep vallen zijn:
onverzekerden, onverzekerbare (uitge-
procedeerde asielzoekers/ongedocumen-
teerden) en daklozen. Daarnaast zijn
toeristen welkom voor een eenmalig
consult. Bij Kruispost streeft men naar zorg
op het niveau van een reguliere huisartsen-
praktijk. De meest voorkomende klachten
op de Kruispost zijn huid-, hart-, vaat- en
spijsverteringsproblemen.

Stoelenproject
Het Stoelenproject is de meest
laagdrempelige avond- en nachtopvang van
Amsterdam. De opvang is sober, maar veilig,
warm en gratis. Elke avond en nacht
verblijven er 50 daklozen in deze opvang
aan de Marnixstraat.
Van 15 september tot en met 30 april
realiseert men sinds 1989 ieder seizoen weer
12.000 overnachtingen met 90 vrijwilligers.

Stay Tuned
De Stichting StayTuned is opgericht in
april 2021. Deze Stichting onderschrijft
het volgende: Wij streven naar een
orgelcultuur met een gezonde
toekomst die wordt geschraagd door
de aanwas van jonge enthousiaste
organisten. Wij willen kostbaar
monumentaal erfgoed in stand én in
gebruik houden: orgels moeten ook op
de middellange tot lange termijn goed
bespeeld blijven worden door
professionals en goede amateurs.
Voor meer informatie:
https://staytunednu.
weebly.com/stichting.html

Amsterdam Underground Tour
De stadsgidsen van Amsterdam
Underground hebben een zwervend
bestaan gekend en willen hun verhalen
en ervaringen met je delen. Zij nemen
je mee op ontdekkingstocht langs
bootjes, steegjes en portieken. 
Ze leggen uit hoe je aan geld, drank 
en dope komt als je dakloos en
verslaafd bent. Een bestaan waarin
je niemand kunt vertrouwen en

waarin het recht van de sterkste 
geldt. Waardigheid en zelfrespect.
De Amsterdam Underground tour is
voor de deelnemers een ontdekkings-
tocht, maar voor de gidsen het sluit-
stuk van een persoonlijke queeste. 
Het werk als gids helpt hen om
ervaringen te verwerken. Bovendien
steunen ze (oud)lotgenoten door
het stigma op dakloosheid kleiner 

te maken. 

Als u niet in de dienst

aanwezig kon zijn en

toch iets wilt bijdragen

aan het project kunt u

dat via het aangegeven

bankrekeningnummer

doen of via de Givt-app. 



Essemie van Dunné
voorganger, jongeren- 
en opbouwwerker 
in Noord
t 06 48 35 07 25
e.vandunne@
doopsgezindamsterdam.nl

Joke van der Heide
jongerenwerk
t 06 17 96 43 71
j.vanderheide@
doopsgezindamsterdam.nl

Henk Leegte
predikant 
t 06 45 62 62 70 
h.leegte@
doopsgezindamsterdam.nl

Ewoud Roos 
predikant 
t 06 34 11 50 00
e.roos@
doopsgezindamsterdam.nl

Liliane van der Steur 
jeugdwerker
t 06 21 39 75 44 
l.vandersteur@
doopsgezindamsterdam.nl

Het team
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Lied van de maand: 

Lied 657 ‘Zolang wij ademhalen’ 
tekst Sytze de Vries
Gekozen door Liliane van der Steur

Wie levert 
voor de volgende

idA een lied of
gedicht in?
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Ontwerp en realisatie
Ontwerpgroep Lâle, www.lale.nl
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C O L O F O N

idA, in dit Amsterdam
Maandblad voor geloof
en gemeenteleven van
Doopsgezind Amsterdam.

Kopij voor het volgende 
nummer vóór 11 september 2023
sturen aan Mieke Krebber 
Mail: m.krebber@chello.nl 
Adres: Dulcie Septemberpad 73,
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(telefoon 020-6731926).

De redactie behoudt zich 
het recht voor artikelen in te 
korten of niet op te nemen.

Secretariaat en administratie
Singel 452
1017 AW Amsterdam
kerk (020) 623 45 88
kosterij@doopsgezindamsterdam.nl
secretariaat (020) 624 65 73
secretaris@doopsgezindamsterdam.nl
boekhouding (020) 627 70 72
gironummer 
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website:
www.doopsgezindamsterdam.nl
website van de ADS: www.ads.nl 
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September 2023 
(kerkdiensten: zie achterkant)

De kringen starten weer in september. De trouwe deelnemers zijn op de hoogte 

van de startdatum en de leider en coördinator.

•  Di 5 sept       Het reisboek van W. van Oranje (Spui 25)  Singelkerk  20.00 uur*

•  Za 9 sept       Mindfullnessa  training; Ilonka Terlouw Meerspad   ?? ?? uur*

•  9-10 sept      Open monumentendag Singelkerk     *

•  16-24 sept    Vredesweek *

•  Zo 17 sept    Rumi en Franciscus; Burgerhart                Singelkerk  11.45 uur**                                 

•  Ma 18 sept   Dopers Gesprek: Over P. van Eeghen Singelkerk  20.15 uur**

•  Ma 19 sept   Vredesbeurs; DG Den Haag Paleiskerk

Vooruit kijken:

•  Do 5 okt     H4H: Lutherse Hofjes in Amsterdam **

•  Za 7 okt      Studiedag Amersfoort: “… tot actieve hoop” Johanneskerk 10.30 uur*

•  Zo 8 okt      H. Verleur; Piano: Scarlatti Meerpad 16.00 uur*   

*Meer informatie op de website: www.doopsgezindamsterdam.nl/programma

**Zie elders in dit blad



    

Singelkerk – Singel 452 – t (020) 623 45 88

Meerpad – Meerpad 9  – t 06 53 77 06 01

Amsterdam Centrum

Amsterdam Noord
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                               Singelkerk                        Meerpad                         Collectebestemming                     
                                  Centrum 10.30 uur                    Noord 10.15 uur                                                                                           

3 september       Ds H. Leegte                              E.M.L. van Dunné**              ‘Uit het krijt’
                                                                                                                         NL79 TRIO 0379 3155 64 t.n.v.                   
                                                                                                                                     de Regenboog groep

10 september    Ds H. Leegte*                                                                           Stichting Kruispost
                                                                                                                         NL22ABNA0437295370 t.n.v.                  
                                                                                                                                   St. Vrienden Kruispost  

17 september     Ds T. de Boer                             Ds H.Leegte                           Stoelenproject
                                                                                                                         NL42INGB0001320598 t.n.v.                       
                                                                                                                                     Stoelenproject, Amsterdam

24 september   Ds H. Leegte*                                                                           Stay Tuned
                                                                                                                         NL57TRIO0320204839 t.n.v.                       
                                                                                                                                     Arjan Schippers   

1 oktober              Ds H. Leegte                              E.M.L. van Dunné**              Amsterdam Underground Tour
                                                                                                                         NL26TRIO0379424770 t.n.v                        
                                                                                                                                     Amsterdam Underground Coöperatie U.A.   

* Kom-in-de-kring en Kinderkerk     **Kinderkerk




