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THEMA: ZOMERZOTHEID

Dit gesprek ga ik aan om meer te 
weten te komen van zijn werk als
wetenschapper en van zijn inspiraties 
uit het doopsgezinde leven.
We ontmoeten elkaar in het Vondel-
park, net als daar een tropische hoosbui,
met donder en bliksem, overheen trekt.
Wel metaforisch als je bedenkt dat ik 
het met Tjalling ook over ‘het klimaat’
wilde hebben…. 

Ja, Tjalling, wat kun je ons vertellen 
van je werk?
“Afgestudeerd ben ik als chemicus. 
Nu houd ik me analytisch bezig met de
celdeling van bacteriën, en vooral welke
eiwitten daarbij een rol spelen. Het is
zuiver wetenschappelijk werk en dat
spreekt me altijd zeer aan. Ik wil weten
hoe het zit! Ik doe dit binnen een heel
internationaal team van medewerkers 
en promovendi, ieder naar zijn eigen

landsaard. Sommigen hebben meer 
moeite om kritisch te zijn dan anderen,
maar nodig is dat wel. Veel teamwerk 
is het, ook bij de publicaties. Daarbij 
hoort ook het geven van onderwijs. Aan
eerstejaars de basis lab-vaardigheden, 
bij derdejaars het begeleiden van de
laboratorium stage, de eerste stappen in
zelfstandig en kritisch onderzoek, onder
ander naar nieuwe antibiotica.“

Lees verder op pagina 2
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Jammer voor de ijsbeer?
IN GESPREK MET TJALLING SIERSMA

Door Thijs van Hoogstraten

Tjalling Siersma [51) is al vele jaren lid van
onze Amsterdamse gemeente. Hij was en is
actief in Amsterdam Noord en hij was zes
jaar lid van onze Kerkenraad. Met echt-
genote Madzy Rispens woont hij ook in
Noord. Van zijn drie kinderen zijn er al
twee de deur uit. In het dagelijks leven
werkt Tjalling als onderzoeker bij het
Swammerdam Institute for Life Sciences,
onderdeel van de UvA, dat zich focust 
op vraagstukken uit de microbiologie. 
Met de fiets gaat hij daarvoor dagelijks 
van Noord naar het Sciencepark in Oost.
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Een eeuwige discussie is of geloof en
wetenschap elkaar uitsluiten. Niet iets om
in één zin af te doen. Maar word je wel
eens uitgedaagd?
“Voor mij zijn geloof en wetenschap
gescheiden werelden. Je kunt ook 
niet zeggen dat ik tegen veel ethische
dilemma’s aanloop. In andere takken van
de wetenschap kan dat natuurlijk anders
zijn. Wel kan het spannend worden als 
ons fundamenteel onderzoek de basis 
kan worden voor het ontwikkelen van
medicijnen. Dat soort onderzoek vraagt
soms om vergunningen en overleg met 
de sponsoren, die er ook zijn. Maar de
wetenschappelijke vrijheid moet wel
voorop staan zeg ik altijd. Iets anders is
dat bij het opzetten van een onderzoek
altijd de vraag voorbijkomt of dat
‘maatschappelijk relevant’ is of kan zijn.
Bij een presentatie is dat bijna altijd de
eerste slide, zeg ik dan maar.”

Het is een tijd van grote discussies 
over klimaat en milieu, heb je daar 
een visie op?
“In de klimaatdiscussie ben ik minder
radicaal dan je misschien zou denken.
Ergens op internet schijn ik zelfs genoemd
te worden als ‘klimaatambassadeur’, maar
dat is een hele andere Tjalling Siersma,
een naamgenoot dus. Als je dit wilt
plaatsen in een debatje over wetenschap,
geloof en politiek, dan ben ik nog géén
klimaat-scepticus - die de invloed van 
de mens op klimaat en de klimaatver-
andering betwijfelt. Meer ben ik een
‘klimaat-accepticus’. Het klimaat verandert
en de mens en de natuur moeten zich
daarop aanpassen. Waarbij ik een een
groot geloof heb in het menselijke
kunnen.”

Ga verder …
“Heel soms denk ik wel eens dat er wel
erg veel aandacht is voor biodiversiteit. 
Als je cynisch daarnaar kijkt kan de aarde
heus wel toe met minder soorten. Ofwel:
de natuur hoeft niet altijd voor te gaan,
ook niet de ijsbeer en de salamander…
maar als rentmeester ben je toch ook 
weer de hoeder van de natuur, daar zit
iets paradoxaals in!
En als je rondkijkt in ons Nederlands
cultuurlandschap: zoveel ruimte is er.
Alles bij elkaar zeg ik: scherp gezegd, zorg
eerst voor je mensen, dan voor de natuur.

Laat ik wel zeggen dat ik thuis sterk 
op deze visies wordt uitgedaagd. De
volgende generatie is heel wat radicaler.’’

Dus?
“Nogmaals, de mens is wel deel van de
natuur, maar kan voor alles oplossingen
vinden. Ons vernuft is ons gegeven. 
Dat zal ook wel moeten. Want omtrent
het gedrag van de mensen ben ik wel
pessimistisch. Veel pogingen om ons
klimaatneutraal te gedragen stuiten af
op onze onwil helaas. Dus je móet wel,
met je verstand, dealen met de
opwarming van de aarde en de
klimaatverandering, juist als ze bijna
onbeheersbaar zijn.”

Ben je bekend met het platform van de
‘Groene Kerk’? En wist je dat wij als
Doopsgezind Amsterdam daarbij ook
zijn aangesloten?
“Jazeker, ik ben daarmee bekend. Ik 
wist alleen niet dat wij als Amsterdamse
gemeente daarin deelnamen. Een van 
de ruim 400 zo begrijp ik. Het is heel
laagdrempelig zag ik op de site. Je
committeert je alleen om één keer per
jaar een klimaatvriendelijke of duur-
zame daad te stellen. Zelf denk ik dat 
de dekentjes in de Singelkerk daar een
sprekend voorbeeld van zijn, in deze
energiecrisis. Extra warmte in een minder
gestookte kerk. Voor de kerk aan het
Meerpad hebben we die ook gevraagd,
maar zover is het nog niet gekomen.
Maar voor onze monumentale gebou-
wen zijn zaken als warmtepompen en
dubbelglas heel ingewikkeld. Voor 
Noord begint het eerder met rolstoel-
toegankelijkheid.”

Klimaatrechtvaardigheid, wat zegt jou
dat?
“Tja… dat gaat over het recht van een
klimaatslachtoffer op compensatie.
Zowel juridisch als moreel. Denk aan de
eilandjes die dreigen te verdwijnen in 
de Stille Oceaan. Of de omwonenden
van Tata Steel. ‘De vervuiler betaalt’ 
was een oud adagium. Nog steeds. Het 
is alleen meer een maatschappelijke 
dan een wetenschappelijke discussie.
Ofschoon ik, ook als wetenschapper,
deze gedachte zeker zal steunen.
In die term schuilt ook een groot
verdelingsvraagstuk. De rijken en de

armen hebben een ongelijk aandeel in
de klimaatverandering, zowel naar de
oorzaak al naar de kans je ertegen te
beschermen”

Wie wint, de wetenschap of de politiek?
“Barre wetenschappelijke feiten zouden
ons al tot rede moet brengen. Maar
uiteindelijk zal een gemeenschappelijke
wil, een politieke wil, uitkomst moeten
brengen. Een gelovig mens leert dat hij
daarbij vertrouwen moet houden, zowel
in zijn medemens als in zijn eigen
denkkracht.” 

Wat zou je nog tegen je eigen kerk,
Doopsgezind Amsterdam willen zeggen? 
Het hoeft niet per se over de warme
zomer te gaan…
“Er wordt al veel tegen de kerken
gezegd. Kerken hebben uit hun aard 
de neiging log en conservatief te zijn.
Ook onze Amsterdamse doopsgezinde
gemeente. Dat valt hen en ons niet 
aan te rekenen, zij en wij zijn immers
hoeders van een grote historische
traditie. Maar wat ik zou willen zeggen:
wees niet bang voor verandering! 
Onze waarden, in geloof en gemeen-
schap blijven heus wel overeind, en
hebben daar alleen maar mee te
winnen.”

Is het eigenlijk zoals het bijbelse
‘Onderzoekt alle dingen en behoudt 
het goede’ (I Tess 5:19)?
Ja, zowel in geloof als in wetenschap 
is dat een belangrijke gedachte!

We praten nog wat verder over onze 
tijd in de kerkenraad. En over de reis 
die Tjalllng maakte naar de “Tent of
Nations” in Palestina. Maar de wolk-
breuk is voorbij en de bezoekers van 
het theehuis waar ook wij scholen, 
gaan huns weegs. Na vijf weken zomer-
droogte is het park aanmerkelijk
opgefrist. Tjalling stapt monter op zijn
fiets. Van Noord naar Oost, naar Zuid
naar Noord, dat was het vandaag.
‘Ik fiets alles’ voegt hij nog toe. 

Sceptisch of niet, aan de CO2 uitstoot 
zal Tjalling in elk geval niet bijdragen.
Bedankt broeder. Laten we nog eens
verder praten! 
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Mijn zeiltochten hebben een lange
traditie. Mijn vader en grootvader 
waren fervente zeilers, die ieder twee
keer aan de Olympische Spelen hebben
deelgenomen. Onze vakanties waren
altijd zeilvakanties. Ik herinner mij de
eerste zeiltochten in de jaren 50 naar
Terschelling. Wij hadden de beschikking
over een familie schip van onze werf. 
Dat was een 11 meter zeilsloep met de
naam ‘Elizabeth’. Hiermee gingen wij,
ouders met 3 kinderen, elk jaar op
vakantie. 

De vakanties waren toen hooguit twee
weken. Wij vertrokken zaterdagmiddag
om zondag via Staveren in Terschelling
aan te komen. Op zich goed te doen,
behalve als het slecht weer was. 
Weer of geen weer er werd gevaren. 
Mijn grootvader ging dan mee als extra
bemanning, wel nodig op zo’n schip 
als de Elizabeth met haar grote en
loodzware gaffeltuig. Men hield er 

wat betreft het varen eigen principes 
op na. Zeilminderen (reven) was niet
nodig en de laatste boei kon je afsnijden.
Daardoor wel eens gescheurde zeilen 
en ’s nachts vastzitten op een zand-
bank. Aan hulp van een reddingboot 
was totaal geen behoefte, want dan
kwam je in hun jaarboek en dat
betekende een smet op de naam de 
Vries Lentsch. 

Eenmaal aangekomen in Terschelling
begon voor ons echt de vakantie. Het 
was in die tijd nog rustig in de haven, 
met totaal geen faciliteiten zoals nu. 
Wij lagen naast de botter ‘Zomerland’ 
van de familie Doeksen, waarmee mijn
ouders bevriend waren. In de haven
leerden wij roeien en zeilen. Het mooie
van Terschelling vond ik de brede witte
stranden zoals de Noordsvaarder en 
’s avonds de machtige stralen van de
Brandaris. Zwemmen deden wij in het
Doodemanskistenmeer.  

Het is nog altijd mijn favoriete eiland. 
In latere jaren hadden wij de beschik-
king over een schip van een bevriende
klant. Deze wou langere zeereizen
maken en zo ontstond het plan dat 
wij het schip zouden terug varen. 
Dat was mijn eerste kennismaking met
het zeilen op zee. Vooral het navigeren
en ’s nachts varen op zee is al een
bijzondere ervaring. Nog geen gps en
digitale zeekaarten, maar alles ging op
zicht met behulp van gegist bestek en
onpraktische haven handboeken zoals
de Reeds almanak. Volgens de bekende
zeiler Cees Bruynzeel is het mooie van
zeezeilen toch het veilig aanlopen 
van een thuishaven en daar ben ik het
mee eens. 

Met de opgedane ervaring werd het 
tijd om met eigen boot ook zeil-
tochten te ondernemen. Ik kocht een
zeewaardige 6.20 m. motorsailer,
waarmee je met vrouw en kinderen
goed  zowel de Nederlandse als de
Duitse wadden kunt bevaren, wat wij
ook vaak gedaan hebben. Een van de
zeiltochten ging naar Denemarken 
met Jeannette en twee dochters van vier
en twee jaar. Dat was een 35 daagse
avontuurlijke onderneming. Ik was
onbevreesd, net als mijn voorvaderen,
maar achteraf was het niet helemaal
zonder risico. Onderweg kregen wij 
van mede watersporters lekkernijen 
en eten voor de kinderen met wie 
zij medelijden hadden. Al met al was 
het een onvergetelijke vakantie. 

Vandaag de dag gaan wij, inmiddels
zonder kinderen, niet meer zo ver en
zeilen rond het IJsselmeer. De wadden
eilanden met hun overvolle havens
hebben niet meer die charme van
vroeger. 

Als ik dit schrijf raast de storm Poly 
over ons huis. Ben blij niet op zee te
moeten varen!

Zeiltochten
Door Wim de Vries Lentsch
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in zijn carrière ook eens met het idee om
popmuziek te maken, maar mocht u zijn
naam nooit hebben gehoord, dan voelt 
u ‘m misschien al aankomen: hij is niet 
in de hitlijsten terecht gekomen. Je kan
dus als klassieke musicus nog zo goed 
zijn, maar een garantie voor succes in de
popmuziek is het niet. En omgekeerd
trouwens ook niet. 

Dankzij Spotify, YouTube, Tik Tok en
andere vormen van social media worden
we overladen met muziek. En op de een
of andere manier blijven de zomerhits het
langst in het geheugen hangen. Ik moet
toegeven, ik luister in de auto vaker
popmuziek dan klassieke muziek.
Waarom? Er moet simpelweg iets klinken
wat standaard boven het geluidsniveau
van de motor uit komt. Klassieke muziek
is daarvoor te dynamisch - je zou constant
aan de volumeknop moeten draaien om
zachte stukjes op een hard volume te
moeten zetten, en om de luide muziek
weer terug te draaien naar een zachter
volume. Geef mij dan maar wat
popmuziek in de auto om even af te
koelen, of een goede podcast. Maar ik
hou eigenlijk ook wel erg van stilte…

Klassieke muziek is dus dynamisch. Een
perfect voorbeeld van wat klassieke
muziek te bieden heeft is te zien in het
effect dat het heeft op het wegblijven
van hangjongeren op metrostations en
andere plaatsen waar klassieke muziek
wordt afgespeeld. Dat (hang)jongeren
wegblijven omdat klassieke muziek
gewoonweg saai is is te kort door de
bocht. Jongeren lijken zich namelijk niet
zo snel wat aan te trekken van saaie
dingen. Met lekker zomers weer kunnen
ze zich blijkbaar tot in de late uurtjes
vermaken op een bankje. Wat maakt
klassieke muziek dan toch zo effectief 
in het ‘verjagen’ van hangjongeren? 
Want de statistieken leren ons toch 
echt dat hangjongeren wegblijven op
plaatsen waar klassieke muziek klinkt. 
Het antwoord daarop is dat klassieke
muziek je ‘dwingt’ om je oren te openen
en er dus naar te luisteren. Het blijkt
uiteindelijk toch iets makkelijker te zijn
om in een café te zitten en je af te 
sluiten van de popmuziek die op de
achtergrond klinkt. 

Juli 2023 – Zomerhits  
Door Jeroen Koopman

Het is ongelooflijk hoe er elk jaar weer
nieuwe zomerhits ontstaan op basis van
steeds dezelfde akkoorden. Mijn
roodharige collega Ed Sheeran poogde
een paar jaar geleden al eens om aan de
talkshowtafel van ‘onze’ Humberto Tan
uit te leggen dat je verreweg de meeste
popmuziek op basis van vier
(muziek)akkoorden kan spelen. Ik hoor 
u al denken: welke akkoorden zijn dat?
Voor een antwoord daarop kunt u mij 
na de kerkdienst aanschieten, dan leg ik

het u met alle plezier uit. Bedoel ik dit
alles, als klassiek geschoolde musicus, met
enige vorm van minachting? Absoluut
niet! Ik moet dan bijvoorbeeld denken
aan de wereldberoemde klassieke
countertenor Andreas Scholl (iemand 
die hele hoge noten kan zingen). Het
fenomeen hoge mannenstemmen is
grappig genoeg veel populairder in de
popmuziek dan in de klassieke muziek,
denk bijvoorbeeld aan de Bee Gees of
Charlie Puth. Andreas Scholl kwam eerder

Wanneer de zomer aanbreekt en iedereen heerlijk van zijn welverdiende 
vakantie aan het genieten is klinken de nieuwste zomerhits alweer door de
luidsprekers. Over zomerzotheid gesproken. Maar we hebben het niet zomaar
over wat liedjes… Nee, dit zijn hits die miljoenen, soms zelfs miljarden keren 
gestreamd worden! 
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Nu zou het er bijna op gaan lijken dat 
ik met dit alles wil zeggen dat klassieke
muziek ‘beter’ is dan popmuziek. 
Maar popmuziek en klassieke muziek 
zijn twee totaal verschillende stromingen
die altijd al naast elkaar hebben bestaan.
De popmuziek was vroeger vooral de
volksmuziek die in de cafés klonk, en
klassieke muziek was vooral voor de elite.
Maar tegenwoordig zijn beide genres
populairder dan ooit! 40 jaar geleden
keek een jongere wel uit om zijn/haar
geld te besteden aan een plaat met
muziek van Bach of Beethoven. Maar
tegenwoordig klikt de nieuwsgierige
jeugd gewoon een paar keer door op
YouTube of Spotify. Want ja… Het schijnt
ook goede muziek te zijn! Zo heb ik in
onze prachtige kerkzaal trouwens ook
eens lesgegeven aan enkele tieners die
nog helemaal nooit in een kerk waren
geweest, maar dankzij YouTube op het
idee kwamen om eens orgelles te nemen.

Mocht u op weg naar uw vakantieoord
toch nog wat klassieke muziek in de auto
willen draaien dan kan ik u tenslotte nog
wat klassieke zomerhits aanbevelen:

Felix Mendelssohn - A Midsummer 
Night’s Dream
Antonio Vivaldi - Zomer uit de 
‘Quattro Stagioni’
George Gershwin - Summertime uit 
de opera ‘Porgy and Bess’ (ook leuk in 
de honderden covers die er op YouTube 
te vinden zijn)

Een zomers orgelstuk wat ik zelf altijd
graag speel: Bach/Vivaldi 
- Concerto in a klein BWV 593

Ik wens u allen een fijne zomer!

Over de ALV van 2 juli
EEN IMPRESSIE

Door Thijs van Hoogstraten

Het zonlicht valt zacht door de ramen 
Gefilterd, als om ons tot moderatie op te roepen.
De voorzitter heeft een fleurige jurk aan
Als licht zij daarmee op dit jaarlijks tafereel
Buiten blijven nog wat gasten hangen,
op het kerkplein.

Binnen lokken broodjes, ham en kaas en krentenbollen 
Loof God, Hij stuurt het schip der kerk, 
dat naar de morgen vaart
dat zingen we met bijna dertig leden,
Eén dominee en drie vrienden incluis 
en de leden kerkenraad , rond de tafel,  
een filmisch plaatje, zie je het voor je? 

We spreken over het geld van de gemeente
Vragen, vragen, keuren de cijfers goed, 
woorden als ‘accountant’ en ‘decharge’ vallen 
we bewonderen het jaarverslag, 
vol foto’s en terugblik op Gebeurtenissen 
39 pagina’s maar liefst, het gaat ons heus wel goed hier
op het laatste blad een fotootje 
van wijlen kerkkat Aslan – in memoriam 

Is dit een poëtisch samenzijn?
Wie het weet mag het zeggen

Toch is er dat stuk, over Doopsgezind 2030, 
over vernieuwing, dominees en een projectgroep,
van introvert naar extravert,
op zoek naar geestverwanten en perspectief.
Droom en daad, ze liggen voor ons 

“hier word ik blij van” zegt zelfs een lid.

Een beetje poëzie, ja dat brengt het
zonder wetten of bezwaren,
“leve de muziek” roept iemand nog.

Al zullen er nog stukken zijn, en nota’s - 
je zag het licht, dat door de ramen valt.
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De verkeerde wereld 
Door Albertine Wendte-Voncken

Op het schilderij “De verkeerde wereld” van Pieter Bruegel is een zotte wereld 
te zien, die zich met een beetje fantasie wel in de (vroege) zomer afspeelt. 
Het is een chaotisch tafereel, waar mensen ruziën met elkaar, over elkaar heen
buitelen, dieren die op de grond liggen, overal zijn voorwerpen die aan de 
huizen hangen, op daken en staan op de grond. 

Elke scène geeft een of meerdere
spreekwoorden of gezegdes weer. 
Ted van Lieshout gebruikt dit schilderij
om al die spreekwoorden en gezegdes
uit te leggen. Hij zegt zelf dat het er
‘wel meer dan honderd’ zijn.

Je valt er meteen middenin, net zoals
in het schilderij, en er ontspint zich een
dialoog tussen een vraagsteller die in
rode cursieve letters gedrukt staat en
een antwoorder, iemand die er kenne-
lijk meer kennis van heeft en in zwarte
schreefletter antwoordt. Hij laat aan 
de hand van een uitvergroting bij elke
scène zien welke spreekwoorden en
gezegdes afgebeeld kunnen zijn.

Het is in 1559 gemaakt, dus een deel
van de spreekwoorden en gezegdes
kennen we niet meer, maar die legt
van Lieshout dan uit en geeft de
context, bijvoorbeeld door te
vergelijken met andere gezegdes of
door het te vergelijken met andere
prenten over het spreekwoord.

Ted van Lieshout heeft een uitgebreid
en gevarieerd oeuvre: hij schreef
scenario’s voor film en televisie, 
teksten voor televisie, kinderpoëzie 
en volwassenen en kinderliteratuur.
Het meest bekend is hij van de serie
Boer Boris, een serie kinderprenten-
boeken, die hij samen met Philip
Hopman maakte.

Het boek heeft niet echt een structuur,
je valt erin en aan het einde is het
klaar met alleen een kleine eindalinea

om het af te sluiten, geen hoofd-
stukken, geen kop of staart. Waar-
schijnlijk is het bewust gedan, want 
het nodigt uit om associatief heen en
weer te bladeren en van spreekwoord
naar gezegde te rollen, weer tegen 
een andere scène aan te lopen en die
dan weer op te zoeken. De liefde voor
teksten is doorweven in het boek en
maakt het heerlijk om te lezen en
vanaf een jaar of acht zullen kinderen
dit begrijpen. Een fijne zotte zomer
toegewenst!

P. Bruegel de oude, 1599.

Ted van Lieshout, 
Rozen voor de zwijnen. 
ISBN 9789025884611. € 24,99 



In Campagna, in un bel castello… zo
begon het lied voor onze Italiaanse
vrienden waarmee we hen ten afscheid
van een orkesttournee in Noord-Italië
hebben toegezongen. We schreven het 
op de melodie van het beroemde
Slavenkoor in Verdi’s opera Nabucco. 

We schrijven de zomer van 1989. In
Campagna, een gehucht ergens in
Lombardije, stond een oude, verlaten
boerderij, die onze thuisbasis werd
gedurende de weken van ons verblijf. 
We waren een groep jongelingen,
twintigers en sommigen iets ouder, en
kenden elkaar van verschillende muzikale
projecten in Amsterdam. Dat jaar hadden
we de Messiah van Händel uitgevoerd in
de Dominicuskerk en na de laatste
uitvoering had mijn broer Ruud in een
opwelling van inspiratie het lumineuze
idee geopperd om, als een soort muzikale
coda, met wie dat maar wilde naar Italië te
gaan en er in verschillende dorpjes op
pleinen te spelen. En zo ontstond het
CODA orkest. 

Een zomer daarvoor had hij in een natuur-
vriendenhuis in Saviore dell’ Adamello,
Renato ontmoet. Ze hadden vriendschap-
pelijk opgetrokken en Renato had hem op
het hart gedrukt eens naar Italië te komen
met zijn fagot. Toen Ruud Renato over het
idee vertelde, reageerde hij opgetogen, en
met elkaar werkten ze aan de organisatie

in Italië. Renato’s vrienden deden mee.
De eerste violist was bereid om muziek
uit te zoeken en te dirigeren. We waren
die eerste zomer met vijftien strijkers,
vier blazers en twee zangeressen. 
Zo ontstond er iets wat het best
omschreven kan worden als een 
tome-loos en sprankelend ‘joi-de-vivre’.
Er volgden nog twee zomers waarin het
orkest zich uitbreidde en ontwikkelde.
Maar het eerste jaar staat in mijn
herinnering het dichtst bij dat
oorspronkelijke idee, spontaan, wild 
en all’improvviso, waarin de ruach, die
subtiele kracht die als een ademtocht
iets in beweging zet, voor mij althans,
het meest voelbaar was. Het had die
extra intensiteit die je maar zelden
ervaart en die niet zomaar oproepbaar
is. Een ervaring die je leven op een
diepere laag verandert, verrijkt.

Misschien kwam het door de
spontaniteit en het pretentieloze van
de onderneming, doordat de groep
klein was en er een atmosfeer was
waarin het musiceren echt centraal
stond. Naast de repetities werd er
dagelijks in kamermuziekformatie
gemusiceerd. Spontaan werden er
kwartetten of kwintetten geformeerd.
’s Avonds waren er de concerten en er
werden ook feesten georganiseerd
waar jongeren uit omliggende dorpjes
bij waren. 

Ons ‘kasteel’ in Campagna, was een leeg-
staand, nogal vervallen gebouw. Renato
en zijn vrienden hadden het schoon-
gemaakt en voorzien van basisvoorzien-
ingen. Ze hadden matrassen, tafels,
stoelen en keukengerei geregeld. Het
was eenvoudig, maar alles wat nodig
was, was aanwezig. Boven was het
slaapgedeelte waar iedereen zijn matras
en plekje koos. Beneden was er de 
plek voor repetitie en de keuken. 
Een Venetiaanse tricorn, een piraten-
hoed, die al snel aan een punt losliet
circuleerde onder het orkest en Italiaanse
vrienden, als een soort mascotte.

De concerten werden met blijheid ont-
vangen. Er werden zelfs wat artikelen in
plaatselijke kranten geschreven, waaruit
bleek hoezeer de bevolking de muziek
en die musicerende jongeren omarmde. 
Elke dag zat een aloude inwoner uit
Campagna tijdens de repetities op 
het stenen muurtje te luisteren. Hij had
in zijn jonge jaren mondharmonica
gespeeld, maar had later een vrouw
getrouwd die niet van zijn spel hield 
en toen had hij het maar gelaten. 
Nu laafde hij zich aan de muziek en 
aan de musicerende jongeren en gingen
zijn gedachten uit naar hoe hij eens de
mondharmonica aan zijn lippen zette.
Met het schrijven van dit stukje gaan
mijn gedachten weer naar die bruisende
zomer. Va, pensiero, sull’ali dorate…

Column

Va, Pensiero
Door Karen Lammers 

I N  D I T  AM ST E R DAM  J U L I /AUGU STU S 2 0 2 3 – 7



8 – I N  D I T  AM ST E R DAM  J U L I /AUGU STU S 2 0 2 3

Kennismaking met nieuwe leden 
Door Kirsten Meijer 

Nenna de Boer
“Vijf jaar geleden ben ik bij de
doopsgezinde gemeente in Amsterdam
terechtgekomen. Het was een moeilijke
tijd. In maart 2018 stapte ik de Singelkerk
binnen. Een maand daarvoor was mijn
moeder overleden. Ik weet niet precies
wat ik zocht. Troost? De woorden van
God? Hij was er altijd al geweest. Van
jongs af aan. Ik ben van huis uit
doopsgezind opgevoed. 

De Singelkerk is een plek geweest waar 
ik kon binnenstappen, waar ik op een
stoel kon zitten en kon luisteren naar de
woorden van Ewoud of Henk. Ik was
welkom, ook al kende ik er niemand. 
De gemeenschap voelt als een grotere
familie en ik ben er onderdeel van. Soms
is het genoeg om de aanwezigheid van
andere mensen te ervaren. De ander
opmerken, laten weten dat hij of zij
gezien wordt. Ik vind het mooi hoe we 
als individuen samenkomen, samen in
stilte kunnen zijn. Dat de aanwezigheid
van de ander je kracht kan geven. 
Je samen luistert naar de woorden van 
de predikant en samen bidt. Voor mij
betekent de doop dat ik bewust kies 
voor het Doopsgezinde geloof en voor 
de Doopsgezinde gemeente. 

Ik zie God als de Schepper van de aarde.
Hij heeft dit alles gemaakt en wij mogen
dankbaar zijn voor dat het er is en dat 
we er zijn. Maar we zijn niet alleen. We
moeten naar elkaar om kijken. Daar heb-
ben we Hem voor nodig. God is ook mijn
Vader. Ik kan voor alles bij Hem terecht.
Hij vertelt mij om door te zetten, om het
goede te doen, hoop te houden. Hij geeft
mij het vertrouwen dat het uiteindelijk
allemaal goed komt. Hij is het licht.” 

Op de woensdagavond voor Pinksteren spraken zes personen de belijdenis 

van hun geloof uit in de Meerpadkerk. Het was een bijzondere avond waar 

het afgelopen jaar naar toe is geleefd, met als hoogtepunt een weekend 

samen in Dopersduin. De belijdenissen waren volgens traditie allemaal uniek 

en toch ook herkenbaar voor velen. Tijdens de doop- en belijdenisdienst 

met Pinksteren werden de nieuwe leden bevestigd en welkom geheten in 

de Gemeente. Hun namen zijn eerder genoemd: Bas Kniphorst, Simon Stuij, 

Gisbert van Baalen, Kirsten Meijer, Nenna de Boer en Suzanne van Eeghen. 

Een aantal van hen stellen zich graag nader aan u voor. 
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Kirsten Meijer
“De Doopsgezinde Gemeente voelt 
voor mij als thuiskomen. Als kind ben 
ik gedoopt en ben ik opgegroeid in de 
Vrije Evangelische Gemeente in Heerde.
De eerste keer in de Singelkerk was ik
samen met mijn moeder. Zij zag dat 
deze Gemeente bij mij paste, en daar
had ze gelijk in. 

Na jaren afstand tot de kerk, door te 
veel twijfel en afleiding, ben ik sinds 2016
betrokken geraakt als vriend. Ik vond in
de Singelkerk een plek voor bezinning,
dankzegging en troost rondom het
overlijden van mijn moeder en de
geboorte van mijn kinderen. Zij zijn
inmiddels zes en acht en gaan met veel
plezier mee als er Kinderkerk is. Mijn man
gaat niet mee, maar steunt mijn keuze. 

De vrijheid om zelf invulling te geven 
aan je geloof is voor mij erg belangrijk 
en leidt tegelijkertijd ook tot grote
vragen die niet altijd te beantwoorden
zijn. Het is fijn dat die twijfel er mag 
zijn en het uitspreken van mijn belijdenis
niet in de weg heeft gestaan. Ik ben 
blij dat ik die stap heb gezet. 

Voor mij is geloof onlosmakelijk
verbonden met de opdracht om bij te
dragen aan een rechtvaardige wereld.
Daar probeer ik invulling aan te geven 
in mijn dagelijks leven. Bijvoorbeeld in
mijn huidige werk, door het onder-
steunen van mensenrechtenverdedigers 
in landen waar vrijheid geen vanzelf-
sprekendheid is. Tegelijkertijd blijft het
een opgave om het goede te bepalen 
en om daarnaar te handelen, omdat het
niet altijd duidelijk is, omdat het moeilijk
is of omdat de dag te kort is. 
Ik ervaar het als een enorme rijkdom dat
er een plek voor inspiratie is, waar je elke
zondag heen kan gaan, gewoon midden
in de stad. Ik ben blij dat ik daar deel van
uit mag maken en kijk ernaar uit om
iedereen nog beter te leren kennen!”

Simon Stuij 
“Zeven jaar geleden wandelde ik voor 
het eerst de singelkerk binnen. Dat
binnengaan en plaatsnemen vind ik nog
steeds een van de prettigste dingen aan
het kerkbezoek. Wat een rijkdom dat er
in de stad plekken zijn waar je sowieso
welkom bent, rustig kunt gaan zitten en
dat er dan iets aan je gegeven wordt.
Zeven jaar geleden woonde ik nog niet 
zo lang in Amsterdam. Ik kwam hier
wonen voor een promotieonderzoek in 
de natuurkunde. Op het moment ben ik
qua werk in een overgangsfase. Ik ben
afgelopen winter met mijn academische
loopbaan gestopt omdat ik meer met
kunst bezig wilde zijn. Ik maak muziek 
en ik schrijf.

Belijdenis doen was een spannend 
traject, door twijfels heen, gesteund 
door de open gesprekken binnen de
belijdenisgroep. Wat mij erg hielp was 
om het woord geloof als vertrouwen te
interpreteren. Vertrouwen dat het leven
betekenis heeft, dat er liefde is en goed-
heid, en dat het zin heeft om je voor een
ander in te zetten. De belijdenisavond 
en de dienst heb ik als heel bijzonder
ervaren, een ervaring die kracht geeft 
als ik er weer aan terugdenk.”

Bas Kniphorst
“In 2016 ben ik naar de Kerstdienst
gegaan in de Singelkerk. Ik woonde 
toen in het buitenland maar dacht toen
al, ‘als we ooit in Amsterdam wonen, 
wil ik hier vaker komen’. In 2020 zijn 
we naar Amsterdam verhuisd en ben ik
inderdaad vaker naar de Singelkerk
gegaan. Ik kom niet uit een kerkelijk
gezin dus had geen kerkelijke ervaring
om op terug te vallen. De zondags-
diensten waren inspirerend en ik bleef
terugkomen; het was een moment van
bezinning en het gaf me perspectief
tijdens een rumoerige tijd. Ik moet
toegeven dat ik de koffie daarna een
beetje intimiderend vond, maar hoe 
vaker ik kwam, hoe leuker ook de 
koffie werd.  

Wat ik mooi vind aan de Doopsgezinde
traditie is dat jezelf je eigen belijdenis
mag schrijven. We zijn onderdeel van 
iets groters als gemeenschap en toch
hebben we allemaal onze eigen invulling.
Die vrijheid spreekt mij enorm aan. 
De belijdenisgroep heeft mij ook veel
gesteund in dit proces. Ik dacht dat als
iemand zonder kerkelijke achtergrond 
ik 1-0 achter stond: ik was niet gelovig
genoeg. De groep heeft me laten zien 
dat zij ook twijfelen en dat er twijfels
mogen zijn. 

Ik hoop jullie allemaal beter te leren
kennen en ik vind het een eer om lid 
te zijn van deze gemeenschap.” 
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Natuurlijk werden we welkom geheten door de voorzitter
dan de ADS Miekje Hoffscholte-Spoelder (Algemene
Doopsgezinde Sociëteit). De vertegenwoordiger van 
de Europese doopsgezinden binnen de Wereldbroeder-
schap, José Arrais, verwoordde nog wel een verschil: het
regende in Portugal toen hij vertrok en het was ineens 
in Nederland hoog zomer. Daar had hij niet op gerekend;
hij droeg een trui. 

Voor de hoofdlezing was Ebru Aydin, socioloog en foto-
graaf, uitgenodigd. Zij sprak over identiteit en inclusie.  
De identiteit van de toehoorders was doopsgezind. 
Zij heeft een Turkse achtergrond en is in Nederland
geboren. Zij vroeg de zaal om even met degene die 
naast je zat je af te vragen hoe het met onze inclusiviteit
zit. Op dat moment een wat ongemakkelijke vraag waar 
je natuurlijk op antwoordt: in theorie staan we natuurlijk
open voor andere meningen, geloven etc. 
Onvermijdelijk kwam er toch een vraag over haar hoofd-
doek. Zij liet met een aantal foto’s zien dat moslima’s 
daar op verschillende manieren mee omgaan. 

Voor de lunch was de eerste workshopronde met vijf
verschillende thema’s waaronder ‘wat zie je’ en ‘privilege
of gelijke kansen’. Na een uitgebreide lunch, waar
Mennorode om bekend staat, volgde de tweede work-
shopronde met gedeeltelijk dezelfde thema’s maar nu 
ook ‘klimaatcrisis’ en ‘slavernijverleden’. In deze laatste

Gemeenteberaad in Mennorode, Elspeet op 10 juni
Door Mieke Krebber 

bijeenkomst werd aan de hand van een aantal personen
de betrokkenheid van Haarlemse doopsgezinden bij 
de slavenhandel toegelicht. Ook werd verteld over 
een grootvader die in Indië een hoge functie had, met
koelies als werknemer/slaaf, maar daar nooit over had
gesproken. 

In De Luwte, het amfitheater op het terrein, las Jolan
Gaaikema verhalen voor over Bijbelse figuren, die zij
later dit jaar in boekvorm zal publiceren. 

Tijdens de wandeling hoorde ik dat er onder doops-
gezinden in Friesland wel een gedeelde identiteit is
(doopsgezind) maar dat de autonomie van iedere
gemeentesamenwerking toch bemoeilijkt. 
Een doopsgezinde zuster die de workshop over gelijke
kansen had bijgewoond, vertelde dat ze daar een
rollenspel hadden gespeeld, waarbij haar de rol van
asielzoeker was toebedeeld. Zij had niets hoeven doen;
het ging over solliciteren: een asielzoeker mag niet
werken dus hoeft ook niet te solliciteren. Als je dat
meemaakt is het toch anders dan wanneer je erover 
leest in de krant. 

Het was een prachtige zomerse dag die je aanzette 
om over bepaalde zaken nog eens goed na te denken. 

Uit alle hoeken van het land waren meer dan 150 doopsgezinden
samengekomen voor het gemeenteberaad, dat in het teken stond 
van het jaarthema: ‘Wereld van verschil’. De deelnemers waren
allemaal doopsgezind, dus tussen hen was niet veel verschil. 

De onvermijdelijk groepsfoto:



I N  D I T  AM ST E R DAM  J U L I /AUGU STU S 2 0 2 3 – 1 1

Voorbereiding ALV van 2 juli a.s.
In deze vergadering zijn alle vergaderstukken voor de ALV 
van 2 juli besproken en geaccordeerd. Onze grootboekhouder,
Jan Jaap Hangelbroek heeft de financiële stukken behandeld
en toegelicht. Helaas hebben onvoorziene verbouwingskosten
en onrust op de financiële markt geleid tot een substantieel
verlies. Voor onze gemeenschap een aderlating omdat
rendement op het kapitaal volledig wordt ingezet voor het
werk in onze gemeente. Er zal daarom nog strakker
gebudgetteerd worden en de uitgaven zullen stringenter
worden gevolgd. In de ALV staat dit punt op de agenda, er 
zal dan nader op worden ingegaan.

Jaarverslag
Het inhoudelijk jaarverslag geeft een mooi beeld van onze
gemeente. Nu alle gebeurtenissen, bijzondere diensten en
activiteiten van het afgelopen jaar op een rijtje staan, vervult
het ons met trots! Het stimuleert bovendien iedereen om met
elan door te gaan en om voor het komende seizoen, vanaf
september, weer met een nieuw programma te beginnen.
U wordt erover geïnformeerd.

Bijdragen van de leden, vrienden en belangstellenden
De bijdragen van gemeenteleden zijn van groot belang om het
werk in onze gemeente voort te zetten. Doopsgezind
Amsterdam streeft naar een nulresultaat, er is dus geen
winstoogmerk, maar omdat de ledenbijdragen de laatste jaren
zijn gedaald, kunnen we ons niet meer volledig bedruipen. De
inkomsten uit verhuur zijn daarvoor niet toereikend genoeg. 
Zonder uw bijdragen lukt het dus niet. Binnenkort wordt
daarom aan iedereen een brief gemaild waarin gevraagd wordt
om uw bijdrage over te maken. Het heeft onze voorkeur als dat
met een automatische overschrijving, maandelijkse met vaste
bedragen wordt gedaan.

Doopsgezind Amsterdam in de zomertijd 
In de zomertijd komt de gemeente tot rust. De mede-
werkers gaan op vakantie en de activiteiten liggen tot 
eind augustus even stil. 
In de Meerpadkerk staat in de zomertijd één dienst 
gepland, maar de Singelkerk blijft volledig open.
De kosterij is de hele zomer bereikbaar en in de Singelkerk
is er iedere zondag een dienst, we kunnen immers niet
zonder! Er zijn interessante en zeer boeiende predikanten
aangetrokken die hun sporen hebben verdiend. Laat u
verassen! Op de achterkant van dit nummer staan de
diensten vermeld. 

Als gemeenschap zijn we er ook voor elkaar, blijf dus ook 
in de zomertijd komen!

Uit de kerkenraad

Uit de kerkenraad van 8 juni

Voordracht nieuw lid van de kerkenraad 
Met genoegen maakt de kerkenraad hierbij bekend dat 
de vacaturecommissie als nieuwe lid van de kerkenraad 
zr Madzy Rispens heeft voorgedragen. Zr Rispens is al 
vele jaren lid van onze gemeente en zij is bereid om 
m.i.v. september 2023 deze taak op zich te nemen. 

Zoals bepaald in artikel 20 van het huishoudelijk 
Reglement van de VDGA kan iedere groep van ten-
minste 10 leden van de gemeente aan de kerkenraad
andere kandidaten opgeven, gedurende twee weken 
na het verschijnen van dit blad. Bedoelde opgave dient
door alle voorstellers ondertekend te zijn en vergezeld 
te gaan van een schriftelijke verklaring van die kandi-
daat dat deze bereid is een eventuele benoeming te 
aanvaarden. Bij het uitblijven van andere kandidaten
wordt zr Rispens geacht te zijn verkozen.

Rondleiding & recital in de Singelkerk!
In de zomer van 20 juli tot en met 24 augustus
bent u wekelijks op donderdagmiddag welkom 
voor een rondleiding door de Singelkerk met als
afsluiting een pianoconcert door René van Royen.

Om 11.30 uur zal onze koster Marcel u door 
de mooie Singelkerk leiden waarin hij u alles 
vertelt over de rijke historie van de kerk en de
geschiedenis van de doopsgezinden in Amsterdam.
Na de rondleiding geeft René van Royen in de
kerkzaal een recital op de piano met muziek 
van onder meer Mozart, Beethoven en Chopin. 
Ook kunt u een verzoekje doen voor een bepaald
stuk! Het programma duurt ongeveer 45 minuten,
van 12.30 uur tot 13.15 uur.

U bent van harte welkom!
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Gemeente in beweging

Nu kan ik voor u gaan beschrijven hoe de reis verliep 
vanaf de landing op het vliegveld Ben Goerion bij Tel Aviv,
ons vervoer midden in de nacht naar het hart van de
woestijn de Negev, ons aller liefde op het eerste gezicht
voor onze Israëlische gids Ron, 

de immense ervaring om in de Dode Zee op het diepste
punt van de aarde te drijven, 400 meter onder de
zeespiegel, de stilte die we daar voelden en hoorden, 
de opgang naar de oude muren van Jeruzalem en de
verbluffende ervaring van het zicht op de Rotskoepel en 
El Aksa Moskee, de overal oprijzende witte kerktorens 
en de levendigheid in kledij en geluid in de diverse
religieuze wijken van Jeruzalem, onze bezoeken aan de
Heilig Grafkerk, de plek van het laatste Avondmaal, 

en het mee kunnen beleven van verscheidene Bar Mitswa’s
bij de Klaagmuur en het bewust meemaken van het begin
van de Sabbat, 

en dan de tocht langs de rivier de Jordaan, en de doop-
plaats van Jezus, en aan het eind van die rit het zicht 
op het Meer van Tiberias, onze boottocht op het water, 
‘s morgens in het wazige zonlicht en onze fysieke wandel-
tocht letterlijk in de voetsporen van Jezus op de Berg van
de Zaligsprekingen, de Petrusvis die we aten en die zo uit
het net van de wonderbare visvangst gesprongen leek,

de verademing die we voelden bij aankomst op ons logeer-
adres in de kibboets, en de ervaring van de rauwheid van
het landschap van Galilea en van het hedendaagse leven
met de drukte, de files, de bevolkingsgroei en de geagi-
teerde omgangsvormen, eigen aan het Midden-Oosten,

Waarom was onze Gemeentereis naar Israël in mei zo bijzonder?
Door Elma Schlecht 

en het gevoel van verlatenheid dat we hadden toen 
we afscheid moesten nemen van onze Ron en er ‘alleen’
voor stonden op onze reis naar huis, maar ...

... waarom de reis zo ontzettend bijzonder en intens was,
was dat we als EBG’ers en doopsgezinden met elkaar
reisden en elkaar voortdurend een glimp van ons
geloofsleven, ook door gebed en zang en gedrag,
konden laten zien, waarbij de sensatie het Bijbelse
verhaal als ijkpunt te hebben, ons bij voortduring deden
tuimelen en schakelen in een tijdreis van 2000 jaar en
door deze voortdurende beleving met elkaar voelden 
we ons 10 dagen lang als geprivilegieerde pelgrims en
Christelijke wereldreizigers.

Zoals u wellicht hoorde, maakten leden van onze
Doopsgezinde Gemeente en de Evangelische Broeder
Gemeente in mei een 10-daagse reis naar Israël.

Boottocht op het meer van Tiberias

Zicht op Jeruzalem



I N  D I T  AM ST E R DAM  J U L I /AUGU STU S 2 0 2 3 – 1 3

Informatie over collectebestemmingen

Uit het krijt
Met het project ‘Uit het Krijt’ worden
kwetsbare mensen met beperkte schulden
(maximaal 5.000, -) geholpen bij het simpel
en snel aflossen van schulden.
Nadat aan een aantal criteria is voldaan,
worden de schulden binnen vier weken
door het project ‘Uit het Krijt’ afgelost,
waarbij vervolgens afspraken gemaakt
worden en begeleiding wordt gegeven 
om niet opnieuw in de schulden te raken.
Op deze manier kunnen mensen hun 
leven weer snel op orde krijgen.

Stichting Kruispost
Kruispost biedt medische en psychosociale
zorg aan inwoners van Amsterdam zonder
zorgverzekering. Per jaar weten zo’n 
3.200 patiënten Kruispost te vinden; op
jaarbasis doen zij ongeveer 7000 consulten.
Patiënten die in de doelgroep vallen zijn:
onverzekerden, onverzekerbare (uitgepro-
cedeerde asielzoekers/ ongedocumen-
teerden) en daklozen. Daarnaast zijn
toeristen welkom voor een eenmalig
consult. Bij Kruispost streeft men naar zorg
op het niveau van een reguliere huisartsen-
praktijk. De meest voorkomende klachten
op de Kruispost zijn huid-, hart-, vaat- en
spijsverteringsproblemen.

Stoelenproject
Het Stoelenproject is de meest laag-
drempelige avond- en nachtopvang van
Amsterdam. De opvang is sober, maar
veilig, warm en gratis. Elke avond en nacht
verblijven er 50 daklozen in deze opvang
aan de Marnixstraat.
Van 15 september tot en met 30 april
realiseert men sinds 1989 ieder seizoen
weer 12.000 overnachtingen met 
90 vrijwilligers.

Stay Tuned
De Stichting StayTuned is opgericht in
april 2021. Deze Stichting onderschrijft
het volgende: Wij streven naar een
orgelcultuur met een gezonde toekomst
die wordt geschraagd door de aanwas
van jonge enthousiaste organisten. 
Wij willen kostbaar monumentaal
erfgoed in stand én in gebruik houden:
orgels moeten ook op de middellange 
tot lange termijn goed bespeeld blijven
worden door professionals en goede
amateurs.
Wij willen het proces van vergrijzing van
het orgelconcertpubliek een wending
geven door jong publiek te inspireren.
Wij streven naar talent-ontwikkeling van
orgel spelende jongeren/tieners. Voor
meer informatie: https://staytunednu.
weebly.com/stichting.html

Amsterdam Underground Tour
De stadsgidsen van Amsterdam
Underground hebben een zwervend
bestaan gekend en willen hun verhalen
en ervaringen met je delen. Zij nemen je
mee op ontdekkingstocht langs bootjes,
steegjes en portieken. Ze leggen uit hoe
je aan geld, drank en dope komt als je
dakloos en verslaafd bent. Een bestaan
waarin je niemand kunt vertrouwen en
waarin het recht van de sterkste geldt.
Waardigheid en zelfrespect. 
De Amsterdam Underground tour is voor
de deelnemers een ontdekkingstocht,
maar voor de gidsen het sluitstuk van een
persoonlijke queeste. Het werk als gids
helpt hen om ervaringen te verwerken.
Bovendien steunen ze (oud)lotgenoten
door het stigma op dakloosheid kleiner
te maken. 

Stichting voor
Vluchtelingstudenten UAF
(Universitair Asielfonds)
Het UAF is een onafhankelijke
stichting die de belangen behartigt
van gevluchte studenten en
professionals. Op slimme en
effectieve manieren bieden zij
vluchtelingen kansen om zich verder
te ontwikkelen op het gebied van
studie en werk. Zij helpen ze op weg
met advies, begeleiding, financiële
steun en door de inzet van hun
netwerk.

Als u niet in de dienst

aanwezig kon zijn en

toch iets wilt bijdragen

aan het project kunt u

dat via het aangegeven

bankrekeningnummer

doen of via de Givt-app. 

Collectebestemmingen



Essemie van Dunné
voorganger, jongeren- 
en opbouwwerker 
in Noord
t 06 48 35 07 25
e.vandunne@
doopsgezindamsterdam.nl

Joke van der Heide
jongerenwerk
t 06 17 96 43 71
j.vanderheide@
doopsgezindamsterdam.nl

Henk Leegte
predikant 
t 06 45 62 62 70 
h.leegte@
doopsgezindamsterdam.nl

Ewoud Roos 
predikant 
t 06 34 11 50 00
e.roos@
doopsgezindamsterdam.nl

Liliane van der Steur 
jeugdwerker
t 06 21 39 75 44 
l.vandersteur@
doopsgezindamsterdam.nl

Het team
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Lied van de maand: 

Lied 892 uit het Liedboek
Gekozen door Mieke Krebber.

Weer een lied van Muus Jacobse. Het lied 
is geschreven bij I Kon. 19.11-13. 
Het lied past toch ook bij het gesprek over
klimaatverandering en de berichten over
ontwortelde bomen en stilstaande treinen. 

Wie levert 
voor de volgende
idA een lied of
gedicht in?



Agenda

Redactie

Joke van der Heide
Thijs van Hoogstraten
Karen Lammers
Liliane van der Steur
Wim de Vries Lentsch
Mieke Krebber (eindredacteur)

Ontwerp en realisatie
Ontwerpgroep Lâle, www.lale.nl
(033) 462 46 93

Verzending idA via het secretariaat:
e-mail: secretaris@
doopsgezindamsterdam.nl

C O L O F O N

idA, in dit Amsterdam
Maandblad voor geloof
en gemeenteleven van
Doopsgezind Amsterdam.

Kopij voor het volgende 
nummer vóór 10 augustus 2023
sturen aan Mieke Krebber 
Mail: m.krebber@chello.nl 
Adres: Dulcie Septemberpad 73,
1093 NK Amsterdam 
(telefoon 020-6731926).

De redactie behoudt zich 
het recht voor artikelen in te 
korten of niet op te nemen.

Secretariaat en administratie
Singel 452
1017 AW Amsterdam
kerk (020) 623 45 88
kosterij@doopsgezindamsterdam.nl
secretariaat (020) 624 65 73
secretaris@doopsgezindamsterdam.nl
boekhouding (020) 627 70 72
gironummer 
NL11INGB0000141442 (VDGA)
website:
www.doopsgezindamsterdam.nl
website van de ADS: www.ads.nl 
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juli/augustus 2023*
(kerkdiensten: zie achterkant)

   

•  Do 20 juli Rondleiding en pianorecital Singelkerk 11.30-13.15 

•  Do 27 juli Rondleiding en pianorecital Singelkerk 11.30-13.15

•  Do 3 aug Rondleiding en pianorecital Singelkerk 11.30-13.15

•  Wo 9 aug ‘Ontmoeting met gevolgen’ Haarlem 14.30-15.30

•  Do 10 aug Rondleiding en pianorecital Singelkerk 11.30-13.15

•  Za 12 aug Grachtenfestival: Club Classique Singelkerk 12.30-13.30

•  Do 17 aug Rondleiding en pianorecital Singelkerk 11.30-13.15

•  Do 24 aug Rondleiding en pianorecital Singelkerk 11.30-13.15

*  In de zomerperiode zijn er geen kringbijeenkomsten.

   Voor meer informatie over de activiteiten in de kerk zie elders in dit blad of 

   op de website van de gemeente: www.doopsgezindamsterdam.nl/programma.

Toneelstuk ‘Ontmoeting met gevolgen’
Op 9 augustus wordt dit toneelstuk opgevoerd in de Vermaning in Haarlem, 14.30-15.30 uur.

Het toneelstuk gaat over de vrouw van Menno Simons, Geertruydt Jansdochter Hoyer, 
en een doopsgezinde vrouwelijke voorganger, Geerte de Vries, die misschien wel haar 
achter-achter-achter kleindochter had kunnen zijn. Beide vrouwen maken in hun eigen tijd 
een keuze op basis van een bijzondere ontmoeting. In de voorstelling kijken ze gezamenlijk 
terug op de gevolgen die deze persoonlijke keuze heeft gehad voor hun levensloop. 
Korneel Roosma-de Vries, zelf voormalig voorganger van een doopsgezinde gemeente 
in Friesland, heeft het stuk geschreven en speelt beide rollen. Een vrijwillige bijdrage 
wordt gevraagd.

Vermaning Haarlem, Frankenstraat 24, 2019 HV.



    

Singelkerk – Singel 452 – t (020) 623 45 88

Meerpad – Meerpad 9  – t 06 53 77 06 01

Amsterdam Centrum

Amsterdam Noord
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                               Singelkerk                        Meerpad                      Collectebestemming                        
                                  Centrum 10.30 uur                    Noord 10.15 uur                                                                                           

16 juli                     Ds H. Leegte                              E.M.L. van Dunné***         Uit het krijt NL79 TRIO 0379 3155 64     
                                                                                                                                  t.n.v. de Regenboog groep

23 juli                     E.M.L. van Dunné                                                                  Stichting Kruispost NL22 ABNA 0437 2953 70
                                                                                                                                 t.n.v. Vrienden Kruispost

30 juli                     Ds J. van Woerden-Surink                                                    Stoelenproject NL42 INGB 0001 3205 98
                                                                                                                                  t.n.v. Stoelenproject, Amsterdam

6 augustus          M.H. van Hoogstraten                                                          Stay Tuned NL57 TRIO 0320 2048 39        
                                                                                                                                  t.n.v. Arjan Schippers

13 augustus        M.J. Gerringa                                                                         Amsterdam Underground Tour
                                                                                                                      NL26 TRIO 0379 4247 70                            
                                                                                                                                  t.n.v. Amsterdam Underground Coöperatie U.A.   

20 augustus       Ds A.M. Visser                           H. Fronczek                         Collecte t.b,v. projecten van de Gemeenschap 
                                                                                                                                  voor Doopsgezind Broederschapswerk
                                                                                                                      NL89 TRIO 3797 299 62 t.a.v. Stichting GDB

27 augustus        Ds J. van Aller*                                                                     Stichting voor vluchteling-studenten UAF 
                                                                                                                      NL41 INGB 0000 0763 00                          
                                                                                                                                  t.n.v. Stichting vluchtelingstudenten te Utrecht

3 september       Ds H. Leegte                              E.M.L. van Dunné***         Uit het krijt NL79 TRIO 0379 3155 64      
                                                                                                                                  t.n.v. de Regenboog groep

* Ds J. van Aller is predikant in de PKN. Hij studeerde theologie in Leiden met nadruk op de exegese van het 
Nieuwe Testament, was predikant in Rotterdam, vlootpredikant, predikant in Haarlem en sinds 2020 geestelijk 
verzorger bij de politie in Noord-Holland.  **Kom-in-de-kring en Kinderkerk   ***Kinderkerk

Grachtenfestival in de Singelkerk
Op zaterdag 12 augustus is de Singelkerk is een van de locaties 
van het Grachtenfestival en host voor Club Classique: Classical.

Na vele avonturen voelen de artistiek leiders – violiste Myrthe Helder
en cellist Leonard Besseling – de behoefte hun ervaringen door 
te geven aan nieuwe generaties. Dat doen ze tijdens Classical
Generations met drie piepjonge toptalenten: cellist Valentijn
Jeukendrup (14), pianiste Akari Bastiaens (10) en sopraan Sterre 
van Boxtel (19). Tussendoor gaan de jonge talenten in gesprek 
met Ab Nieuwdorp, ambassadeur van het festival. In korte
gesprekken leer je deze sterren van morgen niet alleen muzikaal,
maar ook persoonlijk kennen. 

Kom vooral kijken en luisteren naar spetterende dynamiek tussen
musici van alle leeftijden. Op gelijkwaardige basis inspireren zij
elkaar en dat kun je zien én horen! Tijd: 12.30-13.30 uur

.




