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THEMA: GESCHENKEN

De gaven, de geschenken, de cadeautjes
van de Geest gaan over wijsheid. Over
het overdragen van kennis en geloof. 
Bij het jeugdwerk gaan wij uit van
tweerichtingsverkeer. Wij geloven niet
zozeer in geloofsopvoeding maar meer
in wederzijds inspireren, delen. Ons
streven is 'geloof-waardig' te zijn en
helemaal open te staan voor de kinderen
en jongeren die ook bedeeld zijn met
gaven van de Geest. In die ruimte kan 
de Geest vrolijk waaien en groeien we.
Aan elkaar.   

De verhalen uit de bijbel en andere
bronnen zijn ons uitgangspunt. We 
delen daarom hier een oud verhaal
waarin veel verweven zit van wat wij
geloven. Het lijkt een beetje op het
verhaal van de vijf broden en twee
vissen. De Wondersteen komt uit het
boek 'De gouden sleutel, verhalen bij

thema's uit de bijbel', geschreven door
Baukje Offringa en gebaseerd op een
volkssprookje.

De wondersteen
In een dorp waar veel armoede was, 
liep eens een man. Hij had een lange
weg achter de rug en was hongerig,
maar hij begreep dat hij in dit arme 
dorp niet zomaar om eten kon vragen.
Het was koud. Toch was er in de meeste
huizen geen vuur in de open haard. 
In een huis waar wel vuur brandde, 
zag hij een paar gezinnen bij elkaar
zitten. 'Dat doen ze zeker om brandstof
te sparen', dacht de man. 

Hij klopte op de deur en vroeg of hij 
zich ook bij het vuur mocht warmen. 
De kamer zat al vol, maar iedereen
schoof een stukje op zodat er voor de
onbekende ook nog een plaatsje was. 

De mensen zagen er hongerig uit; toch
werd er geen eten klaargemaakt.
'Ik zou graag soep op het vuur willen
koken', zei de man, 'hebt u een grote pan
voor me?'

Verbaasd keken de mensen hem aan en
vroegen: 'Waar wilt u soep van koeken?
Uw rugzak lijkt bijna leeg, daar kan niet
veel in zitten om soep van te koeken.'

Lees verder op pagina 2
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Gaven van de geest, 
groeien aan elkaar
Door Joke van der Heide en Liliane van der Steur



Voor wat 
hoort wat? 
Door Thijs van Hoogstraten
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Vervolg van pagina 1

De man haalde een mooie ronde steen 
uit zijn zak en zei: 'Dit is een bijzondere
steen. Dit is een soepsteen. Als u een pan
met water op het vuur zet, kan ik van
deze steen soep koken.’

De mensen geloofden niet direct wat de
man zei, maar ze hadden wel een grote
pan en genoeg water, dus konden ze het
allicht proberen. De kinderen dachten:
'Misschien is die man een tovenaar.'
Nieuwsgierig keken ze hoe hij de steen
voorzichtig in de pan met water legde, 
die op het vuur was gezet. En vol
verwachting bleven ze naar de pan 
kijken, waarin het water langzaam 
warm werd en tenslotte begon te koken.
Toen zei de man: 'Nu zou er eigenlijk 
een beetje zout aan toegevoegd moeten
worden.' De vrouw die in het huis
woonde, stond op en haalde wat zout 
uit de kast. 'Ik heb ook nog een laurier-
blaadje', zei ze, 'zal ik dat er ook indoen?' 
'Goed!' zei de man. 'Een stukje vlees zou
de soep nog lekkerder maken.' 
De buurvrouw zei: 'Ik heb in de kelder 
nog wat soepvlees voor het avondeten
bewaard. Nu we hier samen soep gaan
eten, kan ik dat er wel bij doen.' Ze
haalde het vlees en nam ook een paar
worteltjes uit haar tuintje mee. 
'Een ui en een prei zouden er ook goed 
in smaken', zei de onbekende. 
'Die heb ik nog in mijn tuin', reageerde 
de overbuurman. 
'Ik heb nog een restje bonen en wat
selderij', zei een ander. 

Iedereen haalde iets op waardoor de soep
nog lekkerder en voedzamer kon worden.
En even later hing er een heerlijke geur 
in de kamer. De borden en lepels werden
alvast klaargezet.
Na een tijdje stond de man op, roerde 
in de soep en proefde. 'De soep is klaar',
zei hij en schepte de borden vol.

Allen smulden van de overheerlijke soep.
In lange tijd hadden ze niet zo lekker
gegeten. Ze aten met elkaar de hele pan
leeg. Alleen de soepsteen lag er nog in.
De man stond op en wilde vertrekken.
'Uw soepsteen ligt nog in de pan', riep
een kind, 'u vergeet uw soepsteen!'

'Die mogen jullie houden', zei de man,
'daarmee kun je nog wel duizend keer
soep koken, als je 't maar zo doet als 
we het nu hebben gedaan.' 'Dat is een
wondersteen!' zeiden de kinderen 
tegen elkaar.

De man lachte toen hij dat hoorde
terwijl hij de deur uitging. Buiten het
dorp gekomen, zocht hij een mooie
ronde steen, stopte hem in zijn rugzak
en liep fluitend verder.

De jeugdwerkers van de Singelkerk
kinderen 0 - 12: Liliane van der Steur
tieners en jongeren: Joke van der Heide

Het begint al bij de koningin van Sheba,
die op bezoek gaat bij Koning Salomo 
(1 Koningen 10: 1-13). Zij komt uit haar
koninkrijk, mogelijk in Ethiopië of Jemen,
naar Salomo toe, om hem met raadsels 
op de proef te stellen. Naar Jeruzalem,
met een grote karavaan kamelen, beladen
met een grote hoeveelheid goud en
edelstenen. En als ze Salomo’s wijsheid
heeft ervaren, dan zijn er geschenken
voor hem - 120 talent goud, edelstenen 
en een grote hoeveelheid reukwerk.
“Zoveel als later nooit meer is aange-
voerd”, zo zegt 1: Koningen 10:10. 
Ook in de Koran tref je dit verhaal aan.
Salomo is daar Suleyman.

Ja, waarom deze vrijgevigheid? Een reden
moet het toch gehad hebben. Om bij de
ontvanger in de gunst te komen, op zijn
minst, zo lijkt het. Deze koningin is een
mythische figuur gebleven, tot in het
oratorium “Solomo” van Handel (1735). In
de Griekse mythologie was het eens Paris,
die een gouden appel moest schenken aan
de schoonste onder de godinnen. Het
werd Aphrodite, die hem meteen de
mooiste vrouw wereld toezegde, Helena.
Wel met de Trojaanse oorlog als gevolg.
Ook daar: voor wat hoort wat, zo lijkt het.

Maar dan komen wij bij die beroemdste
aller geschenken. “Mirre, wierook ende
goud”, van de drie wijzen uit het Oosten,
of, de “magiërs” zoals dat nu vertaald
wordt. Die kwamen toch om het kind eer
te bewijzen, die kwamen toch wel
onbaatzuchtig? Ja maar … zij kregen er
toch ook iets voor mee naar huis, een
verwachting en een belofte? Het is een
vraag waar ik nog niet helemaal uitkom.

Al zolang de mensheid bestaat geeft
men elkaar geschenken. Het is van 
alle tijden en alle culturen. 
Waarom toch en hoe komt dat zo?
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In 1632 stuurde een vorst uit Ceylon, via
de VOC, aan Prins Frederik Hendrik een
bijzonder geschenk: een levende olifant,
die na allerlei omzwervingen, door
stormen en hoge zeeën, pas veel later in
Amsterdam aankwam. Ongetwijfeld ter
wille van de goede handelsrelaties, maar
uiteindelijk werd zij toch doorgeschonken
aan een neef, en later zelfs doorverkocht.
Daarna reisde ze nog vele jaren als
attractie door Europa. Hansken werd haar
naam, Rembrandt heeft haar nog
getekend, bij ook bezoek aan
Amsterdam. Hansken overleed in 1655 in
Florence. Haar skelet is daar nog te
bewonderen in een museum. Van
geschenk tot verdienmodel. Hoe tragisch
wil je het hebben…

Maar goed, ik merk dat ik eigenlijk op
zoek ben naar die echt belangeloze
vrijgevigheid. Bestaat die wel? Natuurlijk
geven we in de persoonlijke sfeer graag
cadeaus als uitingen van liefde en
vriendschap, voor je kind, je vriendin, je
dierbaren. En aan gemeenschappelijke
huwelijks- en jubileumgeschenken doe je
mee. Ook aan een bladzij voor een
vriendenboek. Ofschoon ik ook iemand
ken die zo knorrig was over weer zo’n
bladzij, nu voor een tweede huwelijk, dat
hij schreef ”ik verwijs naar mijn eerdere
bijdrage”. Maar dat terzijde.

Maar in het meer publieke domein,
waarom zou je vrijgevig zijn? Waarom
zou je geven aan de armen? Dat lijkt
bijna een zondige, foute vraag. Natuurlijk
geef je. Uit christenplicht, of vanwege de
‘zakat’, zoals die in de islam wordt
genoemd. 

Binnen de kerkgemeenschap vertaalt zich
dat bijvoorbeeld in de wekelijkse collecte.
Iets minder fysiek dan vroeger, nu we
naast contante bijdragen de onvolprezen
Givt-app, met QR-code hebben ingezet. 
En dan denk je wel eens: is dit geven niet
al te symbolisch? Hebben de ontvangers 
er wel wat aan, als de zondagse
opbrengst maar € 80,47 is? Dat mag zo
zijn, zal een ander zeggen - het is ook een
deel van onze dienst, een memento aan 
je verantwoordelijkheid en solidariteit. 
En daarom al van waarde.

Je kunt bij dit alles nog verder denken.
Want ook als gemeenschap zijn we 
gevers. Enerzijds van uit de Amsterdamse
gemeente zelf. In alle stilte beheert de
kerkenraad immers een post “diaconale
bestedingen” en maakt daar beleid over.
En anderzijds: daar achter liggen in de
broederschap nog talloze doopsgezinde
stichtingen en fondsen. Sla het landelijke

jaarboekje er maar op na. Het zijn er
minstens 15, die ook weer passen in het
landschap van de Nederlandse filantropie.
Laten we zeggen dat al dat geven dan
toch heus wel belangeloos is, zelfs als de
fiscus nog een beetje meehelpt. En laat
dat maar zo blijven.

Eén uitdaging zie ik nog wel. Dan denk
ik even aan Sínt Maarten. Hij gaf de 
arme bedelaar zijn mantel. Dat wil
zeggen: niet zijn hele mantel, maar de
helft daarvan. Zodat hij zelf nog de
andere helft overhield. Heel verstandig,
maar ja, het was ook een Romeinse
soldaat, die uiteindelijk een christelijk
heilige werd. De vraag is nu of dit nu 
ook belangeloze vrijgevigheid was. 
Of beter nog: hoe zou je het zelf doen, 
of nog beter: hoe doe je het zelf? Als ik
heel eerlijk ben, zover als Sint Maarten
ben ik nog niet eens gekomen.

Tekening van Rembrandt van Rijn,
Olifant Hansken op de Botermarkt
in Amsterdam, 1637
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Het Persepolis-complex

Geschenken voor de 
grote koning van de Perzen  
Door Mieke Krebber

Meer dan tien jaar geleden bezocht ik met een groep Iran. Een van de
indrukwekkendste plaatsen vond ik Persepolis, waar opgravingen eind
negentiende eeuw het enorme complex gebouwen hebben blootgelegd
waarvan de bouw begonnen was door koning Darius I in ca. 518 v.Chr. 
en dat door Alexander de Grote in 330 v.Chr. was afgebrand.

In 1971 vierde Sjah Mohammad Reza Pahlavi in Persepolis met een
extravagant feest het 2500 bestaan van Perzië, waarvoor gasten van
over de hele wereld werden uitgenodigd. Ook Prins Bernhard was van
de partij.  

De geleerden zijn het er niet over eens wat de functie van de gebou-
wen geweest is: was het een woonpaleis, een tempel, een plaats om
op Now Ruz (Nieuwjaar, omstreeks 20 maart in onze jaartelling)
afgevaardigden van alle tot het rijk behorende streken te ontvangen?

Aan de linkerzijde van het complex bevinden zich grote trappen die
naar het bordes leiden. In de muren van deze trappen zijn in reliëf 
de vertegenwoordigers vanuit alle windstreken afgebeeld met hun
gaven, zoals Armeniërs met kruiken wijn en etenswaren, Assyriërs 
met een paar rammen, een Bactriër met een kameel. De diverse
delegaties zijn te herkennen aan hun kleding en vooral aan hun
hoofdeksel, een helm, een soort vilten muts of een puntmuts (de
typische dracht van de Skyten).

Er zijn geleerden die de gaven niet beschouwen als geschenken, 
maar als belasting; dan is een kruik wijn of twee rammen wel wat
weinig. Over opgelegde belastingen in de tijd van de bouw van het
complex is tot nog toe niets gevonden. 

De Nederlander Cornelis de Bruijn maakte in 1704 een tekening 
van het Persepolis-complex.
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De profeet 
Door Albertine Wendte-Voncken

Als cadeau voor ons huwelijk, nu alweer 15 jaar geleden, kregen wij van 
vrienden van mijn ouders “The Prophet” van de Libanese schrijver en schilder 
Khalil Gibran (1883-1931). Mijn ouders hadden hen het boekje cadeau gedaan 
voor hun huwelijk in 1972. In het boek voor ons, zat het begeleidende briefje 
dat mijn moeder toentertijd aan hen had geschreven met daarop de laatste 
alinea van het hoofdstuk over “het Huwelijk”. Mijn ouders citeerden vaak de tekst
“de eik en de cipres groeien niet in elkaars schaduw”. Nu begreep ik waar dit 
vandaan kwam. Zo kwam op wonderlijke wijze het geschenk weer naar ons terug.

Het boek werd in 1923 uitgegeven en
is in de VS alleen al negen miljoen keer
verkocht en werd in meer dan honderd
landen vertaald. Vermoedelijk had dit
nu honderd jaar oude boek een
opleving in de jaren 70, toen mijn
ouders en hun vrienden trouwden,
maar het is eigenlijk van alle tijden.
Het is een poëtische verhandeling over
leven, liefde, zelfkennis en dood. Het
vertelt het verhaal van Almustafa, een
wijze man die met de boot vertrekt
vanuit zijn stad Orphalese om naar het
eiland terug te keren waar hij geboren
was. Op de kade vragen de
dorpsbewoners hem om raad te geven
over een twintigtal onderwerpen, zoals
vriendschap, liefde, bidden en pijn,
waarbij een dialoog ontstaat tussen 
de Profeet en de priesteres Almitra,
waarbij zij hem bevraagt en hij haar
antwoordt.

Eind vorig jaar is er een hertaling
uitgekomen van Tiny Fisscher, waarin
ze de tekst heeft bewerkt tot een boek

dat leesbaar is voor kinderen vanaf 
een jaar of acht. Fisscher heeft meer
klassiekers vertaald voor kinderen,
zoals Alleen op de Wereld, De Kleine
Prins, Oliver Twist en Romeo & Julia.
In haar versie van de Profeet laat ze
Almustafa op de kade spreken tegen
de kinderen, waaronder ook de
dochter van Almitra. De kinderen
luisteren niet alleen naar hem, maar
stellen hem ook vragen. Daardoor
krijgt het een speelse sfeer. De teksten
zijn helder en eenvoudig, maar de
Profeet beschouwt de kinderen wel 
als volwaardig en dat klopt, want ook
kinderen denken na over het leven en
stellen filosofische vragen. De woorden
zijn dan wel anders, maar de inhoud
is ongewijzigd. De poëzie gaat niet
verloren, maar wordt juist helderder 
en daardoor begreep ik de originele
Gibran ook wat beter.

De illustrator is Pyhai, die ook de
kinderbijbel op rijm illustreerde, die 
ik eerder besprak. Haar illustraties

hebben zachte lijnen die de diep-
zinnige levenslessen ondersteunen, 
maar ook toegankelijker maken.

Gibran heeft over alle onderwerpen
mooie, poëtische en mystieke,
misschien ook wel religieuze over-
denkingen. Het zijn eigenlijk kleine
geschenkjes op zich, om af en toe het
boek er weer eens bij te pakken en 
op te herkauwen of om te onthouden
en mee te nemen in je hart. Het lijkt
mij toepasselijk om te eindigen met 
het stukje dat Gibran en Fisscher
schrijven over bidden: “Ik hoorde 
eens iemand zeggen dat God zichzelf
wilde leren kennen en zichzelf daarom
in miljarden stukjes opsplitste. Dat in
ieder mens één stukje terechtgekomen
is, en misschien zelfs in elke boom, 
elk dier, elke berg en elke zee. Als je
het zo bekijkt, is het misschien God 
zelf die tijdens een gebed door ons
heen spreekt.”

Amen
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Betekenis...  
Dit jaar zal voor de derde keer de dichtwedstrijd
‘Singeldichten’ worden georganiseerd in de Doopsgezinde
schuilkerk aan het Singel in Amsterdam. De dichtwedstrijd
bekroont het beste Nederlandstalige ingezonden gedicht 
en staat open voor zowel professionele dichters als
amateurs. De beste vijftig gedichten komen in de bundel
die voor deze gelegenheid wordt uitgegeven. 
Twintig van deze gedichten worden op de dichtavond 
30 oktober door de auteurs zelf voorgedragen.

Het thema van ‘Singeldichten’ 2023 is het woord
BETEKENIS.
Het woord betekenis heeft een grote gelaagdheid.
We dagen u, dichters, denkers en dromers, uit om het 
begrip betekenis op geheel eigen wijze uit te werken in
uw gedicht. De zoektocht naar zin en betekenis is zo oud
als de mensheid, waarom en waartoe leven we, welke
betekenis hebben de dingen die we zien, horen, voelen 
en denken? In het geloof wordt betekenis ontleend
aan de oude teksten en de vertalingdaarvan in rituelen 
en beleving. Betekenis wordt in brede zin en in vrijheid
gecreëerd in gedachten en, vaak ook impliciet, in kunst-
vormen, en zeker in poëzie.

“Zin is een ander woord voor betekenis”
schrijft Denker des Vaderlands Paul van Tongeren in zijn
column in Filosofie Magazine.“En betekenis is niet iets 
wat ver weg achter, onder of boven de werkelijke wereld
bestaat. Betekenis is voortdurend om ons heen, het is het
element waarin we thuis zijn.”

Stuur uw gedicht in voor 16 september naar:
singeldichten@doopsgezindamsterdam.nl
De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de
spectaculaire dichtavond op 30 oktober.



Het ontwaken en het serene van de vroege
ochtend. De stilte. Het licht, de vogels in
voorjaar en zomer. Het donker, soms koud,
soms onstuimig en heel soms met ongerept
wit van rijp of sneeuw in najaar en winter.
Geuren gebonden aan de seizoenen die 
zo ’s ochtends het meest intens lijken, het
frisse, prille gewas, de nevelige aardgeur,
dennen. Een geschenk dat we elke dag
ontvangen. 

Ontvangen is een levenskunst. Er zijn 
jaren voorbijgegaan dat ik door dagelijkse
beslommeringen geen aandacht had voor
de schoonheid van de vroege ochtend 
en het geschenk van de nieuwe dag niet
wist te waarderen. Ontvangen vereist
misschien wel meer oefening dan geven.
Het vraagt om andere kwaliteiten zoals
openheid en je laten verrassen. Ik herinner
me een verjaardag in mijn jeugd. Mijn
verlanglijstje bevatte drie woorden: een
functioneel geschenk. Iedereen kon dat
naar eigen inzicht invullen. Een van de
presentjes herinner ik me nog goed 
omdat ik me over de keuze verwonderde.
Het was een petieterig klein rietenmandje
met droogbloemetjes, een decoratief
prulletje dat ik zelf niet meteen als
functioneel zou typeren. Maar het was 
met zorg voor me uitgekozen en met
liefde gegeven. En dus waardeerde ik 
het mandje en kreeg daarbij het inzicht
cadeau dat de term functioneel voor
iedereen iets anders kan betekenen.

De moeite die men zich getroost om voor
een ander te koken kunnen mensen vaak
niet voor zichzelf opbrengen. Toen ik
alleen leefde, besloot ik me daar wel toe
te zetten. Ik maakte er een ritueel van om
de voorbije dag, mijzelf en mijn inzet die
dag te vieren, dekte de tafel en genoot
van de bereide maaltijd. Het werd een
ander waardevol moment van de dag. 

Jezelf iets kunnen schenken. In Bologna
kwam ik naar en van mijn werk| 
altijd langs een aantal winkels. Een
bloemenwinkel en ernaast een zaak 
die werkelijk van alles en nog wat op
huishoudelijk gebied verkocht met in 
de gevel een bord met nogal aparte
|humor ‘vendo tutto anche la mia
suocera’ (‘ik verkoop alles, ook mijn
schoonmoeder’). 

Maar dat terzijde. Ik besloot die dag 
de bloemenwinkel binnen te gaan. 
In Italië koopt men sneller een enkele
bloem dan een hele bos. Boeketten 
zijn een onalledaagse aanschaf, als een
delicatesse, en vervullen voornamelijk
een functie bij hoogtijdagen. Maar ik
koos een flinke bos bloemen uit en de
bloemist vroeg mij of het een cadeau
was, waarop ik aarzelde en zei: ‘Ja,
eigenlijk wel, een cadeau aan mezelf’.
’Lei ha perfettamente ragione (‘u hebt
helemaal gelijk’)’, zei hij, en hij begon
de bloemen in alle ernst en met de
grootste zorg, op een werkelijk aller
fraaiste manier in het prachtigste 
papier met linten erbij, in te pakken. 
Hij maakte er echt werk van en over-
handigde me trots zijn creatie en ik
bedankte hem hartelijk en liep stralend
naar huis. 

Een ander spontaan geschenk aan
mezelf is een klein boekje van Martin
Buber, “de weg van den mens”, dat 
ik onverwacht tussen een veelheid 
aan boeken opmerkte toen ik op een
zonnige vrijdag langs de kramen van 
de boekenmarkt op het Spui slenterde.
Het bevat chassidische wijsheden en
werd mijn tweede ‘bijbeltje’.

Column

Ontvankelijk
Door Karen Lammers 
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Een vroege ochtend in februari 2021
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bij ons gehad waarin we hem zichtbaar
hebben zien genieten van de zonne-
stralen op de tafel en het aanrecht, 
de vloer-verwarming in de kosterij of
gewoon in zijn mand. Marcel: ‘’Zoals ik
Aslan languit op de vloer zag genieten
zo zag ik mijzelf lui op een strand 
aan de Middellandse zee.’’ Met deze
herinneringen en gedachten kunnen
wij ons troosten. 

De Poezenboot vangt per jaar 200-250
katten op. Zwervers, vondelingen,
afgestane en gedumpte katten die 
hulp en opvang hard nodig hebben.
De Poezenboot is echter aan ver-
vanging toe. Hier is veel geld voor
nodig, waar de Poezenboot veel hulp
bij kan gebruiken. Op de website
www.depoezenboot.nl is alles over 
het project te vinden.

Onze geliefde kat Aslan is tussen
zondagmiddag 14 mei en maandag-
ochtend stilletjes heengegaan. 

Marcel vond hem onder de kansel, een
plek waar hij nooit kwam, maar hier zijn
laatste rust vond. Ondanks zijn hoge
leeftijd en een paar moeilijke maanden
hieraan voorafgaand was het toch een
schok voor ons. Niet alleen wij zullen hem
missen maar ook velen in onze gemeente,
bezoekers en huurders. Hij dankte zijn
naam aan de imposante leeuw uit de film
“The chronicles of Narnia”, de naam die
hem gegeven was door de verzorgers 
van de Poezenboot vanwege zijn grote,
brede kop en zijn nogal agressieve
karakter. Dat laatste moet waarschijnlijk
zijn voortgekomen uit zijn jarenlang
zwervend buitenbestaan. 

Daarna terechtkomen in de drukke
Poezenboot met vele soortgenoten moet
voor hem angstig zijn geweest of zelfs 
als traumatisch zijn ervaren. Wij konden 
in 2019 in het Singelkerkcomplex wel 
een onconventionele kat gebruiken, een
vechter en onverschrokken als het op
muizen aankomt. Wij wilden Aslan dan
ook maar al te graag asiel verlenen en
hem een nieuwe kans geven. En zo
geschiedde. Marcel: ‘’Ik herinner mij 
de postertjes die ik had gemaakt om
bezoekers te waarschuwen voor onze
agressieve nieuwkomer en hem vooral
niet zelf te benaderen. Maar na enkele
heftige beginnersweken ontpopte Aslan
zich als een vriendelijke huiskat en wilde
niets liever dan dicht bij ons zijn in zijn
vertrouwde mand in de kosterij.”

Er werd aan hem een groot artikel gewijd
in het magazine voor kattenliefhebbers
“Majesteit”. Hij werd beroemd en we
kregen dan ook regelmatig bezoekers uit
den lande die enkel Aslan wilde zien en
voelen. Hij heeft nog 4 geweldige jaren 

De leeuw is dood
Door Liesbeth Groeneveld

Op 24 mei hebben in een
bijzondere kerkenraads-
vergadering belijdenis van 
hun geloof gedaan:

-    Kirsten Meijer
-    Simon Stuij
-    Bastiaan Kniphorst
-    Nenna de Boer
-    Suzanne van Eeghen 
-    Gisbert van Baalen

Kirsten en Simon hebben in
de feestelijke Pinksterdienst op
28 mei de zegen ontvangen,
de andere vier zijn in diezelfde
dienst gedoopt.

Hartelijk welkom als lid van
onze gemeente!

De kerkenraad
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In deze vergadering stond het Jeugdwerk centraal. 
Het Jeugdwerk is bloeiend en heeft vier groepen en
enthousiaste, gedreven jeugdwerkers. 
Er zijn vier groepen: de Tumtummies, de Sushi Gang, de
tienergroep en de studentengroep van het Zon’shof. ‘
•  Van de Tumtummies is recentelijk op fijne manier afscheid 
   genomen. De kinderen waren 11 jaar toen ze met de groep 
   begonnen en zijn door de jaren heen bij elkaar gebleven. 
   Nu zijn ze 18 jaar. Er is een deelnemer die graag door zou 
   gaan en men is bezig om leeftijdsgenoten te vinden die 
   mee zouden willen doen. 
•  De Sushi Gang groep (groep 8-begin middelbare school) 
   wordt enthousiast bezocht. Het is een hechte en trouwe 
   groep. Henk Leegte vervangt momenteel Joke van der 
   Heide en volgt met hen het kerkelijk jaar. 
•  In de tienergroep worden bijbelverhalen behandeld, die 
   de tieners aan hun eigen leven relateren. De groep wordt 
   op dit moment door Elias Marseille geleid, die Joke van 
   der Heide tijdens haar ziekte heeft vervangen. Er is heel 
   positieve feedback gekomen over hoe Elias de groep leidt. 
   Mettertijd zal de groep weer geleid gaan worden door Joke. 
In het kader van haar terugkomen gaat Joke op woensdag-
avond 21 juni de Sushi Gang doen. De studenten van het Zon’s-
hof hebben aangegeven zich in de bijbel te willen verdiepen 
en hebben Henk Leegte gevraagd om deze groep te leiden.  

Vrijheidslunch op 5 mei
Op 5 Mei vond de Vrijheidslunch plaats rondom het thema
Pacifisme in oorlogstijd en geweldloos verzet. Spreker was
Willem de Haan. Dit paste goed bij de pacifistische visie van 
de Doopsgezinden. Het werd een geslaagde bijeenkomst. 
Vraag en antwoord werd in goede banen geleid door 
Rimke van der Veer, de maaltijd was heerlijk en er was een
muzikaal intermezzo. 

Singelkerkconcerten
In de serie Singelkerkconcerten zijn nu vier concerten 
gegeven. Er staat nog één concerten gepland voor 18 Juni.
De bezoekers zijn enthousiast. In totaal hebben tot nu 
toe 360 bezoekers de concerten bezocht.

De jaarlijkse bijdrage 
Er is weer een brief omtrent de jaarlijkse bijdrage voor
Doopsgezind Amsterdam gemaakt voor leden, vrienden 
en belangstellenden van de Gemeente. De brief wordt
binnenkort verstuurd. Jammer genoeg is het vanwege onze
bank niet mogelijk om er een IDEAL-link in aan te brengen.

De namenborden in de gang 
Het namenbord moet gerestaureerd worden en er is meer
ruimte nodig om diakenen bij te schrijven. Het idee is om 
de eerste drie borden te scannen en er een vierde bord in
dezelfde stijl nieuw bij te maken, waarbij de ontbrekende
namen sinds 2013 er in dezelfde stijl aan toegevoegd 
worden.

Het Bridging Gaps programma
In het najaar wordt het Bridging Gaps project weer
georganiseerd, het is een project van de theologische
faculteit van de Vrije Universiteit. Ook onze gemeente is
gevraagd om hieraan mee te doen. Het idee achter dit
initiatief is een interculturele uitwisseling. 
Internationale studenten theologie uit alle hoeken van de
wereld (Indonesië, Kenia, Rwanda, Myanmar, Zuid-Afrika,
Tanzania, Ethiopië, Kameroen, Brazilië, India, Paraguay,
Pakistan, en China) zullen drie maanden met en van 
elkaar leren, maar ook kennismaken met de Nederlandse
samenleving. We zullen ons hier zeker voor aanmelden.

Uit de kerkenraad

Algemene Ledenvergadering   – Zondag 2 juli, 12.00 uur in de Singelkerk

1.   Opening

2.    Notulen ALV 3 juli 2022

3.    Vaststellen agenda

4.    Mededelingen en ingekomen stukken

5.    Financiën Doopsgezind Amsterdam

      -    Toelichting op de Jaarrekening 2022

      -    Verslag van de financiële controle commissie

      -    Goedkeuring van de jaarrekening van 2022

      -    Décharge van de Grootboekhouder over 2022

      -    (Her)benoeming van de leden van de financiële 

           controle commissie

6.    Begroting 2023

      -    Bespreken en vaststellen

7.    Evaluatie seizoen 2022-2023

      -    Toelichting op het jaarverslag  ’22-‘23

8.    Plannen en (beleids) voornemens voor seizoen ’23-’24 

9.    Stichting Beheer

      -    Toelichting op inhoudelijke plannen en voornemens

      -    Informatie over de personele samenstelling na 

           1 januari 2024 

      -    Aanpak overdracht 

10.  Rondvraag en sluiting

De vergaderstukken zijn vanaf 19 juni beschikbaar en

liggen vanaf die datum in de Singelkerk en in de

Meerpadkerk. Op verzoek worden de stukken gemaild of

geprint verstuurd. (Secretaris@doopsgezindamsterdam.nl). 

Vrienden en belangstellen zijn zeer welkom om de

vergadering bij te wonen maar hebben in de ALV geen

stemrecht (art. 6 Huishoudelijk Reglement).

      

Uit de kerkenraad van 11 mei 2023
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Op zondag 4 juni 2023 organiseert de EBG Amsterdam-
Stad en Flevoland haar jaarlijkse Bazaar.

Het evenement voor gezelligheid en dienstbaar 
fundraisen. Niemand mag het missen. Kom meedoen 
en draag bij aan een mooie dag! Vele gemeenteleden 
en vrienden van onze gemeente zorgen voor een 
keuken met een variatie aan lekkernijen, complete 
warme maaltijden en tropische drankjes.

Wat een mooi vooruitzicht dat we als gemeente samen 
met onze familie, vrienden en de buurt weer lekker
‘ouderwets’ kunnen samenkomen in de tuin en het
kerkcentrum. Een feest om samen te zijn met muziek,
tori van toen en nu, lafu, bosi, brasa, veel amusement 
en een speciaal programma voor kids en jongeren.

Natuurlijk kan onze zeer gewaardeerde Surinaamse
keuken, met veel lekkernijen en heerlijke maaltijden, 
niet ontbreken. Alle activiteiten worden gehouden in 

Bazaar Koningskerk Amsterdam - EBGA

en rondom het kerkcentrum. Velen maken van deze 
dag gebruik om vrienden en kennissen te ontmoeten. 
Ook van netwerken wordt veelvuldig gebruik gemaakt. 
U bent van harte uitgenodigd en neem uw naasten mee.

Voorlopig Programma zondag 4 juni 2023
12.00 uur    Welkom en Opening Bazaar
12.30 uur    Start verkoop in Tuinzaal, 
                   Kastanjezaal en Tuin
13.30 uur   Kom nog meer in de sfeer: 
                   Muziek en entertainment in de Tuinzaal
15.00 uur    Amusement in de Kerkzaal
17.00 uur    Ready to win: Trekking bazaarloterij

Gemeente in beweging

Gemeenteberaad: Wereld van verschil
Op 10 juni zal in Mennorode het vierde
Gemeenteberaad plaatsvinden. 

Een dag van informatie, inspiratie en ontmoeting voor
alle doopsgezinden. Deze dag zal in het teken staan van
het jaarthema ‘Wereld van verschil’ en richt zich op de
kloof tussen arm en rijk in Nederland en in de wereld.

Programma
10.45  Welkom door Miekje Hoffscholte-Spoelder, 
            voorzitter van de ADS.
11.:00 Liturgisch moment door Akke-Clara 
            Thimm-Stelwagen en Paul Thimm
11.15  Socioloog en fotograaf Ebru Aydin over 
            identiteit en inclusie
12.00  1e Workshopronde
13.00  Lunch
14.00  Wandelen en randprogramma
15.00  2e Workshopronde
16.00   Muzikale afsluiting met Akke-Clara 
            Thimm-Stelwagen en Paul Thimm

Workshops en randprogrammering:
-   Hele wereld vol verschil. Henk Stenvers over internationale 
   verschillen tussen doopsgezinden.
-   Ubuntu. Jeannette Den Ouden over deze spirituele 
   levenshouding.
-   De klimaatcrisis. Marijke van Duin: klimaatcrisis en wat 
   doopsgezinden zouden kunnen doen
-   Slavernijverleden. Ook in het verleden van de doopsgezinden 
   blijkt slavernij helaas aan de orde van de dag geweest te zijn. 
   Rineke Verheus-Nieuwstraten en Elma Schlecht over een stuk 
   doopsgezind verleden. 
-   MERK 2026. In 2026 vindt de MERK in Nederland plaats. 
   Informatie en ideeën 
-   Comforters.’U kunt meehelpen bij het vervaardigen. 
-   Privilege of gelijke kansen? Zijn gelijke kansen wel echt gelijke 
   kansen? O.l.v. Ebru Aydin. 
-   Bijbelse figuren aan het woord. Jolan Gaaikema leest voor uit 
   haar nieuwe boek. 
-   Mirjam van Veen over doopsgezind erfgoed. 
-   Wat zie je? Creatieve workshop door ds. Wieteke van der Molen. 

Meer informatie:
https://doopsgezinden.nl/achtergrond/gemeenteberaad-wereld-
van-verschil/
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Dopersgesprek: 
slavernij en excuses
Doopsgezinde Singelkerk, Amsterdam, 19 juni 20.15 uur
Gezamenlijk Dopersgesprek met de Evangelische
Broedergemeente Amsterdam (EBG) over heilzame
verwerking slavernijverleden en doorwerking anno nu.
Besloten gesprek voor leden Doopsgezinde Singelkerk 
en EBG.
Aanmelden via www.doopsgezindamsterdam.nl.

Jubileum weekend Vrijburg
Op 17 en 18 juni vieren wij dat ons kerkgebouw, de ‘nieuwe
REM’, 90 jaar geleden officieel in gebruik werd genomen. 

Sinds 1998, bij het samengaan van Remonstranten en
Vrijzinnige Protestanten, staat het bekend als Vrijburg.
Wij zien uit naar uw komst op de Herman Gorterstraat 35 
(i.v.m. opbreking Diepenbrockstraat). Aanmelden voor de
verschillende onderdelen is zeer gewenst (i.v.m. catering) 
en kan via de website van remonstrantse gemeente:
www.vrijburg.nl/17-18-juni-jubileum-weekend-90-jaar-
nieuwe-rem

Herdenkingsdienst 
slavernijverleden
Nieuwe Kerk, Amsterdam, 30 juni, 19.30-21.00 uur 

Op de vooravond van de viering van de afschaffing van 
de trans-Atlantische slavernij wordt op 30 juni onder
auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland in het
hart van de hoofdstad een herdenkingsdienst gehouden.
Het thema van de dienst luidt: Gedeeld verleden –
gezamenlijke toekomst, Kerken samen op weg naar
heilzame verwerking van het slavernijverleden.

Deze herdenkingsdienst – in de Nieuwe Kerk – is een
initiatief van een breed samengestelde netwerkgroep 
waarin vertegenwoordigers van kerken, de netwerkgroep
Heilzame verwerking van het slavernijverleden (HVSv) 
en Samen Kerk in Nederland (SKIN) samenwerken.
Het is mogelijk om bij deze dienst aanwezig te zijn. 
U kunt zich daarvoor tot uiterlijk 15 juni opgeven bij 
het secretariaat van de Raad van Kerken via
rvk@raadvankerken.nl. Het aantal beschikbare plaatsen 
is echter beperkt. Aanmeldingen worden op volgorde 
van binnenkomst verwerkt. Vanaf 1 juni worden de
bevestigingen van deelname verstuurd.

De tenoren en bassen van Nieuw Vocaal Amsterdam &
Chorakademie Dortmund – Zondag 18 juni, om 14.15 uur

Inmiddels zijn we alweer toe aan het laatste concert in 
de serie Singelkerkconcerten. Voor dit slotconcert mocht 
ik Nieuw Vocaal Amsterdam uitnodigen. Dat is één van 
de beste zangscholen van Nederland voor jonge kinderen
en tieners. 
Ze zijn het vaste kinderkoor van de Nationale Opera, 
maar treden ook op met bijvoorbeeld Capella Amsterdam
en de Nederlandse Bachvereniging. Ik heb zelf met enige
regelmaat de eer om als begeleider op piano en orgel mee 
te werken aan uitvoeringen van deze fantastische jonge
zangers en zangeressen. Een hoogtepunt was wel dat ik 
ze op de piano mocht begeleiden op het Europees
Korenfestival in Neerpelt, België, waar de eerste prijs
summa cum laude werd behaald in hun leeftijdscategorie!
Ook heb ik ze vorig jaar mogen begeleiden bij een
optreden in het Paleis op de Dam voor Prinses Beatrix. 
Het is altijd een feest, en eigenlijk ook altijd automatisch
een hoogtepunt, om met deze jonge getalenteerde
kinderen te werken!

Voor dit concert krijgen we niet alleen de tenoren en 
bassen van Nieuw Vocaal Amsterdam cadeau, maar ze
nemen ook de mannen van Chorakademie Dortmund 
mee, één van de beste koorscholen van Duitsland. 
Samen zingen ze een gevarieerd programma met klassiek
en wereldmuziek. Zelf zal ik achter de piano en het 
orgel plaatsnemen. Op de website van de kerk, ook te
vinden via www.singelkerkconcerten.nl, kunt u alvast 
een voorproefje zien op video. U bent, zoals altijd, van 
harte uitgenodigd! 

Via de website www.singelkerkconcerten.nl kunt 
u kaarten bestellen. 

Singelkerkconcert
Door Jeroen Koopman
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Parkeren op zondag
Per 1 juli verandert het parkeerbeleid van de gemeente
Amsterdam. Dan zal in de omgeving van de Singelkerk 
ook op de zondagochtenden betaald parkeren ingevoerd
worden.  
Parkeren op ons pleintje aan de Herengracht blijft gratis. 
Maar omdat er op zondagochtend maar 7 plekken
beschikbaar zijn, hebben we een duidelijk parkeerbeleid
opgesteld.

Parkeren voor de zondagsdienst:
Er zijn op zondag 7 plekken beschikbaar waarbij
mindervaliden en carpoolers die mensen rijden die slecht
ter been zijn,  voorrang krijgen.
U kunt tot uiterlijk de donderdag voorafgaand aan de
zondagsdienst per mail (koster@doopsgezindamsterdam.nl)
een parkeerplaats reserveren, op die dag krijgt u ook een
reactie.

Parkeren doordeweeks voor kerkelijke bijeenkomsten 
Op werkdagen zijn er slechts 3 parkeerplaatsen
beschikbaar, die ook gebruikt worden door leveranciers 
en reparateurs.
U kunt altijd een parkeerplek reserveren, maar ook
doordeweeks geldt dat mensen die slecht ter been zijn 
of carpoolers die mensen rijden die slecht ter been zijn,
voorrang krijgen.
Graag van tevoren telefonisch, 020-623 45 88, of per mail
een parkeerplaats reserveren.  

Informatie over collectebestemmingen

Uit het krijt
Met het project ‘Uit het Krijt’ worden
kwetsbare mensen met beperkte schulden
(maximaal 5.000, -) geholpen bij het 
simpel en snel aflossen van schulden.
Nadat aan een aantal criteria is voldaan,
worden de schulden binnen vier weken
door het project ‘Uit het Krijt’ afgelost,
waarbij vervolgens afspraken gemaakt
worden en begeleiding wordt gegeven 
om niet opnieuw in de schulden te raken.
Op deze manier kunnen mensen hun 
leven weer snel op orde krijgen.

Stichting Kruispost
Kruispost biedt medische en psychosociale
zorg aan inwoners van Amsterdam zonder
zorgverzekering. Per jaar weten zo’n 
3.200 patiënten Kruispost te vinden; op
jaarbasis doen zij ongeveer 7000 consulten.
Patiënten die in de doelgroep vallen zijn:
onverzekerden, onverzekerbare (uitge-
procedeerde asielzoekers/ongedocumen-
teerden) en daklozen. Daarnaast zijn
toeristen welkom voor een eenmalig
consult. Bij Kruispost streeft men naar zorg
op het niveau van een reguliere huisartsen-
praktijk. De meest voorkomende klachten
op de Kruispost zijn huid-, hart-, vaat- en
spijsverteringsproblemen.

Amsterdam Underground Tour
De stadsgidsen van Amsterdam
Underground hebben een zwervend
bestaan gekend en willen hun verhalen
en ervaringen met je delen. Zij nemen
je mee op ontdekkingstocht langs
bootjes, steegjes en portieken. 
Ze leggen uit hoe je aan geld, drank en
dope komt als je dakloos en verslaafd
bent. Een bestaan waarin je niemand
kunt vertrouwen en waarin het recht
van de sterkste geldt. Waardigheid en
zelfrespect. De Amsterdam Under-
ground tour is voor de deelnemers een
ontdekkingstocht, maar voor de gidsen
het sluitstuk van een persoonlijke
queeste. Het werk als gids helpt hen om
ervaringen te verwerken. Bovendien
steunen ze (oud)lotgenoten door het
stigma op dakloosheid kleiner te
maken. 

Stichting voor
Vluchtelingstudenten UAF
(Universitair Asielfonds)
Het UAF is een onafhankelijke
stichting die de belangen behartigt
van gevluchte studenten en
professionals. Op slimme en
effectieve manieren bieden zij
vluchtelingen kansen om zich verder
te ontwikkelen op het gebied van
studie en werk. Zij helpen ze op 
weg met advies, begeleiding,
financiële steun en door de inzet 
van hun netwerk.

Als u niet in de dienst

aanwezig kon zijn en

toch iets wilt bijdragen

aan het project kunt u

dat via het aangegeven

bankrekeningnummer

doen of via de Givt-app. 
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Essemie van Dunné
voorganger, jongeren- 
en opbouwwerker 
in Noord
t 06 48 35 07 25
e.vandunne@
doopsgezindamsterdam.nl

Joke van der Heide
jongerenwerk
t 06 17 96 43 71
j.vanderheide@
doopsgezindamsterdam.nl

Henk Leegte
predikant 
t 06 45 62 62 70 
h.leegte@
doopsgezindamsterdam.nl

Ewoud Roos 
predikant 
t 06 34 11 50 00
e.roos@
doopsgezindamsterdam.nl

Liliane van der Steur 
jeugdwerker
t 06 21 39 75 44 
l.vandersteur@
doopsgezindamsterdam.nl

Het team
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Lied van de maand: 

Lied 353 in het Liedboek (2013), gezang 343
in het Liedboek voor de kerken (1973)
Gekozen door Mieke Krebber.

Dit lied staat in de serie: liederen voor
belijdenis en doop. De tekst is geschreven
door Martien Postema, doopgezind
predikant (1928-2016). Het is geschreven
om te zingen bij een volwassenendoop.

Voor het Liedboek van de kerken is het
ingebracht door de Doopsgezinden.
De melodie is van Wim Dalm, componist
(1924-2018), onder meer organist in de
Doopsgezinde kerk Haarlem.

1   Nu heeft het oude leven afgedaan!
Wij mogen aan de toekomst toebehoren,
want grote dingen heeft de Heer gedaan:
wij zijn als kinderen van God herboren.

2   Geen macht op aarde houdt hem in zijn macht
die werd begraven in de dood des Heren,
die opstond tot het leven in zijn kracht
om aan zijn hand een nieuwe weg te leren.

3   Water en Geest verwekten door de doop
een nieuwe mens, die voortaan vrij mag leven.
Bevrijd van zonde en vervuld van hoop
mag hij zijn krachten aan het Godsrijk geven.

4   't Lied van de vreugde gaat van mond tot mond:
Gods liefde heeft ons samen uitverkoren
om overal, de hele wereld rond,
de boodschap van zijn rijk te laten horen.

Wie levert 
voor de volgende
idA een lied of
gedicht in?



Agenda

Redactie

Joke van der Heide
Thijs van Hoogstraten
Karen Lammers
Liliane van der Steur
Wim de Vries Lentsch
Mieke Krebber (eindredacteur)

Ontwerp en realisatie
Ontwerpgroep Lâle, www.lale.nl
(033) 462 46 93

Verzending idA via het secretariaat:
e-mail: secretaris@
doopsgezindamsterdam.nl

C O L O F O N

idA, in dit Amsterdam
Maandblad voor geloof
en gemeenteleven van
Doopsgezind Amsterdam.

Kopij voor het volgende 
nummer vóór 10 juni 2023
sturen aan Mieke Krebber 
Mail: m.krebber@chello.nl 
Adres: Dulcie Septemberpad 73,
1093 NK Amsterdam 
(telefoon 020-6731926).

De redactie behoudt zich 
het recht voor artikelen in te 
korten of niet op te nemen.

Secretariaat en administratie
Singel 452
1017 AW Amsterdam
kerk (020) 623 45 88
kosterij@doopsgezindamsterdam.nl
secretariaat (020) 624 65 73
secretaris@doopsgezindamsterdam.nl
boekhouding (020) 627 70 72
gironummer 
NL11INGB0000141442 (VDGA)
website:
www.doopsgezindamsterdam.nl
website van de ADS: www.ads.nl 
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Juni 2023 
(kerkdiensten: zie achterkant)

   

•  Za 3 juni Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Zo 4 juni Bazaar EBGA Koningskerk 12.00 uur

•  Ma 5 juni Bijbelkring Henk Leegte Singelkerk 20.00 uur

•  Di 6 juni Bijbelkring E. van Dunné Singelkerk 13.30 uur

•  Za 10 juni Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Za 10 juni Gemeenteberaad op Mennorode Elspeet 10.45 uur

•  Zo 11 juni Lezing over Jan van der Heijden Stadsarchief 15.00 uur 

•  Za 17 juni Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Za 17 - Zo 18 juni 90 jaar Nieuwe Rem Vrijburg

•  Zo 18 juni Singelkerkconcert: Singelkerk 14.15 uur

•  Ma 19 juni Dopers Gesprek met EBG over slavernij Singelkerk 20.15 uur

•  Di 20 juni Kring M. Krebber/I, II, en III Johannes Singelkerk 15.00 uur

•  Za 24 juni Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Do 29 juni Bijbelaars Singelkerk 11.00 uur

•  Vr 30 juni Dienst herdenking Slavernij (RvKN) Nieuwe Kerk19.30 uur

•  Za 1 juli koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Wo 5 juli Lezing over Jan van der Heijden Stadsarchief 15.00 uur

Vooraankondiging:

•  30 oktober Singeldichten; dichtwedstrijd Singelkerk 20.15 uur

   Inzendingen voor 16 september



    

Singelkerk – Singel 452 – t (020) 623 45 88

Meerpad – Meerpad 9  – t 06 53 77 06 01

Amsterdam Centrum

Amsterdam Noord
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                               Singelkerk                        Meerpad                        Collectebestemming                     
                                  Centrum 10.30 uur                    Noord 10.15 uur                                                                                           

4 juni                      Ds H. Leegte                              E.M.L. van Dunné***            ‘Uit het krijt’
cantate-                                                                                                           NL79 TRIO 0379 3155 64 t.n.v.                   
dienst****                                                                                                                  de regenboog groep

11 juni                    Ds H. Leegte*                                                                           Stichting Kruispost
                                                                                                                         NL22ABNA0437295370 t.n.v.                  
                                                                                                                                   St. Vrienden Kruispost  

18 juni                   E.M.L. van Dunné                     Ds G.A. Reinhold-                  Stoelenproject
                                                                             Scheuermann***                 NL42INGB0001320598 t.n.v.                       
                                                                                                                                     Stoelenproject, Amsterdam

25 juni                   Ds H. Leegte* en **                                                                 Het collectedoel wordt bepaald
gezamenlijke                                                                                                   door de EBG
dienst met                                                                                                      
EBGA in de                                                                                                                
Koningskerk

2 juli                       Ds H. Leegte                              E.M.L. van Dunné***            Amsterdam Underground Tour
                                                                                                                         NL26TRIO0379424770 t.n.v.                       
                                                                                                                                     Amsterdam Underground Coöperatie U.A.   

9 juli                       Ds H. Leegte*                                                                           Stichting voor vluchteling-studenten UAF
                                                                                                                         NL41INGB0000076300 t.n.v.                       
                                                                                                                                     Stichting vluchtelingstudenten te Utrecht

16 juli                     Ds H. Leegte                              E.M.L. van Dunné***            ‘Uit het krijt’
                                                                                                                         NL79 TRIO 0379 3155 64 t.n.v.                   
                                                                                                                                     de regenboog groep

*Kom-in-de-kring en Kinderkerk   **Koningskerk, Van ‘t Hofflaan 20, 1097 EP Amsterdam   ***Kinderkerk
**** BWV 115 "Mache dich, mein Geist, bereit"

Zomernummer
Het zomernummer van idA zal weer een 

dubbelnummer zijn. Het zal rond 15 juli verschijnen.

We hebben gekozen voor het

thema ‘Zomerzotheid’. 

Iedereen die daarover wil schrijven is hiertoe van harte
uitgenodigd. U kunt uw bijdrage inleveren tot 7 juli. Graag

vergezeld van een illustratie met vermelding waar die illustratie
vandaan komt, b.v. eigen foto. Vergeet ook niet uw naam te

vermelden en doe geen moeite de tekst op te maken.

De redactie




