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THEMA: TROOST

Iemand wilde een afspraak maken om
van zijn geloof te vertellen, en daar 
had hij twee verhalen voor nodig, had
hij al aangekondigd. Het ene verhaal
was een ervaring in de bergen geweest:
een indrukwekkend landschap,
majestueus, onbeschrijfelijk mooi,
sneeuw op de toppen, de zon erboven.   

Hij had de stilte gehoord, en toen had 
hij iets gevoeld dat hij niet anders kon
omschrijven dan met het woord ‘God’.
Hij was zichzelf weer, en tegelijk een
ander geworden, het was alsof hij zijn
naam had horen roepen, en een gevoel
van vrede dat alle verstand te boven
gaat had hem doorstroomd. De ervaring
was nog steeds bij hem, niet meer 
zo sterk als eerst, maar sterk genoeg. 
Niet dat het allemaal goed zou komen,

maar dat hij niet alleen was. Hij was
kerken gaan opzoeken, hoewel hij
moeite had met het instituut: de verstar-
ring, het geklets, het gedoe. Maar als 
hij de Singelkerk inliep was hij toch ook
wel weer blij met de gemeenschappen
die huizen als dit hadden gebouwd.
Omdat het hem hielp met bidden,
concentreren, met vasthouden wat 
hij ervaren had. Maar er was ook een
ander verhaal. Dat was het verhaal van
een gruwelijk ongeluk waarvan hij
getuige was geweest, ik zal u de details
besparen. Dat was het andere verhaal.
“En ik begrijp het niet. Hoe krijg ik dit 
nu bij elkaar?”

In twee verhalen hoorde ik wat wij denk
ik allemaal kennen, zij het misschien niet
zo heftig: het visioen en de werkelijk-

heid. En hoe hou je die twee nou een
beetje bij elkaar? Het zijn vragen waar 
je een mensenleven lang mee bezig 
kunt zijn, dus het verlossende woord er
over spreken zal ik niet proberen. Maar 
het waren de dagen op weg naar Pasen 
dat ik hier over dacht, dus dat kwam bij
elkaar. Waar is Jezus nu eigenlijk aan
gestorven? Het gebruikelijke antwoord is:
aan de zonden der mensen. De mensen 
van toen, joden en heidenen, hebben 
hem eendrachtig een kopje kleiner
gemaakt, en wij zouden vandaag precies
hetzelfde doen. Sterker nog, wij dóen
hetzelfde, daar waar wij wat goed en
kwetsbaar en weerloos is verloochenen en
kapot maken. Het is een goed antwoord,
denk ik, maar toch ben je er hiermee niet.

Lees verder op pagina 2

Troost van Pasen  
Door Henk Leegte
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Rembrandt, Maria en de hovenier
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Vervolg van pagina 1

Want wat Jezus aan het kruis brengt is
méér dan door mensen gewilde boos-
aardigheid en domheid. Ik wil mijn
verantwoordelijkheid heus niet ontlopen
hoor, en ik vind dat het van grote
geestelijke moed en verantwoordelijk-
heidsgevoel getuigt dat de Bijbel het
kwaad niet reduceert tot een kosmisch
misverstand maar daarentegen vooral 
kijkt naar het falen van mensen (waar-
door wij in principe iets meer dader dan
slachtoffer zijn), maar toch, dat is niet
alles. Er is niet alleen schuld, er is ook
tragiek. Jezus moet hangen omdat de
mensen dat willen, maar ook omdat er
een vreemde barst door de schepping
loopt. Er is daad, maar ook lot. Zoals die
tumor in dat jonge lijf bijvoorbeeld.

En als ik dan die oude Paasverhalen 
hoor, bijvoorbeeld over dat visioen 
van Maria, dan denk ik dat ze willen
vertellen dat met die beide zaken wordt
afgerekend. Pasen wil niet alleen zeg-
gen: jullie zonden zijn vergeven. Het wil
ook zeggen: de tranen om de op aarde
niet te vermijden conflicten en oorlogen,
de woede om die tumor, het voort-
durend verdriet om dat bittere raadsel
midden in deze onbeschrijfelijk mooie
schepping, dat gaat voorbij. Het lijden 
dat we kunnen bestrijden en het lijden
waarin we moeten berusten, daarvan
zullen we worden verlost, zegt Pasen. 
De boze geesten die we zelf zijn en zelf
maken, én de boze geesten die komen 
en gaan – God weet waar vandaan en
waar naartoe – ze hebben niet het laatste
woord, sinds de Eeuwige zijn Jezus uit 
de doden opwekte en bij zich in huis 
nam. Dat is de troost van Pasen. Toch 
fijn dat er huizen zijn als de Singelkerk,
om je dat visioen af en toe weer te 
binnen te brengen.

Pasen zegt ons ten eerste dat er een 
grote verlossing is, en ten tweede dat 
die niet door mensenhanden wordt
gemaakt. Daarom is het het grootste 
feest dat we in de Gemeente hebben.
Het is denk ik niet toevallig dat de 
eerste die dat door had Maria van
Magdala was. Laten we proberen 
samen met haar te vertrouwen, biddend
en werkend, dat we net als zij eens

geroepen zullen worden bij onze 
naam. Door de hovenier. “Je zonden
zijn je vergeven”, zal hij dan zeggen. 
“En geen zeven duivelen krijgen je 
meer te pakken”. 

Ida Gerhardt zegt het het mooist.
(Zij dacht dat het de hovenier was. 
Joh. 20,15)

Eén Rembrandt kende als kind 

ik goed:

de Christus met de grote hoed

wandelend in de ochtendstond.

En, naar erbij geschreven stond:

Hij was een hovenier.

En nóg laat ik mijn tranen gaan

als in de gaarde ik Hem zie staan,

en  – wat terzijde – in stille schrik

die éne, zij die dacht als ik:

Het was de hovenier.

O kinderdroom van groen en goud 

– géén die ontnam wat ik behoud.

De laatste hoven naderen schier

en ijler wordt de ochtend hier.

Hij is de hovenier.

In 2017 kreeg Michael Ignatieff het verzoek
een lezing te houden op een korenfestival 
in Utrecht over rechtvaardigheid en
politiek in het boek Psalmen. 

Troost 
Door Mieke Krebber 

Ignatieff is geboren in Canada; zijn vader
kwam uit Rusland en zijn moeder was een
Canadese. Hij studeerde geschiedenis en
doceerde aan diverse universiteiten in
Europa en Amerika. Ook was hij enkele
jaren leider van de Liberal Party in Canada.

In het voorwoord op zijn boek Troost, als
licht in donkere tijden schrijft hij dat hij 
heel weinig wist van de psalmen, maar 
de uitnodiging toch aannam. Tijdens het
festival luisterde hij vanuit het publiek 
naar de koren. ‘Ik was gekomen om een
lezing te geven, maar wat ik vond was
troost; in de woorden, de muziek en de
tranen van herkenning bij de toehoorders’.
In de epiloog vertelt hij dat hij heel lang
bedroefd is geweest na het overlijden van
zijn ouders, drie jaar na elkaar. Hij was
ontroostbaar ‘en nog kan ik niet exact
reconstrueren hoe ik mijn leven weer op 
de rails heb gekregen’. 

Na het horen van de koren en het zien 
van de emotie bij de toehoorders en bij
hemzelf wilde hij begrijpen waarom de
psalmen zoveel indruk maakten. Hij begon
onderzoek te doen naar de bron van troost
voor een aantal mensen uit de geschiedenis,
uit de joodse, de christelijke en de stoïsche
stromingen, die beproevingen meemaakten. 
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De bijbelse figuren Job en de psalm-
dichter(s) vinden troost in de verklaring 
van hun wanhoop in het vertrouwen op
God –‘De Heer is mijn herder’. Paulus vond

vertroosting in de liefde van de vrienden 
die hem steunden bij zijn werk op zijn reizen
langs de verschillende gemeenten. De
bekende tekst uit I Corinthen 13: … geloof,
hoop en liefde … legt Ignatieff niet uit als
een oproep van Paulus om lief te hebben.
maar het geloof en de hoop en de liefde 
die hij zag in de gemeente van Corinthe. 
was hem tot troost bij zijn zendingswerk. 
De liefde die hij ondervond van zijn 
vrienden was voor hem het belangrijkste.  

In zijn boek volgt Ignatieff de loop van 
de geschiedenis.
Allereerst Cicero (106-43 v.Chr.) en het
Stoïcisme: Cicero sluit zich op na het
overlijden van zijn dochter. Hij vindt troost 
in het schrijven: ‘een wijs man heeft nooit 
te lijden van verdriet’.
En dan Boëthius (480-525) een christelijk,
laat-Romeins filosoof. Hij werd door
Theodorik, koning der Ostrogoten, die 
Italië hadden veroverd, beschuldigd van
samenzwering met het Byzantijnse rijk,
gevangen genomen en geëxecuteerd. 
Hij schreef Consolatio (troost) in afwach-
ting van zijn dood. Daarin schrijft hij dat
filosofisch denken de mens in staat stelt
onrecht en dood te dragen.
Montaigne (1533-1592) schrijft in de tijd 
van een grote pestepidemie. Hij leidt een
rondzwervend bestaan om aan de epidemie
te ontkomen. Hij beseft dat je nooit voor-
bereid kunt zijn op verdriet, dat leert 
de plaag ons. Getroost worden is afgeleid
worden en dat leidt tot vergeten. Troost 
vind je in het ritme van het alledaagse 
leven. Pogingen om de wegen van God
te begrijpen worden door hem gestaakt. 
Troost is de liefde voor het leven zelf. 

En dan het rationalisme: David Hume
(1711-1776). Hij schreef Treatise of Human

Nature (Over de menselijke natuur), waarin
hij zich afvraagt ‘wat ben ik’ en tot de
conclusie komt dat troost is: menselijk
gezelschap. In ‘The natural history of
religion’ (De natuurlijke geschiedenis van
religie): religie is valse troost. Hij besluit te
sterven zoals hij heeft geleefd: zonder
vertroosting van het geloof. 

Marx (1818-1883). In Parijs hoort Marx 
de kreet: christianisme est communisme.
Daarover is hij zeer verbaasd. Hij wil dat 
de mens waarlijk vrij wordt. Hij verzet zich
tegen particulier eigendom. In 1848 schrijft
hij het Communistisch manifest. Marx voelt
zich sterk verwant aan Wagner. In 1871 
is hij betrokken bij de Commune van Parijs.
Zijn vrouw Jenny, die hem in alles steunde,
kreeg kanker en overleed in 1881. 

Abraham Lincoln (1809-1865) sprak de
woorden bij de aanvaarding van zijn tweede
ambtstermnijn: ‘wij zijn geen vijanden maaar
vrienden. Fel zijn hartstochten opgelaaid,
maar die mogen de banden der genegenheid
niet verbreken’. Er was op dat moment een
hevige strijd gaande - de Amerikaanse
burgeroorlog - tussen de Zuidelijke staten 
(de Confederatie) en de Noordelijke staten
(de Unie). Citaat: ik beweer niet dat ik de
loop der gebeurtenissen heb bepaald. … de
toestand van het land is niet de vrucht van
een partij… maar alleen door God bepaald.
Gods wil wint het altijd. God is mijn enige
hoop. In 1865 wordt Lincoln vermoord. 

En dan meer van onze tijd, de 20e eeuw: 
Max Weber (1864-1920) heeft grote invloed
gehad op de ontwikkeling van de moderne
maatschappij. Voor troost is volgens hem
geen plaats in de Calvinistische ethiek. 
Als je je alleen door de christelijke ethiek 
laat leiden zul je nooit de moed hebben 
om het kwaad met geweld te bestrijden. 
De mens moet zijn verantwoordelijkheid
nemen in plaats van te vluchten in haat of
zich te verschuilen in illusies. Citaat: ‘ik vind
het ontroerend als een mens zich met zijn
hele hart verantwoordelijk voelt voor de
gevolgen van zijn daden… ‘

Albert Camus (1913-1960), De keuze is:
collaboratie of verzet. Overtuigingen zijn
slechts abstracties: niet wie gelijk heeft 
maar wie troost biedt! We ontdekken dat 
we elkaar nodig hebben. Je kunt zonder
genade leven maar niet zonder hoop, niet
zonder voorbeelden.

Václav Havel (1936-2011): hoop is niet 
identiek aan optimisme. Hoop is: blijven
strijden. En: ook verantwoordelijkheid 
nemen voor je mislukkingen. Kritische
zelfonderzoek. 

Cecely Saunders (1918-2005) wordt
gerekend tot de oprichters van de
hospicebeweging. Zij wilde de angst voor
de dood wegnemen. Door het voorlezen
van Psalmen kon zij de onrust van een
stervende wegnemen. Vertroosting staat
soms tegenover het meedelen van de
waarheid. 

In het boek worden meer personen uit de
geschiedenis besproken: Marcus Aurelius,
Boëthius en Dante, El Creco, Michel de
Montaigne, Condorcet, Gustav Mahler,
Anna Achmatova en Primo Levi en Miklós
Radnóti. Conclusie van Ignatieff: wij
kunnen teruggrijpen op Lincoln, Matthäus
en de Psalmen om te ontdekken wat we
moeten aanvaarden en wat niet. 

Ook Dirk de Wachter heeft een boek
geschreven over troost: Vertroostingen,
gewone woorden. Hij gaat in op de
behoefte aan troost; troost bij de ander;
troost van kunst, muziek, poëzie, god 
en de natuur. Een citaat: Ik schreef in 
De kunst van ongelukkig zijn, Sartre zei:
L’enfer, c’est les autres’, maar volgens 
mij moet het eigenlijk zijn ‘L’ enfer, c’est 
le manque des autres’.

Terwijl Ignatieff een historisch overzicht 
geeft van de verschillende manieren
waarop de mens troost vindt, afhankelijk
van zijn geloof of filosofie, benadert 
De Wachter het fenomeen troost vanuit
zijn eigen beleving. 



Vermeer: 
Gezicht op Delft

De troost van Vermeer 
Door Thijs van Hoogstraten

We weten het: In het Rijksmuseum 
loopt de tentoonstelling ‘Vermeer’, 

nog tot 4 juni van dit jaar. 28 van 
zijn 37 schilderijen zijn bijeengebracht,
vanuit de hele wereld. Dat deze samen

kunnen worden getoond is een uniek
gebeuren. En de hele wereld komt 

erop af. Hotels zijn uitverkocht. 
En dat is de tentoonstelling zelf ook ...

Hoe kan dit waar zijn, denk ik, dat die
400.000 kaartjes nu al op zijn. Is het slimme
marketing. Is het een cultuurhype? Is het
voor de elite – als je er niet geweest ben
hoor je er niet bij? Het Gezicht op Delft
of Het meisje met de parel, ze worden
inderdaad gedragen door een bijzondere 
en subtiele techniek. Het zijn wonderen 
van verstilling kun je zeggen. Daarom is het
misschien meer dan slimme marketing, 
dat al die Vermeer-toeristen hier brengt. 
Het is, denk ik, ook een zoektocht naar
evenwicht, naar troost voor het onrustige
bestaan. Dan moet je maar op de koop toe
nemen dat Vermeer wordt vermarkt en met
tv-shows wordt neergezet. Het toppunt was
wel wat ik kortgeleden in de museumwinkel
van het Rijks aantrof. Een prachtige winkel
overigens. De hele collectie wordt smaak-
vol vertaald naar mokken, sjaals, sokken, 
schrijf-papier, puzzels, juwelen, paraplu’s,
enzovoorts. En honderden prachtige kunst-
boeken niet te vergeten. Ook over Vermeer.

Maar goed, wat ik ook zag: Het melk-
meisje, maar dan als Playmobil. Tja, hoe
ver wil je gaan. Hoe belangrijk dat ook is
voor de bedrijfsvoering van een top-
museum als het Rijks. Museumspecialisten
en sociologen zullen hier vast wel over
nadenken, en hun zakelijk leiders, lijkt
me. Theologen ook, zou ik hopen. Het
verlangen naar balans, samenhang en
troost, het is van alle tijden. En zeker van
deze tijd. De mokken, sokken en paraplu’s
moeten we maar voor lief nemen. Onder-
tussen heb ik voor mijn kleindochter toch
best wel het Playmobiele Melkmeisje
gekocht. Ook kocht ik een aardig boekje
van Dick Bruna over Vermeer en Nijntje.
Die in het Engels Miffy heet, van Japan
tot Amerika. 

Maar, voor wie liever terugkeert naar de
echte Vermeer, en (net als ik} geen ticket
meer kan krijgen, heb ik nog wel een tip.
Bekijk de onlinepresentatie van Vermeers
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hele oeuvre1, ingesproken in het Engels 
en het Nederlands. Prachtig gedaan. 
Het zal u tot troost strekken. En ruimte
gegeven. Ook een mooie emotie voor 
deze Paastijd. Ik had graag eens met 
een deskundige over dit fenomeen, de
Vermeer-hype willen doordenken. Maar
eigenlijk weet ik het al. Ik doe mee.

Tenslotte: bij het ronddwalen in de
museumwinkel trof ik nog een verrassend
boekje, Het straatje van Vermeer. Het
vertelt van de zoektocht naar waar dit
straatje geweest kan zijn – in Delft, waar
Vermeer woonde en werkte. Katholiek, 
11 kinderen, inwonende bij zijn schoon-
moeder, atelier op zolder. Maar het boekje
geeft ook een treffende omschrijving van
de omgeving, de wereld van Vermeer, 
zijn netwerken, zakelijk en religieus.
Geschreven door Frans Grijzenhout2, kunst-
historicus, en in de verte een bekende van
onze gemeente, maar dat terzijde. 

Terug naar de vraag vanwaar deze 
hype komt. Heb ik daar nu voldoende
antwoord op gegeven? De lezer heeft
wellicht zijn eigen visies op. Maar het 
zou hier ook over troost kunnen gaan.
Dat hoort bij Pasen. Net als waar laatst 
bij ons over gepreekt werd. Te weten 
”De wonderbare spijziging” (Joh. 6). 
Twee broden en vijf vissen, het was
genoeg voor duizenden. Zoals de troost
en kracht die uitgaan van het werk van
Vermeer, ook voor duizenden. 

Vermeer: 
Zittende vrouw 
aan het virginaal

Playmobil
Het melk-meisje

1)  www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/toegankelijkheid/
dichterbij-vermeer

2)  F. Grijzenhout, Het straatje van Vermeer, 2015



Twee dagen eerder schreef Justus van
Maurik een emotionele brief met vele
doorhalingen en verbeteringen aan
Pieter Fontein. Waarschijnlijk had Pieter
al gereageerd op de annonce van het
overlijden van Wilhem, want Justus
schrijft: ‘Heb dank, voor uw verkwikken-
den en Christelijken brief van gisteren. …
kunnen wij de tedere blijken van uw
liefde … ten dage van angst en
benauwd-heid [niet] onbeantwoord
laten.’ Hij was blij dat Fontein Wilhem 
in achting hield. En hij maakte zich
zorgen om de voogdij van het ‘ouderloze
schaap’. Verder spreekt hij van steeds
weer opwellende droefheid; hij is ziek
van lichaam en ziek van ziel. ‘O, hoe
vertroostte, ja verkwikte ons de betui-
gingen van uw liefde voor de overledene
…’. Maar helaas [vier regels door-
gestreept] door uw verzoek uw brief
niemand anders te laaten leezen hebt 
u ons buiten staat gestelt  … dat [deze]
tot vertroosting dient voor de verstan-
digen Christen Jan Wagenaar … ‘ Verder
maakt Justus gewag van hartsnijdende 
en zielgrievende wonden die zijn toe-
gebracht door mensen die Wilhems 
‘ware noblesse’ niet gekend hebben.

Op 16 februari 1755 schreef Pieter Fontein vanuit Rotterdam een brief aan Justus van
Maurik om hem te condoleren met het overlijden van zijn broer Wilhem (1713-1755).
(De brief is vier pagina’s lang.) Hij roemt daarin de rechtschapenheid van Wilhem en
betreurt uitgebreid zijn heengaan. Hij bedankt ook voor het toezenden van het
overlijdensbericht aan zijn schoonvader – Jan Stol – die, vanwege ouderdom, niet 
meer in staat is zelf een brief te schijven. Ook excuseert hij zich ervoor dat ‘het ons
onmogelijk in persoon …’ (hem en zijn vrouw Sara) is te komen condoleren. 

In de brief van 16 februari gaat Fontein
dieper in op deze brief van Justus. 
Hij verzekert Justus dat ook hij zeer
bedroefd is: ‘Ik kan tot nogtoe aan Ued.
niet zonder tranen schrijven, Wilhem die
zalige ziel! zweeft mij nog gedurig voor
ogen. Het is mij teffens vermaak en
droefheid aan zijn hemelschen hoedanig-
heden tot mijne opwekking te gedenken.’ 
Verder: ‘het is er zoverre vandaan dat 
wij zijn lot zouden betreuren … in de
zekerheid dat hij in de eeuwige vreugde
is ingegaan; wij treuren om het verlies 
dat wijzelve lijden… dit na te denken kan
een hulpmiddel zijn tot matiging onzer

droefheid, … ’ Aan het eind van de brief:
‘Ïk hoop … te vernemen dat U zich naar
het lichaam weder redelijk wel bevindt 
en dat u zich bevlijtigen zal om tegen 
de droefheden te waaken’ ‘Wij groeten
na toewensing van Gods bijstand naar 
ziel en lichaam, Uw oprechte vriend 
Pieter Fontein.’

Wilhem van Maurik was in 1733 met
attestatie overgekomen naar de
gemeente Lam en Toren uit Utrecht, waar
hij in 1717 gedoopt was. Neef Justus van
Maurik, getrouwd met Francine Teyler,
was een aangetrouwde neef van Fonteins

Een condoleancebrief van
Pieter Fontein   
Door Mieke Krebber
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vrouw Sara Alida Vermande, dochter 
van Lodewijk Vermande en Sara Teyler.
Wilhem was weduwnaar van Petronella
Kool en in 1751 getrouwd met Jozina
Messchert. Zij kregen in januari 1753 een
dochter, Jozina. Moeder Jozina overleed
10 dagen later. Toen Wilhem van Maurik
overleed was zijn dochtertje dus pas 
twee jaar oud. Justus van Maurik werd
haar voogd. In november 1770 werd
Jozina gedoopt in de gemeente Lam 
en Toren. In 1771 trouwde zij op 
18-jarige leeftijd met Pieter van Winter
(26 jaar), die in 1745 gedoopt was in 
de Gereformeerde kerk. Uit het ouder-
trouwregister blijkt dat Jan Wagenaar
een van Jozina’s voogden was. In 1779
stierf Jozina aan de pokken.

Pieter Fontein (1708-1788) heeft in zijn
leven – hij werd zeer oud voor die tijd: 
80 jaar – veel sterfgevallen meegemaakt.
Zijn ouders stierven toen hij nog jong
was, zijn vader in 1717 en zijn moeder 
in 1723. Op jonge leeftijd waren hij 
en zijn drie jongere broers dus wees.
Pieters eerste vrouw, Josina Stol, over-
leed in 1746 na 10 jaar huwelijk. 
Daarna trouwde hij met Sara Vermande;
haar moeder stierf in het jaar van haar
geboorte. Haar vader trouwde daarna
met Maria Welsingh; zij kregen een
dochter, Maria Aletta en een dood
geboren kind. Maria Welsingh overleed
in 1720. In een brief, ook aan Justus van
Maurik, vertelt Fontein over een reis 
naar Harlingen voor het huwelijk van 
een zoon van zijn broer. Ook dit was een
tweede huwelijk.

Als je de begraafboeken van Amsterdam
bekijkt zie je dat er in de 18e eeuw elke
week wel een paar kinderen begraven
werden.  

De gemiddelde leeftijd in de 18e eeuw
was voor mannen op 45 jaar en voor
vrouwen 38 jaar, terwijl veel vrouwen
overleden voor hun dertigste in het
kraambed. Pas na 1750 werd soms doods-
oorzaak vermeld. De meest voorkomen-
de dodelijke ziektes waren pokken, rode
hond, mazelen, tyfus, difterie en cholera.
Met de Begraafwet van 1869 werd het
verplicht de doodsoorzaak te vermelden. 
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Gedicht van de maand

Ik moet thuis blijven, maar de kleine stem

van moe’s groene petroliekannetje

vertelt van vroeger om mij te troosten,

“weet je noch hoe het rook als je binnenkwam,

zachte zeep en een vleugje boenwas”.

Ik weet het nog, ga de kamer binnen.

Een klok met gewichten, de brandende haard,

de veiligste plaats die ik maar kende.

Natuurlijk was daar ook boosheid en verdriet,

Maar tranen waren er zout, niet bitter, 

en rouw werd waardig vorm gegeven.

Ik strijk over de smalle tuit

en zal het verhaaltje nog vaak willen horen.

Als thema
voor het nummer 

van idA in mei heeft 
de redactie gekozen 

voor ‘Gedichten’.
Zie pagina 13

Troost

Gedicht uit de bundel van Lenie Oortwijn: Winter
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EEN VERSLAG VAN WAT MIJ OVERKWAM

Het zijn de kleine dingen
die het hem doen…
Door Amy Tjon Appian 

Ik twijfelde of ik vandaag of morgen zou
gaan. Uiteindelijk besloot ik al wat later
op de middag de boodschappen toch
vandaag te gaan doen. Het duurde lang
bij de kassa. Ik kwam in het donker naar
buiten en begon te twijfelen: hoe kom 
ik thuis? Ik begon met mijn rollator vol
boodschappen terug te lopen. De stoep 
op is dan moeilijk. Een man met een 
fiets kwam naast me lopen. Bij de stoep
vroeg ik: ’Kunt u me helpen?’ ’Ja,’ zei hij,
en bracht me naar de overkant. Opeens
zei hij: ‘Ik ben 50 jaar.’ ‘Nou,’ zei ik 
’dan had ik je moeder kunnen zijn.’ 
Het was net of IEMAND me stuurde 
een stem in me zei: ‘Heb vertrouwen, 
Ik ben bij je.’ Mijn argwaan viel weg.

Hij vervolgde: ‘Ik ben dakloos. Heeft u 
een kleinigheid voor me?’ Ik bleef stil en
besloot er niet op in te gaan. In de don-
kere straat liep hij met me op. Ik vroeg:
’Waar slaap je dan vannacht?’ ‘Vanavond
heb ik een slaapplek,’ antwoordde hij. 
Dat voelde voor mij al wat beter. ‘Heb je
al gegeten?’ vroeg ik. ‘Nee’, antwoordde
hij. Zwijgend liepen we verder.

Toen we bij mijn flat aankwamen wilde 
hij zijn fiets ergens tegenaan zetten. 
Ik zei: ‘Je kunt hem beter dáár zetten, 
dan wordt hij niet nat.’ ‘Ga maar mee 
naar binnen’, zei ik. Hij bood aan de
rollator van mij over te nemen. Opeens
had ik mijn handen vrij voor het openen
van de deuren. We liepen samen met
wagentje en tassen. Naar binnen. 
De buitendeur viel in het slot. Achter 
me aan stapte hij de lift in. Samen naar
boven. Op mijn gang aangekomen ston-
den we stil voor mijn deur. Ik opende de
deur en hing mijn jas op. ‘Waar moeten
die tassen heen?’ vroeg hij. ‘Zet ze hier in
de gang maar op de grond’, antwoordde
ik, ‘en laat de rollator maar daar.’ Hij zette
de tassen op de aangewezen plek en bleef

in de gang wachten. Ik liep de keuken in
en dacht: Met een lege maag rondlopen 
is ook niet alles. Koud, nee, dat kan toch
niet. Opeens me omdraaiend zei ik: 
‘Ik heb nog wat voor je in een pannetje,
maar dan moet ik het wel eerst even
opwarmen. Hij kwam de keuken in en
keek hoe ik het prakje uit de ijskast
haalde, in een pannetje deed en er bij 
het opwarmen in bleef roeren. Toen het
opgewarmd was gaf ik hem het pannetje
met een lepel. Staande in de keuken
bracht hij de lepel naar zijn mond. Toen
zei ik – als door een ingeving – opeens:
‘Je bent geen dier dat je staande moet
eten!! Kom in de kamer, daar is het warm
en kun je aan tafel zitten om te eten.’

We gingen de kamer in. Hij keek rond 
en ik zei: ‘Jij zit hier en ik zit daar, aan
tafel.’ Hij ging zitten en begon te eten.
Toen hij alles opgegeten had, stond hij
op, bracht het pannetje en de lepel naar
de keuken en spoelde ze schoon. Toen 
zei ik: ‘Ik ga nu mijn rollator wegzetten.’
Hij liep achter me aan de gang op. Ten
afscheid gaf ik hem een appel, die hij snel
in zijn zak stopte. Daarop bukte hij zich
gaf me vluchtig een kusje op mijn wang.
Verrast keek ik hem na en zag hoe hij in
de lift verdween. Die avond voelde ik dat
ik een bijzondere ontmoeting gehad had.

Maar toen ik het later aan vrienden en
kennissen vertelde zeiden die: ‘Tante, 
wat u gedaan hebt is heel gevaarlijk. 
Die man had u wat aan kunnen doen! 
U woont hier alleen. Je kunt niemand
vertrouwen!!’ 

Nou, dát bleek al niet waar. En waarom
had ik dan die ingeving, die me deed
voelen dat het goed was als iemand 
voor deze mens even medemens was?
Waarom bleef ik voelen dat ik een heel
bijzonder ontmoeting gehad had?

In Memoriam

De afgelopen maanden zijn vier

zusters overleden voor wie, door 

de afwezigheid van Ewoud Roos,

geen in memoriam in idA is

verschenen. Moge de herinnering

aan de zusters Muller, Denz, Schenk

en Wayenberg ons tot zegen zijn.



Eerder noemde ik ‘het boek van de
schoonheid en de troost’, een bundel
interviews door Wim Kayzer al eens,
waarin hij een gemêleerd gezelschap 
vroeg over wat het leven mooi maakt 
en wat in het leven troost verschaft, en
hoe schoonheid en troost verbonden
zijn. Jehudi Menuhin zei daarin over
troost onder meer: ‘gelukkig zijn, troost
vinden, betekent dat je deel wordt van
een groter geheel waarvan je je een
onderdeel voelt, een onderdeel dat er
natuurlijkerwijs bij hoort. Je lijdt als je
geïsoleerd bent. Als je verdriet je van 
de rest van de wereld isoleert, als je het
idee hebt dat je een waardeloos persoon
bent waar de wereld best zonder kan. 
In werkelijkheid is elk atoom waarde-
vol, want het bezit kracht, energie en
vibratie…’. Hij vertelde verder over een
concert dat hij had gegeven in een
gevangenis in Parijs, een weerzin-
wekkend gebouw zonder groen, met
alleen maar muren. De muziek had 
de gevangenen diep bewogen en na
afloop gaf een gevangene hem een 
roos: ‘Ik kan gewoonweg niet beschrijven 
wat dié roos op dié plaats voor me
betekende, omdat die in die gevangenis
even vreemd scheen te zijn als het
paradijs zelf. Hij was volledig in strijd
met de context. Als hij me een beschil-
derd doek had gegeven, dan zou ik al
stomverbaasd geweest zijn, maar een
roos tussen deze meedogenloze muren 
– ik was tot tranen toe geroerd. Ik heb
nooit geweten waar ze die roos vandaan
hadden.’

Ik denk aan Kary Mullis, die als gast-
spreker aan de Universiteit van Bologna,
zijn verhaal vertelde over zijn toewijding
aan het onderzoek en de uitvinding van
de Polymerase Chain Reaction, een
moleculair biologische techniek, waar-
voor hij de nobelprijs had gekregen. 

Hij vertelde over de dag waarop de
resultaten bevestigden dat zijn ideeën
juist waren. Toen de uitgedachte
techniek bleek te werken, was het 
al avond en had iedereen het pand al
verlaten. Hij rende het gebouw rond
om iemand te vinden met wie hij zijn
vreugde kon delen. Slechts op de
verdieping van de afdeling patenten-
aanvraag brandde nog licht en hij
klampte de late werker aan. Waarop 
de patentenman droog opmerkte dat
hij naar de juiste afdeling was
gekomen. De periode die volgde,
vertelde Mullis, werd gekenmerkt door
rep en roer en politiek geharrewar 
over wie met het resultaat naar buiten
trad en wie naar voren werd geschoven
op artikelen en zo belandde hij op 
de achtergrond. Maar er kwam een
wending toen het hoofd van de afde-
ling werd benaderd door de organisa-
toren van een groot symposium. 
Zij wilden een spreker uitnodigen om
over de nieuwe techniek te vertellen,
maar wel degene die daadwerkelijk 
het werk had gedaan. En zo kreeg hij
alsnog de eer voor zijn noeste denk-
werk. Het was zijn boodschap aan ons,
jonge onderzoekers, om – wat er 
ook gebeurt – door te gaan met de
toewijding aan het onderzoek omdat
iedereen in de onderzoekswereld weet
te onderscheiden wie andermans en 
wie eigen werk presenteert.

De serie interviews ‘de achterblijvers’
van Coen Verbraak gaat over mensen
die een dierbare hebben verloren.
De ervaringen die er worden gedeeld

en het inzicht dat de serie geeft zijn
een bron van troost voor het ontroost-
bare. Soms, bijvoorbeeld, is de manier
van rouwen zo verschillend tussen
mensen dat het voor een onoverbrug-
baar gevoel van afgescheiden zijn

zorgt. Het besef dat iedereen zijn 
eigen manier van rouwen heeft, biedt 
– hoewel het een rauw gegeven blijft –
een zekere troost. Of zoals een geïnter-
viewde zei, dat het verdriet nooit over-
gaat en dat zij als persoon is veranderd,
het verdriet een geïntegreerd deel van
haar is geworden. En dat dit niet erg is.
Ook dat is in zekere zin troostend.

De verhalen over troost zijn verschil-
lend, maar het overkoepelende gevoel
van troost is hetzelfde. Deze verhalen
hebben als gemene deler erkenning,
van schoonheid, waardigheid, toewij-
ding, verdriet. Misschien is erkenning
de ultieme troostbrenger.

Column

Drie verhalen van troost
Door Karen Lammers 
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Jan van der Heyde II
Door Wim de Vries Lentsch

Uitvinder, ondernemer en kunstenaar Jan van der Heyden
staat wereldwijd bekend als schilder van uitzonderlijke
stadsgezichten. Maar deze getalenteerde 17de-eeuwer was
ook een belangrijke uitvinder en ondernemer. Zijn vindingen,
de verbeterde brandspuit en de moderne stadsverlichting,
visualiseerde hij in prachtige gedetailleerde tekeningen en
prenten, die het Stadsarchief Amsterdam presenteert in 
een bijzondere tentoonstelling voor een breed publiek 
van liefhebbers van geschiedenis, kunst en Amsterdam.

Jan van der Heyden was doopsgezind. Hij was getrouwd 
met Sara ter Hiel. Hij en zijn zwager Samuel ter Hiel waren
binnen de gemeente Lam en Toren tussen de jaren 1675 
en 1691 twee termijnen diaken.

Tentoonstelling in de Expositiezaal, 
7 april  – 6 augustus 2023.
De openingstijden zijn: 
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 – 17.00 uur
zaterdag en zondag van 12.00 – 17.00 uur

STADSARCHIEF AMSTERDAM

Amsterdam in vuur en vlam

De uitvindingen van 
Jan van der Heyden
(1637-1712)

Amsterdam heeft voor de brandbestrijding te water  
in de vorige eeuw achtereenvolgend een viertal boten
onder de naam Jan van der Heyde in dienst gesteld. 
Deze boten werden vernoemd naar Jan van der Heyden
(1637-1712) een multi-talent. Aanvankelijk werkte hij 
als spiegel en lijstenmaker in Amsterdam op de Dam.
Daarna werd hij kunstschilder en vervolgens richtte hij
zich op de techniek en werd uitvinder van de stads-
verlichting in Amsterdam. Hij is vooral beroemd door zijn
uitvinding van de nieuwe brandslang, die na 1672 de
methode van brandblussen ingrijpend zou verbeteren.
Over hem is begin april een tentoonstelling te
bezichtigen in het stadsarchief Amsterdam.

Voor de brandbestrijding in Amsterdam met haar vele
grachten had men boten nodig die vanaf het water de
branden konden blussen. Door de lage bruggen had zo’n
boot maar 1.40m hoogte boven water. In 1930 kwam de
Jan van der Heyde ll in de vaart. Deze boot voldeed aan
de eisen van brandbestrijding vanaf het water. Met een
lengte van 17 meter, zwaargebouwd  en geschikt als
ijsbreker, kon deze boot het hele jaar overal ingezet
worden. Voor de bedrijfszekerheid had de boot dubbele
motoren, schroeven en roeren. Dankzij de brandspuit op
het dek met een capaciteit van 10.000 lt. per minuut
werden branden optimaal bestreden. Ik was bijzonder
onder de indruk van haar fraaie lijnen en afwerking, iets
wat je niet kon zeggen van haar opvolgers lll en lV.

De Jan van der Heide ll  heeft ruim 50 jaar dienst gedaan
en mede omdat het een unieke boot is, heeft men haar
niet verloren laten gaan. Zij wordt door vrijwilligers in
stand gehouden en maakt vaartochten als museumboot.
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Medewerkers
Bij Doopsgezind Amsterdam zijn momenteel 
22 medewerkers werkzaam. Denk hierbij aan de
predikanten, jeugdwerkers, organist en pianistes,
kosters, secretaris, administrateur, beheerders van 
de hofjes, schoonmaak en onderhoud. De meesten
hebben een parttime aanstelling en een aantal een
vrijwilligerscontract. De kerkenraad zet momenteel
stappen om het personeelsbeleid te structureren en 
te professionaliseren. Dit zal een paar maanden in
beslag nemen. 

Betaald parkeren vanaf 1 juli a.s.
Vanaf 1 juli a.s. kan er op de zondagochtend niet 
meer vrij geparkeerd worden in het centrum. De vele
binnenstadkerken vinden dat een probleem omdat 
ze vrijwel allemaal een regionale functie hebben en 
vele kerkgangers met de auto komen. Er wordt
zodoende achter de schermen gelobbyd en onder-
handeld met de gemeente, maar of dat effect 
zal hebben is nu nog niet te zeggen. De Singelkerk
heeft op het pleintje achter de kerk een bescheiden
aantal parkeerplaatsen en er wordt momenteel een
digitaal systeem voorbereid waarmee een parkeerplek
gereserveerd kan worden.

Donatie natuurproject Indonesië
Ter compensatie van de vliegreis van Henk Leegte 
naar het International Mennonite Conference in
Indonesië, is besloten een donatie (de prijs van 
zijn vliegticket) te doen aan een natuurproject in
Indonesië. Het project betreft het herplanten van
mangrovebos om onder-meer oevers tegen erosie te
beschermen en oevers te repareren om de zeespiegel-
stijging aan te kunnen. Dit project wordt geleid 
door Risma Lumalessil; zij is predikante van de Doops-
gezinde gemeente in Jakarta. Ze zal waarschijnlijk
in april naar Nederland komen om het project toe
te lichten. We houden u hiervan op de hoogte.

Uit de kerkenraad

In deze vergadering stond het Rijpenhof centraal. 
Het bestuur, de Hofraad (drie bewoners van het hofje)
en de twee studentbeheerders waren aanwezig om 
het reilen en zeilen van het hofje te bespreken.
Het hofje bestaat uit 18 seniorenwoningen (55+) die 
in eerste instantie bedoeld zijn voor Doopsgezinden,
alhoewel die regel niet al te strikt wordt gehanteerd.
Wel wordt van de bewoners gevraagd om vriend te
worden en om ok eens aan activiteiten in de kerk 
deel te nemen. De bewoners benadrukken in het
gesprek met grote tevredenheid in het hof te wonen.
Die twee beheerders verrichten hand en span diensten
en mantelzorgtaken in ruil voor een kamer en een
bescheiden maandelijkse vergoeding. De kerkenraad
hecht er aan dat ook de beheerders Doopsgezind zijn
dan wel anderszins een connectie hebben met de kerk.
Die regel is in de loop der tijd nl. losgelaten.

Singelkerk concerten
De vijf voorjaarsconcerten die door Jeroen Koopman
zijn geïnitieerd en georganiseerd, worden door de
kerkenraad op de voet gevolgd. Het is een proef en 
we hopen dat we de concertserie kunnen continueren
en er een traditie van kunnen maken. Voorwaarde is 
dat de kosten door de kaartverkoop gedekt worden. 
Er zijn nu twee mooie concerten met jonge professio-
nele musici geweest en het ziet er hoopvol uit. 
De concerten worden eenmaal per maand, na de
zondagsdienst om 14.15 uur gehouden. Men kan dus
na de dienst in de buurt lunchen om daarna een

concert bij te wonen. Van harte aanbevolen!

Warme kamer
Het is gebleken dat er in de stad een ruim aanbod 
was van warme kamers; een mooi initiatief van het
Leger des Heils om aan iedereen die het nodig had,
in de wintertijd een warme plek te bieden. Ook

Doopsgezind Amsterdam bood een lekkere warme 
plek in de Singelkerk aan. Voor nu zijn we ermee
gestopt (het Leger ook); in het najaar kan het aanbod
hervat worden. 

Uit de kerkenraad van 9 maart 2023
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Zondag 23 april, om 14:15 uur –
Filmmuziek door pianist Ramon 
van Engelenhoven

Na twee geslaagde Singelkerkconcerten
met Voces Atticae en De Jonge Strijkers
Nederland is het op zondag 23 april,
om 14:15 uur de beurt aan één van de
grootste pianotalenten van Nederland:
Ramon van Engelenhoven. Een pianist
die regelmatig op radio en televisie te
horen is en onlangs nog in het
Koninklijk Concertgebouw Amsterdam
een soloconcert gaf. Ik kondig hem met
groot plezier aan, niet alleen omdat hij
zo goed is, maar ook omdat we elkaar
al zo’n tien jaar kennen vanaf onze
conservatorium tijd. Ook toen spraken
we al over filmmuziek, en hoe die
muziek een brug kan slaan naar
klassieke muziek. Ramon van
Engelenhoven zal dit concert wijden
aan drie grootmeesters van de
traditioneel symfonische filmscores. 
Hij zegt daarover: ’Ik ben altijd al
gefascineerd geweest door de plek 
die orkestrale muziek in films heeft en
daardoor bij een gigantisch publiek

Singelkerkconcert 
Door Jeroen Kopopman 

terecht komt dat uit zichzelf misschien
niet eens naar klassieke muziek luistert.
Die twee werelden hebben altijd los
van elkaar gestaan terwijl ze juist alles
met elkaar te maken hebben. Met dit
concert wil ik laten zien dat de mooiste
filmmuziek simpelweg muziek is en 
los van de film een verhaal vertelt.’ In
dit concert hoort u suites met muziek
van Erich Korngold, John Williams en
Bernard Herrmann. Ze zijn zo samen-
gesteld dat je als luisteraar toon-
gedichten ervaart die ieder het verhaal
van de bijbehorende film vertellen,
maar vooral de componisten en de
muziek op de voorgrond zetten.

Op de website van de kerk, waar u uw
kaarten kunt bestellen, is een video van
Ramon van Engelenhoven, opgenomen
door de AvroTros, als voorproefje voor
het concert. U bent van harte
uitgenodigd! 

Gemeente in beweging

Ramon van Engelenhoven

John Williams 
door Gerard Vroon
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Vrijheidslunch
5 mei in de Doopsgezinde Singelkerk, 
12.30-14.00 uur

Wees welkom en schuif aan om te genieten van de
Vrijheidsmaaltijdsoep. De vrijheidslunch bestaat uit 
soep en een broodje, voordrachten en muziek. 
Willem de Haan is uitgenodigd om te spreken over
pacifisme. Graag tot donderdag 5 mei. 
Er is plaats voor ca. 70 mensen maar wees er snel bij 
want vol = vol! Meld je aan:
info@doopsgezindamsterdam.nl of bel 020 6234588.
De lunch is gratis, maar giften zijn van harte welkom. 

Winter – gedichten
Verschenen is hij nu dan, deze jongste gedichtenbundel
van Lenie Oortwijn, met tekeningen van Henk Oortwijn:
Winter.
Te bestellen bij de dichteres zelf, via h.oortwijn@hetnet.nl
De bundel kost € 5, plus portokosten, te voldoen op 
NL32TRIO 0198 4605 89, ten name van H. Oortwijn. 
Een van de gedichten, Troost, vindt u elders in dit nummer.

Friese dienst in Noord
Op sneintemiddei 16 april 2023 is om 16.00 oere 
in Fryske tsjerketsjinst yn'e Betheltsjerke, 
Plejadenplein 44, 1033 VL Amsterdam.

It tema is:  Mei de doarren ta! 
Ferskûl yn in wrâld fol driging.
Dizze snein is de earste nei Peaske en krige yn’e rin fan’e
ieuwen ek de namme 
As in pas berne bern  nei 1 Petrus 2:2

Foargonger is ds Trinus H.Hibma en oargeliste is mefrou
Marja van der Ploeg – Hofstra.

Neipetear mei kofje, tee en koeke.
Sjoch: www.bethelkerkamsterdam.nl
Dizze tsjinst kinne jo meibelibje op
kerkdienstgemist.nl/stations/1929-Bethelkerk

  

Troostrijke sneeuwklokjes. 
Tetra-druk, Roanne Woldendorp

Als thema voor het nummer van idA in mei heeft de
redactie gekozen voor ‘Gedichten’.
Mei, de maand dat alle vogeltjes een ei leggen, dat
we op de 4e herdenken en op de 5e onze vrijheid
vieren en aan het eind van de maand, met Pinksteren,
de geboorte van de kerk. Wij roepen iedereen op 
een gedicht in te zenden dat associaties oproept met
een van deze bijzondere meidagen. En, als u een
passende illustratie hebt bij het gedicht dan plaatsen
we die ook graag.  

De redactie

Oproep



Essemie van Dunné
voorganger, jongeren- 
en opbouwwerker 
in Noord
t 06 48 35 07 25
e.vandunne@
doopsgezindamsterdam.nl

Joke van der Heide
jongerenwerk
t 06 17 96 43 71
j.vanderheide@
doopsgezindamsterdam.nl

Henk Leegte
predikant 
t 06 45 62 62 70 
h.leegte@
doopsgezindamsterdam.nl

Ewoud Roos 
predikant 
t 06 34 11 50 00
e.roos@
doopsgezindamsterdam.nl

Liliane van der Steur 
jeugdwerker
t 06 21 39 75 44 
l.vandersteur@
doopsgezindamsterdam.nl

Het team
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Het Stoelenproject is de meest
laagdrempelige avond- en nachtopvang
van Amsterdam. De opvang is sober, maar
veilig, warm en gratis. Elke avond en nacht
verblijven er 50 daklozen in deze opvang
aan de Marnixstraat. Van 15 september tot
en met 30 april realiseren we sinds 1989
ieder seizoen weer 12.000 overnachtingen
met 90 vrijwilligers.

De Stichting StayTuned is opgericht in
april 2021. Deze Stichting onderschrijft het
volgende: Wij streven naar een orgel-
cultuur met een gezonde toekomst die
wordt geschraagd door de aanwas van
jonge enthousiaste organisten. Wij willen
kostbaar monumentaal erfgoed in stand én
in gebruik houden: orgels moeten ook op
de middellange tot lange termijn goed
bespeeld blijven worden door professionals
en goede amateurs. Wij willen het proces
van vergrijzing van het orgelconcert-
publiek een wending geven door jong
publiek te inspireren. Wij streven naar
talentontwikkeling van orgel spelende
jongeren/tieners. Voor meer informatie:
staytunednu.weebly.com/stichting.html

CPT
In 1984 daagde Ron Snider het Doops-
gezind Wereldcongres in Staatsburg uit
met de volgende woorden: 
“Wat zou er gebeuren als Christenen zich
met dezelfde discipline en zelfopoffering
geweldloos zouden inzetten voor vrede 
als legers zich inzetten voor oorlog?”
Aanvankelijk werd CPT gedragen door 
de verschillende Noord-Amerikaanse
Mennonite denominaties en de Church 
of the Brethren’. CPT’s wortels hebben 
zich vertakt tot een oecumenisch netwerk.
CPT heeft ook in Nederland een afdeling. 
CPT omvat de hele kerk in een
georganiseerd, geweldloos alternatief
voor oorlog. Christian Peacemaker Teams

staan voor een geweldloze aanwezigheid
in  plaatsen waar dialoog wordt bemoei-
lijkt of zelfs onmogelijk is door grote
machtsongelijkheid. 

Amsterdam Underground Tour
De stadsgidsen van Amsterdam Under-
ground hebben een zwervend bestaan
gekend en willen hun verhalen en
ervaringen met je delen. Zij nemen je 
mee op ontdekkingstocht langs bootjes,
steegjes en portieken. Ze leggen uit hoe 
je aan geld, drank en dope komt als je
dakloos en verslaafd bent. De Amsterdam
Underground tour is voor de deelnemers
een ontdekkingstocht, maar voor de 
gidsen het sluitstuk van een persoonlijke
queeste. Het werk als gids helpt hen om
ervaringen te verwerken. Bovendien
steunen ze (oud)lotgenoten door het
stigma op dakloosheid kleiner te maken.

Indonesische broederschappen
Er zijn drie Broederschappen in Indonesië;
twee daarvan kunnen onze steun goed
gebruiken, nl. Gereja Injili di Tanah Jawa
(GITJ) (65. 000 leden), ontstaan uit
Nederlandse zending en de Gereja Kristen
Muria Indonesia (GKMI) (16.302 leden),
voornamelijk bestaande uit Indonesiërs 
van Chinese afkomst.

Als u niet in de dienst

aanwezig kon zijn en

toch iets wilt bijdragen

aan het project kunt u

dat via het aangegeven

bankrekeningnummer

doen of via de Givt-app. 

Toelichting bij de collectes
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I N  D I T  A M S T E R D A M  A P R I L 2 0 2 3 – 1 5

April 2023 
(kerkdiensten: zie achterkant)

   

•  Za 1 apr Koorrepetitie Singelkerk  10.30 uur 

•  Di 4 apr Bijbelkring, Essemie van Dunné Singelkerk  13.30 uur

•  Di 4 apr Bijbelkring: Bergrede / H. Leegte           Singelkerk  20.00 uur

•  Wo 5 apr*    Belijdeniscatechisatie, Henk Leegte    Singelkerk  19.00 uur  

•  Za 8 apr*** Bach Ensemble, Johannes Passion Singelkerk  15.00-17.00       

•  Za 15 apr Koorrepetitie Singelkerk  10.30 uur

•  Do 20 apr Bijbelkring Job: H. Leegte: Bergrede, Singelkerk  20.00 uur   

•  Za 22 apr Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur     

•  Zo 23 apr**   Singelkerkconcert R. van Engelenhoven Singelkerk 14.15 uur 

•  Do 27 apr Bijbelaars / Henk Leegte Singelkerk 11.00 uur

•  Za 29 apr Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Vr 5 mei*   Vrijheidslunch Singelkerk 12.30 uur

* onderlinge afspraak?   **zie elders in dit blad  

***uitverkocht Houdt de website in de gaten:www.klassiekemuziek.nl/e/16604/bach-

ensemble-amsterdam-johannes-passion-js-bach-amsterdam



    

Singelkerk – Singel 452 – t (020) 623 45 88

Meerpad – Meerpad 9  – t 06 53 77 06 01

Amsterdam Centrum

Amsterdam Noord

   

K E R K D I E N S T E N  A P R I L  2 0 2 3

1 6 – I N  D I T  A M S T E R D A M  A P R I L 2 0 2 3

                               Singelkerk                        Meerpad                         Collectebestemming                     
                                  Centrum 10.30 uur                    Noord 10.15 uur                                                                                           

2 april                   Ds H. Leegte                              E.M.L. van Dunné                  Stoelenproject
Palmpasen           Kom-in-de-kring                       Dienst voor jong & oud.       NL42INGB0001320598 t.n.v. 
                                  De kinderen maken                  De kinderen maken              Stoelenproject, Amsterdam 
                                  palmpasenstokken.                   palmpasenstokken.                                                                             
                                                                                                                                   
6 april                    Ds H. Leegte                              
Witte                    Avondmaal
Donderdag
20.00 uur                                                                                                                      

7 april                     E.M.L. van Dunné                     Ds  H. Leegte                                                                                               
Goede                    ‘Die sieben letzten Worte’                                                     
Vrijdag                  van Joseph Haydn,  
20.00 uur                   uitgevoerd door het
                                  Stanislavski Strijkkwartet 

9 april                    Ds  H. Leegte*  ***                  E.M.L. van Dunné**              Collecte t.b.v. Doopsgezind Amsterdam 
Pasen                       Kerkdienst m.m.v. Wilco                                                         NL16INGB0000780000  t.n.v. Verenigde    
                                  Kamminga (trombone) en                                                      Doopsgezinde gemeente Amsterdam
                                  Pieter Mark Kamminga 
                                  (pauken)

16 april                 Ds H. Leegte                              E.M.L. van Dunné                  Stay Tuned                                            
                                                                             Extra dienst: dilemma’s       NL57TRIO0320204839 t.n.v.  
                                                                                     m.b.t. oorlog en vrede         Arjan Schippers  

23 april                 Ds N. Everts ****                                                                    Collecte t.b.v. projecten betreffende
                                                                                                                         Christian Peacemaker Teams- Nederland  
                                                                                                                         NL11TRIO0379277115 t.n.v. de Stichting Christian  
                                                                                                                                   Peacemaker Teams-Nederland o.v.v. Lesbos  

30 april                 Ds H. Leegte                                                                             Amsterdam Underground Tour           
                                                                                                                       IBAN NL26TRIO0379424770  t.n.v.  
                                                                                                                                   Amsterdam Underground Coöperatie U.A.    

7 mei                      J.W. Stenvers                             E.M.L. van Dunné                  Collecte t.b.v. de ondersteuning van
                                                                                                                         de Indonesische broederschappen     
                                                                                                                         NL19ABNA0243493886 t.n.v. Alg. Doopsgez. 
                                                                                                                                   Sociëteit, Amsterdam, inzake Indonesië.  

*        Kom-in-de-kring en Kinderkerk
**      Kinderkerk en Tienertuin
***    Croisant-groep voor tieners o.l.v. Joke van der Heide
****  Nick Everts is protestants predikant in Groningen. Hij studeerde aan de VU, specialisatie geestelijk verzorger, 

met interesse voor mystiek en spiritualiteit. Hij is verbonden aan het Stadsklooster Groningen. 




