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THEMA: ONTWAAKT

Wie vaker onze diensten bezoekt weet,
dat we ervoor collecteren: de Stichting
Kruispost aan de Oudezijds Voorburgwal.
Deze voorziet in huisartsenhulp, en meer,
aan wie niet in de reguliere zorg terecht
kunnen, vaak omdat ze onverzekerd 
en ongedocumenteerd zijn. Het aantal
consulten ligt boven de 12.000 per jaar
inmiddels. De (tachtig) artsen en
anderen, die er in een rooster werken,
doen dat bijna altijd vrijwillig en
onbezoldigd. Voor mensen die net zo
hard die zorg nodig hebben, als wie 
dan ook. 

Al veertig jaar zitten ze daar, naast ‘de
communiteit’ van Oudezijds 100. 
Een van de stille sterke mannen achter
dit bijzonder project, en de voorzitter

van Stichting Kruispost, is (mr.) Johan
Wytema. Hij is ook Vriend van de
gemeente.

Het wordt tijd om hem eens te spreken.
Dat doen we bij hem thuis aan een van 
de grachten, in het hart van Amsterdam.

Vertel ons eens hoe het daar begonnen 
is, en hoe het nu in elkaar zit?    
“De Stichting Kruispost is een initiatief
geweest van ‘de communiteit’ die ds
Boiten destijds stichtte aan de Oudezijds,
onder de naam ‘Spe Gaudentes’, maar 
nu bekend is als Oudezijds 100. Een woon-
en leefgemeenschap, die daar nog steeds
is gevestigd. Hij zag de noodzaak voor
medische hulp aan daklozen, en zo is het
van start gegaan.

Als nadrukkelijk oecumenisch initiatief
moet ik erbij zeggen. Zelf ben ik erbij
gekomen via wijlen ds Nico ter Linden. 
Ik kende hem en hij doopte onze kinderen.
Hij vroeg me ervoor, rond mijn pensioen 
als NCRV-directeur, wat ik toen was. Ik wist
niet veel van medische hulp op de Wallen,
maar de ogen zijn mij toen wel geopend.
En nu zit ik daar ruim 20 jaar, met veel
voldoening. Al zal ik binnenkort mijn taak
wel gaan overdragen. Ik ben tenslotte in 
de tachtig; alles heeft zijn tijd en gelukkig
heb ik een heel goede opvolger. 
Stichting Kruispost is daarmee een van 
de ‘werkstichtingen’ van Oudezijds 100.
Autonoom, maar er zit ook altijd iemand
van hen in het bestuur.“

Lees verder op pagina 2

IN GESPREK MET JOHAN WYTEMA:  

Van Kruispost tot kerk
Door Thijs van Hoogstraten

2jaargang 62
februari 2023



2 – I N  D I T  A M S T E R D A M  F E B R U A R I 2 0 2 3

Vervolg van pagina 1

Komen de meeste bezoekers eenmalig 
of zijn er ook vaste klanten? 
“Dat varieert. Maar je kunt beter zeg-
gen: wie zijn onze patiënten? Dat is door
de jaren heen verschoven. Ging het de
eerste jaren om de echte daklozen van
Amsterdam, en de prostitutie, daarna
volgende de verslaafden, toen talloze
anderen van over de grenzen, van de
Filippijnen, Brazïlië tot Oost-Europeanen.
Maar we hebben ons voortdurend kun-
nen aanpassen aan de veranderende
populatie. En we hebben de coronatijd,
met al zijn beperkingen, goed doorstaan.“ 

Als ik de website goed zie, worden jullie
gefinancierd uit privaat en publiek geld.
Klopt dat?  “Ja, zeker. Het Zorg Instituut
Nederland betaalt de kale medische
kosten. Alles er omheen is particulier, we
kunnen niet zonder. Van de patient-
bezoekers vragen we verder een bijdrage
van vijf euro en van toeristen 25 euro.”

Is dat redelijk of vind je dat de overheid
de Kruispost eigenlijk helemaal voor 
haar rekening zou moeten nemen? 
“Ik denk niet dat je die vraag zo moet
stellen. Er was en er is nog steeds grote
nood bij de onderkant van de samen-
leving. Dan zijn ‘de overheid’ èn wijzelf,
de mensen daaromheen, domweg
geroepen om naar vermogen bijstand te
geven. Het is zoals met de barmhartige
Samaritaan., iedereen kan het. 

De communiteit en jullie zijn bijzondere
buren. Wat merk je daarvan? 
Zoals ik net zei, was het een oecumenisch
initiatief. Dat is ook nu nog het dragend
principe van Oudezijds 100, en dat
doordesemt ook de opdracht van de
Stichting Kruispost.” Wytema veert even
op. “Dat we dat niet vergeten, dat is zo
belangrijk! We blijven ons werk zien als
een christelijke opdracht. Ook in tijden 
dat dat minder vanzelfsprekend is!” 

Wat is de grootste uitdaging waar jullie
voor staan? 
“Kijk, ons werk zal altijd nodig blijven.
En we zullen op die plek willen blijven,
midden in de stad. Ook al omdat we 
nauw verbonden zijn met Oudezijds 100.
Maar als je het over een uitdaging hebt ,
dan ligt die misschien wel in de huis-
vesting. Die is nu aan de andere zijde 
van het complex, afdoende maar ook
wat onlogisch en hokkerig. Maar dat 
zal wel worden opgelost.

In de bredere context hebben we wel
contact met de Van Blankenberge
Stichting en met de Regenboog. Naast
hun ander maatschappelijk werk bieden
ook zij medische zorg “buiten de lijnen”.
Zoals bijvoorbeeld ook de Pauluskerk 
in Rotterdam dat doet. Ja, dat is dan 
wel de uitdaging: te blijven beseffen 
dat dit werk onmisbaar is en blijft”.

In de Singelkerk ben je ook een 
vertrouwd gezicht. Als seniore 
Amsterdammer en bewoner van 
de binnenstad – en als vriend van
Doopsgezind Amsterdam. Wat zouden
we elkaar mee kunnen geven? 
“Nou dan heb ik wel wat! Want ja, ik
kom erg graag in de Singelkerk. Bijna
alles is er goed – er heerst een hartelijke
sfeer, een prachtige ruimte en de predi-
kanten heb ik hoog zitten. Alleen ... 
het zingen, daar heb ik het minder 
mee. Dan heb ik het niet over de
doopsgezinden, maar het fenomeen
gemeentezang in het algemeen. Die
liedteksten en liederen, dat is van een
ouderwetsheid, ze staan zo ver van me
weg, al doe je nog zo je best … ik ben
meer een man van het woord! Ik kom 
er niet echt uit.”
Nu is het mijn beurt om op te veren.
“Maar, het zingen is toch ook een vorm
van deelnemen?”  “Mooi zingen is iets
anders dan binnensmonds dichterlijke
teksten meebrommen. Misschien dan
maar liever een opname? ” is zijn repliek.

Over de kracht van het orgel hebben 
we het ook nog even, maar helemaal
eens worden we het niet. Zo zitten we
opeens in een gesprek over liturgische
waarden. Vrijuit sprekend, mooi.

Tenslotte nog dit 
Wytema heeft een sterke band met de
Achterhoek. Hij is daar vaak en hij is er
zeer betrokken bij een aantal natuur-
organisaties. Een bezige bestuurder, nog
steeds. Het bekomt hem goed. “Tja zo’n
bestuur, er is altijd wel gedoe, maar de
kunst is het om van een groot probleem
een klein probleem te maken, dan los 
je het wel op”. 

De Stichting Kruispost zal later dit jaar
afscheid nemen van deze aimabele
voorzitter. In de gemeente hoeven wij
dat niet – en onze visies over de kerk-
muziek, daar mogen we over blijven
verschillen... .

Johan Wytema, dank voor dit gesprek!
Website: oudezijds100.nl/kruispost 
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Ontwaakt! verworpenen der aarde
Ontwaakt! verdoemd in hong’ren sfeer
Reed’lijk willen stroomt over de aarde 
En die stroom rijst al meer en meer.
Sterft, gij oude vormen en gedachten
Slaaf geboor’nen, ontwaakt! ontwaakt!
De wereld steunt op nieuwe krachten 
begeerte heeft ons aangeraakt
Makkers! ten laatste male
tot de strijd ons geschaard 
en de Internationale 
zal morgen heersen op Aard’

Zo luiden de eerste regels van ‘de Inter-
nationale’. Bij het thema van deze idA
moest ik hier onmiddellijk aan denken. 
Wie kent dit bekende strijdlied van de
internationale arbeidersbeweging nog?
Daartoe uitgeroepen in 1892, op
voordracht van grootheden als Lenin en
Rosa Luxemburg. De tekst werd gedicht
door de ‘communard’ Eugene Pottier 
na de Parijse Commune van 1871. 
In het begin gezongen op de wijs van
de Marseillaise, maar later  op eigen
muziek gezet door de Belgische Pierre
de Geyter. Voor het eerst werd het zo
uitgevoerd op een bijeenkomst van
krantenverkopers in Lille, in 1888, in 
het Frans. Debout, les damnés de la
terre, debout, les forcats de la faim!
Voor de Sovjet-Unie heeft het als
volkslied gegolden tot 1944. 

De Nederlandse vertaling dateert van
1899 en is van de hand van Henriette
Roland Holst, die toen in de eerste jaren
was van haar loopbaan als dichteres 
en bevlogen socialiste. Het zou
interessant zijn om uit te vinden of
‘de Internationale’ ook werd gezongen
rond de mislukte revolutie van
Troelstra, in november 1918 – toen de
revolutionaire geest niet alleen in
Rusland , maar in heel Europa begon
rond te waren. Zie ook de mooie
tentoonstelling De Eeuw van Juliana
in de Nieuwe Kerk1, waar ook deze
periode wordt uitgelicht. Daar zie je
ook beelden van de grote tegen-

Wakker of woke?
Door Thijs van Hoogstraten   

demonstatie op het Haagse Malieveld,
waar de 9-jarige prinses haar Oranje-
aanhangers onverschrokken toewuift,
van uit een open koets, midden in het
gewoel. 

Allemaal  geschiedenis … Maar ook nu
wordt het nog gezongen aan het begin
van menig partijcongres van de PvdA, 
zo is mij verteld, en hoorde het tot 
het repertoire van het befaamde Koor
‘de Stem des Volks’, tot dat in 2002 
werd opgeheven. 

In onze eigen Singelkerk zong men 
‘de Internationale’ in 2011 tijdens
een ‘Preek van de Leek’, door onze
burgemeester, wijlen Eberhard van der
Laan. Ik zal niet zeggen dat het voor
gefronste wenkbrauwen zorgde, maar
het was wel een moment van ontmoeten
van verschillende tradities, die door van
der Laan werden samengebonden in 
zijn preek over barmhartige Samaritaan.
“Doe gij evenzo”, het was méér dan 
een oproep om voor je zelf op te 
komen, maar ook om elkaar bij te staan. 
Zo voert dit strijdlied ons door de tijd. 

Maar er zijn er meer van. Daarover zou 
je een boek kunnen schrijven. Geuzen-
liederen, volksliederen, clubliederen. 
De melodie van ons eigen Wilhelmus
is afkomstig van een Frans spot- en
strijdlied. Ja, sommigen zeggen zelfs 
dat wij doopsgezinden ook zo’n lied,
zo’n clublied hebben. U weet het wel. 

Ik voel de winden Gods vandaag… 
vandaag hijsch ik het zeil,
gehavend is’t en zwaar van schuim, 
maar ik hijsch’t en hoop op heil!
Want Christus zelf als stille gast
reist in mijn scheepje mee,
op Zijn bevel durf’k uit te gaan 
op wilde, hoge zee! 

Wie kent dit niet…  De tekst is van de
fameuze Kees Boeke, de opwekkende
melodie uit Noorwegen, en het was 
al opgenomen in de doopsgezinde
bundel van 1928. Ongekend populair 
is het geworden en gebleven, met
name in onze doopsgezinde kringen.

Ja, van ‘de Internationale’ tot 
‘de Winden Gods’, zo verschillend als 
ze zijn, deze liederen zijn bestemd 
om je óp te wekken. Jou verworpene
der aarde en jij met je gehavend zeil. 
Is het dan wel ‘woke’ om nog voor 
één van deze liederen te gaan ? 
‘Woke’ is immers de nieuwe mantra,
overgewaaid uit Amerika.
Ja, het is de nieuwe norm voor maat-
schappelijk besef, zeggen ze wel? 

De lezer mag er het hare of zijne van
denken.

1) De eeuw van Juliana. De tentoonstelling in de Nieuwe kerk duurt nog tot en met 9 april. Aanbevolen.

Foto RVD
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Ontwaakt … klonk het al in de tweede
helft van de 17e eeuw binnen het
protestantisme, als reactie op de
‘versteende orthodoxie’. 

Piëtisme
Ph.J. Spener (1635-1705) was de grote
leidsman van het Piëtisme in Duitsland.
Geloof moest een zaak van het hart zijn.
Hij pleitte voor mystieke vroomheid in
plaats van theologische leerstelligheid.
Een christen moet de Bijbelse leer
combineren een krachtig christelijk leven.
Iedere christen heeft een ambt, een taak
in de kerk (‘algemeen priesterschap der
gelovigen’). Kernpunten: de kennis van
het christendom moet in de praktijk
worden toegepast; heterodoxen en
ongelovigen moeten niet worden
bestreden met uitleg van de ware leer,
maar vriendelijk bejegend; de prediking
moet praktisch en minder dogmatisch
zijn.Speners invloed is aanvankelijk in
Nederland beperkt gebleven. 

Het Duitse Piëtisme beleefde zijn bloeitijd
in de eerste helft van de 18e eeuw. In
Herrnhut ontwikkelde zich een aparte
stroming, die van graaf Zinzendorf (1700-
1760), de later zo genoemde
Herrnhutters. Herrnhut werd het centrum
van de opwekkingsbeweging binnen de
Lutherse kerk en ook een toevluchtsoord
voor vluchtelingen uit Moravië.

Opwekkingsbewegingen
Door Mieke Krebber   

In 1746 werd de broedergemeente 
in Zeist gesticht, gevestigd in een
heerlijkheid gekocht door de rijke
doopsgezinde koopman Cornelis
Schellinger. Daar sloten zich ook
enkele tientallen Nederlanders bij 

aan, doopsgezinden en Collegianten.
Zinzendorf streefde naar een oecu-
menisch christendom en bevorderde 
de zending naar Suriname. 

Methodisme
In Engeland was John Wesley (1703-1791) 
begonnen met bijbelstudiegroepen. 
De Engelse stichtelijke literatuur, zoals 
de Christenreis van John Bunyan was in
Nederland zeer gewild.
Onder aanvoering van Thomas Coke
verspreidden de methodisten zich ook 
in de Verenigde Staten. In de loop der
jaren deden zich diverse splitsingen 
voor die zich echter rond 1930 weer
aaneengesloten hebben in de
Methodistische kerk. Belangrijke
kenmerken zijn: alleen de bijbel is de
geloofsnorm met aanvaarding van de
apostolische geloofsbelijdenis;
persoonlijke beleving en streven naar
morele en geestelijk volmaaktheid; 
sociale bewogenheid. 

Revei
Het Reveil kwam in 1810 op onder
protestanten in Zwitserland.
Het verbreidde zich snel en kreeg ook
voet aan de grond in Nederland met
onder anderen Willem Bilderdijk, een
methodistisch predikant die de nadruk
legde op zonde en bekering. In Den Haag
was een afdeling die meer dogmatisch
was en die in Amsterdam was meer
algemeen christelijk. Onder Doops-
gezinden bevonden zich ook aanhangers,
zoals Jan de Liefde, doopsgezind
predikant o.a. in Woudsend. Hij vertaalde
een Duits gebedje, dat ook ik vroeger 
bad voor het slapen gaan: Ik ga slapen, 
ik ben moe, ‘k sluit mijn beide oogjes toe,
Heere houd ook deze nacht over mij
getrouw de wacht. 

Een bekende figuur binnen het Reveil 
was Guillaume Groen van Prinsterer
(1801-1876). Hij wordt gezien als de
grondlegger van de protestants-
christelijke politiek in Nederland. Groen
streed tegen ongeloof en revolutie en
kwam op voor het christelijk onderwijs,
dat destijds niet gesubsidieerd werd. 
Hij legde de fundamenten voor de
Antirevolutionaire Partij, die na zijn
overlijden zou worden opgericht.

Tot Heil des Volks, opgericht door 
Jan de Liefde. De organisatie heeft 
nog twee adressen in Amsterdam: 
Nieuwe Keizersgracht 1a en 
Oudezijds Voorburgwal 241.

Slot Zeist Zetten, Vrouwenopvang Steenbeek
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Ook Otto Heldring (1804-1876) wordt
gerekend tot het Reveil. Heldring werd 
tot het opzetten van de Heldring
Stichtingen geïnspireerd na een bezoek 
aan een gevangenis voor vrouwen in
Gouda, waar hij vreselijke toestanden 
zag. Hij zette zich vooral in voor
ontspoorde en in zedelijk gevaar
verkerende meisjes  en vrouwen, hetgeen
leidde in 1818 tot de oprichting van
opvanghuis voor ontslagen vrouwelijke
weknemers en prostitués; later kwam
daarbij een huis voor onder voogdij
geplaatste meisjes en ongehuwde
moeders (‘gevallen meisjes’). Enkele jaren
later stichtte hij ook een kweekschool.
Na de Tweede Wereldoorlog richtte de
Stichting zich op de opvang van
vluchtelingen. 

Leger des Heil 
Het Leger des Heils werd in 1878
opgericht door William Booth, een
methodistisch predikant in Groot-
Brittannië. Hij zette een organisatie 
op die op militaire leest was geschoeid.
Het doel was het Koninkrijk Gods door
middel van heilssoldaten te vestigen op
aarde, en dit alles zonder onderscheid 
te maken tussen rassen. 
De acties waren vooral op sociaal terrein.
In 1887 vestigde zich ook in Nederland 
een afdeling; vandaaruit in 1894 een

afdeling in Indië, in 1926 in Suriname 
en in 1928 op Curaçao. Aan het hoofd 
van het leger staat een generaal; ieder
territoriaal gebied heeft een eigen 
hoofd. Mannen en vrouwen hebben
gelijke rechten.

Huidige activiteiten in Nederland
Ook werd op veel plaatsen de Strijd-
kreet verspreid. In Amsterdam richtte 
het leger zich vooral op de Wallen.
Majoor Bosshardt was een zeer bekend
figuur. Het Leger heeft zich inmiddels 
aan de moderne tijd aangepast. 
De Strijdkreet wordt niet meer gedrukt.
En op hun website kun je zien 
wat hun activiteiten zijn: beschermd
wonen, buurtwerk, geloof en zingeving,
jeugdbescherming, internationale
ontwikkelingssamenwerking, 
reclassering, tweedehandskleding,
soepbus, verslavingszorg. 
Zie voor meer informatie:
www.legerdesheils.nl/wat-we-doen.

Ontwaakt…! 
Deze oproep heeft in de genoemde
bewegingen geleid tot een positieve 
inzet van de kerken voor de medemens
en de maatschappij. 
Misschien zou binnen de kerken heden
ten dage deze oproep wat krachtiger
kunnen klinken. En niet alleen woorden,
maar ook daden.
In onze gemeente liet Sol Yoder zijn 
stem tegen bewapening iedere 
woensdag horen op het Beursplein. 
Sol is overleden en de groep die
protesteerde is gestopt. 
De nieuwe politieke partijen richten 
zich – naar mijn mening – te veel tegen
de bestaande orde en zetten zich, 
helaas, niet erg krachtig in voor sociale
verandering.

Met gebruikmaking van H. Selderhuis
(red.): Handboek der Nederlandse
Kerkgeschiedenis.

Amsterdam 1953



Die uitwerpselen dat gaat over het door
hem geïllustreerde boek ‘Over een kleine
mol die wil weten wie er op zijn kop
gepoept heeft’, waarvan wereldwijd 
drie miljoen exemplaren verkocht zijn.

In 2006 kreeg hij de Hans Christian
Andersenprijs en in 2018 de ALMA, de
Astrid Lindgren Memorial Award, die
beiden ook wel de ‘Nobelprijs voor
kinderliteratuur’ genoemd worden. 
Hij maakte illustraties in collagestijl en 
zijn figuren zijn groot en een tikje
karikaturaal. Vanuit zijn liefde voor 
de Japanse houtsnede leerde hij de
witruimte van de illustratie te gebruiken.

In mijn boekenkast staan een aantal
boeken met zijn illustraties, waaronder
het boek over de kleine Mol, maar ook
‘Mevrouw Meijer, de Merel’. Het is een
lief prentenboek, maar niet oppervlakkig.
Het verhaal gaat over Mevrouw Meijer,
die zich altijd zorgen maakt. “Grote en
kleine zorgen – en onnodige –, vindt
meneer Meijer.” Maar op een ochtend
heeft ze echt een reden: In haar tuin vindt
ze een uit het nest gevallen jonge merel.
Mevrouw Meijer neemt het onder haar
vleugels. Ze zorgt voor de merel, maar
dan moet ze Piepje leren vliegen. Gaat
dat lukken? Mevrouw Meijer fleurt
helemaal op van de taak die zij zich heeft
gesteld en je ziet dat zij haar bestemming
vindt en zo haar zorgen vergeet.

De tekeningen van Wolf Erlbruch zijn in
dit boek inderdaad groot en wat
karikaturaal. Ze lijken op het eerste
gezicht ongedetailleerd, maar als je goed
kijkt zie je dat de details heel subtiel
aanwezig zijn, bijvoorbeeld hoe een rok

valt, hoe voeten bungelen, hoe een
vleugel zich houdt of het rode piekhaar
en de grijns van meneer Meijer die zo
precies bij zijn blijmoedigheid passen.

Wolf Erlbruch kreeg voor dit boek in 1998
zowel een Zilveren Griffel voor de tekst
als een Zilveren Penseel voor de illustra-
ties. Het is helaas niet meer in de boek-
handel te vinden, maar er zijn nog een
paar exemplaren via boekwinkeltjes.nl, 
de website voor antiquariaten en
tweedehands boekwinkels. 

Mochten meteen de Amsterdamse
Doopsgezinden die paar exemplaren
hebben weggekaapt dan kan je altijd 
of zijn andere beroemde boek De Eend,
de Dood en de Tulp kopen of natuurlijk
de kleine Mol als je die nog niet hebt.

Mevrouw Meijer ontwaakt 
Door Albertine Wendte-Voncken
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Afgelopen december overleed Wolf
Erlbruch, een van de invloedrijkste
kinderboekenillustratoren. Der Spiegel
schreef over hem: “Hij ontving 's werelds
belangrijkste onderscheiding voor
kinderboekenschrijvers, dankzij zijn
illustraties lazen talloze ouders een boek
over uitwerpselen: Wolf Erlbruch is
overleden. Hij werd 74 jaar oud.”



De sneeuwklokjes staan nu al in volle
bloei in de tuin, vroege aankondigers
van de lente. Op 2 februari wordt in
Noord-Amerika en Canada ‘Groundhog
Day’ gevierd. Op deze dag zou de
bosmarmot ontwaken uit zijn winter-
slaap. De folklore wil, lees ik, dat eerste
schreden van het dier buiten zijn hol op
de voet gevolgd worden. Maakt het dier,
na zich buiten zijn hol begeven te
hebben en zijn schaduw ziet,
rechtsomkeert naar zijn hol, dan duurt
de winter nog wat voort. Ziet hij zijn
schaduw niet, dan keert hij niet terug
naar zijn hol en is het eind van de winter
nabij.

De film ‘Groundhog Day’ vertelt over
deze feestdag. Een weerman, die verslag
moet doen van de viering, raakt verstrikt
in deze dag waaraan hij zo’n hekel
heeft. Iedere dag dat hij opstaat blijkt 
hij weer wakker te zijn geworden op
Groundhog Day. Het blijven hangen in
deze ‘lus’ biedt hem aanvankelijk een
zekere gemakzucht. Hij weet immers 
wat er komt. Maar met de tijd komt hij
erachter dat herbeleving van de dag
kansen biedt om de dag te verbeteren 
en misverstanden, fouten of
onvriendelijkheden te voorkomen of 
op te lossen. Als hij uiteindelijk een 
dag voorbeeldig heeft geleefd, wordt 
hij wakker in de volgende dag en kan 
hij verder met zijn leven. 

Er zijn vele soorten ontwaken. Er is een
dagelijks ontwaken, elke morgen weer.
Het eerste vroege moment van de dag 
is voor mij, ochtendmens, doorgaans 
een opgewekt en sereen begin van de
dag. Er is een metaforisch ontwaken, 
het begin van een proces van kiem naar
volle wasdom, zoals de lente de natuur
doet uitbotten of zoals een aanzet een
droom doet verwezenlijken. En er is 
een ontwaken uit een droom. Dit
ontwaken heeft aanvankelijk iets van
een ontluistering. Een uit de droom
geholpen worden door een inzicht of
door het leven zelf. Na een droom

gedroomd te hebben, de wereld te
willen veranderen door de hemel te
bestormen en dan weer op de grond 
te belanden of zich te realiseren dat 
het bij dromen is gebleven, dat de
grond niet eens ontstegen is, de
vogelvlucht niet genomen. Murw
geslagen door het leven of in de doezel
blijven hangen. Soms is het vuur
gedoofd, soms is er nog een fonkeling,
een waakvlammetje dat brandt, omdat
het ideaal of de vriendschap bleef.
Nescio schrijft erover in ‘Titaantjes’,
Ettore Scola filmt erover in ‘C‘eravamo
tanto amati’. J.C. Bloem dicht erover in
zijn gedicht ‘Aanvaarding’,
melancholisch en tegelijkertijd met
zekere vertroosting. De werken
beroeren zacht het hart met een
‘herinner je je…?’

De wijze Prediker mijmert erover, dat er
voor alles een tijd is, dat alles ijdelheid
is, dat er niets nieuws onder de zon is,
dat elke dag opnieuw de zon weer
opgaat en weer ondergaat, dat je maar
beter vrolijk kunt zijn en kunt genieten 
van het leven. 

Aanvaarden dat, hoe groot de
uitdagingen in de wereld ook zijn, 
er het meeste te verwachten is van 
een goed hart, opgewektheid,
bescheidenheid en welgemeende 
inzet. Geen grote gebaren maar kleine
gestes vergezeld van een gezonde 
dosis compassie. Het heeft immers 
geen zin jezelf te pijnigen met
verheven maar onhaalbare
doelstellingen, het is beter iedere 
dag iets kleins te realiseren. 
Tegelijkertijd zou je de wereld een
Groundhog Day-lus toewensen, 
waarin zij blijft draaien op hetzelfde
punt net zolang totdat er keuzen
gemaakt worden die het herstel van 
de natuur en de wereldvrede per 
direct bewerkstelligen.

Column

Bosmarmot
Door Karen Lammers 

I N  D I T  A M S T E R D A M  F E B R U A R I 2 0 2 3 – 7



8 – I N  D I T  A M S T E R D A M  F E B R U A R I 2 0 2 3

In de vergadering van afgelopen
december stonden de kerstdiensten 
nog voor de deur. Alle diensten in beide
kerken zijn uitgebreid doorgenomen 
en nu ze achter ons liggen kunnen we
zeer tevreden terugblikken. Het waren
allemaal mooie kerstdiensten. Vooral 
de kinderdienst op 18 december was
een groot succes met een geweldige
opkomst van kinderen met hun ouders
en grootouders.

Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS)

De 6.000 doopsgezinde leden en 

ca. 750 vrienden zijn in ca. 100

gemeenten verenigd in de ADS, een

landelijk orgaan waarin o.m. de

belangen en organisaties worden

behartigd zoals het Doopsgezind

Seminarium, Doopsgezind Wereldwerk.

Daarnaast biedt de ADS ook faciliteiten

en deskundigheid met betrekking tot

gemeente-zijn, in het bijzonder voor

de kleinere gemeenten.

Door veranderingen in de landelijke

organisatiestructuur is Doopsgezind

Amsterdam momenteel niet vertegen-

woordigd in het bestuur en ook niet in

de ledenraad, waardoor de betrokken-

heid vrijwel nihil is en dat bevalt ons

niet. Samen met Thijs van Hoogstraten

en Elma Schlecht is nagedacht over 

een aanpak om hier verandering in 

te brengen. Een en ander wordt

momenteel uitgewerkt en voorbereid. 

We houden u op de hoogte.

Seminarium

Aan het Doopsgezind Seminarium 

aan de VU worden theologen opgeleid

tot Doopsgezind predikant door

internationaal gerenommeerde

docenten. De kerkenraad vindt het

relevant om nauwer met dit instituut

samen te werken voor meer dialoog en

kennisuitwisseling door bijvoorbeeld

aanstaande predikanten een opleidings-

plaats te bieden bij Doopsgezind

Amsterdam. Ook hiervan houden wij 

u op de hoogte. 

Collecterooster 2023

Ieder jaar wordt het collecterooster

opnieuw samengesteld en vastgesteld.

Vaste onderdelen zijn de landelijke

collectes van de ADS (acht keer x) en 

de collectes voor de eigen Gemeente 

op feestdagen. Daarnaast wordt voor

zelfgekozen projecten gecollecteerd. 

Dit gebeurt op basis van een aantal

criteria. Belangrijk hierbij is dat de

gemeente, of een lid uit de gemeente,

een binding heeft met het doel dat

bovendien Amsterdams moet zijn.

Voor dit jaar zijn 6 projecten uitgezocht

waarvoor minimaal drie keer wordt

gecollecteerd, het zijn: 

– Stoelenproject

– Stichting Kruispost 

– Stay Tuned (waar onze organist 

aan verbonden is) 

– UAF: Universitair Asielfonds  

– Amsterdam Underground van de 

Regenbooggroep 

– ‘Uit het Krijt’, schuld-hulpverlening 

door de Regenbooggroep

Een paar oude vertrouwde projecten zijn

dus afgevallen en hebben plaatsgemaakt

voor nieuwe. U vindt meer informatie

over deze doelen op de website.

Ingang Singelkerk weer Singel 452

Als Coronamaatregel is in 2020 de

ingang aan de Herengracht in gebruik

genomen. Nu Corona achter ons lijkt

te liggen heeft ook een peiling

aangetoond dat het tijd is om de

ingang aan het Singel weer in ere te

herstellen. Dat gebeurt met ingang

van 1 februari. 

Het pleintje aan de Herengracht

blijven we wel gebruiken. Fietsen en

auto’s kunnen er geparkeerd worden,

en ook de deur aan die kant kan

gebruikt blijven worden. 

Zijn de deuren toch dicht, belt u dan

gerust aan, van maandag tot en met

donderdag is de kerk van 9.00 uur –

17.00 uur geopend. En uiteraard ook

iedere zondagochtend.

Website

Stap-voor-stap wordt de website

verbeterd en geactualiseerd. 

Neemt u af en toe eens een kijkje

op www.doopsgezindAmsterdam.nl 

en op onze sociale media (Facebook,

Instagram en Twitter).

Uit de kerkenraad

8 december ’22 en 14 januari ’23



Uw financiële 
bijdrage in 2022
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Agenda voor de extra 
Algemene Ledenvergadering
van Doopsgezind Amsterdam 

Zondag 12 maart, 12.00 uur in de Singelkerk

Agenda:

1. Opening

2. Toelichting op de voorgenomen reorganisatie om het 
   onroerend goed onder te brengen in een aparte 
   rechtspersoon, waarbij Doopsgezind Amsterdam de 
   zeggenschap behoudt.

3. Aan de algemene ledenvergadering wordt het 
   volgende besluit voorgelegd ter invulling van 
   de besluiten van de algemene ledenvergadering 
   in juli 2022:

–  Het huidig kerkgenootschap wordt omgevormd tot 
   een stichting waarin onroerend goed is ondergebracht. 
   (Stichting Rozenhofje kan fuseren met deze Stichting 
   nadat Anbi-status is verkregen);
–  De kerkelijke activiteiten worden ondergebracht in 
   een nieuw op te richten Kerkelijke rechtspersoon – 
   Doopsgezind Amsterdam – waarvoor wederom 
   Anbi-status wordt aangevraagd; 
–  Stichting Beheer blijft in stand als beheerder;
–  Aan Kerkenraad en Stichting Beheer gezamenlijk wordt 
   volmacht verleend om de hiervoor genoemde besluiten 
   gezamenlijk uit te voeren.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
–  Geborgd wordt dat de VDGA de zeggenschap houdt 
   over het onroerend goed.
–  De inkomsten blijven aan de VDGA toekomen.
–  De wijziging zelf en de situatie na de wijziging brengen 
   geen additionele of materiële, financiële, juridische of 
   andere risico’s met zich mee die niet in voldoende mate 
   kunnen worden gemitigeerd.  

4. Rondvraag en sluiting

Vrienden en belangstellen zijn van harte welkom maar
hebben in de ALV geen stemrecht (art. 6 Huishoudelijk
Reglement).

Vergaderstukken liggen vanaf 26 februari geprint in 
beide kerken. 

Kortgeleden hebben zijn de boeken gesloten voor het
jaar 2022. Eén van de positieve punten in 2022 is de
hogere opbrengst van de ledenbijdrage. Die is weer
bijna op hetzelfde niveau als voor Corona. De financiële
bijdrage van leden en vrienden blijft van groot belang
voor Doopsgezind Amsterdam. Met deze bijdrage kan
onder meer het gemeenteblad idA worden bekostigd
alsmede muziek tijdens diensten en evenementen zoals
Preek van de Leek en Dopers Gesprek. 

Overzicht van opbrengsten:

2019 € 67.368

2020 € 85.518

2021 € 49.656

2020 € 68.451

Iedereen van harte bedankt voor uw bijdrage! 

In een volgende idA zullen we u informeren 

over de collecte opbrengsten voor de projecten.



Nog even en dan is het zover: op
zondagmiddag 19 februari, om 
14.15 uur, trappen we af met het 
eerste concert van de serie Singelkerk-
concerten! Tot en met juni zal er op
elke één-na-laatste zondag van de
maand een concert plaatsvinden
waaraan ook ik mijn muzikale
medewerking verleen. Ik kijk er erg
naar uit om tijdens deze concerten
vocaal kwintet Voces Atticae te
begeleiden op de piano en op het
orgel. Hun repertoire bestaat uit
prachtige a capella werken, waaronder
de meesterlijke Mass for five voices 
van William Byrd. 

Stemmen op zolder  
Door Jeroen Koopman 

Verboden katholieke kerkmuziek
Het is niet geheel toevallig dat 
Voces Atticae dit stuk graag ten 
gehore brengt in onze kerk. 
Voces Atticae (‘stemmen op zolder’)
dankt zijn naam namelijk aan de a
capella gecomponeerde missen van
William Byrd. Zijn katholieke kerk-
muziek was in Engeland verboden,
maar werd in het geheim toch in 
heel het land uitgevoerd. In tot
geïmproviseerde schuilkerk ingerichte
zolderruimtes kreeg slechts een hand-
vol toehoorders zijn missen voor 
drie, vier of vijf stemmen te horen. 

De Mass for five voices
De Mass for five voices is de meest
complexe en rijkgeschakeerde mis van
de drie, en zal dus ten gehore worden
gebracht in onze schuilkerk. Daarnaast
klinken ook werken van componisten
die zich lieten inspireren door de oude

Engelse meesters. De Canticum (lofzang
ontleend uit de bijbel) Abraham en
Isaac van Benjamin Britten, is een
moderne en dramatische uitwerking
van een middeleeuws mysteriespel over
Abrahams ultieme offer. Dit duet voor
alt en tenor, bijna een kort operaatje op
zichzelf, wordt vergezeld door theatrale
liederen van Tippett, Purcell en Finzi.

Op de website van de Singelkerk, 
ook te vinden via de website
www.singelkerkconcerten.nl, is alvast
een voorproefje te vinden in de vorm
van een mooie video! Verder is het 
ook nog leuk om te vermelden dat de
leider van het ensemble, Harm Huson,
zangdocent is bij Nieuw Vocaal
Amsterdam. Zij zullen bij het slotconcert
van deze serie optreden samen met de
jongens van Chorakademie Dortmund.
Ik nodig u allen uit om 19 februari naar
ons concert te komen luisteren!
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Wishful Singing: In de Gloria!
Singelkerk, Amsterdam, 20.00 - 21.30 uur

Zaterdag 18 februari brengt het
ensemble Wishful Singing een concert
in de Singelkerk ten gehore met muziek
van o.a. Hildegard von Bingen, Henry
Purcell, Ola Gjeilo en Maurice Duruflé.

Kaarten en meer info:
www.wishfulsinging.nl

Gemeente in beweging
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Ook in de Singelkerk en in Noord 
is de verwarming wat lager gezet,
maar u hoeft het niet koud te
krijgen.

Er zijn lekker zachte, warme
dekentjes aangeschaft. 
Gebruikt u ze gerust.  

Er staan kisten met genoeg
dekentjes bij de ingang van de
kerkzalen.

Warm in de kerk 
met een dekentje

Warme Kamer
nu ook in de 
Singelkerk

Bijna de helft van de Nederlanders heeft moeite
met het betalen van de energierekening

Om geld te besparen zetten veel mensen thuis de
verwarming en lampen niet aan. 
Daarom is eind vorig jaar het initiatief genomen
om buurthuiskamers te openen. Om te studeren,
om een kopje koffie te drinken, een spelletje te
spelen met je kind of gewoon een boek te lezen.
Doopsgezind Amsterdam biedt nu op
maandagmiddag ook een warme kamer. 
Ook u bent van harte welkom!
Aanmelden als vrijwilliger? Neem contact op met
de ambtelijk secretaris voor meer info via:
secretaris@doopsgezindamsterdam.nl

Gemeente in beweging

Dinsdag 21 februari, Singelkerk, Amsterdam, 20.15 uur 

Op dinsdag 21 februari spreekt Joost Röselaers, predikant van

Vrijburg in Amsterdam, over vrijzinnigheid in tijden van crisis

Het gevoel in een crisistijd te leven grijpt de afgelopen jaren 

om zich heen. De klimaatcrisis, de stikstofcrisis, de energiecrisis,

de asielcrisis: onrustbarende verhalen over wat er op ons 

afkomt zetten de maatschappelijke tegenstellingen op scherp.

Daaronder lijkt een spirituele crisis te sluimeren. Niet meer dan

vier op de tien Nederlanders rekenen zichzelf nog tot een

kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering, met

spirituele ontheemding tot gevolg.

Wat heeft de vrijzinnigheid te bieden in een
samenleving die op drift is geraakt?

Voor meer informatie en wijze van aanmelden, 

zie www.doopsgezindamsterdam.nl/programma

Dopersgesprek
Joost Röselaers



Noach en de grote vloed

De term leerhuis komt uit het Jodendom. In ons
leerhuis wordt dan ook gewerkt vanuit de joodse
traditie. Aan de hand van het gelijknamige boek
van Afke Maas vragen we ons af wat het verhaal
en de teksten (voor ons) betekenen, wat ze ons
zeggen en wat de consequenties ervan zouden
kunnen zijn voor het (ons) dagelijks leven en
handelen.

Diverse (Bijbel)vertalingen worden naast elkaar
gelegd; er wordt uitgelegd en toegelicht, maar er
worden vooral veel vragen gesteld, ervaringen en
denkbeelden uitgewisseld en discussies gevoerd. 
We hebben respect voor de tekst, voor de joodse-
en christelijke traditie  en … voor elkaar. 
De deelnemers hebben verschillende levens-
beschouwelijke achtergronden.

Docent: Bas van den Berg 
Kosten: € 32,50 voor beide zaterdagen
Het boek wordt u aangeboden door Chris Maas
Informatie en opgave:
Rimke.vanderveer@doopsgezindAmsterdan.nl

Leerhuis in de Singelkerk
Zaterdag 4 en 11 februari 2023 10.00 – 14.15 uur
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Per 1 maart as. komt er een plek vrij voor een 

student-beheerder in het prachtige Rijpenhofje 

in Amsterdam! Het Rijpenhofje is een woongemeenschap

met 2 student-beheerders en 18 bewoners (55-84 jaar). 

Een student-beheerder woont en werkt in het hofje. 

Het werk bestaat uit verschillende hand- en spandiensten; 

van tuinieren en het organiseren van borrels, filmavonden,

tot (allerlei) problemen oplossen bij de mensen thuis.

Wij zijn opzoek naar iemand die:

– Sociaal, communicatief en zorgzaam is ingesteld.

– Nog minimaal 2 jaar voltijd studeert.

– Genoeg tijd heeft om verschillende avonden en 

ochtenden op het hof aanwezig te zijn.

– Een aanpakker en handig is met klusjes.

Wellicht heb je ook nog iets heel anders in huis om

deze unieke woongemeenschap mee te verrijken.

Stuur z.s.m. een motivatiebrief met daarin iets over

jezelf, wat je aanspreekt aan de functie en wat je 

zou kunnen betekenen voor het Rijpenhofje naar:

rijpenhofje@doopsgezindamsterdam.nl

Vergeet niet in de brief je telefoonnummer te

vermelden en hoeveel jaar je nog studeert.

Beheerder Rijpenhofje



Essemie van Dunné
voorganger, jongeren- 
en opbouwwerker 
in Noord
t 06 48 35 07 25
e.vandunne@vdga.nl

Joke van der Heide
jongerenwerk
t 06 17 96 43 71
j.vanderheide@vdga.nl

Henk Leegte
predikant 
t 06 45 62 62 70 
h.leegte@vdga.nl

Ewoud Roos 
predikant 
t 06 34 11 50 00
e.roos@vdga.nl

Liliane van der Steur 
jeugdwerker
t 06 21 39 75 44 
l.vandersteur@vdga.nl

Het team
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Het Stoelenproject is de meest laag-
drempelige avond- en nachtopvang van
Amsterdam. De opvang is sober, maar veilig,
warm en gratis. Elke avond en nacht
verblijven er 50 daklozen in deze opvang
aan de Marnixstraat. Van 15 september tot
en met 30 april realiseren we sinds 1989
ieder seizoen weer 12.000 overnachtingen
met 90 vrijwilligers.

De Stichting StayTuned is opgericht in 
april 2021. Deze Stichting onderschrijft het
volgende: Wij streven naar een orgelcultuur
met een gezonde toekomst die wordt
geschraagd door de aanwas van jonge
enthousiaste organisten. Wij willen kost-
baar monumentaal erfgoed in stand én 
in gebruik houden: orgels moeten ook op 
de middellange tot lange termijn goed
bespeeld blijven worden door professionals
en goede amateurs. Wij willen het proces
van vergrijzing van het orgelconcertpubliek
een wending geven door jong publiek te
inspireren. Wij streven naar talent-
ontwikkeling van orgel spelende
jongeren/tieners.

Voor meer informatie: https://staytunednu.
weebly.com/stichting.html

UAF: Universitair Asielfonds
Het UAF is een onafhankelijke stichting 
die de belangen behartigt van gevluchte
studenten en professionals. Op slimme 
en effectieve manieren bieden we
vluchtelingen kansen om zich verder te
ontwikkelen op het gebied van studie en
werk. We helpen ze op weg met advies,
begeleiding, financiële steun en door de
inzet van ons netwerk.

Amsterdam Underground Tour
De stadsgidsen van Amsterdam Under-
ground hebben een zwervend bestaan
gekend en willen hun verhalen en
ervaringen met je delen. Zij nemen je
mee op ontdekkingstocht langs bootjes,

steegjes en portieken. Ze leggen uit hoe 
je aan geld, drank en dope komt als je
dakloos en verslaafd bent. Een bestaan
waarin je niemand kunt vertrouwen en
waarin het recht van de sterkste geldt.

Waardigheid en zelfrespect
De Amsterdam Underground tour is voor 
de deelnemers een ontdekkingstocht, 
maar voor de gidsen het sluitstuk van een
persoonlijke queeste. Het werk als gids 
helpt hen om ervaringen te verwerken.
Bovendien steunen ze (oud)lotgenoten 
door het stigma op dakloosheid kleiner 
te maken. 

Als u niet in de dienst

aanwezig kon zijn en

toch iets wilt bijdragen

aan het project kunt u

dat via het aangegeven

bankrekeningnummer

doen of via de Givt-app. 

Toelichting bij de collectes



Agenda

Redactie

Joke van der Heide
Thijs van Hoogstraten
Karen Lammers
Liliane van der Steur
Wim de Vries Lentsch
Mieke Krebber (eindredacteur)

Ontwerp en realisatie
Ontwerpgroep Lâle, www.lale.nl
(033) 462 46 93

Verzending idA via het secretariaat:
e-mail: secretaris@vdga.nl.

C O L O F O N

idA, in dit Amsterdam
Maandblad voor geloof
en gemeenteleven van
Doopsgezind Amsterdam.

Kopij voor het volgende 
nummer vóór 10 februari 2023
sturen aan Mieke Krebber 
Mail: m.krebber@chello.nl 
Adres: Dulcie Septemberpad 73,
1093 NK Amsterdam 
(telefoon 020-6731926).

De redactie behoudt zich 
het recht voor artikelen in te 
korten of niet op te nemen.

Secretariaat en administratie
Singel 452
1017 AW Amsterdam
kerk (020) 623 45 88
kosterij@vdga.nl
secretariaat (020) 624 65 73
secretaris@vdga.nl
boekhouding (020) 627 70 72
gironummer 
NL11INGB0000141442 (VDGA)
website www.vdga.nl
website van de ADS: www.ads.nl 
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Februari 2023 
(kerkdiensten: zie achterkant)

   

•  Ma 6 feb** Warme kamer Singelkerk 13.30 - 16.30

•  Di 7 feb Bijbelkring o.l.v. Ewoud Roos Singelkerk 13.00 uur

•  Di 7 feb Bijbelkring: Bergrede /H.Leegte Singelkerk 20.00 uur

•  Za 11 feb Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur 

•  Ma 13 feb Warme kamer Singelkerk 13.30 - 16.30

•  Za 18 feb Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Za 18 feb**  Wishful Singing Singelkerk 20.00 - 21.30

•  Zo 19 feb**  Singelkerkconcert Singelkerk 14.15 - 15.30 

•  Ma 20 feb Warme kamer Singelkerk 13.30 - 16.30

•  Di 21 feb Bijbelkring: Daniël /M. Krebber Singelkerk 15.00 uur

•  Di 21 feb**  Dopers Gesprek met Ds J. Röselaers Singelkerk  20.15 uur 

•  Do 23 feb Bijbelkring Job: Bergrede /H.Leegte Singelkerk 20.00 uur

•  Do 23 feb Bijbelaars /Henk Leegte Singelkerk  11.00 uur

•  Za 25 feb Koorrepetitie Singelkerk 10.30 uur

•  Ma 27 feb Warme kamer Singelkerk 13.30 - 16.30

•  Wo 1 mrt* Belijdeniscatechisatie, Henk Leegte Singelkerk 19.00 uur 

*  onderlinge afspraak?   **zie elders in dit blad



    

Singelkerk – Singel 452 – t (020) 623 45 88

Meerpad – Meerpad 9  – t 06 53 77 06 01

Amsterdam Centrum

Amsterdam Noord
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                               Singelkerk                        Meerpad                         Collectebestemming                     
                                  Centrum 10.30 uur                    Noord 10.15 uur                                                                                           

5 februari             Ds E.C. Roos                              E.M.L. van Dunné**              Stoelenproject 
                                                                                                                                     NL42INGB0001320598 t.n.v. Stoelenproject, 
                                                                                                                                   Amsterdam 

12 februari           Ds  H. Leegte*                                                                          Collecte t.b.v. project voor de begeleiding 
                                                                                                                                     van het landelijke jongerenwerk van het 
                                                                                                                                     Doopsgezind Centrum voor                
                                                                                                                         Gemeenteopbouw
                                                                                                                                     NL19ABNA0243493886 t.n.v. Alg. Doopsgez. 
                                                                                                                                     Sociëteit, Amsterdam, inzake Jongerenwerk 

19 februari          Ds E.C. Roos                              E.M.L. van Dunné**              Stay Tuned 
                                                                                                                                     NL57TRIO0320204839 t.n.v. Arjan Schippers

26 februari          Ds T. de Boer***                                                                      Stichting voor vluchteling-studenten UAF 
                                                                                                                                     NL41INGB 0000076 300; t.n.v. Stichting 
                                                                                                                                     vluchtelingstudenten te Utrecht

5 maart                 Ds E.C. Roos                                                                              Amsterdam Underground Tour
                                                                                                                                     NL26 TRIO 0379424770 t.n.v. Amsterdam 
                                                                                                                                     Underground Coöperatie U.A. 

*Kom-in-de-kring en kinderkerk     ** kinderkerk en Tienertuin     *** Truus de Boer is emerituspredikant 

Lied van de maand
Gevonden op Kerkliedwiki: Een lied van Robert Johnson (1854-1898),
tekst en muziek. Johnson was geboren in Schotland. Hij werkte voor
het Leger des Heils onder de naam Captain Johnson. 

Oorspronkelijke tekst:

Soldiers of our God, arise!

The day is drawing nearer;

Shake the slumber from your eyes,

The light is growing clearer.

Sit no longer idly by,

While the heedless millions die;

Lift the blood-stained banner high,

And take the field for Jesus. 

Op, gij kind’ren Gods, ontwaakt!

Maakt u gereed ten strijde!

Hoort hoe ’t gansche menschdom zucht,

Daar satan haar misleidde.

Blijft niet langer ledig staan,

Ziet hoe duizenden vergaan!

Heft omhoog des kruises vaan

En wint steeds veld voor Jezus!

Wie levert 
voor de volgende

idA een lied of
gedicht in?

Storm the Forts of Darkness Op, gij kinderen Gods!
Vertaling, (vertaler onbekend):




